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U bent van harte uitgenodigd voor de avonddienst, waarin ds Lavooij voorgaat, aanvang

is half zeven.

Schriftlezing.

De schriftlezing in de morgendienst is uit Lucas 13:22-24 en Marcus 9:14-27. In de

avonddienst is dit uit Handelingen 13: 13-49.

Ziekenhuis patiénten.

Voor zover ons bekend verblijft in het ziekenhuis:
de heer D.P. Pors, Ring 479, hij verblijft in het Ikazia ziekenhuis.

Bloemen.

De bloemen van deze zondag, welke geschonken zijn gaan als groet

van de gemeente naar:

> De heer J. Noordzij, Van Byemontsingel 34,
» Mevrouw N. Pons - Dijkshoorn, Ring 73 en
» Mevrouw J.E.A. Hoornweg - Krijger, het Havenlicht kamer 303.

Ds. Lavooij wil in de avonddienst de navolgende psalmen in de oude berijming zingen:

Psalm 30: 3 (oude berijming)
Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
Geeft lof den HEER', die eeuwig leeft:
Zijn vlekkeloze heiligheid

Zij ter gedachtenis verbreid.

Een ogenblik moog' ons doen beven,
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

Psalm 68: 10 (oude berijming)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.




