
Zondagsbrief 23 mei 2010 Hervormde Gemeente Pernis. 

http://www.hervormdpernis.nl 

          

Voorzang. 

Voor aanvang van de morgendienst willen we met elkaar twee liederen zingen. Dit is uit de ELB lied 

152, welke we vier maal zingen en daarna Roept uit aan alle stranden.  

 

1 Roept uit aan alle stranden,  

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen,  

het evangeliewoord! (2x) 

  

2 Roept uit de Heer der 

Heren 

als aller volken Vriend! 

De volken moeten leren,  

wat hun tot vrede dient! (2x) 

  

3 Verbreekt de wrede_altaren  

en bouwt des Heren huis! 

De wereld moet zich scharen,  

zich scharen om Zijn kruis! 

(2x) 

  

4 De doven moeten horen,  

d' onkundigen verstaan, 

de blinden 't heillicht gloren,  

de kreup'len leren gaan! (2x) 

  

5 De treurenden vergeten  

hun leed en droefenis, 

en al wat arm is, weten  

dat daar een Heiland is! (2x) 

  

6 Roept uit aan alle stranden,  

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen,  

het evangeliewoord! (2x) 

Avonddienst. 

U bent van harte uitgenodigd voor de zangdienst waarin ds. Lavooij voorgaat, aanvang is half zeven.  

 

Schriftlezingen. 

De schriftlezing in de morgendienst is uit Handelingen 2 en in de avonddienst Openbaring 3: 14-22.  

 

Fonds Inwendige Zending. 

Vandaag zal na afloop van beide diensten een deurcollecte worden gehouden voor het Fonds Inwendige 

Zending. Van harte aanbevolen. 

 

Ziekenhuis patiënten. 

Voor zover ons bekend verblijven de navolgende gemeenteleden in het ziekenhuis: 

mevrouw A.E. Beijer - Bijl, Burg van Esstraat 220, zij verblijft in het Erasmus Medisch Centrum,   

mevrouw F. Kruithof - Sheikkariem, Nieuwendijk 11 en de heer P. Molendijk, Smallandstraat 60, 

zij verblijven in het Ikazia ziekenhuis. 

De heer C. Roukema, G.A. Soetemanweg 55e verblijft voor de duur van de revalidatie van zijn vrouw, 

mevrouw J. Roukema - Grinwis, ook in verpleeghuis Sonneburgh en wel in kamer 273.2.  

 

Bloemen. 

De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar: 

 Familie Lagendijk, Murraystraat 14 en 

 De heer G. Aalbers, het Havenlicht kamer 7. 

 

Jongerendienst ‘LIFE!’, 30 mei 2010 in Pernis! 

Volgende week zondag is de laatste jongerendienst voor de zomervakantie in Pernis. Voorganger is 

Henk van Dam uit Elburg. Centraal thema dit jaar is LIFE?! Tijdens deze jongerendienst staan we stil bij 

de vraag of jij in beweging komt voor God. Met een swingende band, drama en film zullen we dit met 

elkaar ontdekken.  Wil jij meer weten over God en zijn zoektocht naar jou, dan moet je zeker komen!  

De dienst wordt gehouden in Rehoboth (Ozingastraat 73, Pernis). De dienst start om 15.00 uur, maar de 

zaal is al open om 14.30 uur en dan staat er ook koffie, thee en fris klaar. Iedereen is van harte welkom! 

Graag ontmoeten we je in het Rehoboth. Deze jongerendienst is een initiatief van verschillende kerken 

in Pernis.  

 

Evangelisatiedienst. 

Volgende week zondagavond zal er een evangelisatiedienst worden gehouden, waarin voorgaat ds O.C. 

Kerssen te Gouda. Medewerking wordt verleend door kinderkoor "De Regenboog" uit Poortugaal o.l.v 



C. Meyboom. Thema van de dienst is "Heb je vijanden lief".  Wilt u graag naar de dienst komen, maar 

heeft u problemen met vervoer, neem dan contact op met Bert Meijboom (tel 4384156). 

 

Nacht van Gebed. 

Vrijdagavond vanaf 8 uur tot 1 uur 's nachts in de Heuvel, u bent van harte uitgenodigd. 

 

Kerktelefoonuitzending. 

Donderdagavond van 7 tot 8 uur. Voor verzoekjes kunt u bellen 4166775. 

 

Pinksteren: zendingsfeest!  

Presentatie Kees-Jan & Lianne Koster en Arjan Branger op gemeenteavond 2 juni 

 

Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan… 

  

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 

 

…Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 

 

Het zijn regels uit een bekend lied, maar heel toepasselijk bij Pinksteren. Dat is immers het feest van de 

uitstorting van de Heilige Geest, die sindsdien bezig is om mensen overal ter wereld heel persoonlijk te 

betrekken bij het heil van God. Hij doet ons zeggen: ‘Jezus Christus is ook míjn Heer!’ Zo is het ook tot 

ons gekomen, in Nederland, in Pernis.  

 

Nog steeds gaat de Heilige Geest door met zijn werk. Want ‘heel de wereld moet het weten…’. Bij dat 

werk wil Hij mensen gebruiken. Heel gewone mensen, zoals u, jij en ik. Ieder op zijn / haar eigen plek, 

ver weg of dichtbij. Twee mensen uit de gemeente (Kees-Jan en Lianne Koster) en iemand die een tijdje 

hier heeft meegelopen (Arjan Branger) zijn gegroeid in de overtuiging dat God hen wil gebruiken in het 

zendingswerk. Hieronder lichten zij dit kort toe. 

 

Kees-Jan en Lianne Koster – OM Lifehope 

Leven en Hoop in Jezus Christus voor mensen in de wijk. Dat is de visie en missie van ‘OM Lifehope’. 

OM (Operatie Mobilisatie) is bekend van de schepen ‘Doulos’ en ‘Logos Hope’. OM heeft ons gevraagd 

om te overwegen of het project ‘Lifehope’ iets voor ons is. Dit project richt zich op lokale 

gemeenschappen in Engelse steden. Daarbij werken zogeheten ‘Community Outreach Teams’ samen 

met plaatselijke kerken in een evangelisatieprogramma. Om dit werk te kunnen doen, krijgen de 

teamleden eerst een gedegen training. Wij zijn hoe langer hoe meer enthousiast geraakt... Zie voor meer 

informatie www.lifehope.om.org. 

 

Arjan Branger – Wycliffe Bijbelvertalers 

De Bijbel is het meest vertaalde boek ter wereld. Alleen al in het Nederlands zijn er vele vertalingen. 

Toch zijn er nog miljoenen mensen die geen enkel gedeelte van de Bijbel kunnen lezen in hun eigen 

taal. ‘Het woord van God woord in de taal van je hart,’ dat is de visie en missie van Wycliffe 

Bijbelvertalers. Graag wil ik mij voor dit werk gaan inzetten. Ik zal t.z.t. worden uitgezonden naar 

Kameroen, een Franstalig Afrikaans land waar heel veel talen worden gesproken en nog veel werk te 

doen is... Zie ook alvast mijn weblog: http://arjaninafrika.blogspot.com/. 

 

Zendingswerk is nooit een project van een paar losse individuen. Ook Kees-Jan en Lianne en Arjan zijn 

daarvoor in meerdere opzichten aangewezen op ondersteuning door anderen. Daarom willen zij ook u en 

jou graag deelgenoot maken van hun plannen. Tijdens de gemeenteavond van woensdag 2 juni a.s. 

zullen zij een korte presentatie geven. Mede namens de kerkenraad bent u hiervoor van harte 

uitgenodigd!  

http://www.lifehope.om.org/
http://arjaninafrika.blogspot.com/

