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Kerkdienst 
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.  
De voorganger is niet de heer A.P. Berkhout maar drs. R.D. van Schouwen te Honselersdijk en de  
organist is de heer Everhard Zwart.  
 
Overlijdensbericht  
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van mevrouw A. Berkhout-Koole, zij overleed  
vrijdag 31 januari.    
 
Ziekenhuispatiënten  
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
Mevrouw C.E. de Ronde-de Beer is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.  
Mevrouw J. Louwen-de Bone is thuisgekomen vanuit zorghotel Maasstad.  
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar: 
mevrouw Magda Visser-van Kampen en mevrouw J. van der Slot-de Ronde.  
 
Collecte Werelddiaconaat  
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda  
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van 
Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook 
tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt 
boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun 
oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten 
alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen.  
Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp.  
Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? 
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.  
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Vergadering Eben-Haëzerkerk 
Maandagavond 3 februari is er een gezamenlijke kerkenraads-/kerkrentmeestersvergadering van de  
Eben-Haëzerkerk, aanvang 20.00 uur.  
 
Liturgie 
Psalm  19 : 1 en 4   Lied 791   :    1, 2, 4 en 6  
Psalm 19 : 3    Lied 320   :    2, 3 en 4 
Psalm 119 : 3 en 39   Lied 23b   :    1 en 5 
ELB 351 :     Lied 870   :    1, 2, 3, 4 en 5 
Lied        992 :    
 
Schriftlezing: 

- Leviticus 19 : 17 – 18  
- Deuteronomium 6 : 4 – 5  
- Micha 6 : 6 – 8 
- Mattheus 22 : 34 – 40  

 
 



 
 
Lied 351 (Evangelische Liedbundel) 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Leviticus 19  : 17 – 18  (NBV) 
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad 
niet omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste 
lief als jezelf. Ik ben de HEER. 
 
Deuteronomium  6 : 4 – 5  (NBV) 
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met 
hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 
 
Micha 6 : 6 - 8 (NBV) 
6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet 
treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?  7 Kan ik hem gunstig stemmen met 
duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik 
heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’  8  Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te 
gaan van je God. 
 
Mattheüs 22 : 34 – 40  (NBV) 
34 Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij 
elkaar.  35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het 
grootste gebod in de wet?’  37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw verstand.  38 Dat is het grootste en eerste gebod.  39  Het tweede is daaraan gelijk: 
heb uw naaste lief als uzelf.  40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 
 
 


