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Kerkdienst 
Voorganger is de heer M. van Welie te Rotterdam-Zuid en de organist is de heer Arie den Ouden.  
 
Ziekenhuispatiënten  
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.  
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
mevrouw B.J. den Ouden-Koudijzer, Velsenaerstraat 64 en  
familie K. Kraak-Mulder, Beverveen 218 te Spijkenisse.  
 
Collecte Werelddiaconaat 
Bijenhouden biedt jongeren toekomst  
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs 
en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren 
daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel 
bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. 
Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen 
te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren 
een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede 
toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere 
werelddiaconale projecten.  
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Liturgie 
Lied  221 : 1 en 3   Lied 1010  :   1, 2 en 3 
Lied 313 : 2 en 5   Lied   823  :   1, 2 en 5 
Lied 422 :  1, 2 en 3   ELB   390  :   1, 2, 4 en 5 
Lied 868 : 1 en 4 
 
Schriftlezing:  Genesis 11 : 1 – 9, Daniël 4 : 26 – 34 en 1 Petrus 2 : 1 – 10     
 
Genesis 11 : 1 – 9  (NBV)  
1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2  Toen de mensen in oostelijke richting trokken, 
kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3  Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei 
blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als 
specie. 4  Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons 
beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5 Maar toen daalde de HEER af 
om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6  Dit is één volk en ze spreken 
allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze 
verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7  Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring 
onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8  De HEER verspreidde hen van daar over 
de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9  Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar 
bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de 
mensen over de hele aarde. 
 
 



Daniël 4 : 26 – 34  (NBV)  
26  Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf 
het moment dat u de macht van de hemel erkent. 27  Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn: 
doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over 
de armen-misschien dat uw welzijn dan mag voortduren.’ 28 Dit alles overkwam koning Nebukadnessar. 29 
Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, 30 
zei hij: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer 
van mijn majesteit?’ 31  De koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de 
hemel: ‘Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnessar: Het koningschap is u ontnomen. 32  U wordt 
verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo 
zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen 
staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.’ 33  En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over 
Nebukadnessar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten, hij at gras als de runderen, zijn lichaam 
werd vochtig van de dauw van de hemel, en ten slotte was zijn haar even lang als de veren van een arend 
en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. 34  Maar toen de zeven jaren verstreken 
waren, sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees 
de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende: zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. 
 
1 Petrus 2 : 1 – 10  (NBV) 
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2  en 
verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw 
redding bereikt. 3  U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4  Voeg u bij hem, bij de levende steen 
die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook 
zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6  In de Schrift staat 
immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, 
komt niet bedrogen uit.’ 7  Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, 
geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8  En: ‘Het is een steen 
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet 
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9  Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10  Eens was u geen volk, nu 
bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 
 
Lied 390 : 1, 2, 4 en 5 (Evangelische Liedbundel) 
1. Maak ons tot een licht voor de volken, 
 een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
 Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
 Laat het schijnen door ons heen. 
 
2. Maak ons tot een woord voor de volken, 
 een levend woord voor de mensen om ons heen, 
 Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
 Uw genade door ons heen. 
 
4. Maak ons tot een lied voor de volken, 
 een lied van dank voor de mensen om ons heen, 
 Tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft. 
 Laat het klinken door ons heen. 
 
5. Bouw uw Koninkrijk in de volken, 
 uw wil geschied’ in de mensen om ons heen, 
 tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
 Bouw uw koninkrijk in ons. 
 Bouw uw koninkrijk op aard’! 


