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Viering Heilig Avondmaal
Kerkdienst
Voorganger is ds. E. van Rooijen te Noordeloos en de organist is de heer Wim Ketting.

Ziekenhuispatiénten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Bloemen

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
mevrouw W.J. Mastenbroek-van Oversteeg, Velsenaerstraat 66 en
mevrouw C. Pons-Verheij, Velsenaerstraat 16.

Collecte Heilig Avondmaal: Open Doors

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee (1 Korintiérs 12: 26)

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels
en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en
verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Het werk van Open Doors

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen
betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen
naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde
christenen te vertellen.

Doelstelling

Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof
in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie.

De Diaconie beveelt de collecte van harte aan.

Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.

Gezamenlijke dienst 3 juni a.s.

Deze dienst in de Hervormde Kerk zal opgeluisterd worden door het koor “The Messengers™ uit
Vlaardingen. Voordat de dienst om 09.30 uur begint zullen al enkele liederen gezongen worden, dus u bent
vroegtijdig welkom. Er is een gedrukte liturgie.

Liturgie

Lied 381 : len2 Psalm 136 : 11
Psalm 111 : 3en5 Psalm 136 : 12
Psalm 146 : 4 Psalm 136 : 13
Psalm 138 : 2 Lied 247 : 3en4d

Lied 912 : Sené6
Schriftlezing: Johannes 4 : 31 — 34

Johannes 4 : 31 —34 (HSV)

En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten
waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: lemand heeft Hem toch niet te eten
gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn
werk volbreng.




