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Kerkdienst  
De voorganger is ds. J.A. Berkheij te Woerden en de organist de heer Aad Stortenbeker. 
 
Overlijden dhr. J.D. van Opstal 
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van de heer J.D. van Opstal, hij overleed vrijdag 23 maart. 
 
Ziekenhuispatiënten  
Mevrouw Bep Verheij-Aalbers, G.A. Soetemanweg 55d, verblijft in het Ikazia Ziekenhuis. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
mevrouw B. Keemink-Nieuwpoort, G.A. Soetemanweg 63 en mevrouw W. Ketting-de Jong, Uiterdijk 45.  
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Gemeenteavond 3 april 2018, aanvang 19.30uur 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de “Gemeenteavond”, welke plaats zal vinden in de koffieruimte van 
de kerk. De kerk is geopend vanaf 19.00u.  
Elk gemeentelid is hiervoor welkom, want het gaat u en ons allemaal aan! U/jij bezoekt de kerkdiensten, jong en 
wat ouder en bent lid van de kerk. Of dat nu dooplid is of belijdend lid of actief bent op de doordeweekse dagen 
voor kerkelijke dingen.  
 
Agendapunten o.a.: 

 Jeugdwerk 

 Informatie rondom de “Bijzondere visitatie” van januari en februari  

 Ambtsdragersituatie op dit moment 

 Pastoraal werk 

 Samenwerking met andere kerken 

 Kerkelijke gebouwen 
Het samenzijn duurt uiterlijk tot 21.30u.  
 
U kunt ook opgehaald worden tussen 19.00u en 19.30u. Dit ook vroegtijdig doorgeven s.v.p. Als er punten zijn die 
u ook wilt bespreken deze avond, geef deze dan uiterlijk dinsdagmorgen 3 april aan mij of één van de 
kerkenraadsleden door. 
 
Arie den Ouden, scriba   E-mailadres: ouden_den_arie@hotmail.com, tel no. 06-13975063. 
 
Heilig Avondmaal Witte Donderdag: Kinderen in de Knel 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. 
Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende 
kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 
Liturgie eredienst zondag 25 maart 2018. 
Psalm 8:1,2,3,4 
Psalm 8:6 
Lied 551: 1 en 4 
Gezang 525:1,5 
Gezang 180: 1,2,3,7 uit de bundel ’73   (z.o.z.) 
Psalm 42:1:5 
Joh de Heer 16: 1,4            (z.o.z.) 
Gezang 286 
Schriftlezingen: Mattheüs 25:1-13 en Mattheüs 26: 36-40 



Mattheüs 25: 1-13   (NBG) 
Dan zal het met koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop 
uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes 
hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in 
kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 
Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes 
en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen e wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want 
onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoorden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. 
Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom en zij die 
klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later 
kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie 
werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
 
Mattheüs 26: 36-40  (NBG) 
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: “Blijven jullie 
hier zitten, ik ga daar bidden”. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich 
bedroefd en angstig voelde worden, zei  hij tegen hen: Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken. Hij 
liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: “ Vader, als het mogelijk is, laat deze beker 
dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt”. Hij liep terug naar de 
leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: “Konden jullie niet eens één uur met mij waken?” 
 
Gezang 180: 1,2,3,7  Bundel 1973 
1    Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.  
De Heiland heeft bewust die weg genomen.  
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,  
aanvaardt het lijden.  
 
2    Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;  
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.  
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:  
zo zijn wij allen.  

 
3    Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?  
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.  
hij ging terug en heeft alleen geleden,  
eenzaam gebeden:  
 
7    Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,  
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.  
Verander ons en reinig onze harten,  
o Man van smarten! 

 
 
 
Joh de Heer 16: 1 en 4 
1. 'k Ben hier een vreemdeling, 
op reis naar huis. 
Deez' aard is een woestijn; 
hier ben 'k niet thuis. 
Vrees is aan alle kant, 
'k word daag'lijks aangerand. 
Boven is 't Vaderland, 
daar ben ik thuis. 

 
4 Ja, aan mijn Heilands zij 
ben 'k eeuwig thuis, 
en gans van zonden vrij 
in 't Vaderhuis. 
Na al de aardse druk 
smaak ik een vol geluk, 
als 'k voor mijn Koning buk, 
voor eeuwig thuis. 

 


