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Kerkdienst 
Voorganger is ds. J.A.P. Vlasblom te Rotterdam-Zuid en de organist is de heer Aad Stortenbeker.  
In deze dienst zullen de ambtsdragers Leen Hoogwerf, Bas Koert en Bas Ruizeveld de Winter hun 
ambtsperiode afsluiten.  
Thea van der Steen-den Ouden zal bevestigd worden als ouderling en Anke Keemink als diaken. 
Herbevestigd worden: Jaap Sekeris als ouderling-kerkrentmeester en Bert van der Stoep als diaken.  
Leen Hoogwerf wordt bevestigd als Kerkrentmeester. 
Hannie Groeneweg-van der Steen zou vandaag ook als ouderling bevestigd worden, maar dat is uitgesteld 
vanwege haar fysieke omstandigheden van dit moment.  
Er is een gestencilde liturgie.  
 
Ziekenhuispatiënten  
Mevrouw Co Kooij, Murraystraat 64 is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis (afdeling 6, kamer 18).  
Mevrouw M.A. Riethoff-de Haas, G.A. Soetemanweg 34c is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.  
Mevrouw Plonie Olierook-van der Wende, Sagiusstraat 64 is weer thuis na een operatie in het Maasstad 
Ziekenhuis. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
mevrouw M.A. Riethoff-de Haas, G.A. Soetemanweg 34c en  
mevrouw Rina Verschoor-Lems, Uiterdijk 219.  
 
Collectes  
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte is bestemd voor de Kerk. 
De deurcollecte is voor het Fonds Inwendige Zending.  
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Toerusting Zo Zoon, Zo Vader 
Op donderdag 25 januari, na de bijeenkomst voor de gebedsweek voor de eenheid om half 8, starten we 
met een toerusting zo tegen half 9, over een heel bijzonder boek van Bradley Jersak, het heet ‘Zo Zoon, zo 
Vader’.  
Soms vind ik het heel lastig om een Schriftlezing te doen. Graag wil je dan een stukje wat een duidelijke 
boodschap heeft. Soms heb je gedeeltes die vol zitten met tegenstrijdigheden. Een klein voorbeeld, in 
Maleachi 1 staat dat God zegt: Ik heb jullie lief, en even verderop staat: Ik wijs jullie af. Ook in de 
Psalmen kom je die tegenstellingen veel tegen, en de profeten Jesaja en Jeremia staan er vol mee. Is God 
nou God van liefde? Het is mooi om de Bijbel te benaderen vanuit Gods Zoon Jezus Christus, vanuit hoe 
Hij de mensen benaderde en altijd het beste met hen voorhad, en steeds met liefde over mensen bewogen 
was. Als je de Bijbel leest vanuit Jezus, dan ga je ook anders naar God kijken. Dan kun je ook die 
tegenstrijdig lijkende teksten beter verklaren. Misschien heeft u ook zo’n Bijbeltekst waar u over struikelt: 
neem deze dan mee. Graag uw eigen Bijbel meenemen, dan kunnen we ook samen teksten opzoeken en 
nalezen.  
Samen mogen we op deze avond kracht op doen voor ons geloof, omdat God is als Jezus.  
 
Eben Haëzerkerk in de koffieruimte 
Donderdag 25 januari 2018  
Koffie en thee vooraf 
Start: rond half 9 na de bidstond van gebedsweek voor de eenheid, afsluiting rond 22.00 uur 



 
Gebedsweek 
In de week van 21 t/m 28 januari wordt de landelijke Gebedsweek gehouden. Het thema dit jaar is:  
Recht door zee met als leidraad: Exodus 15:1-21. Ook als Pernisser kerken willen we hier aan mee doen.  
Elke avond kunt u met ons mee bidden van 19.30 uur tot 20.30 uur: 
 
Wanneer     Waar 
Maandag  22 januari    Eben-Haëzerkerk 
Dinsdag  23 januari   Hervormde Kerk 
Woensdag  24 januari   De Heuvel 
Donderdag  25 januari   Eben-Haëzerkerk 
Vrijdag  26 januari   Hervormde Kerk 
Zaterdag  27 januari   De Heuvel 
 


