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Kerkdienst 

Voorganger is ds. A.N. Rietveld en de organist is dhr. A. Stortenbeker. 

 

Ziekenhuispatiënten  

Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 

Mevrouw Teunie Bekker-Riethof, Burg. van Esstraat 90 is vanuit het Ikazia Ziekenhuis voor revalidatie 

overgebracht naar de Breede Vliet, Schakelweg 162, 3192 JP te Hoogvliet.  

 

Bloemen  

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 

Mevrouw Wilma Verberne-Baai, Verheulstraat 82 en  

mevrouw I.J. Kruithof-Nieuwpoort, G.A. Soetemanweg 59c. 

 

Liturgie 

Psalm  118 : 1 en 5 

Psalm 139 : 2, 4 en 9 

Lied 834 :  1, 2 en 3 

ELB 279 :  

Psalm  126 : 1, 2 en 3 

Lied 769 : 1, 4, 5 en 6 

Lied 641 : 2, 3 en 4 

 

Schriftlezing: 

- Johannes 12 : 20 – 26 

- 1 Korinte 15 : 12 – 20  

- 1 Korinte 15 : 35 – 38  

 

Lied 279 (Evangelische Liedbundel) 

1 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen  

 de Heer van de schepping een plan met ons heeft,  

 waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen  

 en dat aan elk leven betekenis geeft. 

 

2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,  

 hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd; 

 nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,  

 wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

 

3 En dat Hij ons telkens de durf wil geven,  

 ook nu in een wereld van steen en metaal,  

 om buiten onszelf voor de ander te leven; 

 ons kleine begin van zijn groot ideaal, 

 

4 dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken  

 zich niet meer vergeefs naar de horizon richt  

 en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken  

 verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 



 

 

Johannes 12 : 20 – 26   (NBG) 

Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden: dezen dan gingen tot 

Filippus, die van Betsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen 

zien.  Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus.  Maar 

Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; 

maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.  Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, 

maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.  Indien iemand Mij wil 

dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de 

Vader zal hem eren. 

 

1 Korinte 15 : 12 – 20   (NBG) 

Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u 

ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is?  Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook 

Christus niet opgewekt.  En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, 

en zonder inhoud is ook uw geloof.  Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben 

wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er 

geen doden opgewekt worden.  Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet 

opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw 

zonden.  Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.  Indien wij alleen voor dit leven onze 

hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.  Maar nu, Christus is 

opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 

 

1 Korinte 15 : 35 – 38   (NBG) 

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 

Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij zaait, zaait gij niet het 

toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 

Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 

 

 


