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http://www.hervormdpernis.nl

Ziekenhuispatiénten:
Voor zover ons bekend verblijft Mw. J. van Luyk — Roobol, G.A. Soetemanweg 36 b in het Ikazia
ziekenhuis.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. J. Groeneweg, Groot Rijshoofd 4 en naar
Mw. J.N. van Rijswijk — Messchaert, Cremerstraat 128.

Morgendienst 09.30

Voorganger: Ds. J. Holtslag, Giessenburg
Organist: de heer A. den Ouden.

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. A. Christ, Katwijk.
Organist: de heer C.A. van Dijk.

Psalm 84:1 & 2 Psalm47:1,2& 3
gezang 300: 1,2 & 6 ELB 58
ELB 302 Gezang 329
ELB 420 ELB 275
Psalm 72:1,3 Psalm 27:7
Psalm 22: 11 & 12 Psalm 118: 10
gezang 296: 2 & 3
Schriftlezing:
De Schriftlezingen zijn: Mattheus 25: 1-13

Handelingen 1:1-8 en
Handelingen 17:1-7

Pinksternoveen:

Op woensdag 15 mei zal er weer een interkerkelijk viering zijn ter gelegenheid van Noveen, negen dagen
van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren, gebed voor de eenheid van de christenen.

In deze viering zal Cor ’t Hart de overdenking houden en Gospelgroep Rejoice haar muzikale
medewerking verlenen. Aanvang 19.30 uur in “De Heuvel”, Ring 322 te Pernis.

Informatie voor afkondigingen en zondagsbrief van Pinksterzondag 19 mei:

U wordt vriendelijk verzocht om de informatie voor de afkondigingen en zondagsbrief voor
Pinksterzondag, 19 mei aanstaande, tijdig te willen doorgeven aan ouderling Bas Ruizeveld de Winter, tel.
4166545 of per email: b.ruizevelddewinter@chello.nl

Afgesproken is dat hij de berichtgeving zal verzorgen.

Fonds Inwendige Zending
Volgende week zondag wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Hoartvulting
2 Koningen 2: 11 & 12:
11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en
die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. 12 En Elisa zag het en
riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israél! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij
zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
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