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PINKSTEREN 
Fonds Inwendige Zending. 
Na afloop van beide diensten wordt weer een deurcollecte gehouden voor het Fonds Inwendige 
Zending. Van harte aanbevolen. 
 
Ziekenhuis patiënten. 
Voor zover ons bekend verblijven in het ziekenhuis: 
mevrouw J. van Oudenaarden, het Havenlicht kamer 309, zij verblijft in het Ruwaard van 
Puttenziekenhuis en de heer F.J. van der Kamp, Uiterdijk 173, hij verblijft in het Maasstad 
ziekenhuis. 
 
Bloemen. 
De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar: 
Mevrouw P. 't Hart - Besterveld, Ring 125 en 
De familie Van Eck, Ring 59. 
 
Avonddienst. 
U bent van harte uitgenodigd voor de zangdienst waarin ds Lavooij voorgaat, aanvang is half 
zeven. De organist is de heer Den Ouden.   
 
Nacht van gebed - Bidden voor Ninevé. 
Ook dit jaar houden we op initiatief van Open Doors de ‘Nacht van gebed’ om te bidden voor 
onze broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof in de opgestane Heer. Het thema 
dit jaar is ‘Bidden voor Ninevé’, de stad Ninevé - het huidige Mosul in Irak- was in de tijd van 
Jona al een bolwerk van het kwaad, en staat symbool voor al die andere plekken waar christenen 
vervolgd worden vanwege hun geloof. 
 
Vrijdag 17 juni bent u vanaf 20.00 uur welkom in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om samen 
te bidden. We hopen de bijeenkomst af te sluiten rond 01.00 uur, het is dan inmiddels zaterdag 
geworden. De avond is verdeeld in een aantal blokken met thema's. Mocht u wel willen bidden 
maar niet de hele avond willen / kunnen, loop dan gerust binnen om een gedeelte mee te bidden; 
de deur staat open. Maar wees u bewust dat gebed, en helemaal gezamenlijk gebed, kracht geeft. 
Dus maak wat tijd vrij en bid mee! 
 
Bidden voor zendingswerkers. 
Elders op deze zondagsbrief wordt u opgeroepen om een nacht te komen bidden voor vervolgde 
broeders en zusters, ook wij vragen u om aanhoudend gebed. “De geschiedenis van de zending is 
de geschiedenis van verhoorde gebeden.“ Als dat waar is, dan zouden we meer en intensiever 
moeten bidden! In de praktijk vinden veel mensen het echter lastig om voor Gods werk 
wereldwijd en voor (aanstaande) uitgezonden werkers, als Kees-Jan en Lianne Koster, te bidden. 
Bij de uitgang kunt u een folder meenemen met het hoe en waarom van gebed voor 
zendingswerkers. Ook leest u hierin aandachtspunten waarvoor uw gebed nodig is. Om Kees-Jan 
en Lianne en hun gezin te ondersteunen wordt een gebedsketting gevormd. Elke dag van de 
maand neemt er iemand tijd om voor hen te bidden. Wilt u deel uit maken van deze 
gebedsketting en regelmatig dank- en gebedspunten ontvangen neem dan contact op met Corrie 
Kranendonk (gebed@koster.cx, tel. 4385907).  
 
Ontmoetingsavond. 
U bent van harte uitgenodigd op de Ontmoetingsavond in het Havenlicht komende 
woensdagavond om acht uur. Wij willen met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst 
van de Pernisse kerken. Meer hierover leest u in Kerkklanken. 
 
ZOOmers vrijwilligersfestival. 
De Rotterdamse gemeente nodigt alle vrijwilligers uit voor een gratis festival in diergaarde 
Blijdorp op woensdag 22 juni aanstaande. Meer hierover vindt u in Kerkklanken. 
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