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Ziekenhuis patiénten.
Voor zover ons bekend verblijft in het ziekenhuis:
de heer P. Nieuwpoort, Vermaetweg 20, hij verblijft in het Ruwaard van Puttenziekenhuis.

Bloemen.

De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar:
» Mevrouw J.C. van der Kuil - de Vassy, Cornelis van Dijckstraat 12 en
» Mevrouw W. van Wijnen - Kooij, het Havenlicht kamer 14.

Avonddienst.
U bent van harte uitgenodigd voor de avonddienst vanavond om half zeven, voorganger is ds.
P.D. Steegman te Ridderkerk. Organist is ds W. van der Hoek.

Gemeenteavond.

Het vervolg op de bespreking over de bouwplannen zal plaats vinden op woensdag 11 mei a.s.
in verenigingsgebouw Rehoboth, aanvang is half acht. Tevens krijgt de familie Koster de
gelegenheid hun plannen verder te presenteren aangaande hun uitzending naar Engeland.

Schriftlezingen.
De schriftlezingen in de morgendienst zijn Genesis 4: 1-9 en Johannes 21: 14-19a en in de
avonddienst Lucas 1: 26-38 en Matthéus 17: 22-23.

Ze komen er weer aan...

Uiteraard heeft u onze oliebollenkraam op Koninginnedag gemist! Maar er is goed nieuws.
Op 28 mei zullen wij namelijk wél de overheerlijke echte ‘van der Stoep’ oliebollen van Bazar-
kwaliteit gaan bakken en verkopen. De oliebollen kosten €0,60 per stuk en de opbrengst van
de verkoop zal uiteraard gaan naar het weesdorp in Rwanda. Door de bon in te vullen uit
Kerkklanken of een bestelling te plaatsen via de website (www.hervormdpernis.nl) kunt u
zich verzekeren van heerlijke oliebollen.

Meer info: pernisvoorafrika@gmail.com of 010 - 438 57 75.

Diaconie collecte 15 mei.

De Diaconie collecte van zondag 15 mei is bestemd voor het project van Kees-Jan en Lianne
Koster. Vanaf september zullen Kees-Jan en Lianne Koster en hun kinderen Jonathan en
Ezra met Operatie Mobilisatie (OM) zendingswerk in Engeland gaan doen.

Omdat zij dit nooit alleen kunnen vragen ze u om mee te leven en voor hen te bidden.
Daarnaast kunt u hen ook financieel ondersteunen, zij ontvangen namelijk geen salaris en
leven geheel van giften en gaven.

U heeft hier natuurlijk al veel over gehoord en als u op de hoogte wilt blijven dan verwijzen
wij u naar Kerkklanken en naar de nieuwsbrief die zij verspreiden. De Diaconie beveelt deze
collecte van harte bij u aan!




