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KERKDIENSTEN

Zondag 25 november 2018 - Laatste zondag kerkelijk jaar

09.30 uur : Ds. J. Holtslag te Giessenburg - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Mevr. 1. Koert-Wemelsfelder / Mevr. T. van der Steen-den Ouden

Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Dhr. P. Pons, tel. 438 53 85
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Hanneke Verschoor

Zondagsschool: Janny Verheij

Zondag 2 december 2018 - 1¢ Advent

09.30 uur : Ds. K.W. de Jong te Woerden - Viering Heilig Avondmaal

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. L. Meijboom

Commissie van ontvangst: Mevr. J.A. van Opstal-Stougie / Mevr. A.M. Vogel-de Bruin

Koster : Dhr. H.J. Verheij

Kerkauto : Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter

Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER
zondag 25 november Rechters 20:1-11 Mobilisatie
maandag 26 november  Rechters 20:12-28 Links tegen rechts
dinsdag 27 november Rechters 20:29-35 Krijgslist
woensdag 28 november  Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal
donderdag 29 november Rechters 21:1-25 Vrouwenhandel
vrijdag 30 november Lucas 1:1-25 Elia komt
zaterdag 1 december Lucas 1:26-38 Hoog bezoek
zondag 2 december Openbaring 8:1-13 Als de bazuinen klinken
maandag 3 december Openbaring 9:1-12 Afschrikwekkend beeld
dinsdag 4 december Openbaring 9:13-21 Geen bekering
woensdag 5 december Openbaring 10:1-11 Zoet in de mond en bitter in de buik
donderdag 6 december Openbaring 11:1-14 Meetkunde
vrijdag 7 december Openbaring 11:15-19 Keerpunt
zaterdag 8 december Lucas 1:39-56 Magnificat



Meditatie

Wie is Jezus? Johannes 3 vers 3.
‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’

Talloze boeken zijn geschreven over bovenstaande vraag. Het intikken van deze vraag op Google
laat een veelvoud aan boeken zien. De meest indrukwekkende is misschien wel ‘Het zien op Jezus’
van de 17° -eeuwse Engelse predikant Isaac Ambrosius. Uitgebreid gaat de auteur in op de vraag
wie Jezus is. Een vraag die talloze mensen tot op de dag van vandaag bezighoudt. Tegelijk een
vraag die al eeuwen oud is. Mogelijk is het ook jouw vraag. Het was in ieder geval de vraag van
Nicodemus. Een Farizeeér die leefde ten tijde van de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde.

Nicodemus heeft vermoedelijk niet alleen gehoord van Jezus, maar heeft ook zelf het onderwijs
gehoord dat de Heere Jezus gaf. Ook zal hij de tekenen gezien hebben die op Zijn prediking
volgden. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven
kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd. Dit alles
maakt dat Nicodemus maar één antwoord kan bedenken op de vraag wie Jezus is. Hij moet van
God gekomen zijn en God moet met Hem zijn. Maar wie is die Jezus?

Met deze vraag in het hart gaat hij in een nacht naar Jezus toe. Toch stelt hij de vraag niet
rechtstreeks. Al moet de vraag op zijn hart branden. Wie is Jezus? Nicodemus zal geweten hebben
dat Jezus van geen enkele rabbi ooit leerling is geweest. Zoals Paulus dit was van Gamali€l. Maar
hoe komt Jezus dan aan Zijn kennis. Van wie heeft Hij onderricht gehad? Want kan uit Nazareth
iets goeds komen? Nicodemus stelt de vraag dus niet rechtstreeks. Maar indirect komt het er wel
op neer. “Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze
tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.”

Brandt deze vraag ook in ons hart? Een belangrijke vraag aan het begin van de adventstijd. Zijn
wij daarbij benieuwd naar het antwoord dat de Heere Jezus op deze vraag geeft? Wie is Hij toch
aan wie ook de wind en de zee gehoorzamen. Laten we ons oor te luisteren leggen en horen wat de
Heere Jezus voor antwoord geeft op de vraag van Nicodemus.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk
van God niet zien.” Dit is het antwoord dat Nicodemus krijgt, en wij met hem. Een antwoord dat in
de verste verte niets te maken lijkt te hebben met de vraag die gesteld is. Verandert de Heere Jezus
bewust van onderwerp? Wil Hij niet openbaar maken wie Hij is en dat Hij van God komt? Dit
komen we wel elders in de Evangelién tegen. Toen Jezus eens met Zijn discipelen onderweg was
naar de dorpen van Caesarea Filippi stelde Hij onderweg een vraag; Hij zei tegen hen: “Wie zeggen
de mensen dat Ik ben?” Daarna vroeg Hij het aan hen persoonlijk. “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?”
Tot slot gebood Hij hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken.

Toch is dit hier niet het geval. Het is niet zo dat Jezus niet aan Nicodemus bekend wil maken wie
Hijj is en dat Hij daarom de vraag negeert en van onderwerp verandert. De Heere Jezus geeft wel
degelijk een antwoord op de vraag van Nicodemus. Maar dit antwoord horen we alleen wanneer
we goed luisteren. De Heere Jezus zegt, dat iemand het Koninkrijk van God niet kan zien, wanneer
Hij niet opnieuw geboren wordt. Wat Hij hier feitelijk zegt, is dat Nicodemus en ieder ander mens,
pas ten volle zullen kunnen zien wie Jezus is in het Koninkrijk van God. De vraag van Nicodemus
kan de Heere Jezus gewoonweg niet beantwoorden omdat een onbekeerd mens ook door dit
antwoord de Heere Jezus niet zal kunnen leren kennen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een mens
opnieuw geboren wordt. Alleen wanneer een mens opnieuw geboren wordt, zal die mens weten
wie Jezus is. Een mens kan talloze boeken lezen over wie Jezus is. Maar geen enkel boek zal
ervoor kunnen zorgen dat een mens Jezus leert kennen zoals Hij is.



Wil jij Jezus leren kennen? Richt je naast het lezen van de Evangelién, dan op Hem in gebed.
Vraag Hem of Hij door de Heilige Geest jou opnieuw geboren wil laten worden.

Wanneer dit wonder door Gods genade in jou plaatsvindt, dan zal je nu Jezus leren kennen als je
Verlosser en Hem gaan belijden als Heere en Heiland. Eens zal je op Gods tijd Hem ten volle leren
kennen; namelijk in Zijn Koninkrijk. Jezus, de Zoon van God. De Koning der koningen en de
Heere der heren.

Ds. J. Holtslag, Giessenburg

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
24 nov.: Mevr. M. van der Marel-Koert (Nieuwedijk 20A, 3195GE).

25 nov.: Dhr. W. ’t Hart (Groene Kruisweg 177, 3084LM Rotterdam), Mevr. M. Ketting-
Herkenraad (Polluxstr. 25, 3195RH).

27 nov.: Dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstr. 220, 3195AK) en Mevr. H.B.1. Ketting-Schipper
(Uiterdijk 119, 3195GL)

30 nov.: Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44, 3195TD).

1 dec.: Dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15, 3195SJ).

3 dec.: Mevr. J. Kuil-Bastemeijer (G.A. Soetemanweg 57C, 3195TC).

4 dec.: Mevr. A. van Eck (G.A. Soetemanweg 34G, 3195TD).

7 dec.: Mevr. J. Noordzij-Boender (Velsenaerstr. 58, 3195RP), Dhr. D.P. Pors

(Ring 479, 3195XJ) en Dhr. J. Bos (Murraystr.24. 3195V1J).

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,

mij de bron des levens wordt.
ELB 189a: 1

Jubileum
Op 1 december zijn Dhr. G. Lodder en Mevr. M.H. Lodder-Jansen (Murraystraat 74, 3195VL)
40 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere levenspad.

Bloemen

Op 4 november gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
mevrouw Rita Verschoor en

familie C. Hoogwerf-van der Waal, G.A. Soetemanweg 55d.

Op 11 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
de heer Joop Vink, G.A. Soetemanweg 34h en

de heer C. Kooij, Ring 119.

De bloemen gingen op 18 november als groet van de gemeente naar:
mevrouw A. Kramer-Nieuwenkamp, Schout Eeuwoutstraat 58 en
mevrouw Lies ’t Hart-Meijboom, Ring 201.



Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg Woonzorgcentrum Oranjehof
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120 Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 De Klepperwei

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110 Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon

Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10 Mevr. C. van der Stoep-van Gelder

Dhr. A.C. Bijl, kamer 333-8

Mevr. M J. Bijl-Groeneveld, 5A kamer 80 Zorgcentrum Het Havenlicht, 3° etage
Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis

Zorgcentrum Hooge Werf Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301

't Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal Dhr. S. Moret, kamer 302

Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312 Dhr. J. Molendijk, kamer 305
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310
Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Vij leven mee

We denken op dit moment aan dhr. Joop Vink, G.A. Soetmanweg 34H, die na een kort verblijf in
het ziekenhuis weer thuis is om op te knappen en ook dhr. C. Kooi, Ring 119, mocht na een
operatie weer thuiskomen om te herstellen. Ook denken we aan de fam. Bijl, Ozingastraat 55.
Bram en Ria verblijven op dit moment in Sonneburgh aan de Groene Kruisweg. Allen wachten, zij
en met hen nog vele anderen, op betere tijden ook al is men daar wel eens somber over.

Laten we blijven bidden voor mensen thuis die ziek zijn of bedlegerig. Net als voor iedereen die op
een operatie wacht of in een verpleeghuis, zorg- of revalidatiecentrum verblijft.

Nu alleen maar “Amen” zeggen, Nu alleen maar blijven lopen

al is ’t met gebroken stem, in het voetspoor van je Heer,
dan je hand in Gods hand leggen, blijven strijden, blijven hopen,
en op weg gaan, achter Hem. wachtend op zijn wederkeer.
Nu alleen Zijn woord vertrouwen: Al je twijfel af te leggen
“Altijd zal ik met je zijn”. en alleen maar : “Amen zeggen

Als een kind je handen vouwen,
Zijn getuige willen zijn.

Arie den Ouden

Herdenkingszondag 25 november 2018

Bijzondere dienst op zondag 25 november 2018, dan is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd of zondag Voleinding. Wij herdenken
dan die gemeenteleden die ons zijn voorgegaan. Een dienst vol emotie, bemoediging en troost.
Voor velen een moeilijk moment. Al de herinneringen aan een geliefde die is heengegaan komen
weer boven. Bidden we voor hen dat ze troost mogen putten uit het Evangelie. Uit de woorden die
de Here Jezus Zelf heeft uitgesproken: “Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal
leven, ook al is hij gestorven™!




Hier volgen de namen die zullen worden voorgelezen:

Adrianus Kruidenier 27 november 2017 90 jaar
Bertha Maria Vink - Farenhorst 5 december 2017 83 jaar
Jaantje Verweel - Kooij 5 december 2017 106 jaar
Rem van Hoog 21 januari 2018 76 jaar
Pieter Cornelis van der Horst 2 februari 2018 86 jaar
Auktje Kole - de Vries 8 februari 2018 86 jaar
Maria 't Hart - van der Steen 9 februari 2018 86 jaar
Adriana Maaike Keemink - Koster 10 februari 2018 91 jaar
Jacob Dirk van Opstal 23 maart 2018 80 jaar
Johanna Georgina van der Tak - Hordijk 7 april 2018 86 jaar
Dirk Pieter Verheij 20 april 2018 80 jaar
Annetje van der Pols - Berkhout 1 mei 2018 86 jaar
Jan 't Hart 6 mei 2018 90 jaar
Wilhelmina Meijboom - Walgaard 8 mei 2018 84 jaar
Elizabeth Verheij - Aalbers 15 mei 2018 84 jaar
Hendrika Johanna Koert - Sekeris 14 juni 2018 87 jaar
Hendrikje Cornelia Noordzij 26 juni 2018 92 jaar
Huiberdina Verheij - Verschoor 5 juli 2018 80 jaar
Aaltje van 't Sant 21 juli 2018 82 jaar
Dingena Johanna van Rossen - Kranendonk 7 augustus 2018 78 jaar
Arie den Ouden

Bijbelkring
Op woensdag 21 november 2018 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.

Wij gaan het hebben over Jona.

Interkerkelijke Gebedskring

De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 30 november.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Weet u meer dan welkom.

Bas Ruizeveld de Winter

Roemeniéreis 2019

Beste gemeenteleden,

Het is weer tijd om aan de Roemenié reis van 2019 te gaan denken.

Op de achtergrond is er al van alles gebeurd.

Allereerst en wat het meest indruk heeft gemaakt: het overlijden van Virgil Hanuseac.

Virgil woonde samen met zijn vrouw in Suceava en heeft ons, al in de tijd van ds. Lavooij, bij de
meest armen en hulpbehoevende mensen in zijn regio gebracht.

Hij was een bevlogen warme man, had een overvloed aan energie, en een groot hart. Niets was
hem teveel, hij stond altijd klaar en niet alleen als wij er waren.

Zijn overlijden laat een diepe indruk op ons na, maar we denken hierbij bovenal aan zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Al die jaren heeft hij zich dienstbaar opgesteld. Niet alleen wij, maar
zeker de mensen in de omgeving van Suceava zullen hem missen.

Moge hij rust vinden bij zijn Heer en Heiland, daar waar hij vol van was!
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Door zijn overlijden zal de komende reis anders verlopen, alleen hoe dat weten we nog niet.
Ook ds. Istvan heeft gevraagd om bij hem langs te komen, maar hij woont nu buiten Boedapest,
dus dat vraagt ook een aanpassing.

Wij, mijn co-chauffeur en ik, spelen met het idee om na de uitzenddienst op zondag direct te
vertrekken. Zodoende kunnen we deze zondag tot diep in Duitsland geraken en hoeven we de
maandag én niet vroeg op €n niet zoveel kilometers te rijden.

We rijden dan via Duitsland en Oostenrijk naar Hongarije om daar 1 nacht bij ds. Istvan en zijn
vrouw te verblijven. Misschien gaat ds. Istvan nog met ons mee, maar op dit moment is dat nog
niet zeker.

Aansluitend bezoeken we eerst Gera en haar gezin in Codlea en reizen daarna verder naar.....

Ja, dat is op dit moment nog niet bekend.

Wel bekend is, dat Ron van der Leeden mij op deze reis zal vergezellen. We hebben samen al wat
zaken besproken en we krijgen er steeds meer zin in om namens u deze reis te gaan maken.

Om deze reis mogelijk te maken zoeken we sponsors voor de nodige brandstof.

Een hele tank diesel kost u € 100,00 een halve tank diesel kost u € 50,00.

Op deze manier kunnen we enorm besparen op het budget en des te meer kunnen we ter plaatse
namens u doen.

De winter komt er weer aan en deze zijn in Roemenié erg koud. Gezinnen met weinig of geen
inkomen zitten echt in de kou. Brandstof is schaars en duur en er is weinig werk, er zijn geen
goede gezondheidsvoorzieningen, matig onderwijs, etc.

Gezinnen met weinig of geen inkomen zitten ook vaak zonder eten. Wij kunnen dat ons nauwelijks
voorstellen maar we hebben dit al diverse malen meegemaakt.

Bij ieder bezoek dat we afleggen willen we namens u een levensmiddelenpakket afgeven.

Het is soms een druppel op een gloeiende plaat zo’n pakket, maar het is wel een druppel.

Mensen hoeven zich even geen zorgen te maken of dat zij hun kinderen wel te eten kunnen geven.
Als je daar staat dan voel je je soms erg bezwaard omdat wij het zo goed hebben. Maar de dank-
baarheid die je van deze mensen krijgt, maakt dit stukje kerkenwerk zo bijzonder en zo bijzonder
mooi. Hun dankbaarheid is enorm.

Ook hiervoor vragen wij of u een gift wilt overmaken.

U kunt uw gift voor de brandstof en/of de levensmiddelenpakketten overmaken op
bankrekeningnummer van de Hervormde Diaconie NL96 RABO 0353 2025 84.
o0.v.v. Roemeniéreis 2019

De reis zal zijn vanaf zondag 13 januari t/m dinsdag 22 januari 2019.

De inzameling zal gehouden worden op woensdag 9 en donderdag 10 januari van 19.00 tot
20.00 uur in de Baptistenkerk.

(mogen we weer rekenen op uw hulp voor het sorteren en inpakken van de kleding etc.?)
Op zaterdag 12 januari zal de bus, wederom gesponsord door Atlantic, worden geladen en gereed
gemaakt voor vertrek.

Op zondag 13 januari 2019 is er dan de uitzenddienst in de Hervormde Kerk.

Vorig jaar heb ik deze reis niet kunnen maken. Maar nu we als gezamenlijke kerken de krachten
hebben gebundeld was dat geen probleem.

We hebben een draaiboek opgesteld waarin de meeste zaken zijn vastgelegd.

Hierdoor kunnen anderen dit moeiteloos overnemen, zoals Bert Bergwerf en Theo de Keizer vorig
jaar hebben laten zien. Er staat achter deze reis nu een heel team, en dat geeft een goed en
dankbaar gevoel.



We gaan natuurlijk niet zonder Hem, Hij die ons de ruimte en de tijd geeft om dit te mogen doen,
en op wie we te allen tijde mogen vertrouwen.

We willen dan ook alles wat we doen uit Zijn naam doen, en alles wat u doet, doet u ook in Zijn
naam. Met en in die gedachte kunnen we straks op weg gaan.

Op donderdag 22 november wordt de film van de laatste reis getoond en wordt er een nieuw
project uitgelegd. Uiteraard kunt u vragen stellen.

Locatie is De Bonte Koe. De deur is om 19.00 open, de koffie/thee staat klaar.

De film begint om 19.30 uur.

Weet u van harte welkom!!!

Met een vriendelijke groet, namens de werkgroep Roemenié€ en Ron,
Bas Koert.

MeeZingKerst

Zoals u in het vorige Kerkblad heeft kunnen lezen, is de MeeZingKerst dit jaar in de Bonte Koe
(Ring 224), op kerstavond, dus maandag 24 december.

De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur.

Na afloop is er koffie/thee/chocomel etc. en de gelegenheid om nog even na te praten.

Behalve samen veel zingen met OBK, is het kinderkoor present, zangeres Cathlyn Perquin, er is
een drumsolo van Thomas van Poppel en Stan Rijsdijk speelt op zijn viool begeleid door Marcella
van der Heijden.

Onze jongste commissieleden, Robin en Sam van Pelt, hebben ijverig hun best gedaan op o.a. de
posters en flyers.

Maar we hebben uw hulp ook nodig!!

De zaal in De Bonte Koe moet omgebouwd worden voor publiek.

Er moet een speciale vloer uitgerold worden, de tribune moet worden uitgeklapt en leuningen
gemonteerd, techniek getest, stoelen sjouwen etc. etc.

Opbouwen is maandag 24 december waarschijnlijk vanaf 14.00 uur en afbouwen donderdag 27
december (tijd nog niet bekend).

Als u wilt helpen (of eventueel meer info wilt) kunt u mailen naar: vlielander20@hotmail.com of
bellen met 438 50 63 of 06 12 49 95 26

Als er nog gemeenteleden zijn die mee willen helpen met glazen potjes sparen, houden we ons ook
erg aanbevolen.

Noteert u vast de datum? En vraag familie, vrienden, buren etc. mee!
SAMEN ZINGEN MAAKT BLIJ!

Met hartelijke groet, namens alle leden van de commissie,
Janette Torbijn-Koert

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 27 november Diaconie Consistoriekamer 19.30 uur



ZENDING

Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld

De zomer lijkt al weer een tijd achter ons te liggen, momenteel is het echt herfst met kou en
nattigheid. Ondertussen zijn we druk bezig met het maken van een nieuw Kerst programma. De
titel is "It's Virtually Christmas", wat kan betekenen dat het bijna Kerst is maar toch niet, een
speling met het woord virtueel. Want we gaan kijken naar Kerst in de (nabije) toekomst, waar we
alle besturen via virtuele digitale assistenten en een kerstdiner hebben via VR (Virtual Reality)
headsets. Natuurlijk gaat dat uiteindelijk niet goed en we zullen de verbinding leggen dat het met
Kerst gaat om Immanuel, God met ons. Jezus kwam als een echt mens naar deze wereld, niet
virtueel. Zo zijn we in de weer geweest met het filmen van een diner voor een green screen (groen
scherm) waardoor we de achtergrond kunnen veranderen en verschillende gasten als een soort
hologrammen kunnen laten zien. Ook hebben we onze eigen digitale assistent 'ELECTRA'. Nog
ongeveer een maand te gaan voordat we de eerste show hebben, en we hebben al tien boekingen,
met de verwachting om meer dan 20 shows te kunnen doen. Eind november komen twee extra
teamleden zodat we met z'n vieren scholen gaan bezoeken. Een geweldige verhoring van gebed!
Maar blijft u met ons meebidden, voor meer boekingen, open deuren in scholen en voor de verdere
voorbereiding van het programma?

Hartelijke groeten,

Kees-Jan, Lianne, Jonathan, Ezra & Benjamin

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 2e extra collecte 2018

Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 11
november gehouden 2e extra collecte 2018. In totaal heeft deze collecte tot op heden € 1.670,90
opgebracht.

Een mooi bedrag. Dit bedrag is inclusief de voor- en nagekomen giften die wij via de
bankrekeningen mochten ontvangen. Ook de via de heer L. Hoogwerf nagekomen bijdrage ad

€ 25,=is hierbij inbegrepen.

Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid. U weet waar we met z'n
allen voor staan. Met vol vertrouwen zien wij de komende extra collecte tegemoet.

Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat we ons gesteund weten door een gemeente die zijn
verantwoording in financieel opzicht kent.

Opbrengst collecten oktober 2018

14 -10 € 109,40 bonnen: € 61,00

21-10 € 134,11 € 53,50

28 -10 € 8996 € 60,50
€ 333,47 waarvan: 6x € 5,- €175,00

Bonnen: € 175,00 2x € 10,-

TOTAAL € 508,47 Ix € 50,-

Opbrengst offerblokken oktober 2018
€ 26,60

bonnen: € 30,50

Totaal € 57,10

Namens uw College van Kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester



DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal : Mercy Ships

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties mogelijk voor kansarmen in de allerarmste
ontwikkelingslanden. Aan boord van ons ziekenhuisschip Africa Mercy worden gratis operaties
uitgevoerd aan mensen met ernstige aandoeningen. Deze operaties en behandelingen geven
mensen een toekomst met nieuwe mogelijkheden. lemand die vanwege haar/zijn aandoening
buitengesloten was, krijgt weer een plaats in de gemeenschap.

We doen dit werk omdat we geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Kerkradio uitzending

Donderdagavond 29 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.

De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.

Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.

Teun en Rien Roobol.

~ Diaconie-Pemls

De PLUS boodschappen actie van zaterdag 13 oktober

Met enkele vrijwilligers stonden we bij de PLUS-winkel om het winkelende publiek te vragen een
boodschappendonatie te doen aan de hand van een boodschappenlijstje die zij mee de winkel in
kregen. Veel mensen deden gekochte boodschappen in de gereedstaande winkelwagen.

We kregen leuke positieve reacties van de mensen: -dit moet je vaker doen.
- ik kom zo terug, even extra geld halen

- zal het op facebook zetten, 1600 deelnemers

- je hoeft niets te vragen, doe ik, ik las het op facebook

Wat is het mooi om te zien dat er nog zoveel mensen zijn die iets over hebben voor een ander.
Er werden meer dan 50 tassen met boodschappen gevuld.

In de week daarna werden de tassen uitgedeeld tijdens de dagelijkse 09:00 uurs uitdeling in ‘De
Heuvel’.

De Voedselbank Pernis zoekt naar vrijwilligers, is dit iets voor u/jou?

Er staat een krat in de kerk!

In de kerk staat een krat van de Voedselbank Pernis. Daar kunt u op elk moment boodschappen in
leggen. Boodschappen die u zelf gekocht heeft voor dit doel of artikelen die u via een actie ‘2
halen 1 betalen’ heeft gekregen of omdat u iets niet meer nodig heeft. Het kunnen allerlei artikelen
zijn maar ook etenswaren, drinken en lekkernijen, enz.

Wat we ook doen, welke actie we ook hebben, het is te weinig om alle mensen die weinig tot niets
hebben te besteden, te voorzien in de eerste levensbehoeften. Maar ook hier geldt dat alle beetjes
helpen. Zo’n zelfde krat staat ook blijvend in de andere kerken en bij de PLUS een winkelwagen
met een poster van de Voedselbank erop.
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Verslag van het bezoek aan de Voedselbank Rotterdam, donderdag 25 oktober

Met een groep van 9 personen uit de Diaconie-Pernis werden we om 10:30 uur ontvangen op de
Keileweg in Rotterdam om een bezoek te brengen aan de Voedselbank en te zien en beleven hoe
het in zijn werk gaat om 7000 kratten met eten te vullen en te verdelen onder de behoeftige
Rotterdammers.

Eric Kooij, onze codrdinator van de Voedselbank Pernis is sinds kort de codrdinator van
Rotterdam, hij codrdineert 30 uitdeelpunten in Rotterdam, betreft een 3000 kratten. Met 4 grote
vrachtwagens en een heleboel bestelbussen worden wekelijks 140.000 kg voedsel verdeeld over de
30 uitdeelpunten in Rotterdam en 167 punten tot ver in de omtrek van Rotterdam. Een hele
logistieke operatie waar 400 vrijwilligers aan meewerken.

Namens de Diaconie-Pernis, Theo de Keizer

Opstarten maaltijdproject!

In december willen we vanuit de 3 kerken, gesteund door de Diaconie-Pernis, een start maken met
een maaltijdproject. Jezus at ook vaak samen met mensen. Samen eten is een fijne manier om
elkaar te ontmoeten en omdat je rustig aan tafel zit, is er gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen.

De eerste keer is op vrijdag 21 december om 18.00 uur in De Bonte Koe.

Wie is er welkom? ledereen uit het dorp, maar vooral wie anders alleen eet, wie maar een klein
sociaal netwerk heeft, wie tekort komt, wie zich eenzaam voelt.

We kijken ook uit naar vrijwilligers om recepten te bedenken, tafel te dekken, te koken,
boodschappen te doen en op te ruimen. Daarvoor kunt u zichzelf opgeven.

Met elkaar kennen we veel meer mensen. Daarom liggen er in de kerk flyers klaar die rondgedeeld
en weggegeven mogen worden. Stop een flyer bij iemand in de bus, of nog beter: geef persoonlijk
de flyer af met de vraag: ‘Zou dit wat voor jou kunnen zijn?’ Misschien wel gevolgd door de
vraag: ‘Zullen we daar samen naartoe gaan?’ Aanmelden voor de maaltijd of als vrijwilliger kan
bij Marianne de Koning via maaltijdpernis@hotmail.com of 06 263 318 8§9.

We rekenen op uw hulp om gastvrijheid vanuit de kerken zichtbaar te maken in dit maaltijdproject!

Hartelijke groet namens de Diaconie-Pernis, Ds. Christi Bartelink

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maanden oktober en november 2018.

Oktober

Ontvangen via Marjolijn v.d. Kemp €10,=
Zelf heb ik ontvangen € 6=
November

Ontvangen via Wil de Ronde € 7,80
Via mijn brievenbus heb ik ontvangen €10,=

Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.
Aukje Koole
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Sociéteit voor ouderen

Woensdag 5 december houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat
46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten

Zondag 25 november Zondagsschool
en 2 december Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 26 november Zondagsschoolkoor “Timothetis”
en 3 december Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur
Vrijdag 23 november Rock Solid  Sinterklaas

JVR 19.32 uur (inloop 19.15 uur)
Donderdag 29 november 7TOK Sint Pannenkoek

Rehoboth 17.15 uur (inloop 17.32 uur)

Toerusting Rock Solid

JVR 19.32 uur (inloop 19.15 uur)
Zondag 2 december Reflex De Heuvel 19.00 uur
Vrijdag 7 en TOK Dickens
zaterdag 8 december Rehoboth

OVERIGE MEDEDELINGEN

Uitnodiging Ouderenmaaltijd 1 december 2018

Wij willen onze ouderen weer een gezellige maaltijd aanbieden.

U bent op zaterdag 1 december van harte welkom in De Heuvel, Ring 322 te Pernis.
Om 11.00 uur staat de koffie klaar en om 12.30 uur gaan wij gezellig aan tafel om een.
heerlijke maaltijd te nuttigen.

U kunt zich opgeven tot zondag 25 november bij:

Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel.: 010 438 13 64 of mail y.bobeldijk@chello.nl

Tot 1 december.

Kerstconcert “The Credo Singers”.

Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ zal op zaterdag 22 december 2018 haar
jaarlijkse kerstconcert geven in:

Kerkelijk Centrum ‘Open Hof”, Hesseplaats 441, 3069 WA Rotterdam (Ommoord).

De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:15 uur.

Medewerking wordt verleend door:

Annelies Schep, sopraan; Han Kapaan, hobo; Maurice van Dijk, trompet;

André de Jager, vleugel; Johan den Hoedt, orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bert Kruis.
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De ‘Open Hof” is rolstoelvriendelijk. Bij het gebouw is een groot gratis parkeerterrein. Ook met
het openbaar vervoer is het gebouw zeer goed bereikbaar via Metrostation Hesseplaats.

U stapt voor de deur in en uit!

De toegangsprijs bedraagt: € 16.00. Inclusief programmaboekje en koffie of thee in de pauze.
Kaarten bestellen bij: Joost Mout, telefoon: 0181-616548, e-mailadres: j.mout@chello.nl

Het Christelijk Gemengd Koor ‘The Credo Singers’ brengt een programma waarin op muzikale
wijze ‘De blijde boodschap’ van ‘De koning van het sterrenlicht’ te horen is in oude en nieuwe
kerstliederen. Van harte aanbevolen.

Advent

Advent is wachten.
Wachten en verlangen.

Wat is Advent?

Uitzien naar de komst van Gods Zoon.
Geboren, wachten.
Verwacht u Hem ook?

Hij is voor ons gekomen.

Advent, Vrede.
U ziet toch ook de Vrede?
Wat verwacht U?
Vrede met elkaar, amen.

Advent is Licht, Leven.
Stralende Ster die scheen aan de Hemel.
De herders zagen een ster van Licht.
Zo ook voor ons, Licht.

Ria Kooijman (Sonneburgh)
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ledere maandag
van 9.00 tot 15.00 uur:

Tweede Kans-Winkel
in en om Rehoboth

Kleding, boeken, dvd’s, elektra, meubels en
allerhande spulletjes te koop

Onze ophaaldienst haalt gratis spullen bij u thuis op.
Bel met C. v.d. Berg (8419690) of B. van Dijk (4163319)

Heeft u Douwe Egbertsbonnen? Wij sparen ze!
U kunt ze inleveren bij A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165, 4160563)

Op zaterdag 31 augustus 2019 houden we weer
onze jaarlijkse grote Bazaar

Heeft u spullen die we tijdens de Bazaar kunnen gebruiken voor
het Rad van Fortuin? Nieuw en liefst nog ingepakt?
Bel met J. Nieuwpoort (4380288)
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

Predikant

Interim-Predikant: ds. J. van Holten

e-mail

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

. vacant

06 448 720 75
: j.vanholten@pkn.nl

0183513176

e-mail : vanrooijen1954@hotmail.com
Dinsdag en woensdag in principe tussen 12.30 en 13.00 uur in de consistorie
aanwezig en na telefonische afspraak
Scriba : dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98 / 06 139 750 63
Kerkgebouw :Ring 1, 3195 XB Pernis 472 2759
Kosters : dhr. C. Zwart 416 0531/06 114 890 65
: dhr. H.J. Verheij 29501 15/06 212 383 39
: dhr. G.C. Vogel 41672 51/06 126 619 72

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : dhr. J.J. Hollaar, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 50 46
Penningmeester : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 41643 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis (€ 25,50 per vel)
Diaconie
Secretaris : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon  : dhr. A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto : dhr. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending
Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis

0.v.v. Zendingscommissie
Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres : dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail : kerkklanken@hervormdpernis.nl
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07

Abonnementsprijs € 12,50

Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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