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KERKDIENSTEN

Zondag 4 november 2018 - Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk
09.30 uur : Mevr. Drs. M. Eikelenboom-den Uijl te Loperskapel - Zendingsdienst
Met muzikale medewerking van Ouderenkoor Pernis o.l.v. Joke Meijboom-Speelman

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Dhr. R. van der Leeden Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/Mw A. Koole-de Blaauw
Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Mevr. C. Vink-van Tielen, tel. 416 89 78

Collecten . Diaconie / Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Anke Keemink
Zondagsschool: Jannette Molendijk

Zondag 11 november 2018
09.30 uur : Ds. P.H. Zaadstra te Kockengen - Dankstond voor gewas en arbeid

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Dhr. L. Meijboom Dhr. W.A. Ketting
Commissie van ontvangst: Mevr. C. Vink-van Tielen / Dhr. G. van Hilten
Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33

Collecten : Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) / Kerkrentmeesters

Deurcollecte : 2° extra collecte tekort Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Petra Sekeris

Zondag 18 november 2018
09.30 uur : Ds. H.J. Franzen te Pijnacker

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Mevr. P. Boekholt-Rep Dhr. W.A. Ketting
Commissie van ontvangst: Mevr. N. van der Stoep-van Dijk / Mevr. A.S. Keemink
Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto . Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63

Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Aukje Koole
Zondagsschool: Siska Verheij




BIJBELROOSTER

zondag 4 november Openbaring 4:1-11 Open deur

maandag 5 november Psalm 21 Koningslied

dinsdag 6 november Marcus 11:27-33 Legitimatie

woensdag 7 november Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen
donderdag 8 november Marcus 12:13-17 leder het zijne

vrijdag 9 november Marcus 12:18-27 Onderschatting van Gods macht
zaterdag 10 november Marcus 12:28-34 Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag 11 november  Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels?
maandag 12 november Openbaring 6:1-8 Vier paarden

dinsdag 13 november  Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog?

woensdag 14 november Openbaring 7:1-17 Ontelbaar

donderdag 15 november  Rechters 17:1-13 Godsdienstwaanbeeld
vrijdag 16 november Rechters 18:1-10 God wil het?

zaterdag 17 november Rechters 18:11-31 Roofoverval

zondag 18 november Psalm 16 Levenslied

maandag 19 november Marcus 12:35-44 Vader en zoon

dinsdag 20 november Marcus 13:1-13 De onderste steen boven
woensdag 21 november Marcus 13:14-27 De Mensenzoon komt
donderdag 22 november Marcus 13:28-37 De les van de vijgenboom
vrijdag 23 november Rechters 19:1-10a Waar gaat dat heen?
zaterdag 24 november Rechters 19:10b-30 Sodom in Israél
Meditatie

Terug naar de natuur. Mattels 6:27-34. ‘Kijk eens naar de lelies.’ (vers 28)

De Bijbel roept ons op om te leren van de schepping.

De schepping leert:

* dat God voor ons zorgt.
‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het
is jullie hemelse VVader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door
zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’

* dat God ons leven leidt.
Jezus gebruikt het voorbeeld van schapen. ‘Ik ben de goede herder. De goede herder roept zijn
eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’
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* dat Gods Woord heel belangrijk is.

Gods Woord is als zaad. Wanneer mensen het woord van God niet belangrijk vinden, is hun leven
als zaad dat op de weg valt. Mensen die andere dingen op de eerste plaats zetten, lijken op zaad dat
op rotsgrond is gezaaid. Het groeit even, maar schiet geen wortel.

* dat het gaat om een vruchtbaar leven.

Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok. De ranken aan de wijnstok zijn wij. Ranken die geen
vruchten dragen, worden weggehaald. Ranken die wel vruchten hebben, worden gesnoeid om nog
meer vruchten te krijgen. :




* waar het kwaad vandaan komt.
De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker
gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.”

* dat sterven leven is.
“Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eecuwige leven.’
De schepping leert ons nog veel, veel meer.
TIP:
Kijk en leer van de natuur. In de natuur neemt een plant de tijd om goed te wortelen en langzaam
te groeien. Uiteindelijk komt de bloem naar buiten en wordt het zaad gemaakt voor het volgende
jaar. Dat geldt in ons leven ook vaak voor goede relaties en mooie dingen.
Deze tijd en rust maakt dingen veel dieper en mooier.

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’. Door ds. Arie van der Veer.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
6 nov.: Dhr. M.L. Bijl (Eikenlaan 19D, 3203BE Spijkenisse).

7 nov.: Mevr. A.M. Vogel-de Bruin (Pastoriedijk 451, 3195HE).
8 nov.: Mevr. J. Louwen-de Bone (G.A. Soetemanweg 36J, 3195TD).
10 nov.: Dhr. N. Strijdhorst (Zellingstr. 64, 3195GV).
14 nov.: Mevr. J. Gort-van der Steen (Corneliahof 33, 3195RS).
15 nov.: Mevr. B.M. Ketting-Keemink (Schuytstr. 111, 3195SM)
18 nov.: Mevr. S. Verhagen-Leeuwestein (G.A. Soetemanweg 55C, 3195TC) en
Mevr. M.P. van den Bos (Velsenaerstr. 24, 3195RP).
19 nov.: Dhr. C. Hoogwerf (G.A. Soetemanweg , 3195TC), Mevr. Y. van Veelen-Klaassen
(Ring 101, 3195XC) en Mevr. G.A. Bravenboer (Velsenaerstr. 32, 3195RP).
20 nov.: Dhr. A. de Lange (Ring 187, 3195XE)
21 nov.: Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Velsenaerstr. 8, 3195RP), Mevr. H.G. Kleinjan-
Jumelet (Corneliahof 44, 3195RS), Dhr. L.C. Jumelet (Schuytstraat 106, 3195SN) en
Dhr. J.C. Sparenberg (Corneliahof 43, 3195RS)

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uw werken.
Die Gij waart te allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.
Lied 413:1

Jubileum
Op 21 november zijn Dhr. A.C. Bijl en Mevr. M.J. Bijl-Groeneveld (Ozingastraat 55, 3195SK)
50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en alle kracht van Boven om uw verdere
levensweg te vervolgen.



Bloemen

Op 21 oktober gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
mevrouw Lenie Pons, Ring 64 en

de heer Job Jansen, Burg. van Esstraat 171.

Op 28 oktober gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Fam. Bijl — Groeneveld, Ozingastraat 55 en

Mevr. Wil Lodder — v.d.Pols, Corneliahof 25.

Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweq Woonzorgcentrum Oranjehof
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120 Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 De Klepperwei

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110 Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon

Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10 Meuvr. C. van der Stoep-van Gelder
Zorgcentrum Het Havenlicht, 3° etage Zorgcentrum Hooge Werf

Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis 't Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal

Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301 Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312

Dhr. S. Moret, kamer 302
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310
Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Wij leven mee

Op dit moment verblijven er geen gemeenteleden in een ziekenhuis. Maar er zijn wel mensen thuis
die ziek zijn of bedlegerig en niet weten of er nog een toekomst is hier op aarde. Net als iedereen
die op een operatie wacht of in een verpleeghuis, zorgcentrum of revalidatiecentra verblijft, hebben
zij ook onze aandacht nodig en kunnen we bidden tot onze God in de Hemel om kracht en
wijsheid.

Als ik Jezus vast moet houden Als ik Jezus vast moet houden
door mijn eigen kleine kracht, in de doolhof van de tijd,

dan zou ik voor eeuwig zinken, dan zou ik verloren zwerven,
ik zou nooit de stad zien blinken om in eenzaamheid te sterven
waar de zaligheid mij wacht. moe van leven en van strijd.

Diep in mij is ’t wond’re weten,
-troost bij ’t dragen van een last-:
Jezus gaat onzichtbaar mede,

en ben ik soms uitgegleden,

Hij houdt zelf mijn handen vast.

Arie den Ouden

Bijbelkring
Op donderdag 1 november 2018 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.

Wij gaan het hebben over Jona.



NBG BIJBELQUIZ 2018 PERNIS
Te houden op Donderdagavond 15 november in ‘De Heuvel’.
Inloop 19.15 uur, aanvang 20.00 uur.

NOG TWIJFELS OM MEE TE DOEN?

Het voorbereidingsteam hoopt natuurlijk dat u van plan bent om mee te doen en nodigt u uit om
dat te doen! Maar u bent er nog niet aan toegekomen om u aan te melden? Dan ons vriendelijk
verzoek om dat s.v.p. alsnog z.s.m. te doen. Dat maakt de voorbereiding leuker, gemakkelijker en
houdt onze bloeddruk laag!

Maar misschien twijfelt u nog? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Recent zei iemand:
‘Ik wil wel, maar ik denk dat ik veel vragen niet kan beantwoorden en daar word ik onrustig van’.
Blijkbaar vinden we het vervelend (of misschien ook een stukje verkeerde schaamte?) als we veel
of alle vragen niet kunnen beantwoorden. Op zich begrijpelijk, maar laat dat s.v.p. geen reden zijn
om niet mee te doen!

Bij het opstellen van deze kopij moest ik opeens denken aan de refreinregels van een lied. Dat lied
is vele jaren geleden door enkele deelnemers aan een jeugdweekend gemaakt (dat betrof een
weekend van de toenmalige jeugdkerk van de Nederlands Hervormde Kerk Hoogvliet). Behalve de
daarbij verzonnen leuke melodie begon het refrein met ’Als je durft te bidden doe het dan, je hoeft
je niet te schamen wees niet bang, de Heer verhoort ook jouw gebed, dus er is niets meer wat je
let’.

Sta mij toe om dit uitgangspunt ook te betrekken op de Bijbelquiz, waarvan de vragen gesteld en
antwoorden gegeven worden met behulp van het programma PowerPoint. Wat let u, jou, ons om
mee te doen? We hoeven ons echt niet te schamen als we iets of veel niet weten! De uitnodiging
van het NBG begint dan ook met de kreet dat je geen Schriftgeleerde hoeft te zijn om mee te doen
aan de Bijbelquiz! Ook een Schriftgeleerde zal waarschijnlijk niet alles uit “zijn mouw kunnen
schudden”. De inhoud van de bijbel is zo veelomvattend dat het vrijwel onmogelijk is om alles te
weten. Zie deze avond dan ook om op een speelse (en ook gezellige) manier het geheugen op te
frissen en/of nieuwe kennis op te doen! Met deze wetenschap in het achterhoofd dus de vraag:
‘Wat houdt iemand tegen om mee te doen? Wat let u nog om u aan te melden?’

Op het moment van verschijnen van deze ‘Kerkklanken’ is aanmelding nog mogelijk. Dat kan
zowel per team van 5 personen als individueel. Graag zelfs, want hoe meer zielen, hoe meer
vreugde! Hieronder nog enkele gegevens, die van belang zijn.

Sluitingsdatum van aanmelden is zondag 11 november a.s.

Aanmelden graag via gbjs@planet.nl of via (het gele) formulier in de kerkhal.

Deelnemen kan per team van 5 personen.

Individuele aanmeldingen worden samengevoegd tot 1 team.

Deelname is gratis, maar wel met een vrijblijvende collecte om de onkosten te drukken en om
het restant over te maken naar het Nederlands Bijbelgenootschap.

Ds. Christi Bartelink en VVoorganger Arjen Stellingwerf werken mee als quizmasters.

¢ In de pauze geven Anneke Louwen en Robert v.d. Stoep ons een (in)kijkje in de leefwereld van
het gezamenlijk kerkelijk jeugdwerk in Pernis.

Hartelijke groeten,
Gerrit Barends
010-416 22 68 | 06-83 16 73 55



Vespers in de 40dagentijd?

In de afgelopen jaren hielden we eerst vespers in de Stille Week, daarna hebben we de vespers
verdeeld over de hele periode van de 40dagentijd. Eigenlijk werd elke vesper beleefd als een mooi
en zinvol moment op weg naar Pasen!

Dit voorjaar waren er helemaal geen vespers omdat er 1 voorganger ontbrak en er net 1 nieuwe
voorganger was gekomen. De opzet en de uitvoering van de vespers werd altijd geregeld vanuit de
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, maar die is vorig jaar opgeheven.

Natuurlijk is het goed om ons dan even af te vragen, hebben we dit gemist dit jaar? Zouden we het
missen als we het helemaal niet meer zouden doen?

Als we graag willen dat er in 2019 weer vespers gehouden worden, dan is het nodig dat hiervoor
vrijwilligers zich aanmelden om mee te werken. Ds. Stellingwerf en Ds. Bartelink zijn wel bereid
een mediatie te verzorgen, maar ook dat kan door anderen gedaan worden. Hier kan heel mooi het
ambt van alle gelovigen zichtbaar worden gemaakt.

Het is fijn om even reacties in te zamelen, dan kan het gezamenlijk moderamen, wat begin
november weer bijeenkomt, hier een besluit over nemen. Reacties mag u sturen naar
dschristibartelink@tele2.nl of 0180-427039, graag voor 5 november.

Wilt u nog dat er vespers worden aangeboden?
Zou u het missen als er geen vespers meer zouden zijn?
Wilt u meehelpen door het vormen van een nieuwe commissie bij organisatie en uitvoering?

Namens de drie kerken, Ds. Christi Bartelink

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA

Dinsdag 13 november Kerkenraad Consistoriekamer  19.30 uur
Woensdag 14 november Bijeenkomst contactpersonen Koffieruimte 14.30 uur
Dinsdag 20 november Kerkrentmeesters Consistoriekamer  19.30 uur

Voorstellen Interim-Predikant

Per 1 september ben ik als Interim - Predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente Pernis. Om
die reden stel ik mij graag kort aan u voor. Op de gemeenteavond van woensdag 17 oktober jl. in
Rehoboth heb ik dat mondeling gedaan voor de daar aanwezigen. Het leek ons goed om dit ook te
doen in Kerkklanken. In het bijzonder voor de mensen die niet op de avond aanwezig waren.

Ik ben Johan van Holten geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik
doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Na de middelbare school ben ik
naar de Pedagogische Academie gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Op 4 oktober
1992 werd ik als predikant bevestigd in de Hervormde Gemeente van Zalk en VVeecaten, het dorp
dat destijds bekend was door Klazien uut Zalk. Dat is inmiddels ruim 26 jaar geleden. Na ruim zes
jaar in Zalk gewoond en gewerkt te hebben, verhuisden we naar Wezep waar ik begin 1999
predikant werd. Sinds 1 september 2017 ben ik fulltime Interim - Predikant in dienst van de
landelijke kerk.

Ik ben getrouwd met Afina en samen hebben wij drie kinderen, twee dochters en een zoon en vier
kleindochters. Sinds april van dit jaar wonen we in Nunspeet.

Per 1 september 2017 ben ik voor 50% werkzaam als Interim-Predikant in de Protestantse
Gemeente Arnhem (Noord). Daarnaast heb ik tot eind van dit jaar nog een aanstelling van 8 uur in
Bennekom en op dit moment tot 1 januari voor 10 uur in Pernis. Met ingang van het nieuwe jaar
zal dat voor 18 uur zijn (50%).



Wat mijn opdracht is heeft u in een eerdere uitgave van Kerkklanken kunnen lezen.

Voor de helderheid is het misschien goed om te melden dat ik niet aangesteld ben om het reguliere
pastoraat en/of crisispastoraat te doen. Daarvoor blijft ds. Van Rooijen het aanspreekpunt.

Omdat ik mijn tijd moet verdelen over een drietal (wijk)gemeenten kan ik moeilijk vaste tijden
aangeven waarop ik in Pernis ben. Misschien komt daar in de loop van de tijd meer structuur in.
Voorlopig zal ik mij voornamelijk door mijn agenda laten leiden om daar te kunnen zijn waar ik
moet zijn. Wilt u contact met me opnemen dan kan dat via 06-44872075 of via de mail
|.vanholten@protestantsekerk.nl Ik hoop op een goede tijd in uw midden.

Met een hartelijke groet,
ds. Johan van Holten.

Bijeenkomst Contactpersonen woensdag 14 november

Op die middag komen contactpersonen bij elkaar vanaf 14.30 uur in de koffieruimte in het
kerkgebouw om bemoedigd te worden en om ervaringen uit te wisselen. De signaalfunctie wordt
nogmaals benadrukt, in deze tijd van kerkverlating en vereenzaming is het van groot belang dat we
elkaar op de hoogte houden. De bijeenkomst wordt geleid door onze pastoraal medewerker

ds. Van Rooijen.

Belangstellenden en/of introducees zijn hartelijk welkom. In verband met de organisatie
verzoeken wij u op te geven bij de heer Arie den Ouden (06 13 97 50 63).

ZENDING

Spaardoosjes

Op zondag 4 november kunnen de spaardoosjes voor de zending ingeleverd worden, Het
spaardoosje kunt u voorin de kerk afgeven. Na afloop van de dienst worden weer nieuwe
spaardoosjes uitgedeeld. We hopen dat u ook het komend jaar weer gaat sparen voor de zending.
Partnerkerken elders in de wereld rekenen op onze financiéle steun.

Van harte aanbevolen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aankondiging 2e extra collecte 2018

Binnenkort, op zondag 11 november a.s., zal de 2e extra collecte ter dekking van het tekort op de
begroting 2018 van de kerk worden gehouden. Over de noodzaak van het houden van deze extra
collecte en het tekort op de begroting waarvoor deze collecte bestemd is bent u reeds bij de
aankondiging van de 1e extra collecte geinformeerd.

Met z'n allen als gemeente zijn we ons bewust van de noodzaak van het houden van deze collecte.
Gedurende vele jaren achtereen weten wij ons als kerkrentmeesters veelal gesteund door een
gemeente die zijn verantwoordelijkheid in financieel opzicht kent en neemt.

Mede daarom zien wij de opbrengst van de collecte op zondag 11 november a.s. met vertrouwen
tegemoet.

Namens uw college van kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris.



DIACONIE

Collecte Binnenlands diaconaat van 11 november

Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt
moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het
werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf
Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken,
relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke
gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus. Helpt u mee?

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan !!

HERVORMDE VROUWENDIENST |

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 7 november en 21 november houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang
Burg. van Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK
Jeugdactiviteit
Zondag 4 november, Zondagsschool
11 november en 18 november Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 5 november Zondagsschoolkoor “Timotheiis”
12 november en 19 november Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur
\ Zondag 4 november Reflex De Heuvel 19.00 uur
Vrijdag 9 november Rock Solid  Eettrends
JVR 19.32 uur (inloop 19.15 uur)
Vrijdag 16 november TOK Reis om de wereld in 80 dagen (2)

Suez naar Bombay
(Cruiseschipmaaltijd, Captains diner)
Rehoboth 17.32 uur (inloop 17.15 uur)

Zondag 18 november Reflex De Heuvel 19.00 uur
Vrijdag 23 november Rock Solid  Sinterklaas
JVR 19.32 uur (inloop 19.15 uur)




Beste gemeenteleden,

Al vele jaren worden er door de kinderen van de Zondagsschool en het koortje rond Dankdag
fruitmandjes rondgebracht. Zo’n fruitbakje wordt gebracht aan gemeenteleden van een bepaalde
leeftijd, gemeenteleden die ziek zijn of anderszins wel een groet en een fruitbakje zouden kunnen
gebruiken. Dit hebben we met veel plezier gedaan en er was waardering voor deze activiteit.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen op de zondagsschool sterk afgenomen en het aantal
mensen dat in aanmerking komt voor een fruitbakje sterk toegenomen. De laatste jaren was het
heel hard lopen voor de kinderen, hun ouders en de leiding. Dit jaar komen we op een punt dat het
niet meer haalbaar is om alle bakjes rond te brengen door dit kleine groepje.

We hebben nagedacht over alternatieven, maar eigenlijk willen we nog steeds heel graag dat we
alle mensen die op onze lijst staan van een groet en een fruitbakje kunnen voorzien. Ook de
Kerkenraad is er veel aan gelegen om dit doorgang te laten vinden (en er zijn verschillende leden
die al hulp hebben toegezegd). Maar we hebben het over meer dan 100 bakjes...

Daarom een dringende oproep: Wie kan helpen met de fruitbakjes rondbrengen?! Zonder u kan
deze activiteit niet doorgaan.

De bakjes worden in principe op zaterdag 10 november rondgebracht, maar is in overleg ook
anders te plannen. Al kunt u maar een paar bakjes wegbrengen (op verzoek is er te kijken naar
adressen bij u in de buurt). We hopen dat we met elkaar deze activiteit kunnen dragen. U kunt
contact opnemen met Jannette Molendijk. Of spreek een van ons even aan in de kerk.

We hopen op veel aanmeldingen, want dan is de klus zo geklaard en zijn er veel mensen blij
gemaakt.

Groeten van Siska Verheij, Petra Sekeris en Jannette Molendijk (e-mail: rodymolen@msn.com,
tel. 06 16 30 05 57).

DE VLIEGENDE SPEELDOOS

Ken je De Vliegende Speeldoos nog? Inmiddels is dit wel een bekend begrip geworden in Pernis
en omgeving.

We zijn ontzettend blij dat we voor de vierde keer Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos in
Pernis kunnen uitnodigen!

Op unieke wijze studeren zij in één dag met kinderen van 4 tot en met 12 jaar een musical in.
Minimaal 50 tot maximaal 120 kinderen spelen de hoofdrol. De voorstelling wordt gedragen door
professionele acteurs, zangers en dansers. Samen zorgen zij aan het einde van de dag voor een
fantastisch en stralend optreden.

Na David en Goliath (2012), Mozes (2014) en Esther (2016) is op zaterdag 26 januari 2019 Jona
aan de beurt, gebaseerd op het Bijbelboek Jona.

Als je mee wilt doen, schrijf deze datum dan vast in je agenda! Binnenkort kun je je opgeven voor
deze geweldige dag. Hou hiervoor onze website en de kerkbladen goed in de gaten!

Vrijwilligers gevraagd!

U snapt dat voor het begeleiden van en oefenen met 120 kinderen veel vrijwilligers nodig zijn.
Gelukkig hebben wij al die jaren kunnen rekenen op vele vrijwilligers en ook nu willen we u
vragen of u zich deze dag in wilt zetten. Bijvoorbeeld om de kinderen te helpen bij het maken van
een onderdeel van hun kostuum, te helpen met de lunch, om af te breken na de voorstelling, om
kinderen te schminken of te helpen met het oefenen. Ook als u maar een dagdeel ter beschikking
bent, zouden we het fijn vinden als u contact met ons opneemt.

U kunt zich opgeven bij iemand van Kids ’n Things Pernis door ons aan te spreken, een mailtje te
sturen of te bellen.

Heeft u vragen of opmerkingen stel deze dan gerust!

Hartelijke groet,
Kids ’n Things Pernis: Anne-Greet Koster, Anneke Louwen, Cora Knepper, Caroline Corporaal
kidsnthingspernis@gmail.com ; http://www.kidsnthingspernis.nl/
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Samenleesbijbel Junior

Onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior’, een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen.
Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de
Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren
van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel.

De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands
Bijbelgenootschap en in de boekhandel.

'Prentenbijbel’ van Marijke ten Cate viert jubileum

De 'Prentenbijbel’ met tekeningen van Marijke ten Cate bestaat 10 jaar. Van de Prentenbijbel zijn
sinds de verschijning 40.000 exemplaren verkocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te
ontdekken van het 10-jarig jubileum publiceert het NBG een gesigneerde jubileumeditie met
kwartet.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Uitnodiging Ouderenmiddag donderdag 29 november 2018

Geachte Ouderen!!

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze ouderenmiddag op
donderdag 29 november 2018.

Aanvang 12.30 uur, met een heerlijk Chinees-Indisch buffet in gebouw Rehoboth, Ozingastraat
73 te Pernis. Zaal open 12.00 uur!!!!

Tijdens en na het buffet treden de Troubadours uit Haastrecht op, dit op veler verzoek!
Er worden ook nog 3 rondjes BINGO gespeeld!

De kosten bedragen 3 euro per persoon, bij aanmelding te voldoen bij:

Mevr. Sijtsma, Vermaetweg 32 Pernis, tel. 010-438 55 23.

U kunt onderstaande strook inleveren tot en met vrijdag 24 november 2018 .

Wij zien u graag op donderdag 29 november 2018.

Namens de Ouderencommissie Pernis!

Ja, ik kom op de ouderenmiddag van donderdag 29 november

Telef00N oot

Aantal Personen ..............

11



Bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 31 augustus 2019
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of
goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C.v.d. Berg  tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.00 tot 15.00 uur
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertshonnen

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,

tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

Predikant

Interim-Predikant: ds. J. van Holten

e-mail

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

> vacant

06 448 720 75
: J.vanholten@pkn.nl

01835131 76

e-mail : vanrooijen1954@hotmail.com
Dinsdag en woensdag in principe tussen 12.30 en 13.00 uur in de consistorie
aanwezig en na telefonische afspraak

Scriba - dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98/ 06 139 750 63
Kerkgebouw :Ring 1, 3195 XB Pernis 472 2759
Kosters : dhr. C. Zwart 416 05 31/06 114 890 65

. dhr. H.J. Verheij 29501 15/06 212 383 39

- dhr. G.C. Vogel 416 72 51/06 126 619 72
College van Kerkrentmeesters
Secretaris : dhr. J.J. Hollaar, Pastoriedijk 472A, 3195 HP Pernis 438 50 46
Penningmeester : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis (€ 25,50 per vel)
Diaconie
Secretaris :dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr. A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto : dhr. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending
Secretaresse :mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis

0.v.v. Zendingscommissie

Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen :dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres : dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken
Redactie > mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-malil : kerkklanken@hervormdpernis.nl
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07

Abonnementsprijs € 12,50

Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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