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KERKDIENSTEN

Zondag 16 september 2018

09.30 uur : Ds. W.P. van der Hoeven te Amersfoort - Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. L. Meijboom

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. A.S. Keemink / Mevr. N. van der Stoep-van Dijk

Koster

Kerkauto

Collecten

Oppasdienst

: Dhr. H.J. Verheij
: Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
: Diaconie / Kerkrentmeesters

: Janny van Wingerden
Zondagsschool: Petra Sekeris

Zondag 23 september 2018 - Gezamenlijke dienst Eben-Haézerkerk

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool - Startzondag
Muzikale medewerking van Sparkling Voices uit Rhoon
Er is een gestencilde liturgie

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Dhr. B. Brand Sander v.d. Kaaij
Begroeten : Dhr. M. Kooijman en dhr. A. Verschoor

Kerkauto : Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63

Collecten : 1° collecte voor de Vredesweek / 2¢ collecte voor het Onderhoud

Oppasdienst

: Anke Keemink
Zondagsschool: Siska Verheij

BIJBELROOSTER

zondag 16 september Marcus 9:14-29 Gebedsgenezing
maandag 17 september  Rechters 7:1-12 Gideonsbende
dinsdag 18 september  Rechters 7:13-8:3 Wie krijgt de eer?
woensdag 19 september  Rechters 8:4-21 Gewelddaden
donderdag 20 september  Rechters 8:22-32 De echte heerser
vrijdag 21 september  Deuteronomium 12:1-12 Grenzen

zaterdag 22 september  Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed
zondag 23 september  Deuteronomium 12:29-13:6 Hart en ziel

maandag 24 september  Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER
dinsdag 25 september  Rechters 8:33-9:21 Onbeheerst
woensdag 26 september  Rechters 9:22-49 Geweldsspiraal
donderdag 27 september Rechters 9:50-10:5 In het heetst van de strijd
vrijdag 28 september  Marcus 9:30-41 Klein = groot
zaterdag 29 september  Marcus 9:42-50 Amputatie



Meditatie

Levenslang. Lucas 2:46-52.
Zet u altijd in voor het werk van de Heer.’ (I Korintiérs 15:58)

Dominees blijven hun leven lang dominee. Ook al werken ze al jaren niet meer. Ouderlingen en
diakenen zijn dat voor een aantal jaren. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. ‘De roeping tot het
ambt geldt levenslang.’ schreef laatst een dominee. Dat geldt blijkbaar alleen voor dominees.

In de Bijbel kom je nog veel meer ambten tegen. In Het Oude Testament heb je de profeten en de
priesters, de Levieten en de richters. In Het Nieuwe Testament worden de apostelen, ouderlingen
en diakenen genoemd. Je leest ook heel vaak over de oudsten van een gemeente. Bij al die taken in
Gods Koninkrijk krijg je de indruk dat je dat werk voor de rest van je leven bleef doen.

Je was geen ambtsdrager voor even.
Je was dat levenslang.

De Bijbel is wel heel duidelijk over de roeping en taak van elke gelovige.

Een gelovige ben je niet voor een bepaalde periode, maar elke dag van je leven.
Als je dat een ambt wilt noemen, is dat een ambt voor altijd.

Vanaf het moment dat je tot geloof komt tot en met het einde van je leven.

Jezus noemde dat ‘bezig zijn met de dingen van Zijn Vader’. Hij sprak daarover toen Hij nog maar
12 jaar was. Het is het eerste woord dat van Hem bekend is. Zijn ouders waren Jezus uit het oog
verloren tijdens de viering van het Paasfeest in Jeruzalem. Het was er namelijk ontzettend druk. Na
een paar dagen zoeken vonden ze Hem in de tempel. Het was blijkbaar niet in hun hoofd
opgekomen om daar eerst eens een kijkje te nemen. Jezus had zich daarover verbaasd. Zijn ouders
wisten toch wat Zijn roeping was? Zijn taak was immers ‘bezig zijn met de dingen van Zijn
Vader’?!

Jezus’ ambt was anders dan dat van ons. Toch is de formulering die Hij toen gebruikte z6 breed dat
ook onze taak als gelovigen daarmee kan worden omschreven.
God roept ook ons om heel ons leven bezig te zijn in Zijn dienst.

Het is interessant om te weten dat de formulering van ‘bezig zijn’ alleen maar een omschrijving is
in de Nederlandse vertaling. Letterlijk had Jezus het toen over ‘zijn in de dingen van de Vader’.
Het is niet zozeer een activiteit, maar een bestaanswijze.

Levenslang.

GEBED:

Heer, help me om altijd gelovig te zijn.

Niet alleen in de kerk, maar ook thuis, op school of op mijn werk.
Mijn hele leven lang. Amen.

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’.
Door ds. Arie van der Veer.



GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
16 sept.: Mevr. C.W. Molendijk-van Velden (Uiterdijk 169, 3195GL).

17 sept.: Dhr. P. Rafel (Eibergenstr. 15, 3195RE).
26 sept.: Mevr. J.P. Nieuwenkamp-Walgaard (G.A. Soetemanweg 55A, 3195TC).
28 sept.. Dhr. M. Sijtsma (Vermaetweg 32, 3195BP).

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, Uw trouw en goedheid volgen mij,
wijst mij een groene streek; uw liefde, dag aan dag;

daar rust ik aan een stille stroom en wonen zal ik in Gods huis

en niets dat mij ontbreekt. zo lang ik leven mag.

Lied 23c: 1en5
Bloemen
Op 2 september gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
het echtpaar Broer en Janny van der Veen en
mevrouw Leny Ketting, Van Drimmelenstraat 41.
Op 9 september gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
familie F. Riethoff-de Haas, Velsenaerstraat 20 en
mevrouw J.A. van Opstal-Stougie, G.A. Soetemanweg 36g.

Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg De EIf Ranken , afdeling Reactivering
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120 Mevr. G. Berghout-Verschoor, kamer 222
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10

Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 De Klepperwei

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110 Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon

Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10 Mevr. C. van der Stoep-van Gelder
Zorgcentrum Het Havenlicht, 3° etage Zorgcentrum Hooge Werf

Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis 't Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal

Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301 Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312
Dhr. S. Moret, kamer 302

Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310 Woonzorgcentrum Oranjehof

Meuvr. C. Ketting-Verheij, kamer 312 Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam

Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Wij leven mee en zijn verheugd

Voor zover nu bekend verblijven er geen gemeenteleden in een ziekenhuis, maar we moeten wel
blijven bidden voor hen die thuis lichamelijk of geestelijk ziek zijn of in een verpleeghuis
verblijven. Ook voor uzelf en uw naaste(n) mag u bidden tot God opdat u in donkere en
vreugdevolle tijden het licht mag blijven zien. Misschien wel MOET blijven zien, ook al is dat
vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

We zijn verheugd dat, afgelopen zondag 9 september, Nel Boekholt-Rep is herbevestigd als
ouderling en ook dat Alie Pons vele jaren kerkvoogd en ouderling-kerkrentmeester mocht zijn.
Gelukkig blijft Alie achter de schermen zich nog inzetten. Reden tot dankbaarheid voor beide
dames.

Avrie den Ouden




Overlijdensbericht uit Roemenié

In de vakantieperiode ontvingen wij het droevige bericht dat onze contactpersoon in Suceava in
Roemenié, de heer Virgil Hanuseac aan een hartstilstand is overleden.

Vanaf het begin van de Roemenié reizen was hij betrokken bij de uitdeling van de kleding en
voedselpakketten vanuit Pernis. Ds. C. Lavooij en hij hadden een hechte vriendschapsband
opgebouwd door de reizen.

Virgil was een bevlogen persoon, die zich inzette voor de armen in de wijde omgeving. Als we
aankwamen met een vol geladen wagen en de hartelijke welkom begroeting geweest was en je jas
nog net niet uit had, gingen we direct op weg om de eerste pakketten uit te delen. Tot laat in de
avond waren we daarmee bezig. De rest van ons verblijf begeleidde hij en zijn vrouw ons.

In alles wat er in en rondom het gezin van Virgil en zijn vrouw Helena gebeurde, stond hun geloof
centraal. Vanuit dat geloof en vertrouwen handelden zij. Zij brachten met woord en daad naar
buiten wat Jezus voor hen betekende en vertelden anderen daarvan in de hoop dat anderen het
evangelie aannamen. Door hun inzet zijn velen tot geloof gekomen en kregen daardoor een ander
en beter leven. Zij trokken mensen en gezinnen daadwerkelijk uit de put, de put die gevangenis,
criminaliteit of alcohol heette. Deze mensen werden zelf een voorbeeld voor anderen en getuigden
dat Jezus hun redder was.

Zijn vrouw Helena heeft een vorm van kanker, op dit moment gaat het redelijk met haar.

Virgil had daar grote moeite mee, kon het nauwelijks verdragen. Hij deed er alles aan om het voor
haar zo goed en comfortabel te laten zijn. Hier ervaarde je dat deze twee mensen intens veel van
elkaar hielden en voor elkaar zorgden.

Het is een groot verlies dat hij er niet meer is voor Helena en hun beide dochters, maar zeker ook
voor al die mensen die zoveel aan hem te danken hadden.

In de voorbeden van de kerken in Pernis en in de persoonlijke gebeden zijn zij opgedragen.

Als “Werkgroep Roemenié’ moeten we zoeken naar een mogelijkheid om de Roemeniéreizen
v.w.b. het tweede gedeelte van de reis in te vullen om de arme mensen daar te bereiken.

Namens de WG-Roemenié en de Diaconie-Pernis,

Theo de Keizer

Interkerkelijke Gebedskring

De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 28 september.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Weet u van harte welkom.

MeeZingKerst

De interkerkelijke commissie is vorig jaar opgeheven. Zij organiseerde ook altijd de interkerkelijke
volkskerstzang, vorig jaar omgedoopt tot MeeZingKerst.

Dit jaar wordt kerstavond niet gehouden in de Hervormde Kerk, maar is het de bedoeling om dit te
organiseren in de Bontekoe, een laagdrempelig gebouw, en we zijn er zeer welkom.

Er is een aantal mensen gevonden die dit wil gaan voorbereiden, en daar zijn we blij mee. Dit zijn
alleen geen actieve kerkleden met kennis van de traditie.

We willen natuurlijk wel graag dat dit een christelijk en interkerkelijk gebeuren blijft.

Daarom zoeken we een commissielid die juist hierop de aandacht wil vestigen, door liederen uit te
zoeken en een voorganger te benaderen.

Wilt u, of wil jij, hierin meedenken, meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij Arie den Ouden,
Ozingastraat 52, e-mail: ouden_den_arie@hotmail.com

Rouwmiddag
Op zondag 25 november worden in veel kerken de overleden gemeenteleden van het voorbije

kerkelijk jaar herdacht. Soms is er na de zomer ook een rouwgroep die een aantal malen
bijeenkomt. Deze keer is er aanbod van een losse en interkerkelijke middag om met elkaar in
gesprek te raken over rouwen en wat je daarbij meemaakt. Tegelijk is het een goed moment om te
delen hoe je naar deze zondag kijkt, hoe je zelf iemand gedenkt die je mist.



Deze middag is voor hen die afgelopen jaar een geliefde hebben verloren en voor hen die eerder
iemand hebben verloren en die er nu behoefte aan hebben daarover nog eens te praten. Het gebeurt
immers maar al te vaak dat er na enige tijd niet meer gevraagd wordt hoe het eigenlijk met je gaat.

Voor de organisatie van deze middag is het handig om te weten wie er allemaal gaan komen.
Daarom graag even aanmelden, graag tot uiterlijk 5 november, de avond van de Bijbelquiz.
Misschien is het zo dat u/ jij met een speciale vraag zit of gespreksonderwerp wil aandragen. Dan
kan daarmee rekening gehouden worden met de voorbereiding. Heeft u een lied of gedicht wat u
wilt inbrengen voor de gedenkzondag, ook wel eeuwigheidszondag genaamd, dan hoor ik dat ook
graag. Lied of gedicht mag ook meegenomen worden naar de middag.

Rouwen is een werkwoord, er moet wat voor gedaan worden, want het gaat niet vanzelf. Er samen
over spreken kan daarbij zeker een steuntje in de rug zijn! Daarom van harte welkom!

Donderdag 15 november van 13.30 tot 15.00 uur
Eben-Haézerkerk, Pastoriedijk 340, via ingang Ozingastraat
Aanmelden: mondeling, email dschristibartelink@tele2.nl of via 0180-427039

Groeten, Ds. Christi Bartelink

Gedicht ter bemoediging

God geeft u:
Voor elke storm een regenboog.
Voor elke traan een glimlach.
Voor elk verdriet een belofte.
Voor moeilijke tijden een zegen.
Voor ieder probleem een trouwe vriend om u te steunen.
Voor elke zucht een prachtig lied.
Voor ieder gebed een antwoord.

(gelezen tijdens de laatstgehouden bijeenkomst van de contactpersonen)

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 18 september Kerkenraad Consistoriekamer 19.30 uur
Dinsdag 25 september Kerkrentmeesters Consistoriekamer ~ 19.30 uur

Afscheid ds. W. Geerlof

Ds. W. Geerlof is tot 1 oktober officieel aan Pernis verbonden.

De kerkenraad heeft in overleg met hem afgesproken dat de gemeente op zaterdag 15 september
van 15.00 uur tot 16.00 uur de gelegenheid krijgt om hem de hand te drukken.

Dit zal bij goed weer in de pastorietuin zijn en bij minder weer in de kerkzaal.

Arie den Ouden


mailto:dschristibartelink@tele2.nl

Interim Predikant

De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat, op advies van meerdere kerkelijke instanties, in
overleg met het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland, gekeken is naar de
mogelijkheid om een interim predikant voor onze gemeente aan te stellen. Op voorstel van het
Mobiliteitsbureau zijn wij in contact gekomen met Ds. Johan van Holten. Na gesprekken van het
moderamen en de kerkenraad met Ds. VVan Holten is besloten om Ds. VVan Holten voor de periode
van een half jaar, of zoveel langer als wenselijk, aan te stellen als Interim Predikant voor onze
gemeente. Ds. Van Holten is sinds vorig jaar Interim Predikant binnen de PKN. Daarvoor was hij
predikant in Wezep. Hij is momenteel woonachtig in Nunspeet.

Ds. Van Holten is in de beginperiode beperkt beschikbaar omdat hij nog een andere interim
opdracht aan het afronden is. Vanaf januari 2019 is hij voor 18 uur per week voor onze gemeente
beschikbaar. Ds. Van Holten zal zich alleen bezig houden met de opdracht die door de kerkenraad
als volgt is omschreven:

- Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst van de gemeente, aan de hand van
gesprekken met de gemeente en de kerkenraad.

- Het begeleiden van, en meewerken aan, het opstellen van een beleidsplan voor de
Hervormde Gemeente Pernis, voor de periode 2019-2023.

- Het begeleiden van, en meewerken aan, het opstellen van een profielschets voor een nieuw
te beroepen predikant.

- Voordat bovenstaande processen in gang gezet kunnen worden, wordt de interim predikant
allereerst gevraagd het proces te begeleiden om tot eenheid in de gemeente te komen, door
middel van gesprekken en overleg.

Op D.V. zondag 14 oktober zal Ds. Van Holten voorgaan in de dienst van onze gemeente.

Op D.V. woensdag 17 oktober zal er een gemeenteavond gehouden worden waarin de gemeente en
Ds. Van Holten nader met elkaar kennis kunnen maken.

Voor de goede orde willen wij nog vermelden dat Ds. Van Rooijen werkzaam zal blijven in het
pastoraat.

De kerkenraad heeft Ds. J.A.P. Vlasblom gevraagd om na 1 oktober aanstaande als consulent onze
gemeente te ondersteunen. Ds. Vlasblom heeft hierin toegestemd.

Namens de kerkenraad, Leen Meijboom, preses; Arie den Ouden, scriba

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten augqustus 2018

5-8 € 126,92 bonnen: € 85,00
19-8 € 264.00 € 75,00
€ 390,92 waarvan: 2x€ 5,- € 160,00
Bonnen: € 160,00 4x € 10,-
TOTAAL € 550,92 5x € 20,-
—====== 1x € 50’-

Opbrengst offerblokken augustus 2018
€ 27,50

bonnen: € 21.40

Totaal € 48,90

Giften
Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via Ds. Van Rooijen € 10,= voor de kerk.

Namens het college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester



DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal: VVoedselbank Pernis

Op zondag 16 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte is bestemd
voor de VVoedselbank Pernis. De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken.
Het is (helaas) een begrip. Een flink aantal mensen wordt door de VVoedselbank geholpen waardoor
hun problemen een beetje worden verlicht.

De diaconie beveelt deze collecte aan.

Heilig Avondmaal in Het Havenlicht

Op vrijdag 21 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren in Het Havenlicht.
Voorganger is ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool en de dienst begint om 15.00 uur. De collecte is
bestemd voor Inloophuis ‘De Boei’ in Rotterdam-Zuid (Weimansweg) en heeft vestigingen in
Barendrecht, Overschie, Schiedam en Spijkenisse.

Wij bevelen deze collecte nu reeds bij u aan.

Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.

De diaconie

Giftenverantwoording

Via de heer B. Koert een gift ad € 900.00, £ 10.00 (€ 11.50) en € 70,00 ontvangen voor de
Roemeniéreis.

Hartelijk dank aan de gevers.

Kerkradio uitzending

Donderdagavond 27 september tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.

De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.

Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.

Teun en Rien Roobol.

HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 26 september houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK
i ygcf tiviteit
Zondag 16 september Zondagsschool
en 23 september Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 17 september Zondagsschoolkoor “Timotheiis”
en 24 september Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur



http://www.kerkomroep.nl/

OVERIGE MEDEDELINGEN

Dank voor uw medeleven

Op dinsdag 17 juli overleed onze (schoon)vader, Hans de Koning (89 jaar). Sinds die tijd gaan wij
op zondag met onze (schoon)moeder mee naar de kerk in Woubrugge, omdat zij alleen gaan nog
niet prettig vindt.

Wij willen u op deze manier bedanken voor de vele kaarten en de andere tekenen van medeleven,
zoals een geschonken (borduur) tafellaken voor mijn moeder van de dames op maandag. We hopen
spoedig weer vaker in onze eigen gemeente in Pernis aanwezig te zijn.

Dank en tot ziens,

Wouter & Marianne de Koning

Ouderenmaaltijd 22 september 2018

Wij willen onze ouderen weer een gezellige maaltijd aanbieden op
zaterdag 22 september in De Heuvel, Ring 322.

Om 11.30 uur staat de koffie klaar.

Om 12.30 uur gaan wij aan tafel, waar wij een lekkere maaltijd nuttigen.
U bent van harte uitgenodigd.

U kunt zich opgeven tot zondag 16 september, bij
Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel.: 010 438 13 64 of e-mail y.bobeldijk@chello.nl
Tot 22 september!

C.G.K. “Zanglust”

Heeft u altijd al in een koor willen zingen maar nooit de stap durven nemen ?

DIT IS UW KANS !

ledereen kan leren zingen ,dus zijn we opzoek naar JOU !

Ben je een geoefende zanger? Ook dan zoeken we JOU!

Interesse als project koorlid? Dan zoeken we ook JOU!

Zanglust is een gemengd koor, dat zich met name inzet voor koorzang in Pernis en omstreken, met
als doelstelling: “Plezier hebben in zingen en samen beter worden”

Wat is het repertoire? VVoor elk wat wils. Dat wil zeggen: licht geestelijke, gospel en klassiek.
We repeteren o.l.v. onze dirigent en pianist Hans Cok.

Waar? Gebouw Rehoboth, Ozingastraat 73, Pernis.

Wanneer? Elke maandagavond om 19:45 uur.

Zingende mensen zijn Blije mensen, dus laten we zeggen:

Tot ziens!

Zanglust1923@gmail.com Tel: 010-4164698

Samenleesbijbel Junior

Onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior’, een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen.
Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de
Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren
van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel.

De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands
Bijbelgenootschap en in de boekhandel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap


mailto:Zanglust1923@gmail.com

bazaa R ommelmarkt

Ook in 2019
zal er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden worden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563

Afsluiting bazaar en 2° kanswinkel 2017/2018

Zaterdag 25 augustus jl. was het weer zover. De jaarlijkse bazaar in en rondom Rehoboth.

Deze bazaar betekent tevens de afsluiting van het financiéle jaar van de 2° kanswinkel.

Hoewel het weer er in eerste instantie niet erg goed uitzag is het uiteindelijk bij een paar “buien”
gebleven. De buien waren weer goed voor het rad. Veel mensen kwamen binnen tijdens de regen
en kochten een extra plankje.

De gehele dag was het gezellig druk en werd er van alles verkocht, cd’s, kleding, elektra, meubels,
boeken, kinderspelen, puzzels, knuffels en natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten in de
vorm van haring, oliebollen, patat of een lekker kopje koffie.

Daarnaast op het plein natuurlijk de kramen met potten, pannen, glazen enz. en de meubelen zowel
groot als klein. Tenslotte mogen we ook de schilderijen en geestelijke muziek niet vergeten.

In de zaal stond het rad volop te draaien voor prachtige prijzen, die overigens bijna allemaal door u
als gemeente zijn geschonken. Daarnaast hadden onze plaatselijke winkeliers nog voor de nodige
prijzen gezorgd.

De gehele dag werd er gezellige muziek gedraaid, kortom, de sfeer was prima.

Aan het eind van de dag konden we, onder het genot van een heerlijk hapje en drankje, verzorgd
door onze “keukenprinsessen”, de opbrengsten horen.

De opbrengst van de zaterdag was ca. €5.500,= en de totaalopbrengst, dus inclusief de verkopen op
maandag bedroegen dit jaar ca € 25.000,=.

Langs deze weg willen wij iedereen die, op welke manier dan ook, aan deze schitterende opbrengst
heeft bijgedragen, heel erg bedanken.

Maar niet alleen de opbrengsten zijn belangrijk, ook de mensen die met elkaar iedere maandag en
afgelopen zaterdag zijn bezig geweest. Heel erg bedankt voor al jullie inzet en we hopen dat we
nog lang verder mogen gaan met dit schitterende stukje kerkenwerk.

Namens de bazaarcommissie, Jan Hans Koole
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

Predikant

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos

e-mail

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

. ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis

0183513176
: vanrooijen1954@hotmail.com

Dinsdag en woensdag tussen 12.30 en 13.00u in de consistorie aanwezig

Scriba - dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98/ 06 139 750 63
Kerkgebouw :Ring 1, 3195 XB Pernis 472 27 59
Kosters . dhr. C. Zwart 416 0531/06 114 890 65
: dhr. H.J. Verheij 29501 15/06 212 383 39
: dhr. G.C. Vogel 416 7251/06 126 619 72
College van Kerkrentmeesters
Secretaris - dhr. J.J. Hollaar, Pastoriedijk 472A, 3195 HP Pernis 438 50 46
Penningmeester : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis (€ 25,50 per vel)
Diaconie
Secretaris :dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr. A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto :dhr. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending
Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
0.v.v. Zendingscommissie
Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres : dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken
Redactie > mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail : kerkklanken@hervormdpernis.nl
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07

Abonnementsprijs € 12,50

Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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