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KERKDIENSTEN

Zondag 6 mei 2018 - Gezamenlijke dienst Eben-Haézerkerk

09.30 uur : Ds. J. van der Meent te Utrecht

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

G.P. van Kampen-den Arend Ineke Pieters

Begroeten : M. Kooijman en N. ’t Hart-van Veelen

Collecten : 1° collecte is voor Missionair Werk & Kerkgroei en de 2° voor het Onderhoud
Kerkauto : Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15

Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Siska Verheij

Donderdag 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag (gezamenlijke dienst Eben-Haézerkerk)

09.30 uur: Ds. H. Perfors — koopvaardijpredikant Rijnmond

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Dhr. P. Keemink Cor de Haan
Begroeten : Dhr. G. Brand en dhr. J. v.d. Sluijs

Collecten . 1° collecte is voor de Diaconie en de 2° voor het Onderhoud
Kerkauto : Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50

Zondag 13 mei 2018

09.30 uur : Ds. G.M. Bijkerk te Moordrecht

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Dhr. R. van der Leeden Dhr. W.A. Ketting
Commissie van ontvangst: Mevr. A. Vogel-de Bruin / Mevr. J.A. van Opstal-Stougie
Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51

Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Janny Verheij

BIJBELROOSTER
zondag 6 mei Genesis 8:1-14 Drooglegging
maandag 7 mei Genesis 8:15-22 Buitenlucht!
dinsdag 8 mei Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2
woensdag 9 mei Spreuken 30:15-33 Dierkundeles
donderdag 10 mei Psalm 93 Hemelvaart
vrijdag 11 mei Genesis 9:1-7 Tegen bloedvergieten
zaterdag 12 mei Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie
zondag 13 mei Genesis 9:18-28 De mantel der liefde
maandag 14 mei Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid
dinsdag 15 mei Joél 2:18-27 Het komt goed
woensdag 16 mei Joél 3:1-5 Pinksteren
donderdag 17 mei Joél 4:1-8 Straf voor Isra€ls vijanden
vrijdag 18 mei Joél 4:9-21 Oordeel
zaterdag 19 mei Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet



Meditatie.
Twee minuten stilte. Openbaring 8:1-6
‘Er viel een stilte in de hemel.’ (vers 1)

Op 4 mei houden we twee minuten stilte. Niet alleen voor de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland, maar voor al die mensen die nog altijd lijden onder oorlogen in de
wereld.

Je kunt naar de herdenking in jouw eigen woonplaats gaan.
Je kunt ook alles volgen op de televisie.
Doe het op jouw manier. Maar wees stil.

Twee minuten stil zijn is een bewuste keuze. Je bent er met je gedachten heel goed bij.

Je kunt ook stil zijn als je bewusteloos bent of onder narcose.

Maar je voelt het enorme verschil.

Probeer geen andere geluiden van buiten op te vangen. Die kunnen er zelfs in de stilte zijn. Al was
het maar een vogel die fluit.

Probeer in de stilte te luisteren met je hart en geef je gedachten een richting.

Onze gedachten kunnen namelijk alle kanten uitgaan. Geef ze daarom richting. Denk vandaag aan
oorlog en vrede. Aan de miljoenen slachtoffers. Aan de oorlogen die nog steeds doorgaan.

Vul de stilte.

Dan boezemt de stilte ook geen angst in. Dan duren die twee minuten helemaal niet lang.
Dan schaam je je zelfs dat je er zo weinig aan denkt. Dat je maar doorleeft en doorgaat.
Nogmaals, vul de stilte.

In de Bijbel lees je in het boek Openbaring ook over een moment van stilte. Het waren geen twee,
maar dertig minuten. Dat vinden wij lang, maar in de hemel zal het heel kort geweest zijn. Maar
goed, het moment was er. Het was vlak voordat God de laatste oordelen zou gaan voltrekken.

Ik beschrijf het nu als iets uit het verleden. Omdat Johannes in het verleden die visioenen kreeg.
Maar die visioenen gingen over de toekomst. Dus ook over onze tijd. Onze momenten van stilte
zouden onder dat halfuur kunnen vallen.

In dat visioen blijkt dat ook die stilte niet zomaar een stilte was.

Johannes zag daarna dat een engel een gouden wierookvat leegde op het brandende
reukofferaltaar. Wierookdampen stegen omhoog. Het bleken gebeden te zijn van de mensen op
aarde. En toen begon de finale. Het laatste uur was aangebroken.

Stel je voor dat we vanavond die stilte samen vullen met gebed. Het zou zijn als wierook. Wierook
waar de hemel op wacht.

TIP:

Wist je dat de mensen bij de belegering van Jericho ook stil moesten zijn?
Om er stil bij te staan dat God voor hen streed.

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’. Door ds. Arie van der Veer.



GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
5 mei Dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89, 3195VT).

8 mei: Dhr. A.A. van der Kuil (Burg. van Esstr. 189, 3195AE).

10 mei: Dhr. A. Verheij (Ring 294, 3195XR).

15 mei: Mevr. C.A. Lierop-Kranendonk (Lokkertsemolenweg 58, 3194WC Hoogvliet) en

Mevr. D.J. van Rossen-Kranendonk (Lokkertsemolenweg 46, 3194WC Hoogvliet).

16 mei: Mevr. A. Groenenboom-Buitendijk (Boonstr. 40, 3195BA).

18 mei: Mevr. A. van der Waal-Vermeer (Corneliahof 32, 3195RS), Mevr. E.M. van Loon-Boon
(Burg. Verduynstr. 47, 3195SB) en Mevr. J. de Jongh-in ’t Veld (Vrijlandtstr. 52, 3195VV).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

Nu laat ons God de Here Wij bidden U, Algoede:
dankzeggen en Hem eren, wil ons altijd behoeden;
want goed zijn alle dingen de kleinen en de groten,
die wij van Hem ontvingen houd ze in uw hart besloten.

Lied 863: 1en5

Jubileum

Op 14 mei zijn Dhr. J. Schilt en Mevr. J. Schilt-Vermaat (Smallandstraat 35, 3195AP)
60 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en Gods zegen op uw verdere levenspad!

Bloemen

Op 22 april gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevr. G. Verheij-van den Hooven, G.A. Soetemanweg 54 en
Familie E. Westendorp, Ozingastraat 33.

Op 29 april gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Dhr. Jan de Jong, Willem Weysingel 50 en

Dhr. Jan de Jong, Corneliahof 7.

Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg De Breede Vliet

Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Mevr. H.C. Noordzij, 2C kamer 90 Dhr. S. Moret, afd. Kievit

Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10 De Klepperwei

Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 Zwaluwenlaan 1, 3161TW Rhoon
Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110 Mevr. C. van der Stoep-van Gelder

Dhr. M. van der Tak
Mevr. A. van der Pols-Berkhout, 2A kamer 70 Woonzorgcentrum Oranjehof

Mevr. J. den Uijl-van Eijk, 5A kamer 40 Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. C. Pons-Verheij, 361-8 Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven
Mevr. A. Hordijk-Keemink
Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10 Laurens Intermezzo Zuid

Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
Marnix Revalidatiecentrum Mevr. E. Verheij-Aalbers, kamer 424
Marnixlaan 5, 3132 PL Viaardingen
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff Verpleeghuis Quintus

Nectarinestraat 11, 2552 LZ Den Haag
Mevr. H. Verheij-Verschoor, afd. 2 kamer 248

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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In Memoriam

Op 7 april 2018 overleed op 86 jarige leeftijd mevrouw Johanna Georgina (Jo) van der Tak-
Hordijk. De condoleances gaan uit naar haar man, meneer Van der Tak, naar de kinderen Sjaak en
Marion, Jeannette en Bertus, naar de klein- en achterkleinkinderen en naar de schoonzussen en
zwager. Met dankbaarheid voor wie zij was en wat zij voor u heeft betekend, maakt u ons bekend
dat uw lieve vrouw, uw zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, omi en schoonzus, door de Here is
thuisgehaald. In een dienst van Woord en gebed in de Hervormde kerk van Pernis, op vrijdag 13
april, hebben we afscheid van haar genomen. Een dankdienst voor haar leven. Dat mocht het zijn.
Een dienst waarin we samen woorden uit de Bijbel lazen tot troost en bemoediging. Woorden uit
de Bijbel, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Kolosse, die ruim 62 jaar geleden
ook klonken, nl in de dienst waarin meneer Van der Tak, met zijn vrouw in het huwelijk trad: ‘En
kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is’ (Kolossensen 3:14).
De liefde is de band van volmaakte eenheid. Die woorden kreeg het echtpaar Van der Tak mee aan
het begin van hun huwelijksweg. En wat is het een waarheid gebleken: er is geen band sterker dan
de band van de liefde. Een band die de laatste jaren alleen maar sterker werd toen Jo van der Tak
in een athankelijke positie kwam te verkeren. In plaats van zorgen-voor, moest er nu voor haar
gezorgd worden. Fijn dat haar gezin op uitgebreide schaal zorgzaamheid aan haar kon betonen. Er
is geen band sterker dan de band van de liefde, niet alleen tussen man en vrouw maar, zij het op
een andere wijze, ook tussen moeder en kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De band waarmee
u met elkaar verbonden was, is nu verbroken. Herinneringen zijn het die overblijven. Maar niet
alleen dat. Er is nog sprake van een andere liefdesband. Dat is de band van de liefde van God tot
mensen, een band die van Gods kant nooit verbroken wordt. Want niets ter wereld kan ons
scheiden van de liefde van God in de Here Jezus Christus. In dat vertrouwen hebben we het
lichaam van Johanna Georgina van der Tak-Hordijk, toevertrouwd aan de schoot van de aarde op
de begraafplaats in Pernis.

We wensen meneer Van der Tak, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte Gods
zegen toe in het omgaan met dit ingrijpende verlies.

Ds. A.L.A. den Besten

Wij herdenken

Op vrijdag 20 april is, na een ziekbed van ruim vier jaar, overleden ons gemeentelid Dirk Pieter
Verheij in de leeftijd van 80 jaar, hij woonde samen met zijn vrouw aan de Ring 397.

In de afscheidsplechtigheid van 25 april stonden wij stil bij Psalm 103, waarin de kwetsbaarheid en
de vergankelijkheid van ons leven wordt beschreven en de vergevende en barmhartige liefde van
God voor ons zondaars, Die trouw houdt tot in Eeuwigheid.

Na de afscheidsplechtigheid hebben wij Dirk Pieter Verheij begeleid naar zijn laatste rustplaats en
zijn lichaam in de schoot van de aarde gelegd, zoals ook een zaad gezaaid wordt tot de oogst.

Op de rouwkaart staat een scheepje afgebeeld dat op rustig water vaart in de richting van de
horizon. Dat Dirk Pieter Verheij nu mag rusten in “het land aan de overkant”.

Wij wensen mevrouw Verheij-Valega de Fiqueiredo, haar dochter, schoonzoon, kleinkinderen en
allen die rouwen Gods zegen in het omgaan met dit grote verlies.

Bas Ruizeveld de Winter

Wij leven mee

Mevr. A. Sekeris-Molendijk, G.A. Soetemanweg 51F, is na haar opname en operatie in het Ikazia-
ziekenhuis voor revalidatie overgebracht naar Zorgcentrum Sonneburgh.

Dhr. W.C. Hordijk, G.A. Soetemanweg 57G is na een verblijf van ruim een week in het Ikazia-
ziekenhuis weer thuisgekomen. Zijn vrouw, mevr. A. Hordijk-Keemink, verblijft nog even in
Sonneburgh.




Voorbede gewenst voor diegenen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen of revalidatiecentra
verblijven en ook voor hen die thuis bedlegerig zijn of niet alles meer kunnen doen wat ze willen
of kunnen. Gods nabijheid toegewenst voor een ieder die het nodig heeft.

Goede berichten betreffende de terug-verhuizing van de “Havenlichters”; 4 mei ontvangt men de
sleutel van het opgeknapte en vergrootte appartement (ben even wezen kijken en ziet er fris en
groot uit). In de week van 14 mei zal begonnen worden met de terugkeer. Dat houdt in dat
familieleden even de handen uit de mouwen moeten steken om alles op tijd klaar te hebben. Maar
wel fijn dat ze weer terugkomen.

Enkele gemeenteleden zijn tijdens hun tijdelijke verblijf in Sonneburgh overleden en hebben het
niet meer mogen meemaken, terwijl ze er allen toch naar verlangden, hoe goed het ook was in
Sonneburgh. Daar wilde ik toch ook even bij stilstaan.

Komende weken, ook als de andere appartementen bewoond gaan worden met nieuwe bewoners,
dus genoeg te doen en te zien in de Velsenaerstraat.

Arie den Ouden

Terugblik: Met hart en ziel geloven avond: we zijn gedoopt!

Al een aantal jaren organiseren we een met hart en ziel geloven avond om elkaar vanuit de
verschillende kerken inhoudelijk te ontmoeten en zo ook te leren van elkaar. Deze keer, in de
aanloop naar het dubbele jubileumfeest in de Eben-Haézerkerk in juni 2018, hebben we stil
gestaan bij de Doop. Op 11 april kwamen we bij elkaar in de Heuvel, we zaten met 12 mensen uit
3 kerken samen om de tafel, een mooi getal!

Mooi was het rondje aan het begin: wanneer ben je gedoopt, en hoe oud was je toen? Sommigen
waren 2x gedoopt. Daarna volgde een kleiner rondje: hoe oud was je toen je belijdenis hebt
gedaan?

Ds. Arjen Stellingwerf gaf een duidelijk uitleg over de betekenis van het gedoopt zijn in de naam
van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij las daarbij uit Mattheus 3, over de Doop van Jezus, de stem
van God uit de hemel, en de Geest die als een duif op Hem neerdaalde. Steeds weer in de Bijbel
gaat God een relatie aan met ons mensen, dat is het reddingswerk. Wat God wil is steeds ons de
gelegenheid geven voor een nieuw hart en een nieuwe geest, zie Ezechi€l 36: 25-27. Al tegen
Abraham zei God dat hij gezegend werd om tot zegen te zijn. We mogen uitzien naar volledige
vervulling van wat God ons te geven heeft. Onderweg mogen we op zoek naar lichtpuntjes van het
Koninkrijk en kunnen we ook zelf met onze gebeden weer lichtpuntjes aansteken.

Ds. Christi Bartelink ging verder en vertelde dat geloven een werkwoord is, en dat we daarmee
vele andere werkwoorden kunnen verbinden, zoals: hopen, liethebben, dopen, een nieuw leven
beginnen, reinigen, vergeven, bewuste keuzes maken. In de Doop is onze naam verbonden met de
Naam van God, de zegen is over ons leven uitgesproeken: bij Hem kunnen we altijd terecht. Weten
dat je gedoopt bent geeft zo houvast voor heel je leven. Wij mogen antwoorden op onze Doop door
ons aan God toe te wijden, door van Hem te willen leren, door leerling te zijn ons leven lang.

Als verwerking was er een blad met Bijbelteksten, ieder groepje heeft er daarvan een paar
besproken. Dat was verrijkend.

Iemand had een gedicht meegenomen ‘er is feest in mijn ziel’, iemand noemde het Sjema
(Deuteronomium 6) als een prachtig lied, ook werd genoemd het lied ‘weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand’.

Op zondag 22 april is het logo onthuld wat Margreet de Winter heeft uitgewerkt bij het project
Doop geeft Hoop. Gods zegen staat als een regenboog boven ons en om ons heen.

Met elkaar mogen we zijn liefde delen (de regenboog vormt zelf weer een hart), en de Heilige
Geest (verbeeld als een duif) deelt aan ons zijn gaven uit: talenten waarmee wij God kunnen
dienen, waardoor we de liefde die we van Hem ontvangen ook weer kunnen uitdelen.

We besloten de avond met een dankgebed vanuit de kring.

Ds. Christi Bartelink



OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Woensdag 16 mei Consistorie Consistoriekamer 19.45 uur

Uitnodiging aan contactpersonen van de Hervormde Gemeente te Pernis

Beste zuster of broeder (gewaardeerd contactpersoon),

Graag nodigen wij u/ jou uit voor een volgende bijeenkomst om met elkaar ervaringen te delen,
verbeteringen te bespreken, elkaar te bemoedigen, de gemeente op te bouwen.

De toerusting en bemoediging wordt verzorgd door ds S. A. van de Graaf-Leentfaar.

Als u een lievelingstekst uit De Bijbel en/of een lied hebt, neem die dan a.u.b. mee.

Introducés en geinteresseerden zijn ook van harte welkom.
Donderdag 17 mei van 19.45 — 20.45 uur.
Inloop / ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur in de koffieruimte van de Hervormde Kerk.

Hartelijke groet en graag tot 17 mei.
Het Pastoraalteam.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dan s.v.p. afzeggen bij de één van de onderstaande

personen:
Nel Boekholt 43820 16
Leen Meijboom 438 19 92
Arie den Ouden 438 51 98
Wil de Ronde 416 5017
Bas Ruizeveld de Winter 416 65 45
Thea van der Steen 416 13 26
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Gift

Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via de collecte op zondag 15 april een enveloppe voor de Paascollecte ad € 20,=.

Namens uw College van Kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris



HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst

Verantwoording giften over de maand april 2018

Zelf heb ik ontvangen 2x €10,=

Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.
Aukje Koole

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 9 mei houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK
] gcf tiviteit
Zondag 6 mei Zondagsschool
en 13 mei Vertrek vanuit de kerkdienst (6 mei Eben-Haézerkerk)
Maandag 14 mei Zondagsschoolkoor “Timothetis”
Zie hieronder
Zondag 13 mei Reflex De Heuvel  19.00 uur

Beste kinderen van het kinderkoor,

Het zangseizoen zit er alweer bijna op... De komende data
staan nog voor dit (school)jaar gepland:

Maandag 14 mei  Afsluiting seizoen: Pannenkoeken eten en knutselen — start 17.30uur
Maandag 18 juni  Oefenen voor Kinderdienst
Zondag 24 juni Kinderdienst - 9.30 uur - Hervormde Kerk

Na de zomervakantie starten we weer op 10 september 2018.
18.30 — 19.15 in de bovenzaal van Rehoboth.

Groeten van Jannette en Anneke

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis wil ik u

allen hartelijk danken. Het was hartverwarmend.
Bas Ruizeveld de Winter




Oproep voor vrijwilligers in het Havenlicht

Eindelijk is het einde van de renovatie van Het Havenlicht in zicht ! We zijn druk doende om de
verhuizing voor te bereiden. Een groot deel van de medewerkers is aangenomen en we hebben nu
ook inzicht in het benodigde aantal vrijwilligers.

De vrijwilligers hebben in het verleden een groot aandeel geleverd in het reilen en zeilen van Het
Havenlicht. Zij gaven aandacht en warmte aan onze bewoners en verhoogden daarmee ook de sfeer
en het gevoel van welzijn van de bewoners.

Omdat we van Het Havenlicht weer een sfeervol huis willen maken waar het welzijn van de
bewoners voorop staat hebben we jullie hulp weer hard nodig.

Daarom deze oproep om u aan te melden als vrijwilliger.

Deze oproep geldt natuurlijk ook voor de “oude” vrijwilligers waarvan we in 2017 gedwongen
afscheid hebben moeten nemen en die we graag weer terug willen zien.

Wij hebben een speciale informatieochtend georganiseerd op donderdag 3 mei a.s. in het buurthuis
van 10.00-12.00 uur. Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u deze ochtend bijwonen. U krijgt
dan informatie over de diverse soorten van vrijwilligerswerk en u kunt zich evt. aanmelden.

De informatieochtend zal begeleid worden door Corrie van Wijk en Wilma Ketting. Beiden zijn
straks werkzaam in het “vernieuwde “Havenlicht .

Wij hopen u op donderdag 3 mei in het Buurthuis Pernis te mogen verwelkomen.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die,
om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

-Een christelijke leefgemeenschap

-Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders

-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte

-Advies m.b.t. nazorg

-Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het
dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zo’n 200 vrijwilligers
en een kleine staf van professionals. U kunt meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl.

Tussenjaar

Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets
voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar
andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk,
huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen,
samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de
Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans. www.pdcdeHerberg.nl

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar

Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk
in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met
andere jongeren en zinvol bezig te zijn.

Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de
omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis.
www.pdcdeherberg.nl




Bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 25 augustus 2018
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of
goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,
tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant : ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis

Scriba : dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98 / 06 139 750 63

Kerkgebouw :Ring 1, 3195 XB Pernis 4722759

Kosters : dhr. C. Zwart 416 0531/06 114 890 65
: dhr. H.J. Verheij 29501 15/06212 383 39
: dhr. G.C. Vogel 41672 51/06 126 619 72

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : dhr. J.J. Hollaar, Pastoriedijk 230, 3195 HL Pernis 438 50 46
Penningmeester : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 41643 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis (€ 25,50 per vel)
Diaconie
Secretaris : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon  : dhr. A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto : dhr. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending
Secretaresse :mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis

0.v.v. Zendingscommissie
Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
Bovenzaal “Rehoboth” 416 41 25
Secretaresse : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Sleuteladres : dhr. G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis 438 51 33
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres : dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail : kerkklanken@hervormdpernis.nl
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07

Abonnementsprijs € 12,50

Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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