KERKKLANKEN

KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE PERNIS

55¢ jaargang - nr. 10 15 september 2017

Kopij inleveren véor 22 september (kopij voor 3 weken)




KERKDIENSTEN

Zondag 17 september 2017

09.30 uur : Ds. W. Geerlof - Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. B. Ruizeveld de Winter

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Dhr. A.A.van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum

Koster : Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto : Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Petra Sekeris

Zondag 24 september 2017 - Gezamenlijke dienst Hervormde kerk - Opening Winterwerk
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool en Ds. W. Geerlof
m.m.v. Kinderkoor “Timotheiis” o.l.v. Anneke Louwen en Jannette Molendijk

Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. N. van der Stoep-van Dijk / Mevr. A.S. Keemink

Koster : Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto : Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters

Deurcollecte : 1° extra collecte tekort Kerkrentmeesters

Oppasdienst : Aukje Koole
Zondagsschool: Siska Verheij

BIJBELROOSTER

zondag 17 september Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...
maandag 18 september Exodus 32:15-35 Vernietigend

dinsdag 19 september Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug
woensdag 20 september Exodus 33:12-23 God laat zich zien
donderdag 21 september Exodus 34:1-18 Kopie

vrijdag 22 september Exodus 34:19-35 Verbondsregels
zaterdag 23 september Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid

zondag 24 september Galaten 6:1-18 Draagtijd

maandag 25 september Matteiis 18:10-20 Bereiken en aanspreken
dinsdag 26 september Matteus 18:21-35 Vergevingsgezindheid
woensdag 27 september Matteus 19:1-15 Trouw

donderdag 28 september Mattelis 19:16-30 Rijkdom

vrijdag 29 september Mattels 20:1-16 Ter elfder ure

zaterdag 30 september Matteus 20:17-28 Omgaan met macht



Meditatie

“Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid”
(Psalm 103:8, NBG1951)

Genade

Medelijden. Ontferming. Goedwillendheid. Gunst. Goedheid. Genadige goedheid.
Goedgunstigheid. Je kunt al deze woorden in een Bijbel vinden, in een vertaling in de taal van nu.
Het zijn verschillende woorden voor één woord dat in oudere vertalingen stond: het woord genade.
Het zoeken naar woorden voor een begrip dat velen vandaag niet meer kennen. En dat is een groot
gemis!

Genade. Wat is genade? Als we dicht bij het Nederlandse woord blijven, dan proeven we de
gedachte van geneigd zijn, toegenegenheid. Net als in het Hebreeuws: buigen of neigen.

Dat maakt van genadig zijn, je over iemand buigen. Maar dan niet als het buigen van een slaaf
voor zijn baas of koning. Dat is een uiting van onderworpenheid.

Nee, als we nadenken over de Bijbelse betekenis van het woord ‘genade’ dan komt bij mij het
beeld naar voren van een moeder die zich buigt over haar kindje in de wieg. En dan moet je eens
goed letten op haar gezicht. Eén en al liefde! Een liefdevol vooroverbuigen.

Dat vinden we in de natuur ook. Hoe een moederdier haar jongen verzorgt en zich over hen
ontfermt. Dat zit diep in haar natuur. Bij mensen is dat veel rijker. Als twee mensen elkaar
‘toegenegen’ zijn, is dat ingegeven door vrije en echte liefde. En een moeder die zich ontfermt
over haar kind, die liefde gaat zo diep!

Maar dan de Here God. Dat Hij Zich goedwillig neerbuigt over Zijn wereld. Dat gaat nog veel
dieper. Want Hij doet dat niet alleen over de wereld die eens goed was en zonder gebrek. Nee, ook
toen de wereld viel in de zonde: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft” Jh 3:16, HSV. Dat is een liefde die niet te peilen is. Dat is liefde waarvan je moet
zeggen dat ze met recht onverdiend is! Kijk maar om je heen. Zie wat er om ons heen allemaal
gebeurt. Met geen pen te beschrijven wat een leed mensen elkaar aan kunnen doen.

De Heidelbergse Catechismus noemt die houding van de gevallen mens de neiging tot alle kwaad.
En je moet wel heel naief zij om dat onze kerkleraar niet na te zeggen. En die in zonden gevallen
wereld gaf de Here God Zijn Zoon in handen. Het liefste wat Hij had. Om ons te redden. Wat een
liefde! Onpeilbaar. Onbegrijpelijk. Het gaat ons verstand ver te boven.

Welnu, die liefdevolle vooroverbuiging noemt de Bijbel nu genade. Daar raak je je hele leven niet
over uitgedacht en uitgezongen. Here, wat bent U barmhartig en genadig!

Maar dan begrijpt u ook wel dat die schatrijke genade om een antwoord vraagt. Zoals een moeder
die zich diep buigt over de wieg van haar kindje. Dan hoopt ze op een stralend gezichtje van haar
kleine. Dat haar baby zijn handjes naar haar uitstrekt. Dan pakt zij hem voorzichtig op en neemt
hem in haar armen. Dat maakt haar dag weer goed. De Here God wil niets liever. Bij benadering
kunnen we dan ook beseffen hoe verdrietig en pijnlijk het is als vele mensen hun gezicht
wegdraaien en met hun rug naar Hem toe blijven staan... We leven nog in genadetijd. Nog is het
niet te laat. Zie, hoe Hij tot ons gekomen is in Zijn Zoon. Hij buigt Zich in liefde naar ons toe. Kijk
Hem, de Here Jezus, maar eens goed in de ogen. Dan zie je Zijn Vader diep in het hart.

Abba, Vader! Dan ga je vanzelf zingen met de woorden van Gezang 473 (bundel 1973):

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil’ge Geest er woon.
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Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer.

Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

Gods genade is zo rijk maar niet vrijblijvend! Zijn liefdevolle vooroverbuiging vraagt om onze
omkering en toewijding! Zodat wij niet verloren gaan maar voluit zullen leven dicht met en door
en in Hem.

Ds. W. Geerlof

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
16 sept.: Mevr. C.W. Molendijk-van Velden (Uiterdijk 169, 3195GL).

17 sept.: Dhr. P. Rafel (Eibergenstr. 15, 3195RE).
26 sept.. Mevr. J.P. Nieuwenkamp-Walgaard (G.A. Soetemanweg 55A, 3195TC).
28 sept.: Dhr. M. Sijtsma (Vermaetweg 32, 3195BP).

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Leid vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht,

leid Gij mij voort!

‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,

leid Gij mij voort!

Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,

licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.
ELB 174:1

Jubileum
Op 27 september zijn Dhr. H. Broesder en Mevr. M. Broesder-Ketting (Schout Eeuwoutstraat 12)
50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere levenspad!

Bloemen

Op 3 september gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
Echtpaar Leen en Ria Sekeris Overhandstraat 12 en

Mevr. Nel Bootsma-van Wijngaarden, G.A. Soetemanweg 34b.

Op 10 september gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevr. Joop Hans-van Oudheusden, Burg. Verduynstraat 48 en

Dhr. Barend van Dijk, Murraystraat 7.



Verpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg De Breede Vliet
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Mevr. H.C. Noordzij, 5B kamer 80 Mevr. A. Koster

Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120 Dhr. S. Moret, afd. Kievit

Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10

Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 2A kamer 20 Het Zonnehuis

Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10 Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 Dhr. R. van Hoog

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110

Dhr. W. ’t Hart, 5C kamer 50 Woonzorgcentrum Oranjehof
Mevr. J. v.d. Tak-Hordijk, 5B kamer 100 Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Dhr. M. v.d. Tak Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

Marnix Revalidatiecentrum
Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Wij leven mee

We mogen eerst danken.

- Mevrouw Hans-van Oudheusden van de Burg. Verduynstraat mocht weer thuis komen na een
verblijf in Sonneburgh waar ze herstelde van een pijnlijke val.

- De operatie van mevrouw Bekker-Riethoff (Burg. van Esstraat), ze brak in huis haar heup, is
succesvol verlopen. Als zij voldoende is opgeknapt zal ze gaan revalideren in Marnix
(Vlaardingen).

- Ook de heer Van Dijk van de Murraystraat is weer thuis. Hij werd onwel tijdens de kerkdienst
van 3 september.

- Met het echtpaar Van der Steen uit Spijkenisse. Hun dochter mocht succesvol een nier ontvangen
van haar eigen man.

- Ook mevrouw Sijtsma-van den Berg (Vermaetweg) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis
na een goed verlopen ingreep.

Bidden we:

- Voor mevrouw ’t Hart-Schouten (Burg. Beyenstraat) en haar familie. Haar dochter Janny
overleed op 31 augustus aan de complicaties van een operatie. Om tijdens je leven te moeten
meemaken dat 3 dochters, je man, een zoon en een schoonzoon komen te overlijden is een heel
zwaar kruis om te dragen (!). Bidden we om de Heilige Geest dat Hij haar en haar familie mag
troosten en moed mag geven voor de komende tijd.

- Voor gemeenteleden die recent of wat langer geleden een geliefde moeten missen.

- Voor het echtpaar Kraak uit Spijkenisse. Beiden kennen gezondheidsproblemen.

- Voor Johan Verberne, Verheulstraat 82, die op 22 september in het Ikaziaziekenhuis zal worden
geopereerd.

-Voor mevrouw Vink-Farenhorst (G.A. Soetemanweg) die ongelukkig ten val kwam en moest
worden opgenomen in het Ikaziaziekenhuis.

- Bidden we ook voor ouders en hun kinderen in de gemeente. Kinderen zijn zo kwetsbaar en de
wereld wordt er niet mooier op. Voor gezondheid en voor de opvoeding.

- Voor hen die het thuis moeilijk hebben door ziekte of narigheid.

- VVoor hen die nog wachten op verdere ingrepen in het ziekenhuis.

- Voor hen die revalideren, voor de Havenlichters in Sonneburgh, en voor hen die permanent
wonen in de tehuizen.

Gift
Gekregen tijdens huisbezoek: 20 euro voor onze kerk. Hartelijk dank hiervoor.
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Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 17 september mogen we in onze gemeente het Heilig Avondmaal vieren.

Op zondag 10 september was er in de dienst aandacht om ons daarop voor te bereiden.
Laten we ons onderzoeken zodat we met vrijmoedigheid en waardig kunnen deelnemen.

- Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en
mijzelf de volle vreugde van het leven met de Here ontneem?

- Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en
sterven van Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Here?

- Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

leder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons
kan scheiden van de liefde van Christus, onze Here. Zo nodigt Christus u aan Zijn tafel en mag u
zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.

Ik heb het u al eerder geschreven. Als u niet in staat bent om naar de kerk te komen op deze
zondag, zijn wij gaarne bereid om na de dienst bij u te komen om u thuis in de gelegenheid te
stellen deel te nemen aan deze tekenen van brood en wijn. Als u mij tijdig hierover belt, dan
komen wij bij u thuis!

Bijzondere diensten

De vakantie is weer voorbij. We gaan ons opmaken voor een nieuw seizoen. Te beginnen met de
gezamenlijke Startdienst op zondag 24 september. Het thema voor deze zondag is: ‘Werken in de
Wijngaard . In deze dienst zal het Kinderkoor weer zingen en daarna is er volop gelegenheid
elkaar verder te ontmoeten. Beide predikanten zullen voorgaan. Dat geldt ook voor de dienst op de
zondag daarna: Israélzondag. Dan komen we gezamenlijk bijeen in de Eben-Haézerkerk.

Tijdens deze dienst zal het ouderenkoor zingen. U/jij komt toch ook?!

Bijbelkring
Op donderdag 28 september 2017 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.

Wij gaan het hebben over Abraham, de zwervende Arameeér.

Tekst om over na te denken
Het is dit keer een lied van Johannes de Heer, naar aanleiding van de meditatie over Gods genade:

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen.
Van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Ds. W. Geerlof

Startweekend 24 september

Op zondag 24 september houden wij het startweekend, met als thema: ‘Werken in de Wijngaard .
Na de kerkdienst drinken we koffie met elkaar, en daarvoor is het thema: ‘Proeverij .

Wij willen u vragen iets te bakken voor bij de koffie of thee, zodat er verschillende dingen zijn om
te proeven.

Als u iets wilt bakken, dit s.v.p. doorgeven aan.

Nel Boekholt, tel: 438 20 16 of

Wil de Ronde, tel: 416 50 17.




Terugblik zondag 3 september

Afgelopen zondag in de Eben-Haézerkerk konden we gelukkig na de dienst nog met elkaar
napraten over alle emoties die ontstonden.

Gelukkig gaat het weer een heel stuk beter met dhr. Van Dijk.

Het viel mij op hoeveel aandacht er was in de kerk tijdens de preek, het was echt opvallend stil.
Daarna was ineens de concentratie wel een heel stuk weg, wat heel begrijpelijk was.

Als er mensen zijn die de preek nog eens willen nalezen, dan kunt u deze altijd even opvragen via
dschristibartelink@tele2.nl

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 19 september Kerkenraad Consistoriekamer ~ 19.30 uur

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten auqustus 2017

13-8 € 138,25 bonnen: € 91,50

27-8 € 127,86 € 89,60
€ 266,11 waarvan: 7x€ 5,- € 181,10

Bonnen: € 181,10 4x € 10,-

TOTAAL € 447,21 1x € 20,-

Opbrengst offerblokken augustus 2017
€ 19,25

bonnen: € 17,20

Totaal € 36,45

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal : VVoedselbank Pernis

Op zondag 17 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte is bestemd
voor de Voedselbank Pernis. De VVoedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken.
Het is (helaas) een begrip. Een flink aantal mensen wordt door de VVoedselbank geholpen waardoor
hun problemen een beetje worden verlicht.

De diaconie beveelt deze collecte aan.

Kerkradio uitzending

Donderdagavond 28 september tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.

De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.

Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.

Teun en Rien Roobol.




HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”

Donderdag 21 september is er weer een verenigingsavond in de consistorie.

Dit is een eigen avond. De volgende verenigingsavond is donderdag 12 oktober.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jopie Jansen-van Bennekum

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 27 september houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.

Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK
Jeugdactiviteit
Zondag 17 september Zondagsschool
en 24 september Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 18 september Zondagsschoolkoor “Timotheiis”
en 25 september Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Beste mensen, allemaal bedankt voor de vele reacties, in welke vorm dan ook, voor ons 55 jarig

huwelijksjubileum. Dat heeft ons goed gedaan.
Maarten en Nel Kooijman.

**k*k

Hallo allemaal,

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 25 jarig
huwelijk.

Jaco en Janny Verheij




Ouderenmaaltijd 30 september

Hierbij willen wij onze ouderen weer een gezellige maaltijd aanbieden.

Om 11.30 uur staat de koffie klaar en om 12.30 uur gaan wij gezellig aan tafel, waar een lekkere
herfstmaaltijd genuttigd zal worden.

U bent van harte uitgenodigd in De Heuvel, Ring 322 te Pernis.

U kunt zich aanmelden tot 24 september bij

Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel: 010 438 13 64 of mail naar y.bobeldijk@chello.nl

Tot 30 september.

bazaa R ommelmarkt

Bazaar 2017

Zaterdag 26 augustus hebben we het met z’n allen weer mee mogen maken: De traditionele Bazaar
in en rondom Rehoboth. Het was een prachtige, mooie dag.

En buiten kramen met puzzels, knuffels, speelgoed. Verderop de platen, Cd’s en Dvd’s,
schilderijen en lijsten te kust en te keur. En laten we de elec stand niet vergeten met een grote
diversiteit aan lampen, tv’s etc.

Velen hebben gezocht en nog belangrijker: iets gevonden.

Binnen ook de beroemde handwerkstand van de dames. Helaas de laatste keer dat ze daar met hun
“breisels” zaten. Na afloop hebben zijn de vier dames nog even letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes gezet.! En natuurlijk de kledingbeurs op drie plekken en de boekenstand op 2 plekken,
overal een drukte van belang.

Op het plein stond ook nog genoeg sortering van oude spulletjes en meubels.

Voor de inwendige mens was zowel binnen als buiten het gebouw de mogelijkheid iets lekkers te
kopen, dus niemand hoefde tekort te komen.

In de zaal stond ook het Rad te draaien met mooie prijzen, waaronder waardebonnen van de
Pernisser middenstand en kon er gevist en gegrabbeld worden door de kinderen.

De gehele dag klonken ouderwetste meezingers door de luidsprekers.

Aan het eind van de dag, kon de voorzitter van de Bazaarcie, Jan-Hans Koole, aan de voorzitter
van de Kerkrentmeesters, Leen Hoogwerf, symbolisch een heel mooi bedrag van ongeveer

€ 25.000 toezeggen, wat gebruikt wordt voor onderhoud kerkelijke gebouwen en waarvan deze
keer ook de nieuwe kanselbijbel is gekocht.

Een bedrag wat door verkoop op elke maandag van het jaar en op de zaterdag van de Bazaar bijeen
is vergaard. Met dank aan de vele vrijwilligers.

Zie ook de foto’s op de website van de kerk om een indruk te krijgen.

Namens de Bazaarcie, Arie den Ouden




Bazaa R ommelmarkt

Ook in 2018
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of
goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C.v.d. Berg  tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,
tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant . ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24
e-mail : wgeerlof@xs4all.nl
Scriba (wrnd) :dhr A.den Ouden, Ozingastraat 52 , 3195 Sl Pernis 438 51 98/ 06 139 750 63

Kerkgebouw : Ring 1, 3195 XB Pernis 472 27 59
Kosters : dhr. C. Hoogwerf 43848 25/06 416 296 51
: dhr. H.J. Verheij 29501 15/06 212 383 39
: dhr. G.C. Vogel 416 7251 /06 126 619 72

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 43851 98
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gem. Pernis (€ 25,50 per vel)

Diaconie
Secretaris :dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, VVan Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis 472 03 52
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto . dhr J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis 438 34 50
Zending
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis

0.v.v. Zendingscommissie
Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 29501 15
Bovenzaal “Rehoboth” 416 41 25
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Sleuteladres : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis 43851 33
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres . dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail . kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 12,50 Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.



