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KERKDIENSTEN 
 
 
Zondag 3 september 2017  -  Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk_____________________                    
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool  
 

Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
B. van Wouwe      Ineke Pieters  
 
Begroeting :  G. Brand en J. v.d. Sluijs 
Collecten :  Missionair werk en Kerkgroei / Onderhoud 
Kerkauto :  Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15 
 
Oppasdienst :  Janny van Wingerden 
Zondagsschool: Janny Verheij 
 
 
Zondag 10 september 2017                                                    _     __________________________  
09.30 uur : Ds. W. Geerlof - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. J. Sekeris       Dhr. A. Stortenbeker   
        
Commissie van ontvangst: Mevr. J.A. van Opstal-Stougie / Mevr. T. van der Steen-den Ouden  
Koster  :  Dhr. H.J. Verheij 
Kerkauto :  Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51 
Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte :  Fonds Inwendige Zending 
 
Oppasdienst :  Anke Keemink 
Zondagsschool: Jannette Molendijk 
                           
 
                      
 

BIJBELROOSTER 

 
zondag   3 september Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht 
maandag   4 september Matteüs 17:24–18:9 Ongeloof en onbegrip 
dinsdag   5 september Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 
woensdag   6 september Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 
donderdag   7 september  Galaten 2:1-14 Ruimte 
vrijdag   8 september Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 
zaterdag   9 september Galaten 3:1-14 Tact? 
zondag 10 september Galaten 3:15-29 Nalatenschap 
maandag 11 september Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 
dinsdag 12 september Galaten 4:12-31 Paulus' barensweeën 
woensdag 13 september Galaten 5:1-12 Scherpte 
donderdag 14 september Psalm 133 Saamhorigheid 
vrijdag 15 september Exodus 30:22-38 Geurig 
zaterdag 16 september Exodus 31:1-18 Creativiteit 
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Meditatie 
 
We lezen Lucas 5 : 1 – 11 
 
Hem op Zijn woord vertrouwen 
 
Zomaar een alledaags tafereel aan de oever van het Meer van Galilea. Vissers die bezig waren  hun 
netten te spoelen. Ze keken niet erg blij.  De hele nacht waren ze in touw geweest maar ze hadden 
geen vis gevangen. Vermoeid gaan de netten door hun handen. Gelukkig hoefden ze daar niet bij 
na te denken. Een routineklusje. Maar teleurgesteld waren ze wel. Dan ontwaren ze de Here Jezus. 
Zo te zien en te horen een Rabbi. En om de grote mensenmenigte beter te kunnen toespreken, 
vroeg Hij of Hij één van hun boten daarvoor mocht gebruiken. Dan zouden ze Hem beter kunnen 
zien en horen. Ach, waarom ook niet. En zo hielp Simon de Here Jezus in zijn schip. Maar van 
werken kwam niet veel meer. Wat kon die Rabbi vertellen! Zo heel anders dan hun 
Schriftgeleerden. Deze Man sprak met gezag. Je kon wel naar Hem blijven luisteren. Maar dan is 
het voorbij. De toespraak is klaar. De mensen gaan weer naar huis, en net als hij ook weer verder 
wil gaan met zijn netten, ziet hij dat de Here hem wenkt. Simon loopt door het water naar Hem toe. 
“Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen”. Wat zegt Hij nu? Heel de nacht waren ze 
bezig geweest. Met twee schepen nog wel. Niets maar dan ook helemaal niets gevangen. En nu zou 
hij weer het water op moeten? Deze Man kon geweldig spreken, maar vissen was zijn professie. 
Onomwonden vertelde hij Hem van hun ervaringen van die nacht. En toch. Toch durfde hij niet te 
weigeren. ‘Op Uw woord zal ik het doen’. Daar hoor ik gehoorzaamheid in maar ook een zekere 
scepsis. En dan het wonder. Zo veel vissen! Te veel zelfs om alleen binnen te halen. De bemanning 
van het andere schip moest ook meehelpen. Wat gebeurde hen nu? Beide schepen vol, tot zinken 
toe! Letten we dan eens op de reactie van Simon. Hij valt op zijn knieën voor de Here Jezus. Hij 
mag dan getwijfeld hebben aan deze Man als het ging over het vissen, maar nu niet meer! Maar dit 
is geen vakmanschap. Dit is veel meer. Dit is een wonder. En alleen de Here God kan wonderen 
doen. “Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens”. Simon weet wie hij is. Zo in de nabijheid 
van de Here Jezus, gaan mensen veranderen. Dat is het heerlijke werk van de Heilige Geest. Hij 
hoeft niet bang te zijn. Voor een mens die zijn zonde belijdt, is er bij de Here vergeving. Maar het 
wordt nog heerlijker! Hij mag voortaan visser van mensen worden. Hoe, dat weet Simon niet. 
Maar dat hoeft ook niet. Als de Here je roept, dan zal het goed komen. Zal er voor Hem iets 
onmogelijk zijn? Dat vertrouwen mag ontwaken in zijn hart.  
Wat lijken wij vaak op deze Simon. Ja, wij horen Hem wel. In de kerk of in een gesprek. Maar ook 
doen wat Hij zegt, dat is nog heel wat anders. Van nature blijven wij vaak toeschouwers. Druk 
bezig met onze eigen zaken. Totdat er tegenslag komt. Totdat we vastlopen. Totdat de Here ons stil 
zet. Maar dan nog. Het ligt bij ons voor in de mond. ‘Ja, maar….’. Zo jammer. Want kijk maar 
eens naar deze Simon. Hij had ook zijn bedenkingen. Toch gehoorzaamde hij. En zie eens wat er 
dan gebeurt! ‘Dominee, ik merk zo weinig van de Here God in mijn leven!’. Dat hoor ik nog 
weleens op huisbezoek. Maar zou het niet hierdoor kunnen komen? Dat wij, als het eropaan komt, 
Hem toch niet durven te vertrouwen? De boom herken je aan zijn vruchten. Ook een uitspraak van 
onze Heiland. De vrucht van de gehoorzaamheid. Het doen wat Hij van ons vraagt. Dan mag je 
zegen verwachten. Dan gaan er vruchten groeien. Met een rijkdom en een veelheid die je zelf niet 
kunt bedenken. Niet uit jezelf. Ach, wat loop je dan snel vast. Nee, uit Hem en door Hem. In diep 
vertrouwen Hem volgen. Ook als het moeilijk wordt. Ook als het tegen zit. Dan zeker! “Here, als 
U het zegt..’ Als geloofsbelijdenis. Maar dan ook de daad bij het woord voegen. Met Hem in zee 
gaan. Hem op Zijn woord vertrouwen. Dat is het beste wat je kunt doen.        
 
Ds. W. Geerlof 
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GEMEENTEBERICHTEN 

 
Jarigen 
3 sept. : Dhr. C.A. Berkelaar (Uiterdijk 68, 3195GK) en Mevr. M. van Kampen-Vermeer  
(Ring 185, 3195XE). 
10 sept.: Mevr. C. van der Stoep-van Gelder (G.A. Soetemanweg 59b, 3195TC).. 
11 sept.: Mevr. L.G. Sekeris-van Oudheusden (Uiterdijk 197, 3195GL) en Mevr. N.P. van der 
Kuil-Slooter (Smallandstr. 54, 3195AS). 
 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! 
 
“Ik arme en geringe, 
 hoe zou ik voor uw troon 
 U lof en dank toezingen? 
 Gij zijt zo groot, zo schoon. 
 Maar omdat Gij mijn leven 
 duldt voor uw aangezicht, 
 mag ik, o Heer, U geven 
 de weerglans van uw licht” 
                             Lied 146a: 7 
 
Jubileum 
Op 15 september zijn Dhr. B. Vermaas en Mevr. G. Vermaas-Walgaard (Murraystraat 51, 
3195VG) 50 jaar getrouwd. 
 
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere levenspad! 
 
Bloemen 
Op 20 augustus gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar: 
Dhr. Harm Koopman, Overhandstraat 3 en 
Mevr. M. A.  Kraak- v.d. Steen, Corneliahof  40. 
Op 27 augustus gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar: 
Mevr. A.K. Keemink, Burg. van Esstraat 35 en  
Familie J. Noordzij-Boender, van Byemontsingel 34. 
   
In Memoriam Arend Bijl  
Arend Bijl werd geboren in Ruwiel (provincie Utrecht) op 16 juni 1924. 
Arend was de tweede zoon van Jannetje Ariana Dedert en Hermanus Bijl. Een gezin van drie 
jongens en twee meisjes. Vader Hermanus was eerst onderwijzer in Rotterdam, daarna 
bovenmeester op een basisschool in Ruwiel en later in Doorn, moeder Jannetje was huisvrouw. In 
Doorn woonde het gezin in het huis naast de school.  
 
Arend Bijl woonde tijdens zijn avondstudie scheepsbouwkunde aan de HTS in Dordrecht bij zijn 
tante Antje in Pernis. Via zijn tante Jaan en oom Job kwam hij in contact met Bep van ’t Sant. 
Overdag werkte hij bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Van het één kwam het 
ander, op 17 juni 1954 werd het huwelijk gesloten en woonde het stel korte tijd in Kralingen. 
Vervolgens woonden ze een tijdje in bij de dames Biert aan de Ring in Pernis. Op 10 mei 1955 
werd de eerste dochter geboren, Janne. Het gezinnetje verhuisde naar de Ossenisseweg 108 in de 
naoorlogse nieuwbouwwijk Pendrecht. Op 14 februari 1959 werd Alize geboren, bijna vijf jaar 
later, op 14 november 1963 volgde Marieke. Arend werkte bijna 40 jaar bij de RDM, tot het 
bedrijf in 1983 failliet ging. Zijn leven was rechtlijnig: elke dag op de fiets naar zijn werk op 
Heijplaat, weer of geen weer. Eigenzinnig en dol op uitvindingen, tot op hoge leeftijd: van 
luchtbevochtigers tot een strandzeilkar, van wonderbaarlijke grijpers tot een opvouwbare douche.  
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Arend werd avontuurlijker naarmate hij ouder werd. Zo is hij in de laatste jaren van zijn leven 
viermaal verhuisd. Wilde hij weer gaan fietsen. Kreeg hij een iPad en een iPhone. In zijn beleving 
was hij veel jonger dan zijn werkelijke leeftijd. Zijn positieve kijk op het leven kwam hem zeker 
goed van pas tijdens de laatste verhuizing naar Sonneburgh in afwachting van de renovatie van het 
Havenlicht. Hij was tot op het laatst opgewekt.  
 
Dinsdag 4 juli is de heer Arend Bijl rustig ingeslapen, op 11 juli is afscheid genomen in 
crematorium Rotterdam. 
Zondag 9 juli is in de eredienst in een moment van stilte ons gemeentelid Arend Bijl herdacht, 
waarna op verzoek van de familie het lied “Wat de toekomst brengen moge” is gezongen. 
 
We leven mee 
Eerst mogen we danken dat er geen gemeenteleden in het ziekenhuis liggen.  
Wel hoorde ik dat verschillende gemeenteleden de gang naar het ziekenhuis moesten maken voor 
onderzoeken.  
Mevrouw Sytsma van de Vermaetweg zal dinsdag 29 augustus geopereerd worden vanwege 
galstenen. Bidden we voor haar dat deze ingreep goed mag verlopen.  
Bidden we ook voor de familie ’t Hart-Schouten (Burg. Beyenstraat). Dochter Janny ligt opnieuw 
in het ziekenhuis.  
Bidden we ook voor de rouwdragenden, zij die revalideren, voor de Havenlichters in Sonnenburgh, 
zij die permanent wonen in de tehuizen en zij die het thuis moeilijk hebben. 
 
Giften 
Gekregen tijdens huisbezoek: 50 euro voor onze kerk. Hartelijk dank hiervoor.  
 
Bijzondere diensten 
De vakantie is weer voorbij. We gaan ons opmaken voor een nieuw seizoen. Te beginnen met  de 
gezamenlijke Startdienst op zondag 24 september.  Het thema voor deze zondag is: Werken in de 
Wijngaard. Meer informatie volgt maar we weten al wel dat het Kinderkoor weer zal zingen en dat 
er na de dienst volop gelegenheid is elkaar verder te ontmoeten. Beide predikanten zullen 
voorgaan. Dat geldt ook voor de dienst op de zondag daarna: Israëlzondag. Dan komen we 
gezamenlijk bijeen in de Eben-Haëzerkerk.  U/jij komt toch ook?!       
 
Tekst om over na te denken 
In de meditatie ging het om navolging :   
“Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog 
zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters! 
Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik 
zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot 
geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn 
dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij 
uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar 
Ruth klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar 
volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.  
Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. 
Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn 
volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De 
HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij 
en u.  
 
Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te 
spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen “ 
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Interkerkelijke gebedskring 
De Gebedskring komt bijeen in de consistorie van de Hervormde kerk op vrijdagavond  
29 september 2017. Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur. 
Weet u hartelijk welkom. 
 
Ds. W. Geerlof 
 
Herinnering start rouwgroep  
Op maandag 4 september gaat een nieuwe rouwgroep van start. We beginnen om 13.30 uur en 
eindigen om 15.00 uur en komen bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Eben-Haëzerkerk.  
U bent van harte welkom.  
Praten over je verdriet is vaak niet makkelijk, dat wat je meemaakt samen delen met anderen die in 
hetzelfde proces zitten, kan vaak wel een goede hulp zijn.  
Fijn als u even laat weten mee te willen doen, via dschristibartelink@tele2.nl of 0180- 427039.  
Noteert u de andere data alvast in uw agenda: 18 september,  2 oktober en 23 oktober 
 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA  
Dinsdag 12 september Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.30 uur 
 
Fonds Inwendige Zending 
Op zondag 10 september wordt na afloop van de dienst weer een deurcollecte gehouden voor het 
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.  
 
 

ZENDING 

 
Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld 
We hopen dat u een fijne zomer heeft! Onze zomer is een drukke tijd, maar tegelijk ook een hele 
.... tijd. Nadat we een periode gewerkt hadden aan ons nieuwe vakantiebijbelclub programma 
konden we het een paar weken geleden eindelijk met kinderen gebruiken. En dan zie je pas echt of 
dat wat we bedacht hebben werkt. Het was geweldig om de reactie van de kinderen te zien en te 
horen. Zo deed ik een truc waar ik een plaatje van een bankbiljet op mijn telefoon in een echt 
bankbiljet veranderde, vervolgens liet ik een olifant zien als een van de dieren die God maakte, 
gelijk riep een jongen: "Kun je die ook uit je telefoon halen!" Een van de kerken waar we mee 
werkten heeft veel contacten met kinderen die thuis onderwijs krijgen, en sommige ouders zijn erg 
beschermend. Toen we twee jaar geleden voor het eerst een vakantiebijbelclub hielden in deze 
kerk bleven de moeders bij hun kinderen en vrijwel alle beslissingen werden door de moeders 
genomen. Het was dan na drie jaar mooi om te zien dat vrijwel geen moeder bleef en deze 
kinderen flink meer zelfvertrouwen hadden. Prachtig als we daar een kleine bijdrage aan hebben 
kunnen leveren. In een van de gezinsdiensten die we hielden na de vakantiebijbelweek, werd een 
moment van stiltje gehouden, waarop iedereen hardop of in zichzelf kond bidden, en twee van de 
kinderen baden hardop, dankten God voor de fijne week die ze hadden gehad en hoeveel God om 
hen gaf. Daar doen we het voor! Na drie weken vakantiebijbelclubs was er nog geen tijd voor rust. 
Heb de badkamer voor de dames getegeld op het training center en ga het nu netjes in vier hokjes 
opdelen voor wat meer privacy tijdens het douchen. Er is hard gewerkt om het training center op te 
knappen, nieuwe plafonds, verlichting en twee grote slaapkamers geverfd en opnieuw ingericht. 
Bijna klaar om in september 6 nieuwe ELCO (Engelse taal) studenten en twee tijdelijke 
evangelisatie studenten te ontvangen!  
Hartelijke groeten, 
Kees-Jan, Lianne, Jonathan, Ezra en Benjamin  



 7 

 
 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Mededelingen Kerkrentmeesters 
Het is u wellicht nog niet opgevallen, maar in de afgelopen zomerperiode is een aantal dingen in 
de kerk aangepast of vernieuwd. Een kleine opsomming: 

a. Rand op de preekstoel is vernieuwd. 
b. Lezenaar op de preekstoel is aangepast (o.a. de franjes zijn er afgehaald). 
c. De nieuwe kanselbijbel (NBV 2004) is zondag 13 augustus stilzwijgend in gebruik 

genomen. De oude lag daar sinds 1958. 
d. Gordijnen bij de speeltafel zijn vernieuwd (ik denk dat deze sinds 27 juli 1939 daar hingen) 
e. Veiligheidsstroken zijn aangebracht op de glazen wanden van de koffieruimte. 

 
Het volgende valt niet onder wijzigingen interieur, maar ook een klein beetje weer wel:  
Met ingang van september worden de borden niet meer ingevuld met de te zingen liederen tijdens 
de dienst. Iedereen krijgt de zondagsbrief en daarop staan ze alle aangegeven. In de 
vakantieperiode wordt het wel weer gedaan, omdat er dan geen zondagsbrief is. 
 
Vriendelijke groet,  
Arie den Ouden, secr. CKRM 
 
 
Solidariteitskas 2017 (voorheen generale kas)  
Verschillende van u hebben de afgelopen periode al gehoor gegeven aan onze oproep en zijn 
overgegaan tot het betalen van € 10,= voor de Solidariteitskas 2017. Als college willen wij, aan 
diegenen die het bedrag nog niet voldaan hebben, vragen dit alsnog te doen en over te gaan tot het 
storten van dit bedrag op bankrekeningnummer NL 84 RABO 0353 2025 09 of ING rekening NL 
66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis onder vermelding van Solidariteitskas 
2017.  

Na 15 september zullen wij overgaan tot het aanbieden van kwitanties. Dit brengt echter voor ons 
college van kerkrentmeesters extra kosten met zich mee, wat weer tot gevolg heeft dat wij deze aan 
u doorberekenen. Dit willen wij voorkomen dus vandaar ons verzoek om uw storting alsnog zo 
snel mogelijk te regelen. 

 
Giften 
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u de volgende giften voor de kerk te hebben 
ontvangen: 
Via ouderling P. Boekholt-Rep € 50,= en 
via mevrouw C. Vink-van Tielen € 10,= 
  
Namens het college van kerkrentmeesters,  
J. Sekeris, penningmeester 
 
 
Collectebonnen 
In de vorige Kerkklanken stond bestelkosten collectebonnen € 26,00. Dit moet zijn € 25,50. 

Met vriendelijke groet, Henk Verheij  
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HERVORMDE VROUWENDIENST 

 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften over de maand augustus 2017. 
Ontvangen via Nel Boekholt € 10,- 
Hartelijk dank!  
Aukje Koole. 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 13 september houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van 
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur. 
Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of  Carola Vink 010-4168978. 
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters. 
 
 
 

JEUGDWERK 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 3 september  Zondagsschool  
en 10 september  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 11 september Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
    Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
Verg-eet-café Pernis 
Uitnodiging voor: 

 Mantelzorgers, met (of zonder) degene waarvoor gezorgd wordt.  
 Werkers in de zorg.  
 Andere belangstellenden die op welke manier dan ook met dementie te maken hebben 

of geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 
 
Thema :     Mentorschap, curatele of bewindvoering 
Door :     Janneke Niemantsverdriet, Coördinator Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. 
en :     Corina Dekker, BeschermingsBewindvoerder,  Zeker Financiële Zorgverlening 
Datum :     Donderdag 14 september 2017 
Tijd :     17.00-19.00 uur  
Locatie:     Buurthuis Pernis (Huis van de wijk), Ring 15, 3195XB Pernis  
Kosten:      € 3 per persoon, ter dekking van de onkosten 
Inloop :     Vanaf 16.30 uur.  
Om ca.18.00 uur serveren wij een kopje soep en een broodje. 
Graag voor  8 september aanmelden als u wilt komen.                                                      
Aanmelden bij Ariana Faasse, 010-2918444  of e-mail a.faasse@sonneburgh.nl  
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PROJECT- KOORLEDEN GEZOCHT 
Volgend jaar 17 januari 2018 bestaat Christelijk gemengd koor Zanglust 95 jaar 
Dit willen wij vieren met een concert op 
 

vrijdagavond 13 april in de Hervormde kerk. 
 
Voor dit concert zoeken wij enthousiaste zangers/zangeressen om ons koor te versterken. 
Wij gaan beginnen met deze repetitieavonden vanaf maandagavond 4 september a.s.  
in gebouw Rehoboth aan de Ozingastraat van 19.45 uur tot 21.45 uur. 
 
Wilt u hier meer over weten neem gerust contact op met Dikkie van der Tuijn (secretaris),  
tel: 06 46 07 84 92, of loop gerust vrijblijvend bij ons binnen op een repetitieavond. 
 
 
Vredesweek en Walk of Peace langs de brandgrens in Rotterdam op 16 september 2017 
Als start van de Vredesweek, wordt in de Rotterdamse binnenstad op zaterdagavond 16 september 
gewandeld langs de westelijke brandgrens, die met lampjes in de bestrating is gemarkeerd.  
De Vredesweek wordt, zoals ieder jaar, door PAX Nederland in samenwerking met de Raad van 
Kerken, landelijk georganiseerd. 
 
Deze Walk of Peace is een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam en wordt mede 
georganiseerd met een aantal religieuze- en niet religieuze organisaties, zoals Samen 010, Mara 
projecten, Veelkleurige Religies, Matrix, Laurenspastoraat, Humanistisch Verbond Rotterdam-
Rijnmond, de Pauluskerk en SPIOR. 
Met deze vredeswandeling / “Walk of Peace” richten we ons op deelnemers uit alle hoeken van de 
samenleving 
 
De rode lampjes in de bestrating leiden ons langs markante plekken en onderweg wordt op een 
aantal plaatsen een verhaal verteld of getoond. Door te wandelen en te luisteren, kunnen mensen 
geïnspireerd raken en een gesprek aangaan over de vraag; “wat kan ik zelf doen en wat kunnen 
anderen doen om vrede te bevorderen?”. 
 
De start is om 20.00 uur op de hoek van de Willemskade en de Maasstraat, de wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur en eindigt op het Schouwburgplein. 
Aanmelden vooraf is wenselijk: vrede@dgrotterdam.doopsgezind.nl 
 
Het thema van de Vredesweek 2017 is: de kracht der verbeelding.  
 
De totale brandgrens is circa 12 km lang en is de grens van het bombardement van mei 1940. In 
Rotterdam is de brandgrens natuurlijk bij uitstek een “route” waar we de gevolgen van die kracht, 
de naoorlogse wederopbouw, kunnen zien. En de binnenstad een plaats waar de diversiteit van de 
bevolkingssamenstelling enorm is. 
Ook al zijn we nog zo verschillend: door te wandelen en met elkaar te praten kunnen we ons 
verbinden met elkaar en ons geloof en verlangen naar een vreedzame samenleving gestalte geven.! 
 
Han Cuperus, tel. 06 51 581 314 
Ineke Joustra, tel.06 28 976 898 
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Bazaa R ommelmarkt 
 

Ook in 2018 
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 

 
 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 8419690 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 

 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen 

 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, 

tel.: 4160563 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
                               e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
e-mail    : wgeerlof@xs4all.nl 
Scriba (wrnd)   : dhr A.den Ouden, Ozingastraat 52 , 3195 Sl Pernis   438 51 98 /  06 139 750 63 
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis           472 27 59 
   
Kosters    : dhr. C. Hoogwerf                     438 48 25 / 06 416 296 51
    : dhr. H.J. Verheij         295 01 15 / 06 212 383 39 
    : dhr. G.C. Vogel         416 72 51 / 06 126 619 72 
__________________________________________________________________________________ 
 
College van Kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis       438 51 98 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
INGrek.nr   : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gem. Pernis  (€ 25,50 per vel) 

     
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 
Bankrek.nr   : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis       438 34 50  
  
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
      o.v.v. Zendingscommissie 
 
Gebouw “Rehoboth”             416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 41 25 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Kerkklanken           
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis     416 90 28                                                                                                           
e-mail    : kerkklanken@hervormdpernis.nl 
 
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis     216 01 07 
Abonnementsprijs € 12,50  Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41   
 
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer. 


