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KERKDIENSTEN 
 
 
Zondag 19 augustus 2012 _     ____________________________                                                 _                                                               
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
dhr. B. Koert       dhr. A. den Ouden 
 
Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / mevr. T. van der Steen-den Ouden  
Collecte :  Zending / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. R. van Hoog, tel. 416 91 66 
 
Oppasdienst :  Connie Ruizeveld de Winter en Hanneke Verschoor 
Zondagsschool: Anneke Bruinse 
                           
 
 
Zondag 26 augustus 2012_     ____________________________                                                  _                                                               
09.30 uur : de heer E.J. Bergman te Katwijk aan Zee  
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
dhr. B. Ruizeveld de Winter     dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. A.C. Bijl, tel. 416 74 37 
 
Oppasdienst :  Anke Keemink en Vera Groeneweg 
Zondagsschool: Jannette Molendijk 
                           
 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo 19 augustus Jesaja 35:1-10    Paradijselijk    
ma 20 augustus 2 Koningen 18:13-25  Bedreiging        
di 21 augustus 2 Koningen 18:26-37  Grove taal       
wo 22 augustus 2 Koningen 19:1-13  Houd moed   
do 23 augustus 2 Koningen 19:14-28  Open brief 
vr 24 augustus 2 Koningen 19:29-37  Jesaja’s profetie komt uit      
za 25 augustus 2 Koningen 20:1-11  Genezing     
 
zo 26 augustus 2 Koningen 20:12-21  Expositie                              
ma 27 augustus Marcus 8:1-13   Teken   
di 28 augustus Marcus 8:14-26  Blind en ziende 
wo 29 augustus  Marcus 8:27-38   Wie is Jezus?  
do 30 augustus  Spreuken 24:1-12  Wijsheid boven alles 
vr 31 augustus   Spreuken 24:13-22  Zoete woorden?   
za   1 september Spreuken 24:23-34  Eerlijkheid en vlijt 
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Meditatie                                  
 

 Verdubbeling van de wijsheid! 
                                                                            Job.11:6 
 
“Van alle wijsheid het begin 
   is: vrees den Heer met ziel en zin…” 
 
Deze beginregels van vs.6 van Ps.111 komen ons niet onbekend voor, althans, ik geef ze zo af en 
toe op in de zondagse erediensten.: de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. 
Is deze taal ons te moeilijk geworden: de vreze des Heren ?  
Laten we dan deze zin vertalen met ‘eerbied voor God hebben is het begin van alle wijsheid’! 
 
Maar wat heeft wijsheid met God te maken en om welke wijsheid gaat het bij God ? 
Wellicht dat dit vers uit het boek Job ons daarin verder helpt… 
 
‘Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende’, zegt Sofar, één van de ‘vrienden’ 
van Job en ‘de geheimenissen van de wijsheid mededeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt’. 
Kennelijk breekt er bij hen die door God geleerd zijn, een verdubbeling van het inzicht plaats. 
En dan vervolgt Sofar: ‘Dan zoudt gij erkennen, dat God te uwen gunste een deel uwer 
ongerechtigheid in vergetelheid brengt’.  
Kennelijk betekent de wijsheid van God dat ( een deel van ) onze ongerechtigheden door Hem in 
vergetelheid worden gebracht. Dat is nu de verdubbeling, dat er in mindering gebracht wordt op 
onze debetzijde, zou je kunnen zeggen, op onze schuld. 
Een diepzinnig vers waar je even over moet peinzen en voorzover ik het begrijp deel ik het u 
mede: naar mijn inzicht gaat het in de verdubbeling van Gods wijsheid over onze ‘Dubbelganger’, 
over Degene die ons leven overgedaan heeft en dat deed van de wieg tot het graf.  
De wijsheid Gods is Jezus Christus, in wie Adam zijn dubbelganger leert zien.  
Hij heet daarom ook wel de 2e Adam.  
Hij herstelde wat bij ons verkeerd gegaan is, Hij vernieuwt wat bij ons hopeloos verouderd is. 
Door Jezus Christus zijn onze zonden verzoend en is onze schuld gedragen.  
Hij is in onze plaats getreden, onze Plaatsvervanger, het diepste wat de Bijbel ons te zeggen heeft, 
het grootste geheim uit de Bijbel, dat God in Zijn Zoon onze verdorven natuur gedragen en 
verzoend heeft.  
Dat is de verdubbeling van de wijsheid die op Golgotha zichtbaar geworden is! 
De vertaling ‘een deel van uw ongerechtigheid’ klopt niet: letterlijk staat er…en weet dat God aan 
jou jouw zonde zal laten vergeten…en precies daar klopt het hart van het evangelie. 
Aan het kruis worden enerzijds onze zonden onbarmhartig in het licht verheven – opdat wij die 
zouden haten en laten – en anderzijds worden aan datzelfde kruis onze zonden teniet gedaan, aan 
de vergetelheid prijsgegeven.  
Zo heeft onze Dubbelganger zich met ons geïdentificeerd. 
 
Opdat wij op mogen opstaan uit een verloren leven en wij uit deze wijsheid zullen herleven door 
God de eerbied te geven die wij Hem door deze daad eeuwig verschuldigd zijn!  
Wist u dat er voor u en mij zo’n liefhebbende en genadige ‘Dubbelganger’ gekomen is ?  
Kent u Zijn Naam ? 
“Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan”. 
God ziet ons in Hem aan als nieuwgeborenen en smettelozen, als kinderen bestemd voor het 
Koninkrijk dat komt. 
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GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam 
Zij heeft de leeftijd van 93 jaar mogen bereiken, Jannetje Ruizeveld de Winter-Keemink. 
Op woensdag 25 juli is zij gecremeerd in Rotterdam-Zuid aan de Maeterlinckweg 101. 
De laatste jaren kwam Janny haar huis bijna niet meer uit, ‘want zij kon de dijk niet meer op’, 
zoals ze altijd zei, wegens hartfalen en zwakke longen.  
Maar voor die tijd herkenden wij deze kleine, tanige en kordate vrouw van een afstand als degene 
die altijd met snelle en driftige pasjes door het dorp ging, hetzij naar familie, hetzij naar de koren 
waar zij bijna levenslang op gezeten heeft: “Onderling Genot”en later het “Speelmankoor”!   
Van huis uit had Janny geleerd de handen uit de mouwen te steken en tot op praktisch de laatste 
dag van haar leven is zij actief en werkzaam geweest, al was het dan niet meer buitens, maar 
binnenshuis!  
Uiterst proper (ooit een stofje bij haar gezien?) en met een ijzeren regelmaat structureerde zij haar 
dagelijkse bezigheden.  
Afkomstig was zij uit Charlois, uit een gezin van 9 kinderen,waarvan zij het eerste meisje was. Ze 
had na de Lagere School de Industrieschool gedaan en was bedreven als coupeuse (de liefde voor 
mooie kleren heeft zij een leven lang gehad), maar door de tijd en de omstandigheden waarin zij 
opgroeide was er werk genoeg thuis te doen of elders in de huishouding.  
Doordat Shell (waar haar vader werkte) verhuisde naar Pernis kwam zij hier terecht en trouwde 
met Arend Ruizeveld de Winter, die 6 jaar geleden overleden is, met wie zij een zoon kreeg.  
De tekst die wij overdachten kwam uit 1 Korinthe 15:53 waar geschreven staat: “Want dit 
vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid”. 
 
Wie Janny bezocht kon altijd de krant op tafel zien (en een uit elkaar gevallen puzzelboek) en 
steeds meer vertelde zij dat het wereld (en regionale) nieuws haar verbijsterde, ze begreep het niet 
meer wat er allemaal gebeurde in het groot en in het klein; dat werd nog versterkt toen ze zelf met 
een inbraak te maken kreeg.  
Het was alsof ze uit deze wereld groeide als uit een te krap zittend jasje, het ‘kon’ niet anders dan 
dat deze bedorven en vergankelijke wereld onvergankelijkheid moet aandoen. Het evangelie 
onthult ons dat deze transformatie werkelijkheid is geworden in Jezus die deze verdorven wereld 
op Zijn schouders geladen heeft om een nieuwe en onvergankelijke wereld toegankelijk te maken. 
“Mijne tijden zijn in uw hand” had Janny op haar rouwkaart laten zetten. Hoe de tijden ook 
veranderen en ze ons soms verbijsteren, ze zijn nochtans in Gods hand evenals wij. 
Dat vertrouwen geeft moed om verder te gaan. Enerzijds, omdat we onze geliefde gestorvene aan 
Gods hand kunnen toevertrouwen, die de tijden omspant, ook aan gene zijde en anderzijds omdat 
Zijn hand ook ons zal leiden in de wisselvalligheid van de tijden hier. 
Bovendien geeft het ons perspectief op wat de tijden te boven gaat: de eeuwige God die in Christus 
onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Opdat wij er ons in onze levenstijden eraan leren 
toevertrouwen en eens ook uit dit benauwde en te krappe leven verlost mogen worden. 
Zoon Bas en zijn vrouw die zo lang en zo zorgzaam er voor haar zijn geweest in uw voorbede 
aanbevolen! 
 
Jubileum 
Op 23 aug. zijn Dhr.B.Meijboom en Mevr.Meijboom-Meijndert 45 jaar getrouwd. 
Wij wensen hen een fijne dag toe en onder Gods zegen een goede voortzetting van hun huwelijk. 
 
Jarigen 
Op 18 aug. Mevr. B.A. Bijl-van ’t Sant (G.A. Soetemanweg 51d). 
Op 19 aug. Mevr. A. Koert-van der Pol (Havenlicht 012) en Mevr. A. Berkhout-de Jong  
(Velsenaerstr. 17). 
Op 20 aug. Dhr. J. Vink (G.A. Soetemanweg 34h). 
Op 21 aug. Mevr. H. de Man-Roobol (Deijffelbroekseweg 15). 
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Op 24 aug. Mevr. H. Verheij-Verschoor (G.A. Soemanweg 53h) en Dhr. M.T. van der Marel  
(Nieuwedijk 20a). 
Op 27 aug. Mevr. E.M. van der Steen-Compeer (Burg. van Esstr. 196). 
Op 31 aug. Mevr. C.C.W. van der Steen-Nieuwschepen (Rozenlaan 31c Spijkenisse). 
 
“Ik weet dat de Vader me kent. 
  Ik weet dat ik van waarde ben. 
  Ik weet dat ik een parel ben – 
  een parel in Gods hand, 
  een parel in Gods hand”. 
                     ELB 471 (refrein) 
 
 
Zieken 
Niet in de ziekenhuizen, maar wel thuis verblijven er die ziek zijn. 
Hen willen wij sterkte en troost van Boven toewensen. 
 
Verpleegtehuizen  
Verpleeghuis Sonneburgh    Careyn Zes Rozen 
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse 
Mevr. C.P. Dekker-Bouman    Mevr. J. Meijer-van der Nol 
Mevr. L. van der Stoep-Haak 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
 
Bloemen  
Op 8 juli gingen zij naar:  Dhr. L. Groeneveld (Labrijnstraat 4) en 
         Mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden  (G.A. Soetemanweg 34b). 
Op 15 juli gingen zij naar: Mevr. G. Keemink-Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 38a) en 
    Dhr. W. van Gemeren (Pastoriedijk 2). 
Op 22 juli gingen zij naar: Mevr. W. Meijboom-Walgaard (G.A. Soetemanweg 57f) en 
    Mevr. G. van Zanten-Koster (Schout Eeuwoutstraat 62). 
Op 29 juli gingen zij naar: Dhr. H. van Heijst  (Park Vossendijk 481 Hoogvliet) en 
    Mevr. W. Dekker-Groenendijk (Havenlicht, kamer 306) 
Op 5 aug. gingen zij naar: Fam. Borst-Borst (Havenlicht 202) en 
    Fam. Verheij-Verschoor (G.A. Soetemanweg 53h). 
Op 12 aug. gingen ze naar: Mevr.C.B.T. van Luijk-Driesprong ( Havenlicht 003 ) en  

Fam.’t Hart-Besterveld (Ring 125). 
 
Giften 
Via Ds. Lavooij 1x 5, 2x 20 en 2x 50 euro. 
Via Mevr. C. Ketting  1x 50 euro. 
Alle gevers dank! 
 
Bij de diensten 
De zomertijd duurt nog even voort totdat we op 2 sept. het nieuwe seizoen weer aanvangen met de 
voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Waar halen we onze voeding en inspiratie 
vandaan om weer een nieuw seizoen te beginnen en ons als levende lidmaten in te zetten om 
samen het lichaam van Christus te vormen in Pernis? Door samen te komen rondom ons Hoofd, 
die de leden voedt met Zijn onmisbare kracht. Aan het begin van het seizoen is de focus daarop: 
om uit de Bron te worden gelaafd. 
Zoals iedere aanvang van de week de voeding met het Woord de bron van alle arbeid is in Zijn 
wijngaard en daarbuiten als Zijn getuigen. 
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Startweekend 
Er schijnt in Leerdam een Bijbels Museum te zijn, waar vele kerkelijke groepen al te gast geweest 
zijn. Wij, de commissie die het startweekend organiseert, leek het goed te peilen of er bij ons ook 
animo is om met auto’s naar Leerdam te rijden en daaraan een bezoek te brengen op zaterdag 15 
sept. Het kost ons 5 euro per persoon (koffie/thee of limonade erbij inbegrepen) en samen moeten 
we als groep 15 euro ophoesten voor een gids die ons in het kleine museum tekst en uitleg geeft. 
Ik moet wel opgeven hoeveel mensen er meekomen, want dan maken zij die zaterdag ruimte voor 
ons. Graag uw naam en met hoeveel u bent opgeven en of u bereid bent om te rijden! 
Het komt allemaal nog op de zondagsbrief, waaraan een strookje vastzit en begin sept. zou ik het 
graag willen weten, zodat we het rondzetten. 
Is dit ook voor kinderen leuk ? 
Het antwoord van het Leerdamse Bijbelmuseum is: zeker, want wij zien hier ook veel kinderen 
komen die het allemaal erg leuk gevonden hebben. De gids weet ze te boeien en erbij te betrekken! 
Denk erover na en vul dan uw naam in! Opdat we met elkaar een gezellig startzaterdag hebben. Ik 
denk half tien vertrek, een picknicklunch ergens aan de Linge (brood meenemen) en om 15.00 uur 
uiterlijk weer thuis!  
  
Interkerkelijke gebedskring 
Die komt voor de verandering samen op 1 sept. om 19.30 uur op de picknickbank bij de ouwe 
steiger, tenzij het weer het niet toelaat. Dan gewoon in de consistoriekamer. Raadpleeg de 
buienradar of kijk gewoon naar buiten om 19.25 uur en spoed u dan, herwaarts óf derwaarts!  
 
Weerpraats 
Juli was een natte maand: 128,7 mm. viel er in Pernis. 
Daarnaast waren er 7 dagen waarop de temp. boven de 25 gr. uitkwam. 
U vond het misschien ondermaats, maar Ds. Istvan Thuroczy en zijn vrouw hebben uitermate 
genoten van de frisse regens en de temperatuur, want zij kwamen uit een Boedapest waar het 
dagen gaf van boven de 40 gr. met een snikhete zon en ik geloof dat niemand daarmee zou willen 
ruilen. Augustus zal volgens mijn lange duim veel beter worden! 
 
Gedicht 
Van de dichteres Ida Gerhardt. 
             Een liedje bij het water 
 

Ik lag de lieve lange dag 
tussen het bloeiend fluitekruid; 
er zweefde een liedje voor mij uit, 
nu hoort naar wat ik zingen mag: 
 
Wie nooit de lieve lange dag 
bij ’t spiegelklare water lag, 
zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit,- 
want nimmer zag hij wat ik zag 
tussen het bloeiend fluitekruid. 
 
Wie naar het klare water gaat 
hem zullen de ogen opengaan, 
want zeker zal hij hier verstaan, 
geknield tussen wat groeit en leeft, 
hoe God het schoonste zingen geeft 
bij water, bloeiend kruid en riet 
om niet! 

 
Zou dat de reden zijn dat de koren een tanend bestaan leiden? Dat we ons de tijd niet meer gunnen 
tussen het fluitekruid te liggen. 
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Pastorieklanken 
De buitenlandse vakantie - die goed was en zonder problemen verlopen is… dat was wel anders 
toen de “groene smaragd” nog ons vervoerde!-  ligt alweer bijna drie weken achter ons en 
inmiddels is er al weer veel gebeurd. Na het vertrek van Ds. Thuroczy is er een aantal teckeltjes bij 
ons gekomen (nu vier in huis) van vrienden die ook buitenslands gegaan zijn. Deze 2 toegevoegde 
teckels maken het lastig zowel in huis vanwege de vele gevechten en het navenante geblaf, als 
buitenshuis waar ik met 4 riempjes de handen vol heb om ze uit te laten ! 
Het was ook even wennen dat dit mannetjes zijn die soms zomaar hun pootje oplichten om een 
verrassend plasje doen, bijv. tegen het been van je vrouw of tegen de wasmand…Echt gezellig als 
pispaal gebruikt te worden, maar misschien goed voor de nederigheid! Volgende week vertrekken 
ze weer om ruimte maken voor een volgende logé die groot en log is, maar wel rustiger. We hopen 
deze hondeninvasie te overleven, maar zullen in de toekomst minder gastvrij zijn…voor het geval 
u zou gaan denken dat uw parkiet, poes, hamster of ratelslang volgend jaar ook wel in de pastorie 
kan verzomeren…! 
Daarnaast is in de maand juli mijn moeder 92 geworden en maakt het nog altijd wel. 
Een paar dagen na haar verjaardag overleed mijn pleegmoeder (waar ik tijdens m’n middelbare 
schooltijd een paar jaar heb ingewoond, vandaar de sindsdien gebezigde uitdrukking!) op bijna 100 
jarige leeftijd en mocht ik op verzoek van haar kinderen de dienst leiden bij haar begrafenis. Dat is 
mooi en indrukwekkend geweest !  
Inmiddels is ook een oom van mijn vrouw overleden en wacht er ook deze week nog een 
begrafenis. 
Eva en Stijn zijn met ons mee geweest op vakantie en inmiddels zit Izak op hetzelfde adres (een 
Nederlands bungalowpark) om animator te zijn voor de vele kinderen die daar met hun ouders 
logeren. Misha keert dezer dagen terug uit Slowakije en Polen, maar schijnt daar ziek te zijn 
geworden, terwijl Anne een paar weken geleden in het kokend hete Boedapest bijna gegrild werd. 
Vakantie is niet alles! Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat Eva en haar muzikale vriendje nog 
een paar daagjes in het noorden van Spanje verbleven hebben en daar zo af en toe kleine 
openluchtconcertjes hebben gegeven om hun verblijf mee te kunnen bekostigen. Je moet klein 
beginnen, nietwaar! 
Een hartelijke groet uit een pastorie waar 4 hondjes nu rustig om mij heen liggen te slapen zolang 
ik maar stil boven mijn p.c. zit! Zodra ik opsta begint het gepiep, gegrom en geblaf weer en ben ik 
voortdurend in beweging om te voorkomen dat mijn in Frankrijk gebruinde benen ook oneigenlijk 
gebruikt worden…! 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Maandag 21 augustus Diaconie   Consistoriekamer 19.30 uur 
Maandag 27 augustus Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.45 uur 
Dinsdag 28 augustus Moderamen Kerkenraad  Consistoriekamer 19.45 uur 
 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
Uit onze gemeente zijn vertrokken: 

- de heer P. Koert, Madroelstraat 73, naar Meppel 
- mevrouw G.C. Struijk-Uchniat, Burg. van Esstraat 81, naar Sneek 
- de heer M. van der Stoep, Vroomstraat 10, naar Utrecht 

In onze gemeente is binnengekomen: 
      -  de heer J.F. Lodder, Smallandstraat 58, vanuit Rotterdam 
Binnen onze gemeente zijn verhuisd: 

- mevrouw A. van der Steen-Spruijt, G.A. Soetemanweg 53h, naar “Het Havenlicht” 
- mevrouw W. Dekker-Groenendijk, Pastoriedijk 280, naar “Het Havenlicht” 
- mevrouw S. Biest, Pastoriedijk 203, naar Uiterdijk 150 
- de heer L. Verheij en mevrouw H. Verheij-Verschoor, Burg. Verduynstraat 27, naar  
     G.A. Soetemanweg 53h 
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ZENDING 
 
Zendingscollecte 
Op zondag 19 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de zending. 
De opbrengst gaat onder andere naar P3W. P3W heeft verschillende toerustingscentra voor 
vrouwen van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papua. De meeste vrouwen op Papua hebben 
nauwelijks onderwijs gehad. Bij P3W krijgen ze naast onderricht in het christelijk geloof, rekenen 
en taal, ook lessen over huishouden en economie. Een van hen, Willy Kaiwai, volgde zo’n cursus, 
met succes. Ze geeft nu zelf les, ze kookt voor ondervoede kinderen en leidt de zondagsschool. Ze 
helpt voorgangers bij het opstellen van de liturgie en ze begeleidt andere vrouwen bij het werk in 
de gemeente. Dat alles door trainingen van P3W! P3W zorgt ervoor dat vrouwen tot bloei komen 
en kunnen meebouwen aan de kerk en de samenleving.  
Kerk in Actie steunt dit project van harte en vraagt daarom onze steun om bij te dragen aan het 
zendingswerk in Papua en andere delen van de wereld. Helpt u mee?  
De collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Schilderwerk bij en rond de kerk 
Nu het kerkhek langs de straat geschilderd is wilt u dan a.u.b. uw fiets achterom bij de toren 
plaatsen, daar is een fietsenstalling. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
C. Hoogwerf 
 
Opbrengst collecten juli 2012________________________  
  1 - 7  €   119,66   bonnen: €   58,10 
  8 - 7  €   184,80      €   81,90 
15 - 7  €     97,52      €   77,80 
22 - 7  €   392,80      €   95,40 
29 - 7  €   194,07      €   83,90 
  €   988,85 waarvan:   8x  €   5,-    € 397,10 
Bonnen: €   397,10            8x  € 10,- 
TOTAAL € 1385,95            7x  € 20,- 
  =======            5x  € 50,- 
 
Opbrengst offerblokken juli 2012 
  € 154,85 
bonnen: €   51,50 
Totaal  € 206,35 
  ====== 
 
 

DIACONIE 
 
Kerkradio-uitzending 
Donderdagavond 30 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio-uitzending.  
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.  
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.  
De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.  
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.  
Teun en Rien Roobol.  
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Overzicht diaconiecollecten juni en juli 2012 
  3 juni  € 232,05 (bestemd voor het Werelddiaconaat) 
10 juni  € 182,10 
17 juni  € 162,10 
1 juli  € 175,80 
8 juli  € 190,25 
15 juli  € 263,50 
22 juli  € 263,75 
29 juli  € 217,65 
 
Opbrengst collectebekers Heilig Avondmaal op 10 juni is € 394,75 en is bestemd voor  
Open Doors. 
Ontvangen giften via dhr. B. Bijl € 5,00 en € 15,00 voor de kerktelefoon. 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand juli  
Ontvangen via Agaath Vogel                            € 10,- + € 10,- 

 Lien Bijl                                             € 10,- 
 Mevr. Van Kampen-Vermeer            €   5,- + € 10,- + € 5,- 

                         Nel Boekholt                                     € 10,- 
Zelf heb ik ontvangen                                                € 10,- + € 10,- + € 5,- + € 5,- + € 10,- 
Ook deze keer weer hartelijk dank! 
Aukje Koole            
 
 

JEUGDWERK 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 19 augustus  Zondagsschool  
en 26 augustus  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 
 
 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankjes *** 
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de steun, die wij de afgelopen tijd hebben 
gekregen. De vele kaarten, telefoontjes en bloemen hebben Anneke en mij doen beseffen dat er 
velen met ons meeleven. 
Kees en Anneke van der Leek-Meijndert 
Spijkenisse. 
 
*** 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen ter gelegenheid van ons 50 jarig 
huwelijk 
Aad en Lenie Molendijk 
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*** 
Wij willen allen hartelijk danken voor de spontane reacties in de vorm van kaarten en bloemen, die 
wij naar aanleiding van ons  vijftig jarig huwelijksjubileum hebben ontvangen. 
Dit alles hebben wij zeer gewaardeerd en mede daardoor is het voor ons een onvergetelijke dag 
geworden. 
Met hartelijke groeten, Roelie en Kees Kooij 
 
*** 
Wij willen een ieder bedanken voor de prachtige kaarten en bloemen en de belangstelling voor ons 
65-jarig huwelijk. Heel veel dank! 
Simon en Klazien Moret-Ketting 
 
 
Dankbetuiging 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het geweldige medeleven in vele vormen van 
hartelijke woorden (mondeling, telefonisch of via een mailtje),de zeer vele kaarten en bezoeken bij 
de kortstondige ziekte en het overlijden van mijn vrouw en moeder.  
Het was hartverwarmend en daaraan hebben wij gemerkt dat we, met een zeer meelevende 
gemeente, elkaar steunen en sterken.    
Hartelijke groet van 
A.Hoogwerf en kinderen.        
 
 
DELEN VAN ZORG(EN):   EEN CURSUS VOOR MANTELZORGERS 
 
Is degene waar u voor zorgt (kortgeleden) naar een woon/zorginstelling verhuisd of zal dit 
binnenkort gaan gebeuren dan weet u dat dit veel veranderingen (gaat) geven in uw leven. Ook als 
iemand voor het eerst naar de dagbehandeling gaat. 
In de nieuwe situatie is veelal niet goed te overzien wat er allemaal op u afkomt. 
U krijgt misschien meer dan voorheen met professionele zorgverleners te maken, de zorg draagt u 
voor een gedeelte aan hen over. Voor u als mantelzorger is dat een proces van loslaten. 
Soms is het prettig daarbij wat ondersteuning te hebben. Om die reden biedt Geriatrisch Centrum 
de Breede Vliet in samenwerking met de consulenten mantelzorg Hoogvliet en Pernis een cursus 
aan:     

‘DELEN  VAN ZORG(EN)!’ 
 

We bieden u in deze cursus handvatten aan zodat u de gevoelens die de opname oproept kunt 
hanteren en omzetten in positieve acties. 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2 á 2 ½ uur. 
In de cursus wordt gebruik gemaakt van informatieoverdracht, groepsopdrachten en het 
uitwisselen van ervaringen. 
Aanbod komen de volgende onderdelen: 

• Aanvaarden van veranderingen 
• Het vinden van een nieuw evenwicht 
• Ontzorgen 
• De Kunst van communicatie 
• Piekeren 

 
Alles op een rij: 
Wat:  Cursus” Delen van zorg(en) 
Data:             11, 18, 25 sept. en 2, 9 en 23 okt. 2012 
Tijdstip 13.30-16.00 uur 
Locatie: De Breede Vliet, Schakelweg 162, Hoogvliet 
Kosten: 10 Euro, inclusief het cursusboek 
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Voor meer informatie en aanmelden van de cursus kunt u ons bellen of mailen: 

• Geriatrisch centrum De Breede Vliet, Patricia Schumacher 
Tel. 010- 4 38 33 44 
E-mail: p.schumacher@argoszorggroep.nl 

• Consulent mantelzorg, Hermine Koning 
Tel. 010- 4 38 18 22 
E-mail : h.koning@welzijnhoogvliet.nl 

• Coördinator mantelzorg Pernis, Anneke van der Schee 
Tel: 010- 4 72 28 09 
E-mail: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl 

 
 
 
Cursus ‘Een zieke thuis verzorgen’ 
Iets voor u? 
Zorgt u voor iemand die ziek of gehandicapt is?  Dan is deze cursus wellicht iets voor u. 
 
Voor wie is deze cursus bedoeld? 
De cursus is bedoeld voor mensen die belangeloos zorgen voor iemand uit de naaste omgeving. 
De cursus zal worden verzorgd door een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Rotterdam en de 
consulent/coördinator van het Steunpunt Mantelzorg van Hoogvliet /Pernis 
 
Wat komt tijdens de cursus aan de orde? 
Tijdens de cursus krijgt u veel informatie over onder meer de volgende onderwerpen: 

o Lichamelijke verzorging van de zieke; 
o Voeding en medicijnen; 
o Hulpmiddelen en tiltechnieken; 
o Verwerking van de ziekte. 

 
Ook gaan we zelf oefenen met de tiltechnieken: hoe help je iemand van een rolstoel op het toilet, 
wat zijn handige manieren om een zieke op bed te helpen. 
Voorop staat het voorkomen van rug- en schouderklachten bij u als mantelzorger. 
Er is tijdens de bijeenkomsten ruimte voor specifieke vragen of wensen van de deelnemers. En 
natuurlijk voor uw eigen verhaal. 
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12. 
 
Wanneer en waar? 
Er zijn 5 bijeenkomsten, steeds op de woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur met eventueel een 
uitloop tot 16.00 uur. 
Het gaat om de volgende data: 26 september, 3, 10 en 17 en 31  oktober  2012.  
Locatie:  LCC de Zevensprong Mosoelstraat 20 3193 EL  Hoogvliet (010 -416 14 88). 
U ontvangt vlak voor de cursus begint een bevestiging van deelname.   
 
Kosten: De kosten voor deze cursus bedragen € 10,-, inclusief het cursusboek ‘Een zieke thuis 
verzorgen’. 
 
Voor aanmelding of vragen kunt u terecht bij: 
Hermine Koning:   010 – 438 18 22 h.koning@welzijnhoogvliet.nl 
Anneke van der Schee: 010 – 472 28 09 a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl 
 
Docente:  Karin Reker, Verpleegkundige bij Thuiszorg Rotterdam. 
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Bazaa R ommelmarkt 
 

zaterdag 25 augustus 2012 
 

wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 4384130 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 
 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen  
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  

tel.: 4160563 
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
 
1e Scriba   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis           416 74 37 
(waarnemend)  
    
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis       438 51 98 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
Postrek.nr   : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : vacature 
Bankrek.nr   : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr   : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”           416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 36 49 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis       416 34 57 
Bankrek.nr   : 3532.62.056 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Thuiszorg Rotterdam   
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  -  Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.        Klantenservice (010) 282 60 00          www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl  Spreekuren: zie de Wijkpost  
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