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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 12 juni 2011 -  Pinksteren                                           _     _________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst - Openbare Belijdenis van het geloof 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zangdienst 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Koert     dhr. W. Ketting 
Avonddienst   : mevr. P. Boekholt-Rep   dhr. A. den Ouden 
 
Commissie van ontvangst: mevr. T. van der Steen-den Ouden / mevr. C. Vink-van Tielen  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte   :  Fonds Inwendige Zending 
Kerkauto :  dhr. H. Kruithof 
 
Oppasdienst :  Miranda Koert en Vera Groeneweg 
Zondagsschool: Groep 1 - Janny Verheij en Christien Roobol 
                          Groep 2 - Kees-Jan Koster en Lianne Koster 
 
 
Zondag 19 juni 2011   -   Afscheid oudste kinderen Zondagsschool_______________________                 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. W. van der Hoek 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden   dhr. A. den Ouden 

      dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden / dhr. S. Bootsma  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij  
 
Oppasdienst :  Rineke de Snayer en Christien Roobol 
Zondagsschool: Groep 1 - Jolien Roobol 
                          Groep 2 - Jannette Molendijk en Marleen den Ouden 
 
 
 

BIJBELROOSTER 

 
zo 12 juni  Handelingen 2:1-13  Verstaanbaar voor iedereen 
ma 13 juni  Handelingen 2:14-28  Vervulde profetie 
di 14 juni  Handelingen 2:29-42  Trefzeker 
wo 15 juni  Psalm 104:1-15  Kennis der natuur 
do 16 juni  Psalm 104:16-35  Kennis van God 
vr 17 juni  Matteüs 8:2-13  Aangeraakt 
za 18 juni  Matteüs 8:14-22  Gezond leven 
zo 19 juni  Psalm 8   Verwondering 
ma 20 juni  Matteüs 8:23-34  Beesten en geesten 
di 21 juni  Matteüs 9:1-13  Wie kan vergeven? 
wo 22 juni  Matteüs 9:14-26  Opleving 
do 23 juni  Psalm 147   Lof zij de Heer 
vr 24 juni  Matteüs 9:27-10:1  Geneeskracht 
za 25 juni  Matteüs 10:2-15  Op weg zonder ballast 
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Meditatie                             

  
“Blus de Geest niet uit” 

                                                                    1 Thess. 5:19 
  
Op het Pinksterfeest gedenken we dat de Heilige Geest door God is uitgestort. 
We vieren het ook, want het feit dat de gemeente wekelijks bijeenkomt om samen naar Gods 
Woord te luisteren, Hem de lof toe te zingen en te bidden is ondenkbaar zonder dat de Geest dat 
gewerkt heeft! Ook het feit dat u thuis uw handen vouwt, de Bijbel opent, met de ogen van 
Christus bewogen omziet naar uw naaste, is een vrucht van de Geest. 
Daarin zet het Pinksterfeest zich voort en heeft het een ander karakter dan Kerst en Pasen, dat 
uitsluitend de éénmalige geboorte en de unieke opstanding uit de dood van de Here Jezus gedenkt. 
Ik ben dan ook geneigd Pinksteren het belangrijkste feest van de kerk te noemen. 
Want zonder de Heilige Geest blijven de andere feesten feiten zonder effect op ons: 
  
“Al wordt Christus duizendmaal in Bethlehem maar niet in het eigen hart geboren, dan waart gij 
nog verloren”, zegt een oud gedichtje terecht en datzelfde geldt voor het feit van kruis en 
opstanding.  
  
Het is de Geest die het geloof in ons hart activeert, zodat wij ons aan de heilsfeiten, belichaamt in 
de geboren, gestorven en opgestane Heiland, gewonnen geven. 
Zo ook is de gemeente van Thessalonica een vrucht van de Geest! 
  
Tegelijk zegt Paulus deze gemeente ook: “Blus de Geest niet uit”. 
Dat wat ontstoken is en brandt, kan namelijk ook weer uitgeblust worden, zoals een kampvuur 
waarover een paar emmers water worden uitgestort… 
Het is aan ons de door God gegeven Geest niet uit te blussen.  
Hierin komt dus onze verantwoordelijkheid om de hoek kijken.  
  
Kijken we in welk verband dit vers staat, dan zien we er een paar verzen omheen staan die ons 
helpen te verstaan wat we hebben te doen om het vuur brandende te houden: bijv. geen kwaad met 
kwaad te vergelden (vs. 15), ons te allen tijde te verblijden (vs. 16), zonder ophouden te bidden  
(vs. 17), God in alles te danken (vs. 18), de profetieën niet te verachten (vs. 20), alle dingen te be-
proeven en het goede te behouden (vs. 21) en ons van elke vorm van kwaad te onthouden (vs. 22 ). 
  
Al deze korte verzen staan a.h.w. als beschermende cirkels om dat ene geheim heen: dat kostbare 
geschenk van de Heilige Geest te koesteren. 
  
Er zijn mensen die zeggen dat ze met het Pinksterfeest zo weinig kunnen, dat het zo vaag is. 
Ik zou zeggen integendeel!  
Als er één feest is dat ons ook huis- en hartwerk te doen geeft in het concrete en alledaagse leven 
dan is het wel het Pinksterfeest. 
  
Wees gezegend met de gave van de Geest, die van God komt en kwijt u van de opgave Hem niet 
uit te blussen, maar juist aan te wakkeren, want dat is uw zaak! 
Hoe dat ondermeer moet, leest u in de hierboven aangeduide verzen! 
Een werkzaam Pinksterfeest toegewenst!  
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GEMEENTEBERICHTEN 

 
In Memoriam (1) 
Op woensdag 25 mei hebben wij afscheid genomen van Maria van Dijk-Hoogwerf.  
In de dienst van Woord en Gebed, gehouden in “de Heuvel” blikten wij terug op haar leven vanuit 
haar trouwtekst uit 1935: “Vertrouwt op den Heere tot in der eeuwigheid; want in de Heere Heere 
is een eeuwige rotssteen” (Jes. 26:4)  
Die rotssteen heeft zij van kindsbeen af al mogen leren kennen en gedurende haar lange leven is 
Hij haar steeds meer tot een rots geworden.  
Daarvan getuigde zij in een brief die zij had nagelaten voor haar kinderen: zonder de hulp van haar 
Here en Heiland had zij de opgave, waarvoor zij stond nooit kunnen volbrengen.  
Het was dan ook heel wat, dat zij op 25-jarige leeftijd huwde met Arie van Dijk, weduwnaar met 8 
kinderen, waar zij eerst als hulp in de huishouding voor gezorgd had.  
Terwijl Arie bijna twee keer zo oud als Marie was, waren sommigen van de kinderen bijna van 
haar leeftijd!  
Gegeven ook de crisisjaren was dit voor haar een uitermate moeilijke tijd. 
‘Zo ik niet had geloofd dat in dit leven 
  mijn ziel Gods hulp en gunst genieten zou 
  mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 
  ik was vergaan in al mijn smart en rouw’,  
zo vatte zij met de woorden van Ps. 27:7 samen hoe zij deze tijd doorstaan heeft! 
Samen kregen zij 7 kinderen en zijn zij nog 46 jaar (gelukkig) gehuwd geweest. 
De laatste 17 jaar heeft zij in het Havenlicht gewoond, waar zij altijd voor het raam gezeten bezig 
was een paar sokken te breien.  
Ook sloeg zij geen Avondmaalsbediening over, die altijd op haar kamer plaatsvond. 
Dat voedsel en die drank waren haar dierbaar en deden het verlangen groeien haar Heiland te 
mogen ontmoeten. Dat gebeurde tenslotte op zaterdag 21 mei! 
Moge de Here de kinderen (tot in het vierde geslacht!) tot een eeuwige rotssteen zijn, nu in het 
gemis van haar en alle dagen die Hij ons nog toemeet om bij díe rots te leren schuilen. 
De familie van Dijk-Hoogwerf is in uw aller voorbede aanbevolen! 
  
In Memoriam (2) 
Op 26 mei overleed in het Havenlicht Aartje Dekker- van der Steen. 
Op woensdag 1 juni hebben wij haar herdacht in de aula van het crematorium op Rotterdam-Zuid, 
waarna zij verast is. 
Twee jaar geleden keerde Aartje met haar man Wim uit Rhoon terug naar Pernis, waar zij in 1936 
het levenslicht zag.  
Zij kwamen naar het Havenlicht, omdat met name haar gezondheidstoestand te wensen overliet.  
Er openbaarde zich een tumor, waaraan zij geopereerd moest worden en die zij ternauwernood 
overleefde.  
Maar terwijl zij opknapte, werd haar man ziek en overleed in november van het vorige jaar. Nu, 
een half jaar later, is zij hem achterna gegaan. 
Aartje was in haar goede jaren een pittige en wellevende vrouw, die een actief en werkzaam leven 
heeft geleid, binnens- en buitenshuis en die graag onder de mensen was en niet verlegen zat om 
een praatje. Haar tuintje was daar het voorbeeld van! 
Door een ongelukkige val ten gevolge van een aanrijding door een race-fietser die een hersen-
fractuur veroorzaakte, moest zij veel van haar vitaliteit inleveren en bleef zij sindsdien tobben met 
haar hoofd.  
Toen duizelingen haar gingen plagen, werd opname in een verzorgingstehuis noodzakelijk en 
kwam de tumor openbaar. 
We herdachten haar met de woorden die Jezus tot Petrus sprak in Johannes 21:18 “Toen u jonger 
was, omgordde u uzelf en liep u waar u maar wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw 
handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt”.  
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Zoals Petrus, goed van de tongriem gesneden en een haantje de voorste toen hij jong was, alles 
moest inleveren toen hij oud geworden was (er wordt gezegd dat hij in Rome omgekeerd 
gekruisigd is!), zo heeft ook Aartje die omslag meegemaakt. 
Een hard gelag, maar, zoals op de rouwkaart stond, gold haar en geldt ons de nodiging van de Here 
Jezus uit Mattheüs 11:28: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven”. 
Hij is de grote Rustaanbrenger in ons hachelijke en kwetsbare bestaan, want Hij is de lastdrager 
van onze zonden, die ons vrede geeft met God, nu hier en eens in Zijn Rijk dat komt.   
Kinderen en kleinkinderen en haar nog in leven zijnde zusters in uw voorbede aanbevolen!  
  
Overleden 
Al behoorde hij niet tot onze gemeente, we hebben hem er toch zo af en toe mogen zien: Cornelis 
Eduard Priester, de goede vriend van Mevr. Nel van den Bos, waarvan zij op donderdag 19 mei in 
de aula van de algemene begraafplaats te Middelburg afscheid moest nemen. Wij wensen ook haar 
Gods nabijheid toe in het dragen van dit verlies. 
  
Jubilea 
Op 13 juni zijn Dhr. L. Beijer sr. en Mevr. A.E. Beijer-Bijl (Burg. van Esstr. 220)  
55 jaar getrouwd. 
Op 17 juni zijn Dhr. H.J. Verheij en Mevr. S.P.Verheij-de Jong (Ring 225) 40 jaar getrouwd. 
Op 20 juni zijn Dhr. L. Farenhout en Mevr. J.J.F. Farenhout-Verheij (Burg. van Esstr. 30)  
60 jaar getrouwd.  
Eveneens op 20 juni zijn Dhr. P.C. van der Horst en Mevr. A.J. van der Horst-Jonker (Burg. van 
Esstr. 161) 25 jaar getrouwd. 
Alle echtparen, van harte gefeliciteerd met de bereikte mijlpalen! 
Moge de zegen van de Here rusten op uw verdere levensweg. 
  
Jarigen 
Op 9 juni was jarig dhr. Joop van der Steen uit Spijkenisse (Rozenlaan 31c). Hij werd 81 jaar en 
wij willen onze ex-ouderling nog van harte feliciteren. Waarom hij niet meer in onze papieren 
voorkomt mag een raadsel heten, maar soms gaat dat zo in de administratie. Echter, wel uit de 
papieren verdwenen, maar niet uit ons hart!!! 
Op 12 juni mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven (Havenlicht 203), mevr. J. Molendijk-Verwaal  
(Ring 20) en mevr. S. Mastenbroek-Schouten (Murraystr. 23). 
Op 14 juni mevr. J.van Gaans-Bakker (Schuytstr. 84). 
Op 16 juni dhr. A. Bijl (G.A. Soetemanweg 51d). 
Op 18 juni dhr. H. de Bruin (Burg.van Esstr. 83). 
Op 20 juni dhr. L. Farenhout (Burg. Beyenstr. 30). 
Op 21 juni mevr. C. Alberda (Van Byemontsingel 38). 
Op 22 juni mevr. A. van Viegen-van Doorn (G.A. Soetemanweg 57c) en mevr. I. Moret-
Bastemeijer (Van Drimmelenstr. 17). 
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
“Gods adem die van boven kwam 
  zet hart en ziel in vuur en vlam 
  en opent ons de oren 
  dat wij zijn tongval horen.” 
                            Gez. 246:1 
  
 
Zieken 
In het Ruwaard: Mevr. J. van Oudenaarden (Havenlicht 309). 
In het Maasstadziekenhuis: Dhr. F.J. van der Kamp (Uiterdijk 173). 
Hen en allen die thuis ziek of herstellende zijn, wensen wij Gods nabijheid toe! 
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Verpleegtehuizen 
 De Elf Ranken      Verpleeghuis De Breede Vliet 
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht   Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet  
Mevr. P. Mastenbroek     Dhr. P. Molendijk 
        Dhr. P.H. van Hengel 
De Meeuwenhof       
Alverstraat 141, 3192 TN  Hoogvliet    
Dhr. P. van Rossen 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Bloemen  
29 mei 2011: Mevrouw D. Boele - van der Steenhoven, G.A. Soetemanweg 67 en 

Mevrouw J. Schop - van Eeren, het Havenlicht kamer 305. 
2 juni 2011 (Hemelvaartsdag): 

Mevrouw J. van Eijk - van Pelt, het Havenlicht kamer 101. 
5 juni 2011: De heer D. Berghout, Burgemeester van Esstraat 227 en 

Mevrouw M. Baai - Keetelaar, Ozingastraat 49. 
  
Giften 
Via Ds. Lavooij 3x €10 en 1x €20! 
Hartelijk dank! 
  
Bij de diensten 
Op de 1e Pinksterdag zal belijdenis van het geloof afleggen: Dhr. W.H.Kirchner (Havenlicht 304), 
die sinds hij in Pernis in het Havenlicht is komen wonen trouw de diensten bezoekt en te kennen 
gegeven heeft de liefde van de Here Jezus met een publiekelijk ja-woord te willen beamen.  
We hopen op een blijde en Geestrijke dienst, waarin ook “Revival” zal zingen! 
In de avonddienst zingen we traditioneel wat extra’s en zal er mogelijk muzikale medewerking zijn 
van….dat is nog een verrassing! 
De week erop is er een kinderdienst, die van a tot z door en voor kinderen is (ze staan aan de deur, 
ze doen de afkondigingen, ze zamelen de collecte in, ze lezen 2x (!) de wet, fout en goed enz.) en 
waarin afscheid genomen wordt van enkele kinderen van de zondagsschool! In de preek zal het 
leven van de eerste gemeente centraal staan, onder het thema: “Eén grote familie” 
’s Avonds zal Ds. W. van der Hoek van de Baptistenkerk voorgaan. 
Inmiddels ook een vertrouwde gastpredikant. U laat hem toch niet voor lege banken preken, hè! 
  
Revers-microfoon 
Na ruim 6½ jaar zijn we erachter waarom de prediking zo weinig effect heeft op de gemeente…: 
domweg, omdat het niet gehoord werd. Daar hebben we nu wat aan gedaan: een revers-microfoon. 
Allen die tot nog toe liever thuis bleven om te luisteren naar de dominee van de wereld  
(ds. Schüller) of naar de dominee van Nederland (ds. Van der Veer) kunnen nu weer met een 
gerust hart naar de dominee(s) van Pernis komen luisteren. De verwachting is dat de komende 6½ 
jaar de kerk weer zal volstromen, reden waarom we voorzichtig zijn met de plannen tot 
verbouw…! 
 
 
ONTMOETINGSAVOND OP WOENSDAG 15 JUNI OM 20.00 UUR IN HET HAVENLICHT 
Hoe zullen de kerken van Pernis - met name de Hervormde, Gereformeerde en Baptistenkerk -  er 
in 2020 uitzien?  
Zullen ze weer vol zitten, zoals eertijds net na de oorlog? Of zal de kaalslag vanaf de jaren ’60, 
zich verder doorgezet hebben, zodat de kerken bijna leeg zijn? 
Niemand kan daar een antwoord op geven. 
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Wel zien we dat al meer dan een halve eeuw de gemeente van Christus ook in Pernis het moeilijk 
heeft mensen blijvend voor de bevrijdende boodschap van Jezus Christus te motiveren.  
Tegelijk nemen we de laatste jaren óók waar dat op steeds meer terreinen de verschillende kerken 
steeds meer samenwerken: pastoraal (een gezamenlijke gebedskring), diaconaal (de jaarlijkse 
Roemenië-reis),  rondom de christelijke feesten (met name Pasen en Pinksteren), in de catechese  
(Reflex en Impuls) en in het kringwerk (in de oktobermaand een aantal gemeenschappelijke 
avonden rondom een bijbels onderwerp) e.a.!  
Soms door de nood (van gebrek aan menskracht) gedwongen, veel vaker ook door de ontdekking 
dat we - door ons te bezinnen op onze gemeenschappelijke bron: het Woord van God - er naar 
verlangen krachten en talenten te bundelen. 
  
Op 15 juni willen we u, gemeenteleden van de verschillende kerken, jong en oud, samen met leden 
van de kerkenraden, uitnodigen over die gegroeide en groeiende samenwerking van gedachten te 
wisselen. 
We zullen dat doen aan de hand van een werkvorm dat de voors en (eventuele) tegens van verdere 
samenwerking op een goede wijze in kaart brengt. 
Die werkvorm brengt ons met elkaar in gesprek en zorgt ervoor dat er na afloop enige voorzichtige 
conclusies kunnen worden getrokken, waarover de kerkenraden zich later kunnen buigen en die 
wellicht een spoor  kunnen wijzen naar een nog meer gezamenlijke toekomst.  
  
Wij, Ds. Ada Worst, Ds. Wietse van der Hoek en Ds. Kees Lavooij hebben deze avond voorbereid 
en zullen ook deze avond leiden, omdat wij van mening zijn dat we als voorgangers van de 
gemeenten ook een beetje voortrekkers zijn die beleid moeten maken dat ook voor middellange 
termijn dienstbaar kan zijn.  
Daarbij komt het feit dat er in ons dorp op korte termijn een MFC wordt gerealiseerd, dat voor een 
aantal kerken gevolgen zal hebben en dat mogelijkerwijs kansen biedt op hele praktische gebieden 
(gebouwen) naar vormen van samenwerking te zoeken. 
We willen dan ook het ijzer smeden nu het heet is en de tijd, zoals die zich nu voordoet, uitkopen... 
Daarom, weet u van harte welkom op 15 juni in het Havenlicht, waar al jaren gemeenschappelijke 
weeksluitingen worden belegd, doe mee en vooral ook denk mee over de toekomst van onze 
gemeenten, die allen aangaat die de verschijning van onze Here Jezus hebben lief gekregen in hun 
leven. 
Ds. AdaWorst 
Ds.Wietse van der Hoek 
Ds. Kees Lavooij    
 
  
Belijdenis doen 
Al zit er nog een zomer tussen, in september hopen we toch weer een belijdeniskring te vormen. 
We hebben dat dit seizoen gedaan op zondagavond 1x per 14 dagen, in het nieuwe seizoen hangt 
het opnieuw van de deelnemers af wat zij willen. 
Tot de Pasen denken en spreken we over zaken die met de bijbel, geloven en leven te maken 
hebben en na die tijd, van Pasen tot Pinksteren, zal specifiek over belijdenis doen gesproken 
worden. Iedereen kan er dus aan deelnemen tot de Pasen, maar wie belijdenis wil doen, gaat dan 
nog 50 dagen verder. 
Ik hoop dat zich weer een gespreksgroep gaat vormen, ik was ook blij dat een aantal ambtsdragers 
bereid was mee te doen en de vraag aan u/jullie, lezers van dit stukje is: overweeg het, denk en doe 
mee, het is altijd leerzaam en geef je tijdig op: per telefoon, briefje of per e-mail (4161724, Ring 
21 en ds.lavooij@gmail.com). 
  
Zendingsechtpaar 
Ik hoop dat na de presentaties van Kees-Jan en Lianne Koster over hun werk in Engeland het 
belang ervan gegroeid en dat wij ons best doen hen verder op weg te helpen hun plannen te 
realiseren. Daarbij is uw gebed nodig, maar ook uw financiële ondersteuning. 
Zij kunnen toch op u en mij rekenen ?! 
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Gedicht 
  

Talen naar 
  

Er is een kennen in de geest 
dat steeds weer tast naar woorden 
voor wat niet te benoemen is 

  
een stamelen nochtans 
tracht tot dit kennen in te gaan 
en woord te worden tot beamen 
en peilen van de diepte 
die draagt 
als ook de hoogten van het welven 
dat bewaart 

  
het blijft bij talen naar 
en duidingen die niet voldoen 

  
voor het innigste kennen 
schiet het woord tekort 

  
de zucht van ontzag  
weegt genoeg 

              
Inge Lievaart 

  
Een indrukwekkend Pinkstergedicht en feitelijk is dat zoeken naar het onzegbare in iedere preek 
aan de orde! 
  
Weerpraats  
De maanden maart, april en mei worden wel de lentemaanden genoemd. Nu deze voorbij zijn, is 
duidelijk geworden dat het tekort aan regen opgelopen is tot 110 mm.! 
Dat is nogal wat en het is voorlopig maar de vraag of dat tekort in de nu aangebroken zomer-
maanden zal worden ingelopen. Zo droog is het ook niet in het droge jaar 1976 geweest. 
In de maand mei is er slechts 17,8 mm. gevallen en vanaf maart slechts 45,8. Voor het overige was 
mei een zonnige en warme maand, met 13 dagen temperaturen boven de 20 graden. 
Het was zelfs zo dat het in Pernis beter toeven was dan op het Iberisch schiereiland in grote delen 
van de meimaand. Dat bespaarde u dan weer een vlucht naar het veelal zonnige zuiden! 
  
Voetbal 
Op 25 juni om 15.00 uur vindt er een bijzonder voetbalevenement plaats op Excelsior. 
Dan zullen een aantal Pernissers (van mijn seniorengroep) een partijtje voetbal spelen tegen de 
Familie Lavooij. Deze laatsten worden uit heel het land opgetrommeld, neven en nichten, jong en 
oud, voorzover nog op 2 benen, om zich eenmaal per jaar uit de sloffen te lopen. 
Pernis tegen de wereldsterren, zullen we maar zeggen! Komt dat zien, na afloop krijgt u een vast 
wel een handtekening van deze of gene…!  
  
Pastorieklanken 
Sinds de jaren ’70 ga ik bij voorkeur niet meer in Nederland op vakantie, ik weet niet precies 
waarom, maar Frankrijk heeft mijn hart gestolen… Onlangs echter werden we door een bevriend 
echtpaar uitgenodigd voor een uitstapje van drie dagen naar het eiland Terschelling (u weet wel 
van Willem Barendszoon… ). Dat echtpaar is daar goed bekend en wilde ons er graag eens 
rondleiden langs allerlei mooie plekjes. 
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Aangezien we de mooiste lente aller tijden meemaken, zag ik mijzelf al heerlijk in het zonnetje bij 
een kalm briesje over het eiland fietsen. Maar het liep anders: de dag van vertrek waren tot mijn 
grote verbazing donkere wolken boven Pernis gekomen die gaandeweg  naar het noorden dikker 
werden. Eenmaal het vasteland achter ons gelaten en met de Catamaran door de hoge golven naar 
de overkant bonkend, huurden wij daar een tweetal tandems. Al gauw bleek dat ook wij tegen 
windkracht 7 moesten optornen en reeds tijdens het eerste tochtje ontlaadde zich zo’n stortbui 
boven ons, dat ik het gevoel had dat deze bui daar al die droge maanden op gewacht had om juist 
nú en dáár mij te treffen en me een drijfnatte kleefbroek te bezorgen, die je zo’n armoedig en koud 
gevoel geeft. Naast regen vielen er ook nog een paar gemene hagelsteentjes die op het toch al 
onbeschermde en naakte voorhoofd voor een venijnige toegift zorgden. Ook de volgende dagen 
hield de wind flink aan en onder een aaneengesloten wolkendek moesten we zo af en toe schuilen 
tegen flinke regenbuien die over het eiland trokken. Ik begon langzamerhand te begrijpen waarom 
ik ooit besloten had nooit meer in Nederland vakantie te houden!  
Weer terug in Pernis, brak de volgende dag het zonnetje weer door en lachte mij vriendelijk…ja 
wat was het…toe of uit…? 
Mijn vrouw was overigens erg opgetogen over die drie dagen op de fiets, had veel minder last 
gehad van wind en regen, vond mij maar een aansteller enz., maar u begrijpt het al, dat kwam 
omdat zij achterop de tandem zat…en mij de winderige en natte kastanjes uit het vuur liet halen! 
Maar mocht het onverhoopt toch nog eens gebeuren – in een huwelijk moet immers overlegd 
worden – mag zij voorop de tandem zitten… 
Wat mij betreft echter zien ze me op dat eiland niet meer, er heerst daar een bar klimaat, zelfs in 
een lente als van dit jaar. Het leek mij met Willem Barendszoon eerder een overwintering op Nova 
Zembla…!  
    
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA    
Dinsdag 14 juni  Diaconie   Consistoriekamer 19.30 uur 
Maandag 20 juni  Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.45 uur 
Dinsdag 21 juni  Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
 
Fonds Inwendige Zending 
Op Eerste Pinksterdag, zondag 12 juni, wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte 
gehouden voor het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen. 
 
 

ZENDING 

 
Collecte Pinksterzendingsweek (12 t/m 18 juni ): Als een lopend vuurtje 
In de tijd van Pol Pot werden veel Cambodjaanse kinderen ruw gescheiden van hun ouders. Ze 
groeiden op in grote chaos en zonder liefde. Nu ze zelf ouders zijn, weten ze vaak niet hoe ze op 
een liefdevolle manier moeten omgaan met hun kinderen. De kinderclubs van World Relief zijn 
een veilige haven voor veel Cambodjaanse kinderen uit moeilijke gezinssituaties. Het evangelie 
verandert deze kinderen, en dat ontgaat de ouders niet. Veel van de ouders sluiten zich aan bij een 
huisgemeente.  
Bijbelstudie, gebed en onderlinge zorg staan centraal in deze groepen. Maar er is ook aandacht 
voor de vele aidspatiënten, zowel binnen als buiten de gemeenten. Het programma Way of Hope 
van World Relief Cambodja ondersteunt de huisgemeenten met training, van eenvoudig 
bijbelonderwijs tot een intensief programma voor toekomstige leiders. Daarnaast ontvangen de 
deelnemers van de huisgemeenten voorlichting over hiv/aids. Er zijn nu ruim 800 huisgemeentes 
en World Relief hoopt dit jaar nog 200 nieuwe gemeentes te stichten, die Gods boodschap van 
hoop verspreiden in de gebroken samenleving van Cambodja.  
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De opbrengst van de collecte is bedoeld om onder andere dit zendingswerk via Kerk in Actie te 
ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken d.m.v. de acceptgirokaart die u binnenkort ontvangt. 
De collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
De ZWO-commissie 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Ontvangen giften 
De afgelopen weken mochten wij, naast de giften via ds. Lavooij, onderstaande giften ontvangen: 
*    Via kerkrentmeester Bijl na afloop van de morgendienst op 29 mei € 100,=, 
*    In mijn brievenbus een enveloppe met € 100,= t.b.v. kerkelijke activiteiten, 
*    2 nagekomen collectezakjes van de Paascollecte met € 10,= en € 20,= 
  
Namens het college van kerkrentemeesters hartelijk dank, 
de penningmeester, 
J. Sekeris. 
 
 
Opbrengst collecten mei 2011________________________ 
  1 – 5  €   156,95   bonnen: €   54,60 
  8 – 5  €   196,00      €   82,80 
15 – 5  €   182,90      €   93,60 
22 – 5  €   199,02      €   99,50 
29 – 5  €   123,06      €   86,40 
  €   857,93  waarvan: 12x €   5,-   € 416,90 
Bonnen €   416,90  4x € 10,-     
TOTAAL € 1274,83  1x € 20,- 
  =======  4x € 50,- 
 
Opbrengst offerblokken mei 2011 

   € 213,65 
bonnen:  €   51,50 
Totaal    € 265,15 
    ====== 
 
 
 

DIACONIE 
 
Overzicht diaconiecollecten mei 2011 
  1 mei  € 172,50 
  8 mei  € 228,30 
15 mei  € 653,55 (bestemd voor het zendingsproject van de familie Koster) 
22 mei  € 144,63 
29 mei  € 244,20 
 
Heilig Avondmaal in het Havenlicht 
Op donderdag 23 juni wordt het heilig Avondmaal gevierd in het Havenlicht. 
De dienst begint om 14.30 uur en ds. C.E. Lavooij gaat voor in deze dienst. 
De collecte in deze dienst is bestemd voor Open Doors. Wij bevelen deze collecte nu reeds van 
harte bij u aan. Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe. 
De diaconie. 
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JEUGDWERK 

 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 12 juni    Zondagsschool  
en 19 juni     Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 20 juni    Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
   Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 

 

Maandag 20 juni    Gospeljongerenkoor “Revival” 
   Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
*** Bedankje *** 
Wat een verrassing was het dat wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk vele kaarten van u 
hebben ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor! 
Leen en Leny Groeneveld 
 
Jubilaris 
Vrijdagavond 27 mei is mevr. Hennie Koert-Sekeris gehuldigd als jubilaris op de medewerkers-
avond van de Bovenzaal. 
Zij schrijft al 40 jaar de verjaardagskaarten van het verjaardagsfonds en verzorgt ook het 
afrekenen 1 x in de 2 maanden, maar heeft ook altijd een paar wijken om met de bus te lopen. 
Vanaf deze plaats ook onze hartelijke gelukwensen! 
 
 
Overzicht collecten avonddiensten mei 2011 
  1 mei  € 97,55 
  8 mei  € 56,95 
15 mei  € 83,11 
29 mei  € 75,80 
 
 
Nacht van gebed – Bidden voor Ninevé 
De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen 
steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honderden locaties in Nederland 
en België. Waarom wordt er ’s nachts gebeden? “Juist ’s nachts hebben veel vervolgde christenen 
het moeilijk”, zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling. “Dan slaat de twijfel toe. 
Bovendien zien we in de Bijbel dat veel christenen ’s nachts bidden. Toen Petrus gevangen zat, 
bad de gemeente ’s nachts voor hem en kwam hij vrij.” 
 
De stad Ninevé - het huidige Mosul in Irak- was in de tijd van Jona al een bolwerk van het kwaad. 
Jona werd niet voor niets door God naar de stad gestuurd om Zijn boodschap te brengen. Ook nu 
krijgen Irakese gelovigen in Bagdad en Mosul te maken met gewelddadigheden. Velen vluchtten 
weg, anderen twijfelen. Vertrekken ook zij naar een veiligere plek? Daarnaast staat Ninevé 
symbool voor al die andere plekken waar christenen vervolgd worden vanwege hun geloof. 
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Deze avond wordt in Pernis al een aantal jaren interkerkelijk gehouden. Vrijdag 17 juni bent u 
vanaf 20.00 uur welkom in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om samen te bidden. We hopen de 
bijeenkomst af te sluiten rond 01.00 uur, het is dan inmiddels zaterdag geworden.  
De avond is verdeeld in een aantal blokken met thema's. Mocht u wel willen bidden maar niet de 
hele avond willen / kunnen loop dan gerust binnen om een gedeelte mee te bidden; de deur staat 
open. Maar wees u bewust dat gebed, en helemaal gezamenlijk gebed, kracht geeft. Dus maak wat 
tijd vrij en bid mee! 
 
Wat: Nacht van gebed (Open Doors) 
Thema: Bidden voor Ninevé 
Wanneer: Vrijdag 17 juni 2011 
Locatie: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Nieuwedijk 6, Pernis 
Tijd: 20.00 - 01.00 uur 
Info: Arjo Bijl 
 Dik van der Laan 
 Kees-Jan Koster 
 www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed 
 
    
                                  
ZOOmers Vrijwilligersfestival 
Van de Gemeente Rotterdam is de volgende uitnodiging ontvangen: 
  
In Rotterdam zijn jaarlijks ongeveer 140.000 vrijwilligers actief. Zij doen fantastisch werk en 
Rotterdam is daar trots op. 
Dit jaar is uitgeroepen tot het Europees Vrijwilligersjaar en daarom biedt de gemeente Rotterdam u 
een groot evenement aan. 
Het ZOOmers Vrijwilligersfestival vindt plaats in Diergaarde Blijdorp op woensdag 22 juni van 
15.00 tot 22.00 uur. 
Rotterdamse vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Elke vrijwilliger 
mag een introducé meenemen, die niet persé een vrijwilliger hoeft te zijn.  
Meldt u snel aan voor dit festival, want er is een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. U 
kunt zich aanmelden via www.inz.nl/vrijwilligersfestival  Daar vindt u ook meer informatie over 
dit evenement en veel gestelde vragen. 
Heeft u geen internet? U kunt ook bellen met inZ via 010 - 270 99 00. Elke vrijwilliger kan 
zichzelf aanmelden. 
  
Wat mag u verwachten? 
Allereerst een unieke avond in de dierentuin op een van de langste dagen van het jaar, met 
praktische informatie over vrijwilligerswerk.  
Daarnaast zijn er optredens in de diverse themacafés die in het park worden georganiseerd. Van 
Jules Deelder tot Noodweer en van Frederique Spigt tot kleine akoestische optredens. Deze avond 
is voor u als vrijwilliger gratis. 
U krijgt ook "Blijdorp munten", waarmee u wat te eten en te drinken kunt halen wanneer u dat 
wilt.  
  
De Gemeente Rotterdam verheugt zich erop u te mogen begroeten. 
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Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; 
           want in den Heere HEERE is een eeuwige rotssteen. 

     Jesaja 26 vers 4 
 

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere van ons is weggenomen onze geliefde 
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en bet-overgrootmoeder 

 

    Maria van Dijk - Hoogwerf 
      sinds 9 april 1981 weduwe van Arie van Dijk 

 
* 4 november 1909                 † 21 mei 2011 

 
 
Cor † en Marie 
Pleun en Bep † 
Jetta en Roelof † 
Wim † en Jo † 
Nel † en Evert † 
Jaap † en Miep † 
Aad en Wil 
Arie en Marie 
Wout † 
Wout † en Annie 
Adrie en Piet 
Gerard en Hilly 
Ali en Leen 
Willy en Klaas 
Ria en Teun 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 
Achter-achterkleinkinderen 

 
Correspondentieadres: Fam. G. van Dijk 
Amaliapad 24, 3264 WC Nieuw-Beijerland 

 
De begrafenis heeft woensdag 25 mei plaatsgevonden 
            op de algemene begraafplaats te Pernis. 
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baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 4384130 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 

 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
Inleveren bij: 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  
tel.: 4160563 

 
 
 
 
 
 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
 
1e Scriba   : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr M.A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis    472 16 41 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
Postrek.nr   : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen :  3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr B. Koert, Smallandstraat 44, 3195 AS Pernis       295 02 38 
Penningmeester : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46     
Bankrek.nr   : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr   : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”           416 41 25 
Conciërge    : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56, 3195 BG Pernis      472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g.     416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 36 49 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis       416 34 57 
Bankrek.nr   : 3532.62.056 
Zaal bespreken   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Thuiszorg Rotterdam   
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  -  Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.        Klantenservice (010) 282 60 00          www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl  Spreekuren: zie de Wijkpost  
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