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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 21 november 2010_- Laatste zondag kerkelijk jaar                                                        _                 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. H.E.J. van der Laan te Gouda 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. T. Roobol    dhr. A. den Ouden 
Avonddienst   : dhr. T. Roobol    dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: Robert van der Stoep / mevr. T. van der Steen-den Ouden  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. L. Lodder 
 
Oppasdienst :  Jolien Roobol en Aukje Koole 
Zondagsschool: Groep 1 -  Siska Verheij 
                          Groep 2 -  Anneke Bruinse en Conny van Dijk 
 
Zondag 28 november 2010  -  1e Advent                                                                                         _                 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij  - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij  - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij    dhr. W. Ketting 
Avonddienst   : dhr. H.J. Verheij    dhr. A. den Ouden 
 
Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Lavooij-van Dijk  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. D.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Christien Roobol en Conny Ruizeveld de Winter 
Zondagsschool: Groep 1 -  Lianne Koster 
                          Groep 2 -  Jannette Molendijk en Marleen den Ouden 
 
 
 

BIJBELROOSTER 

 
zo 21 november Kolossenzen    1: 12 - 23 
ma 22 november Kolossenzen    1: 24 - 2: 5 
di 23 november Kolossenzen    2:   6 - 15 
wo 24 november Kolossenzen    2: 16 - 3: 4 
do 25 november Lucas   21:   5 - 19 
vr 26 november Lucas   21: 20 - 28 
za 27 november Lucas   21: 29 - 38 
 
zo 28 november Jesaja     5:   1 - 7 
ma 29 november Jesaja     5:   8 - 24  
di 30 novemebr Jesaja     5: 25 - 30 
wo   1 december Kolossenzen    3:   5 - 17 
do   2 december Kolossenzen    3: 18 - 4: 6 
vr   3 december Kolossenzen    4:   7 - 18 
za   4 december Jesaja     7:   1 - 9 
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Meditatie                              
 

…de tweede dood… 
                                                                  Openb. 2:11; 20:6, 14; 21:8 
  
Over de 2e dood wordt zelden gesproken of nagedacht, over de eerste dood des te meer. 
Toch is het belangrijk daar ook de vinger bij te leggen.  
Zeker voor de zondag, waarin wij de overledenen gedenken. 
  
De 1ste dood is de biologische dood, die ieder mens moet ondergaan (als de Here tenminste nog 
niet komt…). 
Dan sterft het lichaam, en de geest (of de ziel) gaat naar zijn eeuwige bestemming, die van Lazarus 
naar de schoot van Abraham, de heerlijkheid, die van de rijke man naar de pijn. 
De dood is dus niet het einde, de dood is de overgang naar een nieuwe wijze van leven! 
Want God laat niet varen de werken Zijner handen, zeggen we zondag aan zondag. 
Wij zien op tegen de 1ste dood, we vrezen pijn, een lijdensweg en misschien ook wel de overlast 
die we denken een ander daardoor te bezorgen. 
Maar achter de eerste dood schemert de 2e, die naar de gelijkenis van de rijke man en de arme 
Lazarus, een eeuwig voortbestaan is in een eeuwig wel dan wel een eeuwig wee. 
  
Waarover niet wij oordelen, alsof wij zouden weten wie wel en wie niet waar komen, maar waar 
God over beslist, de rechter, die op aarde ons oproept gerechtigheid te oefenen. 
En ‘zijn gedachten zijn niet onze gedachten’ en wij zien de buitenkant, maar Hij ziet het hart aan. 
En wie toch oordeelt, zal met de maat gemeten worden, waarmee hij zelf oordeelt… 
Dat wee wordt wel genoemd de poel des vuurs, waarin de duivel en zijn trawanten zullen 
verblijven. 
Wie zijn in die poel des vuurs nog meer opgesloten ? 
In Openb. 21:8 worden ze genoemd: ‘de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de 
moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in 
de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 2e dood’. 
Wie dit leest en eerlijk tot zich laat doordringen, schrikt…! Want hoe lafhartig, ongelovig en 
verfoeilijk gedragen wij ons niet, en hoe vaak hebben wij mensen doodgezwegen of definitief 
afgeschreven (d.i. doodverklaard), met onze blikken en gedachten vermoord om over overspel 
maar te zwijgen, gedachtig aan wat de Here Jezus daar over zegt in Mattheüs 5. 
En last but least de afgoderij, die vele heren die wij gediend hebben of nog altijd stiekem 
dienen…Menselijkerwijs gesproken zit die poel vol met u en mij aan wie zoveel modder kleeft. 
“Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één”, zegt de apostel Paulus de psalmist na! 
  
De 2e dood moet ons ernstig te denken geven, een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
  
Maar in de Openbaring staat ook nog iets anders. Dat al wie geschreven is in het Boek des levens 
daar niet zal komen (Openb. 20:15), diens eeuwige bestemming zal in Christus zijn! 
Het Boek des levens, dat is het boek waar het evangelie ons de weg naar gewezen heeft en nog 
altijd wijst.  
Jezus is die weg, die waarheid en dat leven en al wie in Hem gelooft, zal leven en dwz. leven met 
Hem. “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”, zei Jezus tegen de tot inkeer gekomen 
moordenaar aan het kruis. 
En daarom, zalig de doden die in Christus sterven. 
En voor ons die nog leven, geldt: bewaar de geboden van God en het geloof in Jezus, want hieruit 
blijkt de volharding van de heiligen (= gelovigen) (Openb. 14:12,13). 
Die mens ontkomt aan de 2e dood! 
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GEMEENTEBERICHTEN 

 
In Memoriam 
Op 7 november is in het Havenlicht Wim Dekker overleden. 
Samen met zijn vrouw is hij vorig jaar vanuit Rhoon in het Havenlicht gekomen. Kort na hun 
komst werd eerst zijn vrouw ernstig ziek en toen die weer een beetje opknapte werd drie maanden 
geleden bij hem longkanker geconstateerd die niet meer te genezen was. 
Wim is 78 jaar geworden. Op vrijdag 12 november is hij in Rotterdam gecremeerd. 
Hij was afkomstig uit Piershil, kwam op 8 jarige leeftijd naar Rhoon en is zijn werkzame leven 
lang machinebankwerker geweest. 42 jaar heeft hij in de ‘metaal’ gezeten en dat met veel plezier. 
Wim was een rustige en het liefst op de achtergrond verblijvende man, zorgzaam voor zijn gezin 
en behulpzaam voor familie en kinderen. Hij stond hen met raad en daad ter zij. Aan de kerk deed 
hij niet veel meer, maar sinds zij in Pernis zijn komen wonen hebben we regelmatig contact gehad 
en goede gesprekken gevoerd, waarin hij zijn hart kon luchten en die ruimte gaven om de waarde 
en de betekenis van het geloof te herontdekken. 
In de rouwdienst stonden we stil bij de woorden van Jezus: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, Ik zal u rust geven”. 
Een tekst die je kunt vergelijken met een uitgestoken hand, en wie die aanneemt, kan zijn 
vermoeienissen en belastingen kwijt aan Hem. 
De diepste vermoeidheid is die van de dood, de zwaarste belasting is die van de zonde. 
Wij kunnen die niet dragen, maar Jezus kwam om die gewillig van ons over te nemen en op 
Golgotha weg te dragen. 
In dat vertrouwen kon Hij heengaan, in dat geloof kunnen de nabestaanden verder. 
Want die uitgestoken hand is er nog, zolang wij de levensadem hebben, kunnen wij onze hand erin 
leggen en ontdekken dat Jezus’ hand een gouden handdruk is… 
Zijn vrouw en (klein)kinderen in uw voorbede aanbevolen! 
  
Jarigen 
Op 21 nov. mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24). 
Op 22 nov. mevr. P.E. ’t Hart-Besterveld (Ring 125). 
Op 25 nov. dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d). 
Op 27 nov. dhr. L. Beijer sr. (Burg. van Esstraat 220). 
Op 29 nov. dhr. J. Meijboom (G.A. Soetemanweg 57f). 
Op 30 nov. mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44). 
Op 1 dec. mevr. J. Ruizeveld de Winter-Keemink (Pastoriedijk 394)en dhr. P.J. Speelman  
(Ozingastr. 15). 
Op 3 dec. Mevr. L.J. van der Steen-Kik (Het Havenlicht). 
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend jaar toegebeden! 
“Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 
  is der mensen wezen! 
  Al ons doen en al ons streven, 
  heel de wereld duurt maar even. 
  Wie God vreest zal eeuwig leven” 
                               Gez. 271:8 
  
Jubilea 
Op 20 november vieren Dhr. Boekholt en Mevr. Boekholt-Rep (Eibergenstraat 14) hun 40-jarig 
huwelijksjubileum. 
Wij wensen Nel en haar man een feestelijke dag toe en een gezegend verder samen optrekken! 
  
Zieken 
In het Clara: Dhr. F. Baumler (Uiterdijk 209). 
Hem en die thuis ziek, naar lichaam of geest, of herstellende zijn, wensen wij Gods bemoediging 
en inspiratie toe om te dulden en te dragen. 
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Verpleegtehuizen 
Verpleeghuis De Breede Vliet    Verpleeghuis Sonneburgh 
Dhr. P. Molendijk      Mevr. C.M. de Vries-Verschoor 
Dhr. P.H. van Hengel      Dhr. S. Vermeer 

      
Meeuwenhof Hoogvliet     Elf Ranken Barendrecht 
Dhr. P. van Rossen      Mevr. P. Mastenbroek 
           
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Bloemen 
Op 7 november 2010:   Mevrouw P.E. 't Hart - Besterveld, Ring 125,            

  Mevrouw M.  van der Wende - Heuvelman, Murraystraat 52  en  
  Mevrouw C. Molendijk - Berkelaar, het Havenlicht kamer 8. 

Op 14 november 2010: Mevrouw B.J. den Ouden - Koudijzer, het Havenlicht kamer 211,  
             Mevrouw J.J. Meijboom - Wolfert, Ring 256 en  

  De heer P. Nieuwpoort, Vermaetweg 20. 
  
Giften 
Via dhr. Leen Hoogwerf  €10 voor de kerktelefoon en €10 voor de kerk. 
Via ds. Lavooij 2x €5, 2x €10, 3x €20 en 1x €50 voor de kerk. 
Alle gevers dank! 
  
Bij de diensten 
Volgende kerkklanken worden de namen vermeld van hen die het afgelopen jaar ons zijn 
ontvallen. Eerst klinken zij in het midden der gemeente op de laatste zondag van het kerkelijke jaar 
(21 nov.). Deze zondag wordt wel “Eeuwigheidszondag” genoemd of ook wel de zondag “Christus 
koning”, beide mooie namen, want de Koning van het leven heeft de vorst der verschrikking, de 
heer van de dood, verslagen en eeuwig leven aan het licht gebracht. 
In dat vertrouwen kunnen we onze overledenen gedenken!! 
De zondag erna is het alweer de 1ste Advent, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren als 
voorbereiding op de Grote maaltijd die aanstaande is. Volgens Ds. Bottenbley (Baptistenkerk 
Drachten) zal die komst over 25 jaar plaatsvinden (zoals een artikel in de EO-gids zei), maar dat is 
natuurlijk speculatie. Wij weten dag noch uur, al moeten wij de tekenen van de tijd leren verstaan 
en natuurlijk de les van de vijgeboom! 
  
Een engel aan het ontbijt 
“Vergeet de gastvrijheid voor vreemdelingen niet; 
  want daardoor hebben sommigen ongemerkt engelen te gast gehad” 
                                                                      (Hebr. 13:2 NBV) 
Bij die ‘sommigen’ denk je vanzelf aan Abraham, van wie verteld wordt dat zijn tent naar alle 
zijden openstond…dat kan natuurlijk niet, dan zou hij instorten, maar bedoeld is dat hij ieder mens 
onbevangen tegemoet trad. Er was ruimte in zijn hart, en wat net zo moeilijk is, ruimte onder het 
dak van zijn tent. 
Hoe anders verging het de engelen in Sodom… 
Abraham - en Sarah - spanden zich in om de onverwachte gasten te onthalen, want Abraham 
vertrouwde op God en beleeft vreugde aan de ontmoeting met mensen. 
Dat kunnen wij ook doen in het kader van de Europese jongerenontmoeting in Rotterdam. 
U weet ervan, maar misschien aarzelt u nog. “Vergeet de gastvrijheid niet”!  
Want je weet niet met wie je te maken hebt. U zegt, studenten en werkende jongeren.   
Zijn dat engelen? 
Weet u, ’t woordje engel betekent heel simpel ‘bode’.Een engel hoeft geen vleugels te hebben, hij 
kan slecht geschoren zijn en een stoppelbaard hebben.  
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Toch kun je ongemerkt met engelen te maken krijgen. Boden die nieuws meebrengen uit hun eigen 
land, wat weten wij van Litouwen en Bulgarije? Boden die je iets van verbondenheid laten voelen 
en vreugde in de Heer. 
Je weet het niet ! Het kan een ongelofelijk verrijkende ervaring zijn en belangrijk voor onze 
jongeren. “Vergeet de gastvrijheid niet”!  
  
(overgenomen van Ds. A. Treuren, ingekort door ondergetekende)    
  
 
Taizédienst 
Op zondag 21 nov. om 15.00 uur zal er in de Baptistenkerk een Taizédienst worden gehouden. 
Een bijzondere belevenis, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
Jong en oud! 
  
Bijbelkring 
Deze vindt plaats op woensdag 24 nov. om 20.00 uur in de consistoriekamer. 
We lezen en bespreken 1 Kronieken 16!  
  
Belijdenis (en Heilige Doop) 
Op zondag 28 november om 15.00 uur zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden aan 
Wilhelmina van Berk. 
Gezien haar fysieke conditie zal deze dienst plaatsvinden in de benedenzaal van het Havenlicht. 
Vanzelfsprekend vindt de Heilige Doop plaats na haar Openbare geloofsbelijdenis. 
Mevr. Van Berk is afkomstig uit Hoogvliet, woont alweer enige tijd in het Havenlicht en heeft dit 
te kennen gegeven na een aantal gesprekken met mij gevoerd te hebben. 
We zijn blij en dankbaar dat zij tot deze keuze gerijpt is en je ziet maar, je bent nooit te oud om 
gedoopt te worden. 
Na de dienst drinken we koffie met iets lekkers erbij en wie wil is natuurlijk uitgenodigd! 
  
Weerpraats 
Met 96,2 mm. regen was ook oktober een natte maand. Het zal, denk ik, een nat jaar worden als we 
straks de balans opmaken. De temperaturen waren nog best aardig, zo’n 10x boven de 15 en ook  
’s nachts was het nog niet nodig dicht tegen elkaar aan te kruipen (althans om die reden!), want 
ook ’s nachts bleef het 10x boven de 10 graden. 
November toont zich vooralsnog ook aan de natte kant en er zijn alweer extreem hoge nacht-
temperaturen gemeld, niet alleen bij ons maar ook in Moskou. De afgelopen 10 jaar zou het bijna 
een halve graad zijn opgewarmd in ons land. 
Het komt dan ook vreemd over dat een Poolse weerkundige een winter voorspelt die we in 1000 
jaar niet gehad hebben…mogelijk had hij tijdens een Poolse landdag iets teveel wodka op! 
  
 
Gedicht 
  
         Een kleine psalm 
  
Hij alleen zou met een grote sigaar 
in de mond op straat mogen lopen, 
met de duimen in zijn vest, 
want hij is God. 
Maar Hij doet het niet 
Want Hij is God. 
          
               J.B. Charles (1910-1983) 
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In z’n kortheid en eenvoud een prachtig gedicht, waarin de hoogheid van God in Zijn nederigheid 
heel plastisch en herkenbaar zichtbaar gemaakt wordt, al zien we ze niet meer zoveel: die mannen 
met grote sigaren en driedelige pakken! 
  
Pastorieklanken 
Zo langzamerhand vallen de blaadjes van de bomen, zeker nu er ook nog een storm overheen 
gegaan is vallen er gaten en krijgen we weer allerlei doorkijkjes die we een paar maanden hebben 
moeten missen. 
Eén ervan is de pastorie die voor de nieuwe bewoners van de G.A. Soetemanwegappartementen 
onbarmhartig in het zicht gekomen is.  
Wie de dag- en nachtkijker nog heeft, waarmee de appartementen bij oplevering zijn uitgerust, kan 
nu zien wat er zoal op tafel staat in de pastorie en wie er allemaal aan tafel zitten. 
Ja, ja dat is me smullen daar: reuzel in de pan, raapstelen aan de kook, dansend op en neer, 
aardappels met karnemelk, gort- en rijstebrijpappen, ‘broeder’ en iedere avond een lepeltje 
levertraan.  
En na afloop een heerlijk kopje koffie, waar de bonen met de molen gemalen zijn, door het 
trechtertje gaan, waarin het filterzakje zich heeft neergevleid en de druppeltjes stuk voor stuk in 
het kopje vallen…plus de warme melk met vellen ter bedekking ervan. 
En aan tafel vele mee-eters: vrienden en vriendinnen die steeds meer de pastorie gaan bevolken, 
want Amor spreekt een duchtig woordje mee de laatste tijd. 
Maar buiten staat niet meer de Groene Smaragd.  
Die is ernstig ziek, hij heeft het aan z’n koppakking. Ik heb hem bij de kop moeten pakken en weg 
moeten brengen en of hij door de operatie zal komen... 
Maar wij laten de kop niet hangen en gaan niet bij de pakk(en)ingen neer zitten. 
Dat hoeft ook niet als je dagelijks zo gepapt en natgehouden wordt met al dat lekkers op tafel. 
Dat houdt je op de been, zeker ook als de meeste bewoners op tijd met de kippen op stok gaan,  
(want de uurtjes voor twaalven tellen dubbel, weet u nog?) daarbij de slaapmutsen opzetten voor 
de nodige warmte in een kouder wordende pastorie, waar het gas duur is. 
Dat alles en nog veel meer laten die kijkers u zien met het aanbreken van de winter. 
U hebt absoluut geen miskoop gedaan door deze appartementen te betrekken! 
  
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA   
Dinsdag 23 november Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
 
Sing-inn 
Op dinsdag 23 november houden we weer een sing-inn in gebouw Rehoboth.  
We beginnen om 10.15 uur, maar vanaf 10 uur drinken we eerst koffie of thee. Vergeet u niet het 
liedboek en de evangelische liedbundel mee te nemen. U bent van harte welkom! 
Namens de evangelisatiecommissie, 
Diny Verheij 
 
Groothuisbezoek voor ouders 
Vanuit het pastoraal team waren wij op zoek naar een manier om in gesprek te komen met de 
ouders van kinderen in onze gemeente. Wij hebben ook begrepen dat er behoefte bestaat om met 
elkaar van gedachten te wisselen over geloven en gezin. 
We hebben verschillende gezinnen hiervoor benaderd en er blijkt inderdaad belangstelling voor te 
zijn. Deze groothuisbezoekavond willen we houden op dinsdag 1 februari 2011. Tegen die tijd 
zullen we de belangstellenden een uitnodiging sturen. Mocht u geen uitnodiging krijgen, maar wel 
belangstelling hebben, dan bent u  ook van harte welkom. 
 
Nienke Lavooij en Kees-Jan Koster 
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ZENDING 

 
Spaardoosjes 
De spaardoosjes welke 31 oktober zijn ingezameld hebben het mooie bedrag van € 435,19 
opgebracht. 
Wij willen u allen hartelijk dankzeggen. 
  
ZWO commissie. 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Opbrengst offerblokken oktober 2010__________________ 
  3 - 10  €   220,05   bonnen: €   95,80  
10 - 10  €   173,40      €   97,30 
17 - 10  €   167,80      €   96,00 
24 – 10 €   141,42      €   97,10 
31 – 10 €   321,20      €   87,80 
  € 1023,87  waarvan: 17x  €   5,-    € 474,00 
Bonnen: €   474,00       5x  € 10,- 
TOTAAL € 1497,87    3x  € 20,-         
  =======    5x  € 50,- 
 
Nagekomen gift: 
Onlangs mochten wij nog een nagekomen gift van € 90,= ontvangen. Deze was bestemd voor de 
1e extra collecte voor het tekort 2010 welke op 19 september j.l. is gehouden. 
  
 
 

DIACONIE 
 
Overzicht diaconiecollecten september en oktober 
  5 september  € 282,65 
12 september  € 167,72 
19 september  €   79,65 
De collecte in de morgendienst € 207,12 is bestemd voor het jeugdwerk 
26 september  € 272,05 
  3 oktober  € 382,60 
10 oktober  € 339,10 
De avondcollecte is bestemd voor het evangelisatiewerk 
17 oktober  € 335,05 
24 oktober  € 318,73 
31 oktober  € 299,70 
De opbrengst collectebekers Heilig Avondmaal op 12 september is € 359,10 en in  
Het Havenlicht € 117,70; deze zijn bestemd voor het Diaconaal Havenproject. 
Via de diaconiecollecte van 17 oktober een gift van € 10,00 voor het werelddiaconaat. 
Op 31 oktober een gift van € 20,00 en via dhr. Bijl € 15,00; deze zijn bestemd voor de 
kerktelefoon. 
 
Kerktelefoonuitzending 
Donderdag 25 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er een extra kerktelefoonuitzending.  
Voor verzoekjes kunt u bellen 010-4166775. 
Teun en Rien Roobol. 
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Collecte Heilig Avondmaal 
De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 28 november is bestemd voor de 
voedselbank. De voedselbank ondersteunt mensen met financiële problemen door het gratis 
uitdelen van voedselpakketten. De pakketten, die elke week worden uitgedeeld, zijn samengesteld 
met voedsel die leveranciers gratis ter beschikking stellen. Zo wil de voedselbank verspilling van 
voedsel tegen gaan en zorgen dat mensen die het financieel niet breed hebben toch elke week 
fatsoenlijk kunnen eten. De voedselbank ontvangt geen structurele subsidie. Met name de 
exploitatiekosten zoals brandstof, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden enz. worden 
betaald uit giften.  
We bevelen de collecte van harte bij u aan.  
 
Heilig Avondmaal in Het Havenlicht 
Op donderdag 2 december wordt er weer Heilig Avondmaal gevierd in Het Havenlicht. 
Voorganger is ds. P.C. Koster. De dienst begint om 14.30 uur. 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Rudolfstichting. Wij bevelen deze collecte nu 
reeds van harte bij u aan. 
Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe. 
De diaconie 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 
H.V.D. Bloemendienst 
Verantwoording giften maanden oktober en november 2010. 
Er zijn nog twee giften binnengekomen over de maand oktober: 
Ontvangen via  Nel Boekholt                          1x €20,= 
                         Mevr. De Ruiter - de Jong      1x €  5,=  
Over de maand november zijn binnengekomen: 
Ontvangen via  Wil de Ronde                         1x €  5,= 
                         Mevrouw Boele                      1x €10,= 
                         Mevrouw de Ruiter - de Jong 1x €  5,= 
                         Ineke Koert                             1x €  5,= 
                         Heleen Verschoor                   1x €  5,=     
Ook deze maal weer hartelijke dank aan alle gevers en geefsters. 
  
Nogmaals een herinnering: 
Zouden de dames die de jaarlijkse donaties ophalen deze willen afdragen op  
woensdag 1 december vanaf 14.00 uur bij mij thuis? 
Alvast bedankt voor uw medewerking                  
Aukje Koole 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Woensdag 17 november is een zendingsavond in de bovenzaal van Rehoboth, aanvang 19.45 uur. 
Donderdag 2 december is er weer een verenigingsavond in de consistorie.Wilt u allen een pakje 
van ± € 5,- met een gedicht meebrengen om er een gezellig sinterklaasavondje van te maken. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum 
  
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 1 december houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Deze middag 
vieren we Sinterklaas. 
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Janny Bosloper 
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JEUGDWERK 

 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 21 november Zondagsschool  
en 28 november  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 22 november Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 29 november  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 22 november Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 29 november   Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 
 

    Reflex 
Zondag 21 november De Heuvel  19.00 uur 
 
 
COLLECTE ZONDAGSSCHOOL 
Anders dan andere jaren, hebben wij onze jaarlijkse collecte dit jaar in de week van 20 t/m 25 
september gehouden. Dit had o.a. als voordeel voor u en ons dat wij niet meer hoefden  aan te 
bellen terwijl het al zo donker is. 
Het totaalbedrag van de collecte dit jaar  is geworden : € 2.203,97 
Wij zijn u allemaal zeer dankbaar voor uw bijdrage en blij te weten dat u het werk van de 
Zondagsschool steunt en een warm hart toedraagt. 
Ook wil ik iedereen bedanken die ons geholpen heeft deze week. 
 
Een hartelijke groet namens de kinderen en 
Leiding van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor. 
 
 
 
Beste mensen, 
Zoals iedereen wel weet komt Sinterklaas weer bijna in het land. Omdat Sinterklaas het altijd druk 
heeft, is hij voor 4 december al druk bezig met het plannen van zijn bezoekjes op die dag. Wilt u er 
zeker van zijn dat Sinterklaas met zijn Pieten bij u langs komt, reserveer dan snel een bezoek.  
De Sint komt ongeveer een half uur en vraagt daarvoor een bedrag van minimaal € 20,-.  
Dit bedrag komt geheel ten goede aan Pernis voor Afrika. 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met: 
Marleen den Ouden 
Tel: 06-52460842 
E-mail: marleendouden@hotmail.com 
 
Een vriendelijke groet namens PVA, 
Bert van der Stoep, Anneke Louwen, Marleen den Ouden, Robert van der Stoep & Christine Hout.  
 
Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie o.l.v. Bert van der Stoep 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
Bedankje 
Hartelijk dank voor de vele kaarten en de bloemen die wij ontvangen hebben voor ons 50 jarig 
huwelijk. 
M. Sijtsma en P. van den Berg 
Vermaetweg 32 
 
Dankbetuiging 
Heel hartelijk bedankt voor de kaarten en het medeleven die wij tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man mochten ontvangen.Wij zijn u dankbaar voor zoveel steun. 
Adrie Boender, 
Kinderen en Kleinkinderen 
 
 
‘DEO CANTEMUS’    KERST- DOELENCONCERTEN 2010 
In de grote zaal van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam organiseert het ca. 300 leden tellend 
Christelijk Gemengd Koor ‘DEO CANTEMUS’ haar jaarlijkse traditionele Kerst-Doelen- 
concerten. Dit jaar staat het 75-jarig jubileum centraal.  
Deze concerten vinden plaats op 11 en 18 december, aanvang 14.00 uur en op 13, 16 en 20 
december, aanvang 20.00 uur. 
Overige medewerkenden: gastkoor: Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Mariëtte Oelderik -
sopraan, Sander Heutinck - bariton, Noortje van Middelkoop - panfluit, André de Jager - 
orgel, André van Vliet - vleugel en orkest: l’Orchestra Particolare. 
Algehele leiding: Dirigent Cor de Haan. 
Toegangsprijzen:  € 21,-- en € 24,--  (incl. plaatsbespreking, programmaboekje, garderobe, 
koffie/thee).                                    
Kaartverkoop per e-mail:   kaartverkoop@deocantemus.nl of via het bestelformulier op   
www.deocantemus.nl of per telefoon (niet op zondag) 06-43556415 / 06-43556721. 
 
 
Uitnodiging voor Kerstdiner 
Na een succesvol Kerstdiner in 2009, willen wij nu ook dit jaar een gezellig samenzijn 
organiseren. 
De uitnodiging is vooral bedoeld voor 50 plussers die niet in de gelegenheid zijn dit gezamenlijk 
met familie of vrienden te vieren. 
Tijd en locatie worden later bepaald. Gezien de voorbereidingen graag een telefoontje naar ons of 
stuur het strookje in, dan kunnen we alles regelen en u welkom heten. Van u wordt een kleine 
bijdrage gevraagd welke ongeveer € 15,00 zal bedragen. 
Nog vragen? Schroom niet contact op te nemen met één van ons! 
Fam. H. Verhagen tel.: 4163205 
Fam. B. Ruizeveld de Winter tel.: 4382582  
We hopen tot ziens op 25 december!! 
 
Antwoordstrook 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren bij de fam. B. Ruizeveld de Winter, Ozingastraat 17 of de 
fam. H. Verhagen, Ring 296 
Ja, ik heb belangstelling voor het samenzijn op 1e kerstdag. 

Naam:………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………... 

Tel:.................................................................Aantal personen:………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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baza R ommelmarkt 
 

Ook in 2011 wordt er weer  
 

een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 4384130 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels  

 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
Inleveren bij: 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  
tel.: 4160563 

 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
 
1e Scriba   : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr M.A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis    472 16 41 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
Postrek.nr   : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen :  3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse   : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Penningmeester : vacant         
Bankrek.nr   : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 7014 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr   : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”           416 41 25 
Conciërge    : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56, 3195 BG Pernis      472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g.     416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 36 49 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16, 3195 RN     416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis       416 34 57 
Bankrek.nr   : 3532.62.056 
Zaal bespreken   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16, 3195 RN    416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Thuiszorg Rotterdam   
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  -  Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.        Klantenservice (010) 282 60 00          www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl  Spreekuren: zie de Wijkpost  
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