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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 25 mei 2008 ____________________________________________________________ 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter   dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : dhr. R. van der Leeden   dhr. W. Ketting 
 
Ambtsdrager van ontvangst: mw. M.L. Pons / dhr. M. Roobol  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. F. Bruinse 
 
Oppasdienst :  Janny van Wingerden en Pauline Hout 
Zondagsschool: Groep 1  - Regina Meijndert en Petra Sekeris 
                          Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Jolien Roobol 
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden 
 
Zondag 1 juni 2008            ______________________________________________________  
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
18.30 uur : ds. G. van Velzen te Capelle aan den IJssel 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden              dhr. D. Berghout 
Avonddienst   : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. A. Stortenbeker 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. B. Ruizeveld de Winter / mw. A. Keemink  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Manon Meijboom en Jolien Roobol 
Zondagsschool: Groep 1  - Janny Verheij en Siska Verheij 
                          Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jessica den Uijl 
Peuterzondagsschool: Lenie Molendijk en Christien Roobol 
 
 

BIJBELROOSTER 
 

zo 25 mei  Matteüs   6: 24 - 34       
ma 26 mei  Matteüs   7:   1 - 12  
di 27 mei  Matteüs   7: 13 - 20       
wo 28 mei  Matteüs   7: 21 - 8: 1 
do 29 mei   Leviticus 13:   1 - 17 
vr 30 mei  Leviticus 13: 18 - 28                                 
za 31 mei  Leviticus 13: 29 - 46 
 
zo   1 juni  Psalm            120        
ma   2 juni  Leviticus   13: 47 - 59     
di   3 juni  Leviticus   14:   1 - 9  
wo   4 juni  Leviticus   14: 10 - 20  
do   5 juni  Leviticus 14: 21 - 32  
vr 6 juni  Leviticus   14: 33 - 47 
za          7 juni  Leviticus 14: 48 - 57 
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Meditatie                                    

“Hulp geweigerd” 
  
Eén van de grote drama ’s op dit moment is de situatie in Birma. 
Een militaire junta regeert daar al jarenlang op een dictatoriale wijze, heeft een Nobelprijswinnares 
een huisarrest opgelegd en onderdrukt iedere tegenstem. 
Nu zich in dat land een ramp zonder weerga heeft afgespeeld en vele tienduizenden mensen om de 
meest elementaire hulp verlegen zitten, blijkt de regering die hulp grotendeels te blokkeren. 
Mondjesmaat mogen goederen naar binnen, maar mensen van buiten, gekwalificeerde hulpver-
leners, worden geweerd en dat terwijl honger en dorst heersen en er besmettelijke ziekten dreigen 
die mogelijk aan 1,5 miljoen mensen het leven kunnen kosten. 
Duizenden mensen staan aan de grens klaar om mensenlevens te redden, maar komen er niet in…  
Frustratie bij de helpers, verontwaardiging bij diverse regeringsleiders en bij de V.N. en pijn en 
verdriet bij miljoenen televisiekijkers over deze onmenselijke handelswijze. 
  
Maar hoe zit het bij ons? Zijn wij wel anders dan die militaire junta? 
Na Pinksteren gaat het evangelie over de wereld, de hand van de Drieënige God is naar ons 
uitgestrekt om ons hulp te bieden om de elementaire nood te lenigen van ons bestaan: onze schuld 
die we niet kwijtraken, maar dagelijks vermeerderen en onze dood, die in rap tempo op ons 
afstevent. 
Goddelijke hulp staat klaar, maar laten we die ook binnen, staan we die toe ons leven te redden?  
Of houden we de grenzen van ons hart hermetisch gesloten? Of staan we die hulp mondjesmaat 
toe, een beetje troostend wijwater als het einde nadert? 
En wat doen we als christelijke gemeente?  
Staan we de hulp die God wil bieden in de weg door in plaats van een wegwijzer naar Hem een 
sta-in-de-weg te zijn? 
Welke militaire junta’s hebben ons hart bezet en blokkeren werkelijke hulp en bevrijding? 
  
Het is het grote drama van deze wereld die, dat wat tot haar hulp gereed staat, het evangelie van de 
liefde Gods in Christus Jezus, geen toegang verleent! 
Weleens beseft hoeveel pijn en verdriet dat de Grote Hulpverlener doet? 
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam (1) 
Op 30 april is er een einde gekomen aan het leven van Albert Ketting.  
Ab verbleef al een aantal dagen in “Pniël” (R’dam-Kralingen) waar hem de hulp kon worden 
gegeven die hij nodig had, nadat hij wekenlang thuis door zijn vrouw was verzorgd. 
Op maandag 5 mei hebben we na een dienst van Woord en Gebed in de hervormde kerk hem onder 
overweldigende belangstelling ter aarde besteld op de Algemene begraafplaats te Pernis. 
 
Op 27 mei 1927 zag Ab het levenslicht in Poortugaal, als één na jongste in een (groot) gezin van 
13 kinderen.  
Zijn vader had een tuindersbedrijf en het was voor het hele gezin hard werken geblazen. 
Ab had een voorliefde voor auto’s en is na de LTS chauffeur geworden bij zijn broer die een 
aannemersbedrijf had.  
In 1963 begon Ab voor zichzelf en startte een eigen Aannemersbedrijf voor grond- weg- en 
waterbouw. 
Via allerlei cursussen werkte hij zich op (hij was begenadigd met een goed en helder verstand) en 
in het herrijzend Nederland was er werk te over voor hem. 
Ab was een man die kon werken als een paard, die overal tegelijk bezig was en graag bij alle 
dingen de regie het liefst zelf in handen hield. 
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Uiteindelijk overspeelde hij zijn hand en werd hij overspannen en ging zijn bedrijf failliet. 
Hij woonde toen met zijn gezin in Brielle, nadat hij eerder in Pernis (het geboortedorp van zijn 
vrouw) en in Hoogvliet had gewoond. 
Als hij terugkeek op deze moeilijke periode in zijn leven, hield hij het erop dat hij toen terug-
gefloten werd van Hogerhand, alsof God aan de rem trok en hem op een ander spoor wilde zetten  
(zoals hij al eerder tekenen had gezien dat de Here hem bewaard en gespaard had, zoals bij een 
bombardement en bij zijn motorongeluk). 
Natuurlijk (toentertijd!) had hij een christelijke opvoeding genoten, maar niet God, eerder het werk 
nam in zijn leven de eerste plaats in.  
Daarvan kwam hij nu terug en zeker toen zijn vrouw ambtsdrager werd, begon ook voor Ab het 
geloof een steeds grotere rol te spelen. 
En ook dat droeg hij uit op dezelfde enthousiaste wijze als waarop hij gewerkt had. 
De trouwtekst uit Lucas 19: “Heden moet ik in uw huis zijn”, die ook leidraad was in de rouw-
dienst, kreeg een nieuwe inhoud voor Ab toen hij ontdekte dat hij lang de huisdeur voor die Heer 
gesloten had gehouden. 
Weer terug in Pernis (een goede beslissing) heeft hij allerhande werkzaamheden aangepakt om er 
weer een beetje bovenop te komen. Actief zette hij zich opnieuw in voor het vrijwilligerswerk in 
ons dorp en nu ook voor het werk van de kerk. Heel Pernis kende Ab en Ab kende heel Pernis. 
We verliezen in hem dan ook een gezichtsbepalende figuur in het dorpsleven. 
Ruim twee jaar geleden werd kanker bij hem geconstateerd, er volgden operaties en chemokuren 
en een tijdlang ging het goed, totdat eind vorig jaar bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was.  
De laatste maanden en weken waren zwaar voor hem en voor zijn omgeving, maar in die laatste 
worsteling bleef Ab een strijder in het geloof die wist van een Voorganger in die strijd. 
Een Voorganger die ook een Uitleider is en een poort geopend heeft naar een ander leven. 
Op 30 april kwam aan die strijd een einde en kwam Ab thuis bij Hem die in zijn leven bij Ab een 
open huis (door ‘t geloof) had gevonden. Ab is 80 jaar geworden. 
Laat in het heden der genade die Here Jezus Christus ook bij ons een (harten)huis moge vinden. 
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen worden in uw voorbede aanbevolen.      
  
In Memoriam (2) 
Op 5 mei is er een einde gekomen aan het leven van Maria Magdalena de Jong-Verschoor. 
Al een aantal weken lag zij in het ziekenhuis en deden zich daar tal van complicaties voor die haar 
uiteindelijk fataal zijn geworden. Marie is 92 jaar geworden. 
Op vrijdag 9 mei is zij gecremeerd in Monuta uitvaartcentrum Memoriam te R’dam-Zuid. 
  
Marie heeft een lang en moeilijk leven gehad. Geboortig in Pernis heeft zij al op jonger leeftijd 
haar man Aart de Jong verloren, die op 3 nov. 1945 stierf.  
Tot overmaat van ramp stierf in sept. van het volgende jaar ook haar zoontje Reijer en bleef zij met 
een dochter (Ans) en een baby (Barend) achter. 
Waar direct na de oorlog velen met elkaar er de schouders onderzetten om ons land weer op te 
bouwen, had zij met deze verliezen erbij een extra zware last te dragen. 
Ook had zij toen al last van reuma en tijdelijk van difterieverschijnselen dat de opvoeding en de 
zorg voor haar en de kinderen moeizaam maakte. 
Maar ze is door gegaan en met hulp van familie en vrienden in ons dorp was er goede zorg voor 
deze jonge weduwe. 
Maar ook later is verdriet haar niet bespaard gebleven: het overlijden van haar schoonzoon en de 
ziekte van Alzheimer van dochter Ans die zich al toen ze nog in de vijftig was openbaarde  
en die opname in Smeetsland noodzakelijk maakte deed haar pijn. 
Jarenlang heeft zij met haar zoon met grote regelmaat 4x per week haar dochter daar bezocht. 
Zelf liep ze toen al moeilijk na twee knie-operaties en toenemende reumatische pijnen. 
De afgelopen vijf jaar heeft ze in het Havenlicht gewoond, waar je haar herkende aan de 
verhoogde steunen die op haar rollator waren aangebracht.  
In de rouwplechtigheid vergeleken we haar leven met de profetes Anna, die oude vrouw die in de 
tempel het kindje Jezus had gezien en getuigd had van de verwachting dat Hij het zou zijn die 
Jeruzalem vertroosten zou. 
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Deze Anna was ook lang weduwe - 63 jaar! - en van haar werd vermeld dat zij niet week uit de 
tempel en daar dag en nacht was, biddend en vastend. 
Een vrouw die volhardde in de nood van haar alleenstaande leven, die volhardde in de verwachting 
op God en niet van Hem week. 
Iets van die volharding en trouw kenmerkte ook Marie in haar lange en moeilijke leven, zeker als 
we zien hoe consequent zij niet week van haar dochter toen die ziek werd. 
Opvallend was ook dat zij daarbij nooit klaagde, maar taai volhield en doorging. 
Het was dan ook een grote schok voor velen in het Havenlicht en daarbuiten dat deze ingetogen en 
lieve vrouw toch zo plots ons ontvallen is. 
God geve Zijn Geest om met volharding en moed verder te gaan in de geloofswetenschap 
dat wie op Hem vertrouwd niet beschaamd zal worden. 
Haar zoon Barend en de verdere familie is in uw voorbede aanbevolen.     
  
 
Jarigen 
Op 24 mei dhr. F.J. van der Kamp (Uiterdijk 173). 
Op 26 mei dhr. Sj. Bootsma (dankzij wie we onder de Maas door kunnen!), Groot Rijshoofd 18. 
Op 28 mei mevr. C.M. de Vries-Verschoor ( Zellingstr. 60). 
Op 29 mei mevr. W.B. ’t Hart-van den Ende (Havenlicht 202), mevr. G. Sjouw-Bakelaar  
(Corneliahof 14), mevr. S.C. Verschoor-Lems (Uiterdijk 219) en mevr. C. Molendijk-Berkelaar 
(Havenlicht 102). 
Op 31 mei mevr. C. de Ruiter-de Jong (Smallandstr. 14). 
Op 1 juni mevr. N. Noordzij-Ketting (Klencke 443, Hoogvliet). 
Op 6 juni dhr. H. Verheij (Corneliahof 1). 
Allen een fijne dag en een gezegend jaar toegebeden! 
“als een kleed zal ’t al verouden, 
 niets kan hier zijn stand behouden; 
 wat uit stof is neemt een end 
 door de tijd die alles schendt. 
 Maar Gij hebt o Opperwezen, 
 Nooit verandering te vreezen! 
 Gij, die d’ eeuwen acht als uren 
 Zult all’ eeuwigheid verduren. 
                   ( Ps.102:15 o.b.) 
  
 
Bloemen 
Op 4 mei gingen ze als groet van de gemeente naar mw. De Ronde-van den Berg (Havenlicht 105),  
mw. Meijboom-van der Steen (B. Verduynstr. 24 ) en naar mw. Dubbeldam-van der El  
(Cremerstr.144). 
Op 11 mei gingen ze naar mevr. R. den Ouden-den Ouden (Ozingastr. 52) en naar  
mevr. J. Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 57d). 
Op 18 mei gingen ze naar Marissa Rowaan (Ring 97), dhr. M. Verschoor (Corneliahof 5) en naar 
mevr. Molendijk-Berkelaar (Havenlicht 102). 
  
 
Zieken 
Op dit moment liggen in het Ikazia dhr. J. Gort (Corneliahof 33) en mevr. Kerkhof-Kouwenhoven 
(Havenlicht 203) en in het Ruwaard mevr. Kraak-Mulder (Beverveen 218, Spijkenisse). 
Dhr. N. Vermeij is overgeplaatst naar Humanitas, Marthalaan 2, 3194 EH Hoogvliet, kamer 60. 
Al dezen en de thuis herstellenden wensen wij Gods onmisbare nabijheid toe! 
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Verpleegtehuizen 
Verpleeghuis Sonneburgh     Antonius IJsselmonde   
Mevr. P. Baas-van der Ent     Mevr. M. van der Steen-van Bokkem 
Mevr. J. Pronk-Spaans     
        Swinhove Zwijndrecht 
Verpleeghuis De Breede Vliet    Dhr. IJ. Koole  
Mevr. L. Noordzij-de Bruin      
Dhr. L.W. Sjouw       Verpleeghuis Slingedael 
Dhr. D. Sjouw       Mevr. L. Buitendijk-Noordijk 
Dhr. P. Molendijk 
        Zorgcentrum Hooge-Werf  Poortugaal 
Elf Ranken Barendrecht     Mevr. A. ’t Hart-Berkhout 
Mevr. P. Mastenbroek       
        Verpleeghuis Simeon en Anna 
Humanitas Hoogvliet      Mevr. J. Kerpel-de Man 
Dhr. N. Vermeij 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Giften 
Via ds. Lavooij ontvingen wij voor de kerk 2x € 5,  4x € 20 en 1x € 50 voor de kerk. 
Via ouderling L. Hoogwerf  ontvingen wij 1x € 10 voor de kerk en via zijn vrouw nog eens € 10, 
eveneens voor de kerk. 
Alle gevers dank! 
  
Bij de diensten 
Komende zondag wordt ons als gemeente het Heilig Avondmaal bediend. 
’s Avonds is er nabetrachting, zoals we de week ervoor voorbereiding hielden. 
Een goede en nodige drieslag, waartoe de gemeente geroepen wordt om de bediening van het 
Avondmaal heilig te houden. 
Het is goed de tijden te markeren, we weten en doen dat ook in de onderscheiden werk- en 
vakantietijden, doe het ook in de diensten rondom het Avondmaal. 
Zelfonderzoek is in een opgejaagde (door wie?) tijd schaars, maar in de gemeente onontbeerlijk. 
Ook dankzegging erna is nodig voor hen die Ps.103 kennen waarin op het ‘loof de Here mijn ziel’ 
volgt ‘ en vergeet niet één van zijn weldaden’! 
  
Kerk&School 
In week 21 en 22 staan de lezingen centraal onder het thema : Die durft! (Paulus’ getuigenis in 
Athene en in Efeze) en onder het thema: Wat heb je nodig? ( Efeze 6, de wapenrusting, 1 Cor. 13, 
de liefde en Hebreeën 11, geloof en geloofsvoorbeelden). 
De Geest van Christus verenigt mensen, hoe divers ze ook zijn. 
Zonder Zijn Geest heersen verdeeldheid en vooroordelen. 
Het wonder van Pinksteren is dat overal in de toenmalig bekende wereld gemeenten verrijzen, 
bestaande uit de heidense volkeren en de Joden die, hoe moeilijk soms ook, elkaar vinden in de 
gestorven en verrezen Heer. 
  
Zondagsbrief 
Sedert een aantal weken verschijnt er een zondagsbrief met mededelingen die van belang zijn voor 
u en mij als gemeenteleden. Wij zetten die op papier om twee redenen:  
1) om de mededelingen aan het begin van de dienst niet tot een kleine preek te laten uitgroeien en 
2) omdat veel van wat gezegd wordt weer snel vergeten raakt. 
De brief is er dan ook om wat er zoal in de gemeente speelt te laten beklijven. 
Voor de kerktelefoonluisteraars buiten het Havenlicht willen we u die wel naar de kerk gaat 
verzoeken een zondagsbrief mee te nemen voor hen die bij u dicht in de buurt wonen. 
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In het Havenlicht zal de zondagsbrief worden neergelegd en kunnen alle bewoners die op zaterdag 
al beneden halen. 
In de kerk zal die niet langer aan het eind, maar aan het begin van de dienst worden uitgereikt door 
de ambtsdragers die u welkom heten en ook zullen er bij de andere ingangen enkele exemplaren bij 
binnenkomst liggen. 
Dit alles om zoveel mogelijk gemeenteleden te bereiken met zinvolle informatie. 
  
 
Weerpraats (april) 
Met 35,5 mm. regen was april beduidend droger dan maart en voor wat betreft de temp. zaten er ’s 
nachts nog wel eens wat lager bij en ook overdag werd het niet zo erg warm (maar 3x maal over de 
20 graden). Al met al een heel redelijke maand, al valt ie in het niet bij vorig jaar april die 
volkomen droog verliep en extreem warm was. Maar dergelijke records blijven zeldzaam… Mei 
daarentegen heeft een uitzonderlijke zonnige start gemaakt dat en u en uw weermannen goed 
gedaan moet hebben. 
    
 
Actueel 
De ironie van het nieuws: nadat eerst hartverscheurende beelden zijn vertoond van de aardbevings-
ramp in China en je mensen ziet huilen in de regen boven hun gestorven kinderen die onder het 
puin van een ingestorte school vandaan worden gehaald krijg je vervolgens te horen dat in Ned. de 
recessie langzaam maar zeker toeslaat volgens het CBS en dat zulks o.m. te merken was in de 
geringere aankoop van kleding en schoeisel dit voorjaar… 
Volgens mij heeft die geringere aankoop eerder te maken met het mooie weer en de vele en dure 
vakanties die we er voor de juni maand al op hebben zitten. 
(Vanwege de dreigende recessie alleen maar naar Zuid-Afrika en Indonesië dit jaar… helaas het is 
niet anders.. volgend jaar dan maar naar Hawaï en Vuureiland…) 
  
 
Spreuken 
Over genade: 
- Goedkope genade is de doodsvijand van de kerk (D. Bonhoeffer) 
- Als raven hebben wij ons verzameld om het lijk van de goedkope genade; daaruit ontvingen we        
het vergif waaraan de navolging van Christus onder ons stierf (D. Bonhoeffer) 
  
 
Pastorieklanken 
Na genoten te hebben van de prachtige en zonnige dagen in het begin van de meimaand 
valt er nu een heerlijk meiregentje.  
Wel goed voor het gras, niet zo leuk voor de kinderen die naar het sportweekend gaan. 
Maar wellicht buigen ze een nadeel om naar een voordeel! 
In de pastorie treffen we een steeds uitgebluster Chica aan die inmiddels ook zo goed als blind is. 
Vijf maal daags bots ik tegen haar en zij tegen mij op en bij het uitlaten is ieder stoepje een bijkans 
onoverkomelijke hindernis geworden. Triest om te zien. 
In een laatste poging haar te revitaliseren is er besloten een jong puppy aan te schaffen die haar 
wellicht kan opfleuren en als het niet haar is dan zal dat teckeltje ons wel bezighouden. 
Binnenkort verwacht ik dat u mij of één der pastoriebewoners wel zult zien wandelen met iets 
donkers en kleins over straat en wie weet zien we dan ook Chica weer kwispelstaartend daarachter 
aan gaan…. 
Een hartelijke groet uit de pastorie waar het geblaf binnenkort niet van de lucht zal zijn…   
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA 
Maandag 26 mei  College van kerkrentmeesters consistorie. 
Woensdag 28 mei Consistorie                           consistorie. 
  
  
KERKENRAADSVERGADERING (1) 
Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 11 maart 2008, om 19.30 uur in 
de consistoriekamer. 
 
Opening. 
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering, 
heet een ieder welkom en stelt voor gezang 
445 te zingen en gaat daarna voor in gebed. 
Vervolgens leest hij Jozua 5: 2-12. 
 
Appèl nominaal 
Zij die verhinderd zijn worden genoemd. 
 
Notulen, actie- en besluitenlijst. 
De notulen, actie- en besluitenlijst van de 
vergaderingen van 8 januari en 19 februari 
2008 worden aan de orde gesteld en 
vervolgens vastgesteld onder dankzegging 
aan ouderlingscriba R. van der Leeden. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien 
van de besluitenlijst. 
 
Ingekomen stukken. 
De ingekomen stukken worden conform het 
voorstel van het moderamen behandeld.  
 
Preekrooster 2009. 
Het bijgevoegde preekrooster 2009 wordt 
besproken en akkoord bevonden. 
  
Besluitenlijst 2007. 
De besluitenlijst 2007 is bijgevoegd ter 
informatie. De lijst geeft een overzicht van 
alle genomen besluiten in het afgelopen jaar.   
 
Vacatures. 
De diaconie vraagt de vergadering de heer T. 
Roobol, Nieuwedijk 11 te benoemen in de 
vacature A.C. Bijl. De kerkenraad gaat 
hiermee akkoord. 
Het college van kerkrentmeesters vraagt de 
heer M.A. van Wingerden, Burg van Esstraat 
134 te benoemen als kerkrentmeester in de 
vacature A. den Ouden. De heer Van 
Wingerden wordt niet bevestigd tot 
ouderling. De kerkorde voorziet hierin, de 
helft + 1 van het college dient ouderling-
kerkrentmeester te zijn. De kerkenraad gaat 

hiermee akkoord. Ouderling-kerkrentmeester 
A. den Ouden blijft tot aan eind juni aan in 
het college van kerkrentmeesters om de heer 
Van Wingerden in te werken. 
In de dienst van 6 april a.s. nemen we 
afscheid van ouderling-kerkrentmeester A. 
den Ouden.  
 
Mededelingen. 
Moderamen. 
Stelt voor een gemeente avond te beleggen en 
wel op 4 juni a.s. 
Een aanzet tot het gezamenlijk moderamina 
overleg met de drie andere kerken in Pernis is 
besproken. 
Het overzicht van de moderamenverkiezing 
2008 is bijgevoegd en wordt goedgekeurd. 
Moderamenleden zijn ds. Lavooij (preses), 
ouderling L.J. Hoogwerf (assessor), 
ouderling R. van der Leeden (scriba), 
ouderling-kerkrentmeester C. Hoogwerf 
(college van kerkrentmeesters) en diaken J.H. 
Meijboom-van der Steen (diaconie). Een 
secundus voor het college van 
kerkrentmeesters en de diaconie zijn nog niet 
bekend en wordt eerst in de eigen geledingen 
besproken. 
De avonddienst op 4 mei a.s zal een 
interkerkelijke dienst worden in de Heuvel. 
Vanaf half zeven krijgt men de gelegenheid 
om een fotocollage te bekijken. De dienst 
vangt aan om zeven uur, om half acht is het 
vertrek naar de begraafplaats en om acht uur 
vindt de dodenherdenking plaats.  
Consistorie. 
Deelt mede dat mevr. N. Lavooij, Ring 21 
zich beschikbaar stelt als bezoekzuster. 
Rond de kerkdiensten. 
Voor de zangdienst met Pasen is het 
Speelman familiekoor uitgenodigd. 
Tijdens de Stille Week worden weer op 
maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte 
vespers gehouden in de Vrijgemaakte 
Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk en  
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de Hervormde Kerk. Vervolgens zijn er de 
eigen vieringen op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag. De Paasjubel vangt om 7 uur 
’s morgens aan op de begraafplaats, waarna 
er naar de Heuvel gelopen wordt voor een 
afsluiting en ontbijt. 
Diaconie. 
De opbrengst van de collecte tijdens de 
viering van het Heilig Avondmaal op Witte 
Donderdag is voor Stichting de Hoop. Dienst 
hebben diaken J.H. Meijboom-van der Steen 
en A.C. Bijl. Een dag later in het Havenlicht 
heeft diaken W.G. de Ronde-van der Toolen 
dienst. 
De heer Berkhout is bezig met de adsl 
aansluiting voor de kerktelefoon in het 
Havenlicht. 
Evangelisatiecommissie. 
Het idee is ontstaan om het “Zingen bij de 
muziektent“ te verplaatsen naar de 
Corneliahof. 
Jeugdwerk. 
28 februari j.l heeft de jeugd spelletjes 
gespeeld in het Havenlicht. 
De Club is naar de Stargames geweest. 
 
Schriftelijke rondvraag. 
 
 
 

 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
schriftelijke rondvraag 
 
Afscheid ambtsdragers. 
Er wordt van diaken A. C. Bijl afscheid 
genomen. Ds. Lavooij bedankt hem voor de 
reserve periode die hij is aangebleven. 
Diaken W.G. de Ronde-van der Toolen 
verlaat de kerkenraad na twaalf jaar en wordt 
bedankt voor de samenwerking en 
betrokkenheid in de diaconie en het 
moderamen. Ze zal haar draai als 
gemeentelid weer moeten vinden. Na twaalf 
jaar anderen toegerust te hebben, kan ze zelf 
aan activiteiten gaan meedoen. 
Diaken W.G. de Ronde-van der Toolen dankt 
een ieder voor de samenwerking en heeft veel 
geleerd. Diaken A.C. Bijl dankt de 
kerkenraad nogmaals en wenst Gods zegen 
toe op het werk. 
 
Sluiting 
Ouderling B. Ruizeveld de Winter stelt voor 
Psalm 139: 1 en 14 te zingen en gaat daarna 
voor in dankgebed. De preses dankt allen en 
sluit de vergadering om 22.20 uur met een 
wel thuis. 
 
R. van der Leeden, scriba. 

 
 
KERKENRAADSVERGADERING (2) 
Kort verslag van de kerkenraadvergadering (toerusting), gehouden op woensdag 9 april 2008, om 
19.30 uur in de consistoriekamer. 
 
Opening. 
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering 
en heet een ieder van harte welkom, in het 
bijzonder de heer Henk van Dam. Ds. 
Lavooij leest Handelingen 5:1-11 en gaat 
voor in gebed. Vervolgens zingen we gezang 
437. 
 
Appèl nominaal 
Zij die verhinderd zijn worden genoemd. Een 
hartelijk welkom aan de diakenen B. Koert en 
T. Roobol. Zij zijn afgelopen zondag 
bevestigd en wonen voor het eerst de 
kerkenraadvergadering bij.  
 
Toerusting.  Het thema is “Gemeente met het 
oog op een nieuwe generatie.” 
Ds Lavooij geeft het woord aan de heer H. 
van Dam, wie de toerusting verzorgt. Hij zegt 

het een eer te vinden hier vanavond te zijn. 
Over de invulling van het thema heeft hij 
vooraf overleg gevoerd met onze predikant. 
Deze avond was eigenlijk de laatste 
toerustingavond voor de leiding van het 
seizoen, echter er is besloten deze avond voor 
de kerkenraad te beleggen. Wat er uit die 
bijeenkomsten is gekomen zijn de woorden 
hoop en zorg; deze combinatie is uitdagend. 
Die signalen leggen we hier neer om er met 
elkaar over te praten.  
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het 
functioneren van de gemeente. De bedoeling 
is dat er iets gezamenlijk gebeurd. 
 
Over de vraag “hoe ziet de gemeente eruit 
over tien jaar als we doorgaan zoals nu?” 
wordt langdurig gesproken. De vergadering 
denkt dat er dan veel ten nadele veranderd is.  
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Onze conclusie is dat we dit niet willen! Wil 
God dit van onze gemeente?  
Nee, dus moeten we nu iets gaan doen. Stel 
dat over tien jaar de gemeente verdrievoudigd 
is, we op twee plaatsen bijeen komen op 
zondag en de jongeren naar de kerk komen? 
Wij willen dit en God wil dit. 
Hoe komen we bij het eerste scenario 
vandaan om richting het tweede te komen? 
De situatie van nu roept om iets anders. 
 
Er zijn positieve signalen en deze moeten we 
zien als kansen: 
er is een groep gemotiveerde 
leidinggevenden, die graag willen investeren 
in het jeugdwerk, 
er is bereidheid om financiën ter beschikking 
te stellen, 
er is ruimte voor (nieuwe) initiatieven en 
activiteiten, 
de kerkenraad wil veranderen, 
er is diaconaal jongerenwerk en 
er zijn interkerkelijke activiteiten. 
 
Er zijn ook zorgpunten, deze zijn om te 
buigen: 
er heerst een eilandjescultuur, weinig 
gemeenschapszin, 
kerkelijke betrokkenheid en kennis van de 
bijbel niet altijd optimaal, 
accommodatie laat te wensen over en is niet 
uitdagend, 
weinig visie voor beleidsmatig denken en 
werken en 
er zijn veel vacatures. 
 
Belangrijk in deze is de gemeente: 
Volhard in leer en breking van het brood, 
Onderlinge gemeenschap  
Gebed en 
Omzien naar elkaar. 
Zijn we een gemeente (hebben we 
gemeenschap) of houden we een kerk in 
stand? Sterk gevoeld word dat we de Heilige 
Geest missen. Dit is een leermoment; we  
 
 
 

 
 
moeten ons geloof laten zien, horen, vertellen 
en laten ervaren. 
De conclusies van deze avond worden 
uitgewerkt door een klein groepje ingediend 
in een kerkenraadvergadering. Hiervoor 
stellen zich ouderling B. Ruizeveld de 
Winter, jeugdouderling A. Louwen en 
dominee C.E. Lavooij beschikbaar.  
 
Wat verder ter tafel komt. 
Een ieder heeft een afschrift van het verslag 
van de visitatie ontvangen met het verzoek 
het te lezen en feitelijke onjuistheden aan te 
geven. Niemand heeft op- of aanmerkingen. 
 
De avonddienst op 4 mei a.s 
(Dodenherdenking) wordt een gezamenlijke 
dienst in de Heuvel vanaf 18.45 uur. Om half 
acht gaan we naar de begraafplaats voor de 
kranslegging en er wordt een rede gehouden.  
 
Ouderling B. Ruizeveld de Winter vraagt of 
het gezamenlijke moderaminaoverleg van 17 
april a.s geheel vrijblijvend is of dat het 
moderamen vragen, voorstellen, adviezen, 
beperkingen meekrijgt? De bedoeling van 
deze avond is om zaken in kaart te brengen 
en te bekijken op welke gebieden we nog 
meer kunnen samenwerken. 
 
In de eredienst op 4 mei a.s worden twee 
kinderen gedoopt, Milan Koert en Jonathan 
Koster. 
 
Schriftelijke rondvraag. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
schriftelijke rondvraag. 
 
Sluiting 
Jeugdouderling A. Louwen stelt voor gezang 
474: 1 te zingen en gaat daarna voor in 
dankgebed. De preses dankt allen en in het 
bijzonder de heer van Dam en sluit de 
vergadering om 23.00 uur met een wel thuis. 
 
R. van der Leeden, scriba. 
 

 
 
Fonds Inwendige Zending 
De deurcollecten van zondag 11 mei welke bestemd waren voor het fonds inwendige zending 
hebben € 313,45 opgebracht. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd. 
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DIACONIE 
 
Collecte Heilig Avondmaal 
De collecten tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 25 mei zijn bestemd voor Open 
Doors. Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden 
vervolgd of verdrukt. Dat houdt onder meer in het brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar 
landen die daarvoor gesloten zijn, het geven van bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk 
of verboden is, en het verlenen van sociale hulp b.v. voor slachtoffers van vervolging. We bevelen 
de collecte van harte bij u aan.  
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecten op zondag 1 juni zijn bestemd voor de slachtoffers van de cycloon Nargis in 
Birma. De situatie in Birma is schrijnend. Het dodental blijft stijgen en er is grote behoefte aan 
directe hulp. Het kustgebied is het ergst getroffen, vele dorpen aan de kust zijn verwoest. Van de 
ruim 50 miljoen Birmezen wonen 24 miljoen in het getroffen gebied. De slachtoffers hebben 
dringend behoefte aan hulp. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben giro 555 
opengesteld voor de slachtoffers. De SHO is een samenwerkingsverband van acht Nederlandse 
hulporganisaties. Alle SHO-leden zijn actief in Birma. Vooral via lokale Birmese partner-
organisaties die meteen na de cycloon al konden starten met noodhulpverlening. Zij inventariseren 
niet alleen wat de slachtoffers nu nodig hebben zoals tenten voor beschutting, medicijnen, 
waterzuiveringstabletten en voedsel, maar ook later zodat de getroffen Birmezen weer een eigen 
bestaan kunnen opbouwen. Daarbij gaat de aandacht naar huizenbouw en het herstel van de 
landbouwproductie, de infrastructuur en de waterbronnen. Hulpgoederen van buiten het land zijn 
op dit moment dringend nodig om ook de lokale organisaties te kunnen voorzien van voldoende 
middelen. 
De collecte wordt van harte aanbevolen.  
 
Heilig Avondmaal in Het Havenlicht 
Het Heilig Avondmaal in het Havenlicht wordt gehouden op donderdag 29 mei om 14.30 uur. 
Voorganger is ds C.E. Lavooij. De collecte van deze dienst in bestemd voor Noodhulp Birma. Wij 
bevelen deze collecte nu reeds van harte bij u aan. Wij wensen u met elkaar een goede maar 
bovenal gezegende dienst toe. 
De diaconie 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 29 mei      
Donderdag 29 mei hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek. 
Als belangstellende kan iedereen een uitzending bijwonen. Even bellen naar: 4166775. 
Teun en Rien Roobol 
 
Overzicht diaconiecollecten maart en april 
2 maart € 383,15 
9 maart € 202,85 
16 maart € 329,70 
20 maart €   79,70 
21 maart € 120,94 
23 maart € 393,95 
30 maart € 192,60 
6 april  € 256,20 
13 april € 247,37 
20 april € 229,05 
27 april € 204,75 
De opbrengst collecte Heilig Avondmaal op 20 maart was € 289,35 en in  
het Havenlicht € 145,20; deze waren bestemd voor St. De Hoop. 
Via dhr. Bijl ontvingen wij € 15,00 bestemd voor de kerktelefoon. 
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HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Wij herinneren u alleen nog even aan het dagreisje op donderdag 3 juli, vertrek om 8.00 uur vanaf 
het politiebureau. 
Zijn er nog die mee willen, dan kunt u zich opgeven bij mw. J. v.d. Kuil-van Bennekum, Burg. van 
Esstr. 189, tel. 4164698 of  bij mw. L. Meijboom-Meijndert, Pastoriedijk 504, tel. 4384156. 
De prijs is  € 43,- te betalen via. bankrek.nr. 3532.59.756. 
Na het reisje hebben we vakantie tot donderdag 11 september. 
Wij wensen u een goede en gezonde zomer en hopen u in september weer te ontmoeten. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Rekening 2007 
Tijdens de laatst gehouden kerkenraadsvergadering zijn de rekening over het jaar 2007 van de 
Diaconie en de Kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. 
Als Diaconie zijn we zeer dankbaar voor uw financiële bijdragen die wij in 2007 mochten 
ontvangen. Het boekjaar 2007 is afgesloten met een positief resultaat van  € 1.220,--. Zodoende 
kon de Diaconie via uw gaven, ondersteuning geven aan diaconale activiteiten zowel plaatselijk als 
landelijk en wereldwijd. 
Wat de rekening van de Kerkrentmeesters betreft zijn wij dankbaar en u zeer erkentelijk voor het 
door u bijeengebrachte geld. Wij konden het boekjaar 2007 niet met een positief maar een negatief 
resultaat van € 18.266,-- afsluiten.  
Voor belangstellende gemeenteleden welke de gehele rekening, zowel Diaconie als 
Kerkrentmeesters, willen inzien is hiertoe gelegenheid op woensdag 28 mei van 19.30 uur tot 
20.30 uur in de consistorie.  
 
Namens uw college van Diaconie en Kerkrentmeesters 
 
 
 
Opbrengst offerblokken april 2008 
  6 – 4  €    169,85 
13 – 4  €    242,25 
20 – 4  €    183,77 
27 – 4  €    237,50   waarvan:   8 x  €   5,- 
  €    833,37        10 x  € 10,- 
Bonnen €    354,20          2 x  € 20,- 
TOTAAL €  1187,57           3 x  € 50,- 
  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 

JEUGDWERK 
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 25 mei       Zondagsschool  
en 1 juni         Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 26 mei      Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 2 juni   Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 26 mei  Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 2 juni   Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 
 

   Rock Solid Club “Time Out”    
Vrijdag 23 mei  Groep 8 (kennismakingsavond)    JVR (inloop:19.02 u) start 19.32 u 
Vrijdag 30 mei  Club 1 en 2 afsluiting clubseizoen JVR (inloop:19.02 u) start 19.32 u      

Dinsdag 3 juni  Jeugd- en Jongerenraad      
 Vergadering ten huize van familie Louwen   20.00 uur 

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankjes *** 
 
Heel hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen en cadeaus die ik ook dit keer weer mocht 
ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het is fijn dat zovelen aan je 
denken als je het niet gemakkelijk hebt. Bedankt hiervoor. 
Jannie Meijboom 
 
*** 
Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Hartelijke groeten, 
J. Nieuwpoort, De Biezenkamp 
 
*** 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die ik mocht ondervinden bij 
mijn opnames en thuiskomst uit het ziekenhuis. 
Vriendelijke groeten, 
Ria den Ouden 
  
 
Mantelzorg. 
Dinsdag 27 mei a.s. van 2 tot 4 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de 
Mantelzorgers van Pernis in de serre van het Havenlicht. U wordt geïnformeerd over vragen als: 
wat is Mantelzorg, wie is Mantelzorger, wat kan het Mantelzorg Steunpunt voor u doen. Er is ook 
gelegenheid uw eigen vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Bij voorkeur vooraf aanmelden bij 
Anneke v.d. Schee, telefoon 2832903 of 4722809 of Hermine Koning telefoon 2832910. 
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GEMEENTE GROEI GROEP 
Jammer.  Onze Gemeente Groei Groep zit er weer op voor dit seizoen.  Vijftien keer zijn we om de 
twee weken bij elkaar geweest ten huize van Heleen en Arie Verschoor.  Onze groep was zo’n 6 -7 
personen groot en de meesten  kwamen trouw om het verhaal van Mozes en zijn volk, het volk 
Israëls, uit te diepen onder de inspirerende leiding van Heleen. Helaas kon ik niet iedere 14 dagen 
komen; dit tot mijn eigen verdriet. Want de groep inspireerde mij geweldig.  
We konden vrij over onze gevoelens ten aanzien van de Bijbelse verhalen spreken en waren 
verzekerd dat het niet buiten ons gezelschap werd doorverteld. Zodoende konden wij onze diepste 
gedachten uitspreken en hoe wij er in het leven tegenover staan.  
Het is mooi als je je actief kunt opstellen en het Woord van God vooral positief kan benaderen en 
je je kunt laten inspireren door Zijn daden. 
Het woord “groei” kwam niet zo tot zijn recht: het bleef bij het groepje van het eerste uur. Dit 
ondervond ik ook vorige jaren. Het heeft zijn voor- en nadelen.  Misschien dat volgend seizoen er 
nog meer groepen ontstaan omdat uitbreiding van de bestaande groepen wel gewenst is, maar niet 
altijd even praktisch.  Een huiskamergroep kan ook te groot worden. 
In ieder geval zal ik komend seizoen weer van de partij zijn en ik kan het een ieder van harte 
aanraden.  Het verplicht je wel de Bijbel en het bijbehorende opdrachtenboekje intensief te lezen 
en te begrijpen; en kom je er zelf niet uit dan helpen andere groepsleden om Gods Woord nog 
intensiever te beleven en ernaar te handelen.   
Gemeente groei groep: Van harte aanbevolen! 
Eelco op ten Noort 
 
Verjaardagsfonds 
Mevr. Van der Steen heeft jammer genoeg bedankt voor het busje.  
Janie hartelijk bedankt voor je inzet. 
Wie wil deze wijk overnemen? Het zijn de Cremerstraat, Vlielanderstraat, Labrijnstraat en Schout 
Eeuwoutstraat. Wie helpt ons? 
Graag contact opnemen met mevr. H. Koert, Burg. van Esstraat 205, tel. 416 96 36. 
 
 

baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 5 september en zaterdag 6 september 2008 
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 

 
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319 

 
De vaste ophaaldag is donderdag van  9.30 tot 12.00 uur  

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
Inleveren bij:  Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 

 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
 
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26         416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr M.A. van Wingerden, Burg.van Esstraat 134  472 16 41 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102     848 7014 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Corneliahof 13     416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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