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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 23 november 2008 - Laatste zondag kerkelijk jaar_____________________________ 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. G.J. Robbemond te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter   dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : mw. J. Groeneweg-van der Steen  dhr. W. Ketting 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. H. van Heijst  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk 
 
Oppasdienst :  Hanneke Hout en Rineke de Snaijer 
Zondagsschool: Groep 1  - Petra Sekeris en Siska Verheij 
                          Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jolien Roobol 
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden  
 
 
Zondag 30 november 2008  -  1e Advent_____________________________________________ 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen  dhr. A. den Ouden 
Avonddienst   : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. A. Stortenbeker 
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. H. van der Stoep / mw. A. Keemink  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. F. Bruinse 
 
Oppasdienst :  Cora Koert en Miranda Koert 
Zondagsschool: Groep 1  - Janny Verheij en Regina Meijndert 
                          Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Jannette Molendijk 
Peuterzondagsschool: Miranda Koert  
 
 

BIJBELROOSTER 
 

zo 23 november     Genesis 45:   1 - 15       
ma 24 november    Genesis 45: 16 - 28       
di 25 november    Psalm    77 
wo 26 november    Genesis 46:   1 - 7 
do 27 november    Genesis 46:   8 - 27 
vr 28 november    Genesis 46: 28 - 34 
za 29 november    Genesis 47:   1 - 12   
 
zo 30 november    Genesis 47: 13 - 27           
ma   1 december    Zacharia   9:   1 - 8 
di   2 december     Zacharia   9:   9 - 17 
wo   3 december     Zacharia 10:   1 - 5 
do   4 december     Zacharia 10:   6 - 12 
vr   5 december     Zacharia 11:   1 - 6   
za   6 december     Zacharia 11:   7 - 14          
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Meditatie                                  

 
 

‘…het Koninkrijk van God is binnen in u…’ 
                                                                                               (Lucas 17:21) 
  
De euforie die zich meester maakte van de wereld toen Barack Hussein Obama verkozen werd tot 
44ste president van de Verenigde Staten geeft te denken. 
De man met z’n charismatische uitstraling en navenant retorisch vermogen heeft een messiaanse 
allure gekregen de afgelopen weken. 
  
Talloze redenen zijn aangevoerd om dat te verklaren: een zwarte president van de V.S. is uniek, 
het verlangen naar verandering (‘change’, waarmee hij te pas en te onpas strooide) zit diep, de 
afkeer van de aftredende president Bush is groot, de mondiale crises waarin de wereld onder 
aanvoering van de V.S. in verkeert vragen om creatieve oplossingen enz. 
  
Iemand schreef: we verkeren in een collectieve depressie en verlangen naar verlossing ervan en de 
aangewezen figuur daarvoor is Obama… (ga er maar aanstaan, jongen, want evenmin als een 
dominee een slecht lopende gemeente uit het slop kan halen, kan een president dat met een land - 
of de wereld - doen… ). 
  
‘En zij zullen tegen u zeggen, ziehier of ziedaar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achterna’. 
Woorden van de Heiland, die ons ervoor waarschuwen niet in die collectieve waanzin te trappen… 
De verwachting, op grond van de Bijbel, is, dat het aantal messiassen zich zal uitbreiden tegen het 
einde der tijden.  
Ze zijn er altijd geweest (Greet Hofmans!), maar ze nemen toe naarmate de tijd voortschrijdt 
richting de eeuwigheid.  
De reden daarvan mag bekend zijn: de toename van de verschrikkingen op de aarde. 
In de paniek die van tijd tot tijd ontstaat vullen allerhande messiassen het gat om die verschrik-
kingen te lijf te gaan. 
  
Nee, zegt Jezus, tegen al die hollers en dravers naar allerhande verlossers en heelmeesters: ‘het 
Koninkrijk Gods is in u’. 
Je hoeft niet naar buiten, maar ga naar binnen… 
Wees niet elders, maar wees anders…wees van een Ander…Welke Ander ? 
  
De Here Jezus is op Pinksteren door de Heilige Geest ons leven binnengekomen om het Koninkrijk 
Gods in beginsel in ons uit te storten. Het is er al, ook al staat het in zijn volheid nog uit. 
De Geest bewaart ons bij Hem, de Koning van dat Koninkrijk! 
Dat mag ons nuchter houden in een wereld die ons opzweept voor deze en gene pseudo-
verlosser… 
Het gebed om de Heilige Geest (Lucas 11:13), waartoe Jezus ons uitnodigt, sterkt ons in dat 
Koninkrijk het leven te vinden. 
De prediking van het Woord, de viering van de sacramenten zijn de middelen, waarvan de Geest 
zich bedient en die ons worden aangereikt. 
  
Sla deze middelen niet in de wind om niet door de waan (en de angst) van de dag bevangen in 
handen te vallen van een valse messias die uiteindelijk de gedaante van een beest zal aannemen  
(Openb.13:3b). 
  
Laat de tijd van Advent, van verwachting van de volle doorbraak van Gods Koninkrijk, ook een 
tijd van inkeer mogen zijn om de Koning ervan in ons leven nu al te heiligen. 
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GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jarigen 
Op 22 nov. mevr. P.E. ’t Hart-Besterveld (Ring 125). 
Op 23 nov. mevr. M. van der Kemp-Troost (Havenlicht 013). 
Op 25 nov. dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d). 
Op 27 nov. dhr. L. Beijer sr. (Burg. van Esstr. 220). 
Op 29 nov. dhr. J.C. Jumelet (Burg. Beyenstr. 61) en dhr. J. Meijboom (G.A.Soetemanweg 57f). 
Op 30 nov. mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44). 
Op 1 dec. dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15) en mevr. J. Ruizeveld de Winter-Keemink  
(Pastoriedijk 394). 
Op 3 dec. mevr. J.T. Rafel-Muilenburg (Eibergenstr. 15). 
  
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst in verbondenheid met 
Hem die leven gaf en leven spaarde… 
‘Want God is overstelpend goed, 
  die ons in vrede wonen doet. 
  Zijn goedheid is als morgendauw: 
  Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw’ 
                             Ps.100:4 
  
Bloemen 
Op 9 nov. gingen de bloemen naar dhr. A.C. Bijl (Ozingastr. 55), dhr. H. Hoogwerf ( Eline 
Verestr. 63 Hoogvliet) en naar de fam. Otter (G.A. Soetemanweg 55a). 
Op 16 nov. gingen de bloemen onverwijld naar mevr. R. Hordijk (Havenlicht 114), mevr.’t Hart-
van der Ende (Havenlicht 202) en naar mevr. Van Schelven-Bouter (Nieuwendijk 8). 
  
Zieken 
Overgeplaatst uit het Clara naar Antonius-IJsselmonde is mevr. L. van der Stoep-Haak  
(Corneliahof 26). 
  
Verpleegtehuizen 
Verpleeghuis Sonneburgh     Antonius IJsselmonde   
Mevr. P. Baas-van der Ent     Mevr. M. van der Steen-van Bokkem 
Mevr. J. Pronk-Spaans     Mevr. L. van der Stoep-Haak  
      
Verpleeghuis De Breede Vliet     Verpleeghuis Slingedael 
Mevr. L. Noordzij-de Bruin     Mevr. L. Buitendijk-Noordijk 
Dhr. L.W. Sjouw      
Dhr. D. Sjouw       Zorgcentrum Hooge-Werf  Poortugaal 
Dhr. P. Molendijk      Mevr. A. ’t Hart-Berkhout 
         
Elf Ranken Barendrecht     Zorgcentrum De Klepperwei Rhoon 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. C.M. de Vries-Verschoor 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Giften 
Via mevr. N. Lavooij-van Dijk 1x €10 voor de kerk. 
Via ds. Lavooij 1x €5, 4x €10en 1x €20 voor het tekort van de kerk. 
Via mevr. T. Vermaat-van Doorn 2x €5 en 1x €10 voor de kerk. 
Via mevr. J. Groeneweg-van der Steen 1x €10 voor de kerk. 
Via dhr. L. Hoogwerf 1x €10 voor de kerk. 
Via dhr. A.A. van der Kuil 1x €3 en 1x €5 t.b.v. de kerkrentmeesters. 
Alle gevers dank voor uw betrokkenheid! 
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Bij de diensten 
Op 23 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, zullen de overledenen worden herdacht 
in de morgendienst. Daar klinken als eerste de namen van hen die ons voorgingen. 
In de volgende Kerkklanken zal de lijst met namen worden gepubliceerd. 
In deze dienst sluiten we ook de lezingen van de laatste weken over “Jozef” af. 
Als u de tekst alvast wilt overpeinzen: het is Genesis 44:18- Genesis 45:8! 
De betrokken nabestaanden hebben allemaal een brief ontvangen, waarin zij voor deze dienst zijn 
uitgenodigd en we hopen dat binnen de gemeenschap van de kerk we niet alleen vreugde maar ook 
verdriet samen kunnen delen.       
De week erop vangen de 4 Adventsweken aan, waarin ‘klassieke’ lezingen uit het Lucasevangelie 
op de rol van de zondagsschool staan. Wellicht sluiten we daarbij aan.   
Bewust heb ik ervoor gekozen de 4 Adventszondagen in eigen gemeente voor te gaan. 
In het kerkelijk jaargetijde is Advent een periode van inkeer en voorbereiding op de komst van 
Christus. Zijn we bereid Hem te ontvangen, ja, zien we er naar uit het leven binnen te gaan? 
De eerste Adventszondag zal het Heilig Avondmaal worden bediend, als voeding (versterking) om 
te volharding in de verwachting van het Koninkrijk. We verzoenen ons met elkaar, voorafgaande 
aan deze maaltijd, waarin wij de verzoening van onze zonden proeven mogen. 
  
Interkerkelijke Gebedskring 
Op zaterdag 6 dec. komt om 9.30 uur de Interkerkelijke gebedskring weer bijeen. 
Bent u erbij om onze verwachting te stellen op die God die wonderen doet ? 
Dit even ter aansporing (’t is erg dat zoiets nog nodig is!). 
Kent u het bamboeplantje? 
Een stekje van de bamboeplant moet 5 jaar voorzien worden van mest en water. In al die tijd 
gebeurt er bijna niets met dat stekje. 
Pas in het zesde jaar groeit deze plant in minder dan 6 weken ruim 15 meter de hoogte in… 
Is dat met bidden niet net zo? 
Soms word je moedeloos als je niets ziet gebeuren. Maar laten we blijven bidden en niet 
verslappen, want dan zouden we juist dat moment van groei en bloei kunnen missen! 
  
Actueel 
Deze maand november heeft “Trouw” uitgeroepen tot de maand van de spiritualiteit! 
Op donderdag 13 nov. stond er een interview in dit dagblad met Mia Leijssen, hoogleraar 
psychologie aan de universiteit van Leuven. 
In haar praktijk (als psychotherapeute) heeft zij ontdekt dat veel moderne symptomen en 
ontsporingen in de moderne samenleving als depressie, angst, rusteloosheid, verslavingen, 
eetstoornissen en zinloos geweld, voortkomen uit een gemis aan spiritualiteit. 
Er is een leegte in de ziel bij een teveel aan ‘materie, consumptie en zintuiglijke kicks’. 
Prachtig zien we deze leegte muzikaal verbeeld in het rappersliedje dat op onze site te horen en te 
zien is en dat ook op de gemeenteavond is vertoond. 
U en ik, leden van het lichaam van Jezus Christus, hebben een boodschap van heil (heling, 
innerlijke genezing) ontvangen die de leegte in onze ziel waarachtig vullen kan. Toch blijkt dat 
vele met een lege ziel aan de kerk voorbijgaan en elders troost zoeken. Dat moet voor ons een 
teken aan de wand zijn! Hoe komt het dat een kerk als de onze met zo’n boodschap geen volk trekt 
dat hongert? En dat terwijl de velden wit zijn om te worden geoogst… 
  
Spreuken 
Over bidden ( vervolg van het vervolg ): 
- De gebedsgroep is de binnenkamer van de gemeente. De gebedsgroep is de kurk waarop de 
gemeente drijft. 
- Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt. 
- Het is niet zo dat drukte tot gebedsloosheid lijkt, veeleer omgekeerd leidt gebedsloosheid tot 
drukte. 
- Wij bidden om zilver, maar de Here schenkt ons goud. Het goud dat ons uit genade geschonken 
wordt is de Heilige Geest. 
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Pastorieklanken 
Praktisch iedere dinsdagmiddag worden er vriendelijke, edoch ook dringende, toespelingen 
gemaakt op het feit dat het weer dinsdagavond wordt voor ‘wous’ (ander woord voor papa!) en of 
hij zich daar wel bewust van is… 
Begint uw voorganger zo vergeetachtig te worden dat hij de dagen kwijtraakt (dat zou wat worden 
voor de zondagen…de ouderling van dienst, belast met preeklezen bij afwezigheid van, zou geen 
oog meer dichtdoen op zaterdagavond!)? 
Nee, dat is gelukkig (nog) niet het geval, maar wel dat op dinsdagavond het dagelijkse kloffie moet 
worden verwisseld voor een trainingspak. 
Niet altijd doet ‘wous’ dat met even veel plezier…zeker niet nu het ’s avonds al donker is en soms 
nat en winderig…(en een enthousiaste medetrainer hem ooit heeft toegefluisterd dat de training, 
ongeacht de weersomstandigheden, immer plaatsvindt…de betreffende persoon dacht hier een 
woord van troost door te geven, maar in plaats daarvan vervulde mij deze mededeling met afschuw 
en schrik…). 
Enkele kinderen voelen die aarzeling aan, reden waarom zij gedurende de dag er al fijntjes aan 
herinneren. 
Er zit dus niets anders op dan na een lichte en voedzame maaltijd van kleding te veranderen  
(alleen dat al doe ik zelden met genoegen) en me naar het veld te begeven. 
Eenmaal daar valt alle tegenzin van me af, loop ik energiek m’n rondjes onder leiding van trainer 
Arie - een mild en vriendelijk man - en speel ik nog een aardig partijtje mee (al zeg ik het zelf) met 
over het algemeen buitengewoon krasse knarren. 
Na een uurtje ‘moet’ ik altijd weg (voor allerlei vergadering en groepswerk) en eerlijk gezegd ben 
ik daar dan ook weer niet rauwig om, want ik vrees dat wanneer ik dat laatste uurtje ook nog zou 
meespelen m’n medespelers daar geen weet meer van zouden hebben…naar adem happend als ik 
dan ben! 
Kom ik thuis, blij dat ik toch weer geweest ben, m’n aandeel geleverd heb, is het eerste wat ik 
meestal te horen krijg: ‘ben je nu alweer terug’? 
Het is ook nooit goed, hé. 
Waarschijnlijk wordt er bedoeld: langer trainen, korter preken i.p.v. andersom…! 
  
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA 
Dinsdag  25 november   Kerkenraad  Consistoriekamer 19.30 uur 
Woensdag 26 november   Consistorie  Consistoriekamer 19.45 uur 
 
Sing-in 
Dinsdagmorgen 25 november hopen we weer onze sing-in te houden. We beginnen om 10.15 uur, 
maar om 10 uur staat de koffie of thee voor u klaar in gebouw Rehoboth. Wilt u niet vergeten uw 
liedboek en de evangelische liedbundel mee te brengen. 
Namens de evangelisatiecomissie, 
Diny Verheij  
 
 
 

DIACONIE 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 27 november  
Donderdag 27 november hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending. 
Tussen 18.45 en 19.45 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek. 
Als belangstellende kan iedereen een uitzending bijwonen. Even bellen naar: 4166775. 
Teun en Rien Roobol 
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Collecte Heilig Avondmaal 
De collecten tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 30 november zijn bestemd voor de 
Stichting Diakonaal Havenproject Rotterdam. Het Diakonaal Havenproject verleent diaconale hulp 
vanuit de (PKN-)kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal 
werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder de ‘goedkope vlaggen’ varen en op 
schepen die vanwege bepaalde gebreken ‘aan de ketting liggen’.  
De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van 
diverse nationaliteiten, waardoor er nogal eens communicatieproblemen zijn. 
Andere doelgroepen voor de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen 
bezocht worden, of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. 
Ook wordt er hulp verleend bij problemen rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden. We 
bevelen de collecte van harte bij u aan.  
 
Heilig Avondmaal in het Havenlicht 
Ook deze keer wordt het Heilig Avondmaal verplaatst naar maandag 1 december, aanvang 15.00 
uur. Voorganger is ds. C.E. Lavooij. 
De collecte van deze dienst is bestemd voor het Diaconaal Fonds Militair. Dit fonds houdt zich 
bezig met zorg en aanbod voor uitgezonden militairen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u 
aan.Wij wensen u een goede maar bovenal een gezegende dienst.  
De diaconie 
 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Nog even een herinnering aan onze verenigingsavond van 20 november a.s. Deze avond wordt ons 
verteld over het wek van de CliniClowns.  
Onze volgende verenigingsavond is op donderdag 4 december. We vieren dan St. Nicolaas. 
We hopen dat u op beide avonden aanwezig kunt zijn. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jannie Meijboom 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 3 december houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur 
is de zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Diny Verheij 
 
 
 

JEUGDWERK 
 
Beste gemeenteleden,  
Wist u dat: 

- U op de gemeenteavond, 18 november, (kerst)kaarten kon kopen voor Pernis voor Afrika, 
maar dat Marleen er nog een paar over heeft …… 

- De Sint nog een paar plaatsen over heeft voor € 20. (Robert van der Stoep, tel. 438 17 78). 
- Dat de kerstkaarten 17 december weer worden rondgebracht (na Sinterklaas komt er een 

box in de kerk te staan). 
- Dat we terug mogen kijken op een mooie zendingsavond.  

 
 Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie olv Fred                   
Bruinse  
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Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 23 november Zondagsschool  
en 30 november  Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 24 november Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en  1 december  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 24 november Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 1 december  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

    Catechisaties  
Dinsdag 25 november  Startcatechese groep 7 en 8 bij Carola Vink,   19.00 uur 
    Vrijlandtstraat  72 
 

   Rock Solid Club “Time Out”    
Vrijdag 28 november Sinterklaasprogramma    inloop: 19.02 u   start:  19.32 u       

 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankjes *** 
Beste mensen, 
Graag wil ik jullie bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties die ik in 
het ziekenhuis en thuis heb ontvangen. Zoveel aandacht, daar wordt een mens stil en blij van en 
wellicht is er hier en daar ook voor me gebeden. Dus voor alles bedankt, ook namens Jan! 
Lenie Molendijk-’t Hart 
 
*** 
Verrast door de vele gelukwensen welke wij ontvingen in de voorbije dagen, in verband met ons 
55-jarig huwelijksjubileum op11-11-2008, willen wij iedereen bedanken voor bloemen, kaarten en 
andere attenties aan ons toegezonden. U moet weten dat wij hiervan zeer onder de indruk zijn. 
De tam-tam werkt in Pernis en daar buiten perfect, zo hebben wij moeten vaststellen. 
Nogmaals, U heeft ons zeer blij gemaakt. 
Wim en Rie 't Hart 
 
*** 
“Zo snel kan het gaan”. 
Op 21 oktober even naar de huisarts voor een drukkend gevoel op de borst en op 30 oktober in 
Breda in het ziekenhuis voor een hartoperatie voor het aanleggen van 4 omleidingen. 
Woensdag 5 november mocht ik alweer naar huis om daar verder te herstellen. 
Ook voor onszelf was het een hele schrik, heel erg snel en volkomen onverwacht. 
Wij hebben dan ook nog wel even tijd nodig om dit te verwerken. 
Dankbaar zijn wij voor het goede verloop van de operatie en het spoedige herstel tot nu toe. 
Wat daar zeker toe heeft bijgedragen is uw medeleven in welke vorm dan ook! 
Op maandagmiddag kwam ik terug van de fysiotherapie op de kamer in het ziekenhuis en lagen er 
maar liefst 46 kaarten op het bed. Ben ruim 1 ½ uur bezig geweest met het openen van de 
enveloppen en het lezen en herlezen van al uw gebeden, bemoedigende woorden en goede wensen. 
Ik kan u verzekeren dat je je geen betere therapie naar herstel kan wensen!! 
Daarom ook langs deze weg een woord van dank voor alle belangstelling in de vorm van uw 
gebeden, telefoontjes, kaarten (meer dan 160!), bloemen en fruit.  
Het was en is “hart”verwarmend!  
Met hartelijke groet, Ria en Bram Bijl.  
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*** 
Graag wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de bezoeken die ik 
mocht ontvangen, na het plotseling overlijden van mijn vriend Louw Jongste. 
Ook namens mijn zoon Edwin Westendorp 
Mevrouw I.F. Molenaar-Jongejan. 
  

AAN HET LEVENS EINDEN. 

 
DOOD GAAN IS NIET ZO ERG 

KAN ZELFS BEVRIJDEND ZIJN. 
AFSCHEID NEMEN VAN ALLEN 

DIE JE LIEF HAD 
DAT DOET PIJN. 

 
NU IK DOOD BEN 

TREUR DAAROVER NIET, 
IK BEN NIET ECHT DOOD 

MOET JE WETEN, 
HET IS MIJN LICHAAM 
DAT IK ACHTER LIET. 

DOOD BEN IK PAS 
ALS JULLIE MIJ ZIJN VERGETEN. 

 
LAURENS  ~ LOUW ~ JONGSTE 

  
 
 
Dankbetuiging 
 
Voor de vele en hartverwarmende bewijzen van medeleven, die wij tijdens de ziekte en na het 
overlijden van ons aller  

JELLE RAS 
 
mochten ontvangen, zeggen wij u hartelijk dank. Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel 
meelevende vrienden wij hebben. 
 
        Uit aller naam    Inge Ras - Hoogwerf 
 
 
 
 
 
1e Editie Carols in Pernis 
Om alvast in Kerststemming te komen kunnen alle Pernissers op vrijdagavond 12 december naar 
Carols in Pernis, een feestelijke muzikale zang en wereldreis in Kerstsfeer. Een leuke avond uit, 
voor het hele gezin, vlakbij huis met medewerking van: Smartlappenkoor Tranen met Tuiten, 
Wijnie Smits, The Saint Andrews Pipe Band, Eugenio Martinez, Aad Stortenbeker, Gospelkoor 
Gloria, Muziekvereniging O.B.K. Pernis, kinderen van CBS Het Waterschip, de Filippijnse 
dansgroep Kapitbahayan, Ethiopisch Tewahedo koor en muzikanten, Johan Verberne, Adrie van 
Schijndel, Gerda Kok, Corrie Sterrenburg, de Pernisse Ruitervereniging, Roparun Team-Marly, 
vele, vele anderen en natuurlijk het publiek dat ook mag (moet) meezingen. Bij dit, voor Pernis 
unieke en feestelijke evenement ontbreekt ook de glühwein (en andere drankjes) niet. Het gaat 
allemaal gebeuren in het gebouw van de Geref. Kerk, Pastoriedijk 340. De toegang is gratis, 
dankzij de steun van RotterdamIdee, Woonbron, Shell Raffinaderij Nederland, Bloemsierkunst 
Dorpmans, Deltalinqs en de Wijkraad voor Pernis.  
De avond begint om 20.00 uur maar om 19.00 uur staat de glühwein al klaar. 



 
 

baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 4 september en zaterdag 5 september 2009 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is donderdag van  9.30 tot 12.00 uur  
 

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 
 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels  
 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  

tel.: 4160563 
 
 
 
 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis   http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
 
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26         416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr M.A. van Wingerden, Burg.van Esstraat 134  472 16 41 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102     848 7014 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres  : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451    416 72 51 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Wijkservicecentrum, 
G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis. Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl 
Spreekuren: dinsdag van 14.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur tel: 472 28 08
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