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KERKDIENSTEN

Zondag 8 oktober 2006
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. C.H. Wesdorp te Zwijndrecht

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep dhr. D. Berghout
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf/ mw. A. Keemink
Collecte : Werelddiaconaat / Kerkrentmeesters
Kerkauto : dhr. R. van Hoog

Oppasdienst : Andrea Jonker en Arnolda van der Spek
Zondagsschool: Groep 1 - Christine Hout en Lisette Vermeer

Groep 2 en 3- Maarten Molendijk en Kees Jan Koster
Peuterzondagsschool: Christa van der Tak

Zondag 15 oktober 2006
09.30 uur : drs. D. Wolters te Nieuwerkerk aan den [Jssel
18.30 uur : dhr. M. van Welie te Rotterdam - Evangelisatiedienst

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen dhr. D. Berghout

Avonddienst : dhr. L.J. Hoogwerf dhr. B. Kruis

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Louwen / mw. A. Pons

Collecte : s morgens Diaconie/Kerkrentmeesters; ’s avonds Evangelisatie/ Kerkrentmeesters
Kerkauto : dhr. A.C. Bijl

Oppasdienst : Heleen Verschoor en Margo Molendijk
Zondagsschool: Groep 1 - Lenie Ketting en Siska Verheij

Groep 2 en 3- Bas Koert en Jessica den Uijl
Peuterzondagsschool: Miranda Koert

BIJBELROOSTER

v/ 8 oktober  Psalm 128 Gelukkig

ma 9 oktober  Genesis 19:30-38  Bij gebrek aan een man
di 10 oktober  Genesis 20: 1-18  Een eerbare koning

WO 11 oktober  Genesis 21: 1-21  Isaak en Ismaél

do 12 oktober  Genesis 21:22-34  Loyaliteit

vr 13 oktober  Genesis 22: 1-14  Op de proef gesteld

za 14 oktober  Genesis 22:15-24  Ontelbaar veel kinderen
Zo 15 oktober  Psalm 135 Groot is de Heer

ma 16 oktober  Job 22: 1-14  Geefje zonden toe

di 17 oktober  Job 22:15-30  Verzoen je met God
wo 18 oktober  Job 23: 1-17  Waaris God?

do 19 oktober  Job 24: 1-12  Onbegrijpelijk

vr 20 oktober  Job 24:13-25  God ziet het

za 21 oktober  Genesis 23: 1-20  Een graf voor Sara



Meditatie
“Loofhutten”

Stel je voor dat u de komende week een week lang uw huis uit zou moeten en zou moeten bivakkeren
in een gammele hut die nog niet eens dicht is naar boven toe!

Maar zoiets gebeurt van 7 t/m 14 oktober in Israél: alle gelovige Joden wonen een week lang in
loothutten: ze eten daarin en brengen er ook de nacht door. In Nederland is dat laatste niet verplicht,
gezien het mogelijke herfstweer ten onzent.

De reden voor dat jaarlijks terugkerende loothuttenverblijf heeft te maken met de woestijntijd van het
volk Isra€l. Veertig jaar lang trokken zij door de woestijn terwijl zij in gammele tentjes verbleven.
Maar in die periode zorgde de Here voor hen: Hij beschermde hen tegen de hitte van de dag en de
koude van de nacht, zorgde voor eten en drinken en liet ook geen vijandig volk toe hen te belagen.

In die periode droeg Hij hen op deze zorg te blijven gedenken als zij eenmaal gesettled waren in het
beloofde land. Vandaar!

Oefen je athankelijkheid van de Here, besef je kwetsbaarheid in die gammele hut en leer vertrouwen
dat Hij voor je zorgt, dat zijn zo wat lessen die tijdens het loothuttenfeest lijfelijk en praktisch te
binnen gebracht worden. We kunnen er ook Matt. 6:25-34 bij betrekken, waarin het gaat over
bezorgdheid...

In Leviticus 23 wordt dit gebod een hut te bouwen gegeven en ook Deut. 16 noemt deze opdracht.
Heel nadrukkelijk klinkt hier ook het gebod dit feest met vreugde te vieren. Het maakt je blij je zo
athankelijk van de Here te weten.

In Zacharia 14 lezen we dat eens alle volken het Loothuttenfeest zullen vieren om hun verbondenheid
met de God van Israél tot uitdrukking te brengen, terwijl ze voorheen in vijandschap leefden! Kortom,
dit feest zullen we nog gaan vieren in de toekomst...

En daar staat ook nog bij dat die volken die niet meevieren, zoals Egypte, geplaagd zullen worden
door grote droogte.

Dat laatste heeft te maken met het gebed om regen dat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvindt, feitelijk
een gebed om Gods zegen!

Leven, echt leven is pas mogelijk onder de zegen van de Here.
‘Aan ’s Heren zegen is het al gelegen’, zeiden we vroeger.
Dat nu leer je in de loofhut, waar je door je open dak de hemel ziet.

Het bijbelboek dat bij het Loothuttenfeest gelezen wordt is “Prediker”, het boek dat alle aardse
zekerheden ondergraaft, relativeert en tot de slotsom komt: Vrees God en onderhoudt Zijn geboden...!

Tenslotte nog dit: in Joh.1: 14 wordt gezegd dat * Het Woord vlees is geworden en onder ons heeft
gewoond’ . Je zou kunnen zeggen dat Jezus, het vleesgeworden Woord van God Zijn loothut onder
ons heeft opgeslagen, zodat wie in Hem gelooft ook in Hem woont, in die kracht van Hem die in
zwakheid zichtbaar wordt. Zo is het ook nog eens Loofhuttenfeest....

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam (1)

Op de begraafplaats, waar Leentje Boshoven-Buitendijk ter aarde besteld werd, klonk het woord van
de Here Jezus uit Joh. 10:9 : ‘Ik ben de deur’

Een deur vormt een afscheiding tussen wat zich ervoor bevindt en wat zich erachter afspeelt, tussen
wat zichtbaar is en wat verborgen is.

Zo was er een vrolijke Annie, die van gezelligheid hield, haar bekende of publieke kant en een
verborgen kant waarover zij zweeg, bijv. over haar ziek-zijn.
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Datzelfde speelt zich ook af op een begraafplaats: wij zien een graf, we brengen er een gestorvene
heen, da’s de waarneembare buitenkant, maar wie kan vertellen wat zich daarachter bevindt, achter
dood en graf.

Jezus zegt: ‘Ik ben de deur’. Ik heb in de schijnbaar onneembare vesting van de dood een deur
gemaakt naar het leven. Hoe vinden we die deur?

Het antwoord waartoe de bijbel ons aanspoort is: geloof'!

Geloof in de Here Jezus en u zult behouden worden, door de deur die Hjj is, in mogen gaan in het
eeuwige leven. Hier op aarde oefenen we dat geloof, waartoe Hij ons nodigt!

Zo kunnen we een mens ook loslaten en teruggeven, dan immers geven we hem/haar niet prijs aan de
dood, maar aan de levende God die in Christus de deur voor ons geopend heeft!

In Memoriam (2)

Op zondag 10 september is Jannetje Noordzij-Lodder ontslapen in de leeftijd van 96 jaar.

Op vrijdag 15 september is zij vanuit het Havenlicht, waar de rouwdienst gehouden werd, naar haar
laatste aardse rustplaats gebracht.

Jans heeft de leeftijd der zeer, zeer sterken behaald!

De laatste jaren ging zij geestelijk achteruit, de laatste maanden was zij bedlegerig en de laatste weken
heeft zij nog een zware strijd gehad alvorens zij gestorven is.

Zij kwam van de “Boerenhoek” en was afkomstig uit een groot gezin (van elf kinderen).

Al vroeg moest zij meewerken op het land om de eindjes aan elkaar te knopen.

Na haar huwelijk met Arend Noordzij kwam zij te wonen, eerst op de Pastoriedijk en later aan de
Ring, waar zij heel lang heeft gewoond samen met haar man en daarna ook alleen.

Ofschoon zij voor de buitenwereld enigszins stug overkwam en graag haar eigen leventje leidde van
orde en regelmaat en van eenvoud en soberheid, was zij voor intimi iemand die ook heel avontuurlijke
en speelse kanten had, waar m.n. de kleinkinderen goede herinneringen aan bewaard hebben. Ze bood
je aan de Ring een gezellig tehuis!

In haar goede en gezonde jaren was Jans een trouwe kerkgangster die nooit oversloeg. Ze was iemand
van de oude stempel die ook in de kerk van het oude en vertrouwde hield (de oude psalmen waren haar
dan ook dierbaarder dan de nicuwe!).

Ze nam het leven ernstig, dacht niet onverschillig over God, wist dat de dood onherroepelijk is, het
oordeel zeker en de eeuwigheid te lang om daar lichtvaardig mee om te gaan. Soms was ze in geeste-
lijk opzicht ook tobberig. In haar leefde de vrees dat zij in haar leven onder de maat gebleven was.
Daarom stonden we in de rouwdienst stil bij de woorden van de Prediker dat het stof terugkeert naar
de aarde en de geest terugkeert naar God die hem ook geschonken heeft, waarbij we de vraag stelden:
hoe kan de geest terugkeren naar de heilige God? Hoe kan een mens voor God verschijnen?

Het antwoord daarop vinden we in het evangelie van Jezus Christus. Hij is gekomen om de weg naar
God te banen, Hij nam ons falend en feilend leven op Zijn rug en droeg het naar Golgotha om dat
leven te verzoenen.Daarom behoeven we, wanneer we in geloof op Hem zien, niet te vrezen wanneer
we onze geest moeten afstaan en teruggeven.

Dat geeft vrijmoedigheid om te leven, dat geeft ruimte om te sterven.

Jans’ worsteling heeft ons bij dat evangelie bepaald en op die vreugdevolle boodschap van verlossing
gewezen.

Overlijden (1)

Op 27 september is thuis gestorven Nel van Deuzen-Verheij. Zij was al geruime tijd ernstig ziek. Nel
is 62 jaar geworden. Op dinsdag 3 oktober is zij begraven op de Pernisse begraafplaats. Daar zijn ook
enige woorden gesproken, ter nagedachtenis aan haar en ter bemoediging van haar man, kinderen en
kleinkinderen. Daarover in de volgende Kerkklanken.

Overlijden (2)
Zojuist (29 sept.) werd mij meegedeeld dat mevr. M. de Snaijer-Dorst in de Breede Vliet, waar zij al
enige tijd verpleegd werd, is overleden. Op 4 okt. is zij vanuit de “Heuvel” naar de Pernisse begraaf-
plaats gebracht.



Jarigen

Op 8 oktober mevr. J. Boender-den Ouden (Vermaetweg 106), mevr. M. Oorebeek-Haak (Van
Drimmelenstr. 24) en dhr. W.C. Hordijk (nog onlangs op de slagvelden van weleer slagvaardig
present!) (G.A. Soetemanweg 60).

Op 10 oktober mevr. E. van Eck (Ring 59).

Op 11 oktober mevr. M. v.d. Steen-van Bokkem (Vermaetweg 18).

Op 17 oktober mevr. A. ’t Hart-Berkhout (G.A. Soetemanweg 59b), mevr. MLE. ’t Hart-Schouten
(Burg. Beyenstr. 57) en dhr. A. v.d. Pols (Ring 473).

“O Jezus, ’s harten medicijn,

o levensbron, o zonneschijn,

Gij geeft een heerlijkheid zo rein

als ooit een vreugd begeerd kan zijn.

Wat uw verborgen omgang biedt,
dat zeggen mensentongen niet,
dat schrijven onze letters niet,
dat weet hij die het zelf geniet”
ELB 286: 4, 5

Zieken

Op dit moment ligt in het Ikazia dhr. J. Buitendijk uit het Havenlicht.

Mevr. Van der Stoep-van Gelder is opgenomen in “Sonneburgh” voor revalidatie. Eerder verbleef zij
in het Ikazia. Allen die thuis ziek zijn of herstellende vanuit het ziekenhuis bidden wij Gods zegen
toe!

Verpleegtehuizen

Elf Ranken Barendrecht Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Mastenbroek Mevr. P.C. Baldé-’t Hart

Mevr. P. Baas-van der Ent
Verpleeghuis Slingedael Mevr. C. van der Stoep-van Gelder

Mevr. L. Buitendijk-Noordijk
Swinhove Zwijndrecht
Dhr. 1J. Koole
Verpleeghuis De Breede Vliet
Mevr. L. Noordzij-de Bruin Zorghotel Rotterdam
Dhr. L.W. Sjouw Mevr. H. Noordzij

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Giften

Via ds. Lavooij 4x 10 euro, 1x 20 euro, 1x 50 euro, alles voor de kerk en 1x 25 euro voor de
kerktelefoon en 1x 25 euro voor de kerk.

Via ouderling Pons 1x 20 euro voor het tekort van de kerk.

Alle gevers dank voor uw betrokkenheid en mededeelzaamheid bij de kerk van Christus.

Bloemen

Op 17 sept. gingen zij naar dhr. Molendijk (Havenlicht 102), naar mevr. Dieckman-Boender (Van
Esstr.193) en naar mevr. De Jong-Verschoor (Havenlicht 113).

Op 24 sept. gingen zij naar mevr. J.H. Meijboom-van der Steen (Verduynstr. 24 ), naar mevr.
Vermaat-Koert (Cremerstr. 157) en naar dhr. Van der Wende (Murraystr. 52).

Op 1 okt. tenslotte fleurden zij de kamer op bij mevr. Faasse (Uiterdijk 189), bij mevr. Noordzij
(Pastoriedijk 142) en bij de fam. Rowaan (Havenlicht 302).



Bij de diensten

Iedere zondag zijn er twee diensten in onze kerk, iedere zondag is er gelegenheid te groeien in geloof
of te komen tot geloof. En wat is geloven anders dan Jezus persoonlijk leren kennen als jouw of uw
Verlosser. Bij de doop is de belofte gegeven van Gods Heilige Geest die de verlossing, die wij in
Christus hebben ontvangen, persoonlijk ons toe te eigenen. De reden waarom zovele jongeren en
ouderen de kerk de rug hebben toegekeerd is dat zij deze Jezus nooit persoonlijk hebben ontmoet. Het
is gebleven bij opvoeding (waar je afstand van nam), bij traditie (waarbij je gaandeweg en sluipen-
derwijs je afvroeg waarom je daar nog mee verder zou gaan) en gewoontevorming (die tot sleur leidde
en geestdodend werkte), maar Hemzelf heb je nooit leren kennen. En daar gaat het nu juist om! Iedere
zondag geeft God gelegenheid in Pernis Hem te vinden in Zijn genadige liefde dat ons in Jezus
Christus wordt toegewend. Neem die geboden gelegenheden te baat!

Huwelijksinzegening

Inmiddels heeft de huwelijksinzegening plaatsgevonden van Xander Koert en Jolanda Edelschaap (de
vorige editie maakte er nog ‘schap’ van, waarvoor bij dezen mijn excuses!).

In deze dienst gaven zij met vreugde elkaar het ja-woord en ontvingen zij de handoplegging bij de
inzegening van hun trouwverbond. Wij spreken de hoop uit dat zij geborgen in Zijn trouw hun trouw
aan elkaar mogen bewijzen in de jaren en dagen die God hen geeft!

Groeigroepen

Als er nog mensen zijn die deelnemen willen aan de groeigroepen meldt het dan nog even in de
pastorie. Thema van dit jaar is “Stage lopen bij Jezus” en aan de hand van een boekje dat het evangelie
van Lucas volgt, wordt dit thema behandeld.

De groeigroepen bestaan uit gemiddeld 8 personen elk die tweewekelijks bij elkaar komen om een
hoofdstuk te bespreken en daarbij ook veel ruimte te geven aan persoonlijke ontmoeting en vragen.
Groepsleiders zijn Nienke Lavooij, Kees Jan Koster en Heleen en Arie Verschoor.

Op dit moment zijn er zo’n 10 deelnemers. Er kan dus nog meer bij!

Leven met God

In de Michaelkerk te Spijkenisse worden een vijftal (zaterdag) avonden belegd over ‘vernieuwing’.
Met mijn 17-plus catechisanten heb ik afgesproken daar een keertje (of meerdere keren) naartoe te
gaan. Misschien zijn ook andere gemeente leden geinteresseerd?

De data zijn 14 okt., 25 nov., 3 febr., 10 maart en 14 april. Iedere keer is er een andere spreker en de
thema ’s zijn resp. ‘Kinderen van God’, ‘Luisteren naar God’, ‘Heilig voor God’, ‘Beschikbaar voor
God’ en ‘Sterk in God’.

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. Toegang is gratis (ook wel eens aardig!).

Belijdeniscatechese
Deze zal aanvangen op vrijdag 6 okt. om 20.00 uur in de pastorie. Zorg dat ie uitpuilt (er zijn 690
doopleden, dus dat kan een hele oploop worden )!

Actueel

Inmiddels is nu, naast fundamentalistische moslims en fundamentalistische christenen in Amerika ook
de Rooms-Katholieke kerk ingedeeld in ‘de as van het religieuze kwaad’, volgens mevr. Halsema van
Groen Links. Die laatste groep vanwege de weigering vrouwelijke priesters toe te laten en vanwege
het verbod condooms te gebruiken.

Van dit soort opmerkingen die van weinig inlevingsvermogen getuigen word je triest....

Spreuken

Over geweld:

- Ik zou voor een zaak kunnen sterven, maar ik zou er nooit voor kunnen doden (Gandhi)

- Een mens die niet in staat is voor iets te sterven, is ook niet in staat voor iets te leven (M.L. King)
- Wie kwaad met kwaad bestrijdt, verdubbelt het (Esquivel)



Pastorieklanken

Zit je daar rustig achter je bureel aan een preek te werken, verschijnen er opeens twee geliniformeerde
mensen voor je raam, net vijf minuten nadat er gebeld is dat die snuffelende viervoeter weer es
afgedwaald is naar haar geliefde voorraadkamers in de Plus.

Het bleken mensen van de milieudienst te zijn die Chica op maar liefst verschillende ‘zonden’ op
heterdaad betrapt hadden: zoals het nemen van een bad in de singel voor de Biezenkamp, het achteloos
achterlaten van ‘drukwerk’ op de kasseien, het niet voorzien zijn van een identiteitsbewijs om de hals
en het ongevraagd naar binnen glippen in de supermarkt en daar a.h.w. in het niet verdwijnen!

Goed voor een bon van tenminste 50 euro, zeiden deze overheidsdienaren (waarvoor ik n.b. wekelijks
in de kerk bid)!

Dankzij enkele bekenden van Chica kon nog worden afgewend dat zij met de dierenambulance zou
worden afgevoerd naar een duur hotelletje in de stad, anders zou de financi€le aderlating nog groter
zijn geworden (en had ik voor die zondag het collecterooster moeten omgooien....), beet de beambte
me vinnig toe. Gelukkig luwde de verontwaardiging enigszins doordat ik verzachtende omstandig-
heden wist aan te voeren, waardoor de euveldaden van de hond mij (slechts) op een ‘laatste
waarschuwing’ kwamen te staan... Stelselmatig werd ik aangesproken als pastoor, maar dankbaar
voor de genade die mij bewezen was heb ik daarover verder het zwijgen toe gedaan.

Chica ligt inmiddels aan een dik touw dat haar geenszins bevalt (waf-waf en grom-grom hoor je zo af
en toe als machteloze uiting waarom zij niet meer mag shoppen!), maar daarmee moet voortaan
worden voorkomen dat er inbreuk zal worden gepleegd op een rustige voorbereiding van een zondagse
preek!

Bij dezen bedankt ik hen die het voor Chica hebben opgenomen en de weg naar de ‘pastoor’ hebben
gewezen (die gepraat heeft ‘als Brugmans’ — ook een pastoor! — om verder onheil af te wenden!).

OFFICIELE MEDEDELINGEN

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente zijn vertrokken:
- de heer J.C.W. den Ouden, Ozingastraat 52, naar Bleiswijk.
- mevrouw G.E.M. Markus, Pastoriedijk 370, naar Arnhem.

Sing-inn

Op dinsdag 17 oktober houden we weer onze morgen. Om 10 uur staat de koffie of thee voor u klaar
en om 10.15 uur gaan we beginnen met zingen, God de eer geven die Hij toekomt. Elke keer leren we
ook een nieuw lied. Wilt u het liedboek en de evangelische liedbundel meebrengen?

U bent van harte welkom!

Namens de evangelisatiecommissie, Diny Verheij

Fonds Inwendige Zending

De gehouden deurcollecte voor het fonds inwendige zending op zondag 24 september j.1. heeft
opgebracht € 289,45. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dankgezegd.

De volgende en laatste collecte voor dit jaar wordt gehouden op zondag 19 november a.s.

Wij bevelen het fonds ook nu weer van harte bij u aan.

Evangelisatiedienst

Op zondag 15 oktober zal er een evangelisatiedienst gehouden worden. Voorganger is dhr. M. van
Welie. Medewerking zal worden verleend door het Christelijk gemengd koor Debarim uit Rotterdam
o.Lv. dhr. Van Dam. De organist van deze dienst is dhr. B. Kruis.

De dienst begint om 18.30 uur. De deuren van de kerk zijn om 18.00 uur geopend en vanaf 18.20 uur
zullen we gezamenlijk wat liederen zingen voor aanvang van de dienst.

Het thema van de dienst is “Eet Smakelijk!”. Wilt u weten wat er op het menu staat? We zien u graag
op zondag 15 oktober.

Wilt u graag naar de dienst komen maar heeft u problemen met vervoer, neem dan contact op met
Petra Sekeris, tel. 010 2161686.




ZENDING

Zendingdoosjes

De zendingsdoosjes welke op 17 september j.l. ingezameld zijn hebben € 335,19 opgeleverd. De
ZWO-commissie dankt u allen zeer voor uw gulle gaven.

De ZWO-commissie.

DIACONIE

Collecte Werelddiaconaat

Zondag 8 oktober zijn de collectes bestemd voor kastelozen in India en hun strijd tegen aids. De
jubilerende organisatie Luisterend Dienen ondersteunt de organisatie Cards die zich inzet voor de
kastelozen in India. India is overwegend hindoeistisch en het daarbij horende kastenstelsel bepaalt de
samenleving. Mensen in een hoge kaste (of rang) hebben meer invloed dan mensen uit een lagere
kaste. Kastelozen vallen buiten het kastenstelsel en zijn dus nog lager dan de allerlaagste kaste. Zij
noemen zichzelf dalits, wat vertrapte of verdrukte betekent. Ook christenen worden als dalits
behandeld. De christelijke organisatie Cards zet zich in voor de rechten en de ontwikkeling van de
dalits en wordt hierin ondersteund door Luisterend Dienen. Een belangrijk onderdeel van het werk van
Cards is het wijzen op de oorzaak en de gevolgen van de besmettelijke ziekte aids. Cards benadrukt in
de voorlichting het belang van huwelijkstrouw en bij besmetting het gebruik van voorbehoeds-
middelen. In de bijgevoegde folder kunt u hier meer over lezen.

Helpt u mee in de strijd tegen aids? Uw steun is hard nodig en daarom bevelen wij deze collectes van
harte bij u aan.

Namens de diaconie.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand september:

Ontvangen giften via mevr. Vink-Farenhorst 2x€ 5.-

Ontvangen giften via mevr. Van der Steen-'t Hart 1x€ 5,-/ 1x€4,- /1x€0,50
Ontvangen giften via mevr. Muizer-den Ouden 1x€10,-/ 1x€5,-

Hartelijk dank,

Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”

Op donderdag 12 oktober hopen wij onze volgende verenigingsavond te houden. Het gedeelte na de
pauze is nog niet helemaal bekend, dus dat blijft een verrassing. Toch hopen wij dat u allen weer
aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

J.H. Meijboom-van der Steen

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 11 oktober houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is de
zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom.

Namens de leidsters,

Diny Verheij




COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 1° extra collecte voor het tekort op de begroting van het college van kerkrentmeesters
Het is met grote dankbaarheid dat we u de opbrengst van de 1° extra collecte, welke op 17 september
j.1. gehouden is, bekend maken. Na beide diensten mochten we € 1.879,55 tellen. Met de vooraf en
nagekomen giften is er een bedrag van € 915,00 ontvangen.

Het totale bedrag welke de 1° extra collecte heeft opgebracht is hierdoor € 2.794,55 geworden.
Gemeente, hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Namens uw college van kerkrentmeesters,

A. Pons, penningmeester

Opbrengst offerblokken september 2006

3-9 € 123,25
10-9 € 108,15
17-9 € 132,50
24 -9 € 246,57 waarvan: 9x € 5,-
€ 610,47 6x €10,-
Bonnen: € 269,30 2x € 50,-

TOTAAL € 879,77

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Hartelijk dank voor de vele kaarten en felicitaties bij ons 50-jarig huwelijksfeest!

Sjerp en Nel Bootsma

*k%x

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling, de bloemen en de kaarten die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Ook namens de kinderen. Het was hartverwarmend.

Hartelijke groeten,

M. Baai-Keetelaar

*k*k

Ook deze keer ben ik niet vergeten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Ik wil dan ook een ieder bedanken voor de kaarten, bloemen en fruit in het ziekenhuis en thuis.
Jannie Meijboom-van der Steen

Dankbetuiging

Wij betuigen onze oprechte dank voor uw belangstelling en medeleven ons betoond na het
overlijden van onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jan van der Waal

Onze gevoelens gaan uit naar hen die aanwezig waren bij de begrafenis en al diegenen die in
de vorm van bezoek, brief of kaart en op andere wijze van hun medeleven hebben blijk
gegeven.

Kinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkind
Pernis, september 2006



PERNISSER BAZAAR EN ROMMELMARKT GROOT SUCCES'!

Voor de zeventiende keer in deze opzet is de bazaar en rommelmarkt in en om Rehoboth gehouden en
ook nu mogen we zeggen: het is weer een zeer geslaagd evenement geworden.

Het weer was goed tijdens de bazaar, maar ook bij de opbouw, zodat alle voorbereidingen voorspoe-
dig verliepen en er voldoende tijd was om alles overzichtelijk neer te zetten .

Ongeveer tachtig vrijwilligers stonden klaar om de grote stroom bezoekers te ontvangen.

Het hele jaar is door een aantal vrijwilligers hard gewerkt om de vele meubelen, lampen, t.v’s, radio’s
en vele andere artikelen uit te zoeken, te repareren en voor de verkoop gereed te maken.

Zeer groot was het aantal bezoekers op vrijdagavond en is er heel veel verkocht. Maar ook op zaterdag
mochten we over het bezoek niet klagen. Al vroeg in de morgen werd de laatste container leeggemaakt
zodat alle lege plekken weer opgevuld waren en er weer volop keus was voor de bezoekers. Een leuk
intermezzo aan het eind van de ochtend was het optreden van de boerenblaas- kapel van O.B.K.

Met het rad van fortuin, meubelen, kleding en alle andere artikelen was het weer een zeer geslaagde
bazaar en rommelmarkt met een opbrengst waar we zeer blij mee zijn.

Van de zaalverloting die gehouden is, zijn de prijzen gevallen op de nummers:

groen nr. 496 voor een bon t.w.v. € 45,00 boodschappen

geel nr. 121 voor een bloemenbon t.w.v. € 20,00

groen nr. 312 voor een bloemenbon t.w.v. € 10,00

De pop is gevallen op nr. 762 rose.

Prijzen zijn af te halen bij J. Nieuwpoort, Murraystraat 73.

Blij en dankbaar zijn we met deze zeer goed geslaagde bazaar en rommelmarkt en met deze
geweldige opbrengst.

Namens de bazaarcommissie,

C. Zwart.

Najaarspresentatie Israél Producten
Tijdens de Open-huis dagen, willen we u graag de nieuwste producten uit Israél laten zien.
Wij nodigen u dan ook van harte uit ons tijdens de najaarspresentatie te bezoeken.
Het is onze doelstelling, om door middel van het verkopen van producten die in Israél gemaakt
worden, een klein steentje bij te dragen aan de onder grote druk staande economie in Israél.
Door producten uit Israél te kopen helpt u daadwerkelijk mee aan de economische verbetering.
De collectie bevat artikelen die u zelf heel goed kunt gebruiken en daarnaast een reeks van
cadeauartikelen waar U een ander gelukkig en blij mee kunt maken.
De Open-huis dagen zijn op: donderdag 5 oktober van 10.00 tot 22.00 uur

vrijdag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
Ook uw telefonische bestelling is van harte welkom.
Janny en Aad van der Kuil
Burgem. van Esstraat 189
Tel: 010-4164698

UITNODIGING DIACONALE AVOND

Langs deze weg wil ik u uitnodigen voor een DIACONALE AVOND op dinsdag 10 oktober a.s.

Deze avond wordt georganiseerd door de commissie diaconaat van de Baptistengemeente Pernis.
Omdat we ons kunnen voorstellen dat u geinteresseerd bent, willen we u hiervoor ook graag
uitnodigen.

Op deze avond willen wij onze diaconale doelen centraal stellen. Er zal door iemand van Mercy Ships,
met name over het Ms. African Mercy en door iemand van Youth for Christ, met name over The Mall
in Rotterdam, een presentatie gegeven worden voer het werk wat zij doen.

De avond, die wordt gehouden in gebouw De Heuvel, begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.30
uur duren.

We hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u telefonisch contact opnemen met onderstaande.

Met diaconale groet,

Joke Bobeldijk, codrdinator kerntaak diaconaat

Tel. 438 25 52.




Ouderochtend van de zondagsschool

Op zondag 8 oktober a.s. willen we weer, zoals elk jaar, een ouderochtend houden. Op deze ochtend
zal worden gezongen en een spel gespeeld.

Kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De ouderochtend zal na de kerkdienst plaatsvinden in het Buurthuis en zal ongeveer een uur duren.
Tot ziens op zondag 8 oktober en een hartelijke groet van de zondagsschoolcommissie.

Stage lopen bij Jezus.
Dit is het nieuwe thema voor de Gemeente Groei Groepen van dit jaar.

Ook dit winterseizoen willen we in Pernis weer verder gaan met de Gemeente Groei Groepen.
Zaterdag 9 september zijn we naar een landelijke bijeenkomst voor de Gemeente Groei Groepen in
Gorinchem geweest. Ds. Hans Eschbach gaf daar een inspirerende uitleg over wat stage lopen bij
Jezus nu kon betekenen:

Jezus had vele mensen/vrienden die graag naar hem kwamen luisteren en die hem geloofden. Omdat
Jezus wist dat Hij niet lang meer bij hen zou zijn, koos Hij er twaalf uit om de boodschap van God
door te vertellen. Deze twaalf leerlingen gingen dus “stage lopen” bij Jezus. De leerlingen liepen met
Jezus mee en leerden daarvan. Later keek Jezus of ze Zijn Woord hadden begrepen.

Aan de hand van een boekje zullen we in de Gemeente Groei Groepen ook “‘stage lopen bij Jezus”.
Niet naast Jezus zoals zijn apostelen, maar door het volgen van het Evangelie volgens Lucas.

Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat de avonden van een Gemeente Groei Groep heel leerzaam
zijn. We doen een bijbelstudie waarbij ook persoonlijke geloofservaringen met elkaar kunnen worden
gedeeld.

Een groep bestaat uit maximaal 8 leden, waardoor men zich snel "’thuis”voelt.

Dit is ook het doel van een Gemeente Groei Groep:

e Groeien in geloof

e (Groeien in gemeenschap

e Groeien in getal

Wanneer u interesse heeft kunt u zich opgeven via onderstaande strook.
Wilt u meer weten dan kunt u ons altijd bellen:

e Nienke Lavooij :4161724

e Heleen Verschoor : 4721331

o Kees-Jan Koster : 4160925

U kunt natuurlijk ook informatie over de Groei Groepen vragen aan de GGG- leden van vorig jaar.

Even wat praktische informatie:

De GGG wordt één keer in de twee weken gehouden.

De GGG begint 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.

U kunt op onderstaande strook aangeven op welke avond(en) u een GGG kunt volgen.
Het antwoordstrookje kunt u inleveren op de pastorie.

Ik geef mij op voor de Gemeente Groei Groepen:

Naam:
Adres:
Tel. nr.:

Ik geef de voorkeur aan maandag- / dinsdag- / woensdag- / donderdag- / vrijdag- / zondagavond.
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
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Qevation

Ook dit seizoen is Devotion weer “voor en door jongeren’ van 16 tot ongeveer 21 jaar!

Het komende seizoen beginnen we met het project ‘Kom op! Doe mee!” van de HGJB.

Dit project wil jongeren uitdagen zich in te zetten voor de naaste en de eigen leefomgeving. In de
kerstvakantie zal het project afgesloten worden met een diaconale actie, door ons zelf georganiseerd!
Wat er na de kerstvakantie gaat gebeuren, is nog een groot geheim...

De middagen worden (ongeveer) om de drie weken georganiseerd. Hoe ziet een middag eruit? Vanaf
15.30 uur staan de deuren van de JVR open, om 16.00 uur zullen we beginnen en rond 17.00 uur
zullen we met elkaar aanschuiven voor een maaltijd. Rond 18.00 uur hopen we afgewassen te hebben,
zodat er gelegenheid is om naar de kerk te gaan.

Hulp gevraagd!

De maaltijd is een belangrijk onderdeel van de middag, omdat we hiermee in een ontspannen sfeer
kunnen (na-)praten. Graag zouden wij willen weten of er gemeenteleden onder ons zijn die een
maaltijd willen bereiden op een middag. De middagen worden bezocht door £15 jongeren. Devotion
beschikt over grote pannen en een vergoeding voor de gemaakte onkosten is mogelijk. Kunnen wij op
u rekenen? Alvast hartelijk bedankt!

U kunt zich opgeven door middel van onderstaand strookje, welke u kunt inleveren bij
Marco van der Stoep of Christine Hout. Natuurlijk kunt u ook even bellen (of mailen!).
Wij zullen dan tijdig contact met u opnemen om afspraken te maken.

Het komende seizoen zullen we u regelmatig op de hoogte houden over het project en de diaconale
actie! Wilt u Devotion gedenken in uw voorbeden?

Groeten namens de kerngroep,
Marco van der Stoep Christine Hout

Vroomstraat 10 Burg. van Esstraat 208
B marcostoep@msn.com / & 438 1778 & christinehout@hotmail.com / & 472 06 04

Welkom!

Een grote groep jongeren heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor Devotion.

Mocht je deze niet gehad hebben, maar wil je wel komen, dan ben je van harte welkom!

De eerste drie middagen zijn op 8, 29 oktober en 19 november en beginnen om 16.00 uur in het JVR.
De kosten zijn € 2,- voor een middag.

Ja, ik wil een maaltijd bereiden voor Devotion!

Naam:

Adres:

Telefoon:




Jeugdactiviteiten

Zondag 8 oktober Zondagsschool

en 15 oktober Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 9 oktober Zondagsschoolkoor “Timothetis”

en 16 oktober Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 9 oktober Gospeljongerenkoor “Revival”

en 16 oktober Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Catechisaties

Woensdag 4 oktober Basiscatechese groep 7 en 8 bij mw. A.Berghout, 19.00 uur

en 18 oktober Uiterdijk 213

Donderdag 12 oktober 12-/13-jarigen bij Arie Verschoor, Ozingastraat 2 19.30 uur

Woensdag 11 oktober 14-/16-jarigen bij Nienke Lavooij, Ring 21 19.45 uur

Woensdag 4 oktober 17" bij ds. Lavooij, Ring 21 19.30 uur

en 11 oktober

Zondag 8 oktober Devotion JVR 16.00 — 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://pernis.tripod.com

Kerkgebouw Predikant Scriba

Ring 1, tel: 472 27 59 ds C.E. Lavooij dhr R. v.d. Leeden

Koster: dhr C. van der Stoep  Ring 21, Van Zyll de Jongstr. 96

tel: 416 44 33 tel. 416 17 24 tel: 472 03 52

Rehoboth tel: 416 41 25 Bovenzaal Rehoboth tel: 416 36 49

Ozingastraat 73 Ozingastraat 73

beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen

tel: 472 05 78 tel: 416 50 17

Diaconie College kerkrentmeesters Administratie

collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.02.584 Bankrek.nr.: 3532.02.509 Bankrek.nr.: 3532.57.230
Postgiro: 39.29.35 Postgiro: 63.27.27

Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer)

Stichting Thuiszorg Rotterdam  Voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging/verpleging,
uitleen van hulpmiddelen. Zorgteammanager voor Pernis: mw. A. de Vries
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma t/m vr van 8.00-17.00 uur, tel. 282 61 20

Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit: Zorgcentrum Pernis

Spreekuur dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur, tel. 472 28 09
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