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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 25 juni 2006______________________________________________________   
09.30 uur : ds. A.H. van Veluw te ‘s-Gravenzande 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Jongerendienst 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. M.L. Pons    dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : dhr. A. Kruithof    dhr. W. Ketting 
 
Ouderling van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. M Roobol 
Collecte :  ’s morgens Diaconie / Kerkrentmeesters; ’s avonds Jeugdwerk / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :   dhr. L. Lodder  
 
Oppasdienst :  Arnolda van der Spek en Miranda Koert 
Zondagsschool: Groep 1  -  Lenie Ketting en Lenie Meijboom 
                          Groep 2 en 3 -  Jannette Molendijk en Maarten Molendijk 
Peuterzondagsschool:  Marina Jongejan en Marleen den Ouden 
 
 
Zondag 2 juli 2006_____________________________________________________   
09.30 uur : dhr. M. van Welie te Rotterdam 
18.30 uur : ds.  C.E. Lavooij 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. M.L. Pons    dhr. A. den Ouden  
Avonddienst   : dhr. A. Louwen    dhr. A. Stortenbeker 
 
Ouderling van ontvangst: mw. P. Boekholt-Rep / dhr. R. van der Leeden 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte :  Fonds Inwendige Zending 
Kerkauto :  dhr. D.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Heleen Verschoor en Christine Hout 
Zondagsschool: Groep 1  -  Jolien Roobol en Siska Verheij 
                          Groep 2 en 3 -  Margriet Lodder en Bas Koert 
Peuterzondagsschool:  Anneke Louwen en Miranda Koert 
 
 
Zondag 9 juli 2006______________________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
18.30 uur : ds. J.A. Berkheij te Leersum 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. A. Louwen    dhr. W. Ketting 
Avonddienst   : mw. P. Boekholt-Rep   dhr. A. den Ouden 
 
Ouderling van ontvangst: mw. J. Groeneweg-van der Steen / dhr. L.J. Hoogwerf 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk 
 
Oppasdienst :  Rineke de Snaijer en Esther de Laat 
Zondagsschool: Groep 1, 2 en 3 – Jolien Roobol, Siska Verheij,  
                                    Marleen den Ouden, Conny van Dijk 
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BIJBELROOSTER 
 
zo 25 juni  Marcus   5:   1 - 20 Uitgeraasd 
ma 26 juni  Job    1:   1 - 12 Inzet van een machtsstrijd?  
di 27 juni  Job    1: 13 - 22 Gegeven en genomen  
wo 28 juni  Job    2:   1 - 13 Geen onvertogen woord 
do 29 juni  Job    3:   1 - 10 Was ik maar nooit geboren ... 
vr 30 juni  Job     3: 11 - 26 … dan had ik nu rust 
za   1 juli  Job    4:   1 - 11 Nu is het jouw beurt 
 
zo   2 juli  Job    4: 12 - 21 Niemand is zonder zonde  
ma   3 juli  Job     5:   1 - 16 Richt je tot God 
di   4 juli  Job     5: 17 - 27 God zal je redden 
wo   5 juli  Job     6:   1 - 13 Zoveel vragen 
do   6 juli  Job     6: 14 - 20 Onoprechte vrienden 
vr   7 juli  Job     6: 21 - 30 Onterechte verwijten 
za   8 juli  Job     7:   1 - 11 Ik houd mijn mond niet! 
 
zo   9 juli  Job     7: 12 – 21 Wat heb ik u misdaan?   
ma 10 juli  Marcus    5: 21 – 34 Aangeraakt  
di 11 juli  Marcus    5: 35 – 43 Opgestaan 
wo 12 juli  Marcus    6:   1 – 13 Met het goede nieuws op weg 
do 13 juli  Marcus    6: 14 – 29 Een dodelijke wens 
vr 14 juli  Marcus    6: 30 – 44 Meer dan voldoende 
za 15 juli  Marcus    6: 45 – 56 Ik ben het 
 
 
 
Meditatie 
                                               Hypocrisie… 
                                                                   ( n.a.v. Hand. 5:1-11) 
 
De dood van Ananias en Saffira brengt, wanneer er bijv. over gepreekt wordt, altijd een schok teweeg 
in de kerk! 
Oneerlijk gedrag, dat zo zwaar bestraft wordt! Zou er nog wel een gemeente overgebleven zijn als 
dergelijke straffen vaker waren uitgedeeld? 
 
Eerst een misverstand opruimen: het gaat er in deze geschiedenis niet om dat zij alles wat zij hebben 
moeten afdragen (ook al deed die Leviet in het voorgaande hoofdstuk dat wel!). Waar het om gaat is 
dat zij voorgaven alles te geven maar een deel achterhielden. Zij spraken de waarheid niet, maar logen 
de discipelen voor. 
 
Hun bestraffing betrof hun hypocrisie! 
Zij droegen een vroom masker, wilden daar ook goede sier mee maken, maar ondertussen… 
Petrus vatte het samen in de woorden: ‘gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God’. 
 
Voor het eerst (en hoe snel is dat al!) worden we in de eerste gemeente van Christus geconfronteerd 
niet met uitwendige tegenstand (die was er van stonde af aan), maar met inwendige. Het gevaar kwam 
van binnenuit! 
De Geest der waarheid, wezenskenmerk van de Heilige Geest, die kostbare gave die aan de gemeente 
gegeven was, werd met voeten getreden ! 
En deze twee elementen, de Geest Gods besmeurd en dan nog van binnenuit, maakte de zwaarte van 
de straf uit die aan Ananias en Saffira voltrokken werden. Het effect ervan was dat ‘vrees kwam over 
de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden’. 
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Hypocrisie was een zonde waar de Here Jezus zich fel tegen gekeerd had: denk aan Zijn tirades tegen 
de Farizeeën, die Hij ‘gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn 
van allerlei doodsbeenderen en allerlei onreinheid’ (Mat. 23:27). 
Ook wij kunnen verschrikkelijk uithalen wanneer wij met hypocriete verschijnselen of mensen te 
maken hebben (…op zondag is hij zus en op maandag is hij zo …) 
Tegelijk is ons oordeel zo fel, omdat we ook zelf in min of meerdere mate vormen van hypocrisie 
kennen. Niemand gaat daarin helemaal vrijuit. 
Eerlijk zelfonderzoek (een vrucht van de Geest) blijft op dit punt dan ook noodzakelijk. 
 
Waar hypocrisie regel zou worden in de kerk zie je nog een ander, dubbel effect:we lezen in Hand. 5:6 
en 10 dat ‘jonge mannen’ hen, eerst Ananias en vervolgens Saffira, ten grave dragen, oftewel dat zo’n 
kerk ten dode toe opgeschreven is, waarbij de eersten die dat doen de jongeren zijn.  
De hypocrisie der ouderen dragen de jongeren uit, d.w.z. zij rekenen er mee af ! 
Soms door zelf de kerk te verlaten en de gemeente de rug toe te keren, soms ook door de kerk te 
vernieuwen en te reinigen van hypocriete smetten. Maar gevolgen heeft het ! 
Vandaar die strenge bestraffing ervan, ons tot lering en vermaan! 
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
In memoriam – Hubertha van Rijswijk-Donker 
Op 8 juni overleed zuster Hubertha (Bep) van Rijswijk-Donker, 71 jaar oud. Zij woonde met haar man 
aan de Sagiusstraat 42. Als oudste van drie dochters maakte zij zich al jong een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel eigen. Tijdens de oorlog moest zij voor zichzelf en haar jongere zus zorgen. Die 
praktische zorgzaamheid is ook later in haar eigen gezin veelvuldig zichtbaar geworden, bijvoorbeeld 
in het regelen van de financiën. Maar zeker ook in de zorg voor (en om) haar kinderen en klein-
kinderen in moeilijke tijden. Ze cijferde zichzelf gemakkelijk weg, in de mening dat een moeder zo 
hoort te zijn. Vele dorpsgenoten hebben ooit een kaartje of een bloemetje van haar ontvangen. Tegelijk 
begaf ze zich niet graag in groepen; dan voelde ze zich al gauw wat angstig en onzeker. Ze vond het 
moeilijk om ruimte te vragen om zichzelf te zijn.  
Ze kon boeiend vertellen over wat ze had meegemaakt. En dat was heel veel. Al jong heeft ze haar 
vader moeten missen. Ook het ziekbed en het verlies van haar moeder, op latere leeftijd, was een grote 
klap voor haar. Gewapend met de nodige humor heeft zij zich samen met haar man door het leven 
heen staande gehouden, maar ook wist zij van somberheid en moedeloosheid. Het ouder worden viel 
haar steeds moeilijker.  
In de afscheidsbijeenkomst op 13 juni werd zichtbaar en hoorbaar hoe dierbaar zij voor haar gezin 
geweest is. Naast bijdragen van haar man, kinderen en kleinkinderen klonk onder meer het lied ‘Abba, 
Vader’, dat haar heel dierbaar was. En we stonden stil bij Romeinen 8:10-17, waarin Paulus schrijft 
dat het de Heilige Geest is die ons leert om God als Vader aan te spreken. Dat wij Gods kinderen 
mogen zijn is niets minder dan een wonder, gezien onze constante puberale opstandigheid en eigen-
zinnigheid. De Heilige Geest laat ons ook steeds meer op onze hemelse Vader lijken, van binnenuit. 
Zo mocht ook zuster Van Rijswijk ervan getuigen dat het geloof haar leven veranderd had. Zo werd in 
haar leven iets zichtbaar van het beeld van haar Vader: in haar gevende liefde, haar trouwe zorg en 
haar bewogenheid voor het zwakke.  
 
In Romeinen 8 geeft de Here God ook nog een rijke belofte aan hen die Hem Vader hebben leren 
noemen: dat zij niet alleen kinderen, maar ook erfgenamen mogen zijn. Erfgenamen van een leven met 
de hemelse Vader, een leven in vreugde, vrede en vrijheid, voor altijd. De Vader van wiens liefde ons 
niets en niemand kan scheiden (Romeinen 8:38-39) zij met allen die verweesd, verdrietig en verward 
verder moeten.  
 

Arjan Branger, pastoraal medewerker 
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Jarigen 
Op 29 juni mevr. B.J. Vermeij-Verheij (Burg. van Esstraat 191) en mevr. A. van der Pols-Berkhout 
(Ring 473). 
Op 1 juli mevr. M. van der Wende-Heuvelman (Murraystr. 52). 
Op 2 juli mevr. E.P. de Jong-Ponse (Overhandstr. 22) en mevr. A. Dubbeldam (Cremerstr. 146). 
Op 5 juli mevr. T. Ketting-Desjardijn (Havenlicht 105). 
Op 6 juli mevr. A.Groenendijk (Havenlicht 206). 
Op 9 juli mevr. M. Baas-Bouman (G.A. Soetemanweg 55d). 
Op 10 juli mevr. A. de Jongh-de Ronde (Vermaetweg 100). 
Op 12 juli mevr. W. Grinwis-Jongejan (Ring 96) en mevr. G. Keemink-Nieuwpoort (B. van Esstr. 43). 
Op 13 juli mevr. E. Berkhout-Rooimans (Van Drielpad 10). 
‘O God, wij bouwen als ontheemden, 
 wij wonen en wij blijven vreemden, 
 bestemd voor hoger burgerrecht. 
 Wil ons, o Koning der getijden, 
 een woning in de stad bereiden 
 waar Gij het fundament van legt’. 
                                                   Gez. 480:5 
Een fijne, gezegende verjaardag toegewenst! 
 
Zieken 
Mevr. Mastenbroek-van den Burgh (Van Zyll de Jongstr.16) die aan haar knie geopereerd is, zal 
voorlopig gaan revalideren in ‘Sonneburgh’. 
Verder is mevr.Van Deuzen-Verheij (Murraystr. 90) weer thuis uit het Ikazia, maar erg zwak. 
In uw voorbede aanbevolen! 
 
Verpleegtehuizen 
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P.C. Baldé-’t Hart 
        Mevr. E.R. Snikkers-Sekeris  
Verpleeghuis Slingedael     Mevr. P. Baas-van der Ent 
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk     

      Swinhove Zwijndrecht 
De Nachtegaal      Dhr. IJ. Koole 
Mevr. M. de Snaijer-Dorst 

      Verpleeghuis De Breede Vliet 
Zorghotel Rotterdam      Mevr. L. Noordzij-de Bruin 
Mevr. H. Noordzij      Dhr. L.W. Sjouw 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!   
  
Giften 
Via ds. Lavooij 1x 5, 3 x 10, 1x 20 en 1x 50 euro voor de kerk; en 1x 20 euro voor de bloemen. 
Via dhr. A. Branger 1x 50 en 1x 20 euro voor de kerk. 
Via mevr. B. van der Waal 1x 5 euro voor de kerk. 
Via dhr. Nieuwpoort 1x 5 euro voor de kerk (cassettedienst). 
Via ouderling Hoogwerf 1x 15 euro en 1x 5 euro voor de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Bloemen 
Op 11 juni gingen de bloemen als groet van de gemeente naar mevr. N. van Deuzen-Verheij  
(Murraystr. 90), naar mevr. Noordzij-Ketting (Klencke 443, ook nog voor haar verjaardag, vanwege 
haar verhuizing/overschrijving niet vermeld, maar bij dezen alsnog; bovendien bent u weer 
geperforeerd naar Pernis!) en naar mevr. Mak (Pastoriedijk 343). 
Op 18 juni vlogen zij naar mevr. Den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211), naar mevr. Jonker-Koert  
(G.A.Soetemanweg 53d) en naar mevr. Walgaard-Bouman (G.A. Soetemanweg 51b). 
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Bijbelgids 
U hebt hem bij de vorige kerkbode weer gekregen, de vakantiebijbelgids! 
Drie weken lang staat de gids dit jaar stil bij de belofte van God dat alles nieuw zal worden. 
Neem hem mee als u op vakantie gaat of als u thuis blijft deze zomer, hij bemoedigt overal! 
 
Bij de diensten 
Met vreugde zien we terug op de Pinksterdienst waarin Janet Beijer belijdenis van haar geloof heeft 
afgelegd. Wij hopen en bidden dat zij met vreugde haar weg in het geloof vervolgen mag in de 
gemeente van Christus. 
Terwijl u dit leest leven we in de week van nabetrachting Heilig Avondmaal: wat hebben we gedaan 
en wat heeft het met ons gedaan ? 
Komende weken zullen er in de ochtenddiensten gastpredikanten voorgaan, w.o. collega Van Veluw 
uit mijn vorige Ring ’s-Gravenzande. Zelf sta ik genoteerd voor een jeugddienst op 25 juni. Op 2 juli 
hoop ik ook ’s avonds voor te gaan (tenzij een bijzondere buitenlandse gast de dienst zal leiden...). 
Mag ik U er nog eens op wijzen om ’s avonds wat meer vooraan te gaan zitten, zodat we met minder 
mensen in de kerk toch het gevoel hebben een gemeenschap te vormen. Bovendien helpt het ons ook 
in de samenzang. 
Bedenk dat u in de kerk er niet alleen voor God zit maar ook voor de naaste (in de derde plaats bent u 
er voor uzelf ) . 
Ook voor de (gast) predikant is het fijner als hij dichter bij de mensen staat! 
Dat verandert weer als de kerk ’s avonds weer vol zit (zullen we dat nog meemaken of zal het eerder 
de afschaffing van de avonddienst zijn…iedereen is hierin zelf verantwoordelijk). 
 
Op 9 juli zullen Sietse Molendijk en Jasper Louwen in de morgendienst worden ‘opgedragen’ en 
gezegend. 
Daarmee drukken de ouders uit dat zij hun kinderen van de Here hebben ontvangen en dat zij hen als 
zodanig ook willen opvoeden en waarvoor de zegen van Boven onmisbaar is.  
Die opvoeding staat niet los van de gemeente, waarin zij zich bewegen en om die reden willen zij hun 
kinderen graag in het midden van de gemeente opdragen. Tegelijk willen zij hen niet laten dopen, 
omdat zij de koppeling tussen doop en geloof uitsluitend leggen willen tussen het persoonlijk geloof 
van het kind en de Here God (en niet tussen de ouders als plaatsvervangende gelovigen). Zij begeren 
dus wel de doop voor hun kinderen, maar zij begeren dat pas op het moment dat hun kinderen dat zelf 
verlangen. 
Al eerder zijn andere kinderen van Ad en Anneke en van Maarten en Margo in de gemeente van Pernis 
‘opgedragen’.  
Na 9 juli zal ik vier weken niet voorgaan in Pernis i.v.m. m’n vakantiezondagen.  
Wilt u uw predikant toch horen, dan bent u 16 juli welkom in Denemarken! 
Daar ben ik door een neef van mijn vrouw uitgenodigd voor te gaan in een “Hollandse dienst” voor de 
daar levende boeren die oorspronkelijk uit Nederland afkomstig zijn. 
 
Belijdeniscatechese 
Al is het nieuwe seizoen nog niet begonnen, regeren is vooruitzien en dat geldt ook in de kerk, vandaar 
nu reeds mijn oproep aan u of jou om erover na te denken komend seizoen met vragen rondom 
geloven en belijden bezig te zijn. Van 18 tot 98 bent u welkom. De belijdenisgroep van dit moment, 
bestaande uit vier personen, zal ook volgend seizoen gewoon verdergaan. Daar kunt u en kunnen jullie 
evt. bij aansluiten. 
 
Bijbelkring 
Op 22 juni is de tweede bijbelkringavond rondom Daniël 9. Op 29 juni vervalt hij i.v.m. de uitreiking 
van het diploma aan onze dochter Anne. Op 6 juli gaan wij weer verder en evt. nog op 13 juli om toch 
bij 4 avonden uit te komen (dat geven we dan wel op aan het Guinness Book of Records als zijnde de 
laatst gehouden bijbelkring in het seizoen…). 
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Leeskring 
Deze komt weer bijeen op 24 augustus bij Leni Verhagen en het boek dat wij dan bespreken heet 
“Gilead” van Marilynne Robinson. Een Amerikaanse bestseller uit 2004! 
Het gaat over een dominee die terugblikt op zijn leven! 
Ook andere lezers zijn op deze kring welkom: hij komt maar twee keer per jaar samen, zowel voor als 
na de vakantie!  
 
Onderdak gezocht  (laatste oproep) 
Behalve de 10 arbeiders en arbeidsters op de joodse begraafplaatsen die in de pastorie logeren, zullen 
er zo’n 26 anderen bij u moeten worden gehuisvest. Gelukkig hebben zo’n acht gezinnen/mensen zich 
opgegeven als gastgezin, maar het zou mooi zijn als er nog enkele anderen bijkwamen. 
Op maandag 26 juni nodig ik alle gastgezinnen uit in de consistoriekamer van de kerk te komen om 
met elkaar te bespreken hoeveel mensen zij kunnen herbergen en op welke wijze. 
Nog even voor alle duidelijkheid: het gaat om personen, mannen, vrouwen, maar ook echtparen die uit 
heel het land afkomstig bij u een slaapplaats zoeken, een wasgelegenheid en een ontbijt (van zondag 
23 juli tot vrijdag 28 juli). Daar wil de werkgroep graag per dag en per gezin 5 euro voor geven. De 
meeste mensen zijn van middelbare en oudere leeftijd en hebben een christelijke achtergrond (herv., 
geref. of meer evangelisch). 
Voorzover ik de groep ken, zijn het gezellige en vooral niet lastige mensen! 
Op zondagavond 23 juli zal ds. Sybrandi uit Lelystad in de avonddienst voorgaan en gedurende de 
werkweek zijn de gastgezinnen ook welkom op de verschillende begraafplaatsen om te kijken wat er 
gebeurt en evt. ook een handje te helpen. Moeilijk is het niet, want ik kon het ook! Rehoboth zal de 
centrale ontmoetingsplaats zijn van de groep en op een avond in die week zal er een lezing worden 
gegeven door rabbijn Zwi Marx (ongetwijfeld familie van Karl...). 
Alle gastgezinnen (of een vertegenwoordiger ervan) welkom op 26 juni a.s. in de consistorie. 
Aanvang 20.00 uur! Beoefen de gastvrijheid, wie weet herbergt u engelen… 
 
Actueel 
Niemand mogen we vandaag de dag nog een overtuiging opdringen. We zijn meer dan allergisch voor 
Jehova-achtige toestanden. Geloof is een privé-zaak geworden en mag binnenskamers beleefd worden, 
maar voor de rest: ieder z’n eigen mening en wat jij vindt vind ik niet enz. en aan mijn lijf geen 
polonaise. 
Hoe anders de voetbalmania! Die wordt je aan alle kanten opgedrongen, onontkoombaar! 
Geen straat of winkel of het is één en al ‘oranje’ wat de klok slaat (gebruikt u ook al oranje w.c.papier 
of een van de andere 300 oranjeprodukten!). 
Tegen voetbal is niets, maar nu het een totalitaire (allesbeheersende) religie geworden is, die iedereen 
opgedrongen wordt, teken ik protest aan…  
 
Spreuken 
Over de afgod: 
- De buik is in alle religies de machtigste afgod ( Luther ) 
- IK is de moeder van alle afgoden ( Rumi ) 
 
Pastorieklanken 
De vlag is uit, zoals u hebt kunnen zien, alweer voor de tweede keer in Pernis. Vorig jaar voor Sarah, 
nu voor Anne die met goed gevolg haar Havo-examen heeft afgelegd. Ik kan niet zeggen dat ze er 
keihard voor gewerkt heeft, maar ondanks dat was het nog een fraaie cijferlijst ook, wellicht mede 
veroorzaakt door het feit dat Anne weinig last heeft van examenangst! 
Tegelijk proberen we mee te voelen met hen die - om wat voor reden dan ook - gezakt zijn. 
Dat is een bittere pil die je te slikken krijgt! 
Anne hoopt nu in sept. naar de PABO in Rotterdam te gaan, terwijl Sarah zich officieel ingeschreven 
heeft voor de studie Godsdienstwetenschappen in Groningen. De één gaat dus op kamers, de ander 
blijft nog even thuis. 
Of de andere kinderen over zijn hoort u in de volgende Kerkklanken. Wel is al zeker dat Stijn naar 
groep 3 gaat, waar hij erg veel zin in heeft en Eva (alweer) naar groep 8. 
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De warme dagen van juni hebben ons weer veel in de tuin gebracht waar zo af en toe ook de 
tafeltennistafel stond opgesteld. Daar moet ik tot mijn schrik constateren dat ik tegenwoordig wel eens 
verslagen wordt door Izak. Met een stiekem glimlachje om zijn mond speelt hij z’n vader van de 
tafel… Ik verklaar het vooralsnog uit de hitte; anderzijds, de beste leraar is hij die door zijn leerlingen 
verslagen wordt… Daarnaast wordt er weer stevig gevoetbald en bij windstilte wordt het ingetogen 
badminton gespeeld. 
In de vorige Pastorieklanken werd door een aandachtig lezer een ernstige biologische misvatting 
geconstateerd : dolfijnen zijn geen vissen, zoals uw dominee meende, maar zoogdieren! Bedankt voor 
deze correctie (ook voor andere, terzake het taalgebruik…!). Zorgvuldige en oplettende lezers zijn 
belangrijk voor auteurs. 
Tot mijn grote vreugde zal de dominee uit Hongarije, waarmee zowel Leen Hoogwerf als Jan 
Nieuwpoort kennis hebben gemaakt, het weekend van 30/6 en 1, 2/7 samen met zijn vrouw ten onzent 
logeren. Ofschoon het al 30 jaar geleden is dat hij in Nederland studeerde, spreekt hij nog altijd 
uitstekend onze taal en wie weet vindt hij het een aardig idee om hier ook een keertje voor te gaan. 
Maar wil hij het niet, begrijp ik dat ook, want hij heeft tenslotte een vakantieweekje!  
De week erop (9 juli) bent u allemaal welkom op de koffie in de pastorietuin als afsluiting van het 
seizoen, waarbij u tevens de foto’s, ingeplakt en wel en van onderschriften voorzien, kunt bekijken die 
Sarah gemaakt heeft in India. 
Helaas zal zij er zelf niet zijn, want zij is op fietsvakantie. 
In de tuin zullen voor de jongelui wat spelletjes te doen zijn, waarbij misschien de ouwelui ook nog 
acte de présence zullen geven…We hopen op mooi tuinweer! 
 
Ik wil eindigen met een klein zomergedichtje: 
 
…het lepeltje dat tegen het glas tikt, het  
    geritsel van een snoeppapiertje, 
    een vlieg in de confituur – de vreugden van 
    het provinciale theedrinken… 
 
Ziet u zichzelf al zitten op een stille zomerse middag ergens op het platteland in het warme zuiden?  
  
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Maandag  26 juni moderamen diaconie        consistoriekamer 
Dinsdag    27 juni kerkenraad                       consistoriekamer. 
Dinsdag      4 juli diaconie                            consistoriekamer. 
Woensdag  5 juli consistorie                         consistoriekamer. 
 
Fonds Inwendige Zending 
Zoals eerder is aangegeven wordt op zondag 2 juli na afloop van beide diensten weer een deurcollecte 
gehouden voor het fonds inwendige zending. Wij bevelen deze collecte nu reeds van harte bij u aan, 
want vele instellingen hebben onze financiële hulp hard nodig. 
 
 

DIACONIE 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 29 juni 
Donderdag 29 juni  tussen 19.00  en 20.00 uur kunnen de kerktelefoonluisteraars weer genieten van 
een extra uitzending. Gewijde muziek en gedichten zullen centraal staan. 
Voor verzoekjes en reacties kunt u bellen 4166775. 
 
Teun en Rien Roobol 
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HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand mei: 
Gift via mevr. Besterveld  € 5,- 
Gift via mevr. A. Vogel  € 5,- 
Giften via mevr. Muizer-den Ouden 2x € 5,- 
Hartelijk dank, 
Aukje Koole 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
Dankbetuiging 
 
Hierbij willen wij iedereen die na het overlijden van onze moeder, oma en “ouwe oma” 

 
Meinsje den Uijl-Bijl 

 
blijk heeft gegeven van de zo hartverwarmende steun oprecht dank zeggen. 
 
Familie Den Uijl 
 
 
***Bedankje*** 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, kaarten en bloemen, tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Mevr. P.J. Walgaard-Bouman 
 
 
Verjaardagsfonds 
Afrekenen verjaardagsbusjes op donderdag 29 juni tussen 19.00 en 20.00 uur bij: 
mevr. Molendijk, Uiterdijk 169 en 
mevr. Koert, Burg. van Esstraat 205. 
De opbrengst over de maanden januari en februari  € 298,93 en over maart en april  € 229,55. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
 
WELKOM OP DE ALPHA-CURSUS 
Wat is de Alpha-cursus? De Alpha-cursus biedt iedereen een mogelijkheid om uit te zoeken wat het 
christelijk geloof inhoudt.  
De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding op het thema 
(een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er gelegenheid om in kleine groepen na te 
praten en uw vragen te stellen. De Alpha-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of 
bedreigend wordt gezien. 
 
De Alpha-cursus duurt 11 weken: op donderdagavond plus één weekend (vrijdagavond en een 
zaterdag). Het is mogelijk om de eerste avond te komen kijken of de cursus iets voor u is. 
 
Wat komt er aan de orde? 

• Wat is bidden en hoe doe je dat? 
• Bijbellezen: waarom en hoe? 
• Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? 
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• Waarom stierf Jezus aan het kruis? 
• Hoe zit het met de kerk? 
• Wie is de Heilige Geest? 
• Hoe leidt God ons leven ? 

 
Voor wie is het? De Alpha-cursus is toegankelijk voor iedereen.  
Bijvoorbeeld voor mensen 

• Die meer willen weten van het christelijk geloof 
• Die pas christen zijn geworden 
• Die de “basics” van hun geloof (nog) eens willen doordenken. 

 
Als u vindt dat de cursus iets voor uw buurman is, stuur hem dan niet, maar kom samen dat verlaagd 
de drempel. 
 
De Alpha-cursus is gratis, voor de maaltijden staat er een potje voor een bijdrage (niet verplicht). 
 
De Alpha-cursus start op donderdagavond 7 september. Om 19.00 uur starten we met de gezamenlijke 
warme maaltijd en we sluiten de avond om 22.00 uur af. 
Hij wordt gehouden in Baptisten Gemeente Centrum “De Heuvel” Ring 322 te Pernis. 
Voor verdere informatie: Corrie Kranendonk telefoon 010 4385907 of e-mail: 
corrie.kranendonk@chello.nl  
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 25 juni,   Zondagsschool  
2 juli en 9 juli   Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 
 
 

Jongerendienst 
 

 

Op zondag 25 juni hopen we weer een jongerendienst te houden. 
De dienst wordt geleid door ds. C.E. Lavooij. 

 
Het thema van de dienst is: 

 

“Wat is wijsheid!” 
 

Muzikale medewerking wordt verleend door “Rejoice” van de Baptistengemeente te Pernis 
 

Aanvang van de dienst is 18.30 uur 
 
 

Na afloop van de dienst is er voor de jongeren gelegenheid om  
over deze dienst na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade.  

 

Jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 
 

Met hartelijke groet namens de jongerendienstcommissie en tot ziens op 25 juni! 
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Nagekomen mededelingen!! 
 
Gemeenteavond 
Nog net voor de vakantie willen we een gemeenteavond beleggen. 
Wat is er het afgelopen jaar in onze gemeente gebeurd (of nagelaten) waarover u of jij wat wilt 
zeggen? Hoe staat het met "Rehoboth" en wat zal er gaan gebeuren met ons wijkgebouw? 
Wanneer  en waarom gaat dhr. Branger ons verlaten ? 
  
Over deze en andere zaken hopen we met elkaar van gedachten te wisselen op 4 juli om 19.00 uur  
in Rehoboth, inloop vanaf 18.30 uur. 
Wees welkom, 
de kerkenraad. 
  
Nagekomen gift 
Via ouderling mevr. Boekholt- Rep 10 euro voor de kerk! 
________________________________________________________________________________ 
 
PUZZEL 
Hieronder staan een aantal teksten uit de Bijbel. In welk bijbelboek staan die? 
Zet de eerste letters van de goede antwoorden (bij vraag 6 de derde letter en bij vraag 7 de laatste 
letter) en je leest het thema van de Nationale Bijbelzondag 2006.  
 
1. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die 

zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 
 
2.  Opnieuw keek ik naar de wezens, en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan 

de voorkant. 
 
3. Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
 slavernij, heeft bevrijd. 
 
4. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf 

onder. 
 
5. ‘Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters.’ 
 
6. Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en 

snor bedekken en “Onrein, onrein!” roepen. (3e letter) 
 
7. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de 

profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun  kinderen en kinderen 
zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.  (laatste 
letter) 

 
8.  Hier volgt een lijst van inwoners van de provincie Juda die zijn teruggekeerd uit de 
 ballingschap in Babylonië, waarheen zij eerder waren weggevoerd door koning 
 Nebukadnessar. 
 
9  In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. 
 
10 Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen. 
 
11 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen,  
 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,  
 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
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baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 1 september en zaterdag 2 september 2006 
 

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 
 
 

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is donderdag van 10.00 tot 12.00 uur  
 
 
 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 
 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
 

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,  
tel.: 4160563 

 
 
 
 
 
 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://Pernis.tripod.com 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
Bijstand pastoraat: : dhr A.L.J. Branger, Mathenesserweg 101b,    437 55 43 

  3027 HK Rotterdam     
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 
       
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22   416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52    438 51 98 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Ring 71           438 54 57 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47    416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.  Zorgteammanager voor Pernis: mw.  A. de Vries   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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