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KERKDIENSTEN

Zondag 18 februari 2007 - 1° Lijdenszondag

09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst : dhr. R. van der Leeden dhr. W. Ketting
Avonddienst : mw. M.L. Pons dhr. A. Stortenbeker
Ambtsdrager van ontvangst: mw. P. Boekholt-Rep / mw. J. Groeneweg-van der Steen
Collecte . Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto . dhr. S. Bootsma

Oppasdienst : Ineke Koert en Marleen den Ouden
Zondagsschool: Groep 1 - Regina Meijndert en Siska Verheij
Groep 2 en 3- Jannette Molendijk en Marco van der Stoep

Zondag 25 februari 2007 - 2° Lijdenszondag

09.30 uur : ds. K.W. de Jong te Alphen aan den Rijn
18.30 uur : ds. G.J. van Beek te Puttershoek

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst : mw. M.L. Pons dhr. D. Berghout
Avonddienst : dhr. M. Roobol dhr. A. Stortenbeker
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / mw. J.H. Meijboom-van der Steen
Collecte . Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto . dhr. L. Lodder

Oppasdienst _: Janny Verheij en Pauline Hout
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk en Jolien Roobol
Groep 2 en 3- Maarten Molendijk en Jessica den Uijl

BIJBELROOSTER

Z0 18 februari  Lucas 6: 1-11 Op sabbat

ma 19 februari  Lucas 6:12-19  Twaalf apostelen
di 20 februari  Lucas 6:20-26  Goed en fout

wo 21 februari  Psalm 51: 1-11  Schuldbewust

do 22 februari  Psalm 51:12-21 Red mij, God

vr 23 februari  Lucas 6:27-35 Heb je vijanden lief
za 24 februari  Lucas 6:36-42  Wees barmhartig
z0 25 februari  Lucas 6:43-49  Goede vruchten
ma 26 februari  Job 25: 1-6 Nietig

di 27 februari  Job 26: 1-14  Wat deed jij?

wo 28 februari  Job 27: 1-10 Onschuldig!

do 1 maart Job 27:11-23  Wee de goddeloze
vr 2 maart Job 28: 1-11  Vindbaar

za 3 maart Job 28:12-28  Onvindbaar?



Meditatie
Waarom niet dood willen ?
Ps. 6:6

Er zijn voor de meeste mensen redenen te over waarom zij niet dood willen!

Ik noem er een paar: je hebt nog zoveel plannen die je wilt realiseren, er zijn zoveel lieve mensen om
je heen, waarvan je nog wil genieten, je weet je verantwoordelijk voor je gezin, waarin je niet gemist
kan worden, je wilt je graag nog inzetten in kerk en samenleving, je wilt nog wat over de wereld reizen
of nog een aantal boeken lezen enz. enz.

Allemaal goede en nobele redenen om op aarde te blijven.

De dichter van Psalm 6 voegt er nog een reden aan toe: hij zegt...want in de dood is Uwer geen
gedachtenis; wie zal U loven in het graf ?...
Heeft u daar wel eens bij stilgestaan ?

De psalmist beschrijft iemand die ernstig ziek is en die vreest dat zijn ziekbed zijn sterfbed zal zijn.
Maar hij vreest dat, omdat hij dan God niet meer kan loven, ja, omdat er in het graf geen gedachtenis,
geen herinnering meer is aan God.

(Terzijde: in het Oude Testament is er aanvankelijk weinig of geen besef van een leven na de dood,
gaandeweg groeit dat besef en in het Nieuwe Testament horen we Martha bijv. spreken over de
opstanding aan het einde der tijden ).

Kunnen we deze reden toevoegen aan het lijstje van onze redenen? Is daar bij u en mij een besef dat
dit misschien wel de voornaamste reden zou kunnen zijn om nog te mogen blijven leven: om God te
loven en Hem te gedenken ?

Ik herinner me de eerste vraag uit de oude Roomse catechismus (nog aangehaald door Herman
Finkers, de Twentse cabaretier, in Kruispunt een paar zondagen geleden!): waartoe zijn wij op aarde?
Antwoord: om God te loven.

God gedenken, zijn grote daden, God gedenken in het gedachtenismaal dat de Here Jezus heeft
ingesteld, God loven samen met Zijn gemeente op aarde in de kerk, God loven in de dienst van
pastoraat en diaconaat, van zending en evangelisatie, God loven in de gezinnen en de families. Een
levensvervullende opdracht en een betekenisrijke taak, een goede reden om te blijven leven!

En als ik het Nieuwe Testament goed begrijp is dan ons leven hier op aarde de generale repetitie op
een verrassende premiére die nog volgen zal...

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam

Op 25 jan. jl. is op de leeftijd van 71 jaar Eva Rosina Snikkers-Sekeris (Roos) van ons heengegaan. Op
dinsdag 30 jan. is de rouwdienst gehouden in de hervormde kerk en daarna hebben wij haar al lopend
door ons dorp naar haar laatste aardse rustplaats begeleid.

Roos was afkomstig uit Leusden (bij Amersfoort), maar met haar ouders kwam zij al vroeg naar Pernis
waar haar vader en moeder in de Burg. van Esstraat een hoveniersbedrijf en bloemisterij begonnen.
Hoewel Roos de capaciteiten had om na de Lagere School verder te leren gebeurde dat door de na-
oorlogse omstandigheden niet - zoals met zo velen in die dagen - en kwam zij in de huishouding
terecht. Maar toen zij eenmaal getrouwd was heeft zij toch ruim de mogelijkheden benut om haar
ambities te verwezenlijken.

Talrijk zijn haar functies geweest die zij in het kerkelijk - en verenigingsleven heeft vervuld. In Pernis
was zij de eerste vrouwelijke diaken in de hervormde kerk - toen erg omstreden -, maar zij heeft er op
zodanige wijze inhoud aan gegeven dat zij daarmee een wegbereider geworden is voor latere
vrouwelijke ambtsdragers, zowel diakenen als ouderlingen.
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Ze vervulde haar ambt met liefde voor de mensen en toen ik hier predikant werd heeft Roos me
rondgeleid in de verschillende tehuizen buiten Pernis en in het Havenlicht waarvoor zij destijds als
ouderling was aangesteld.

Ook leerde ik al gauw de “Soos van Roos” kennen waar op woensdagmiddagen de ouderen van ons
dorp gezellig samen konden sjoelen, kaarten en dominoén maar waar ook tijd genomen werd voor een
overdenking, voor gebed en gezang.

Al kon Roos goed organiseren en deed zij veel voor de gemeenschap, zij deed dat wel het liefst op
haar eigen, soms niet al te democratische, wijze. Dat belemmerde wel eens een goede samenwerking
met anderen.

In haar persoonlijk leven werd zij geconfronteerd met de langdurige ziekte van haar man Jan Snikkers,
die jarenlang in verzorgingshuis “Antonius” verbleven heeft en waar zij het erg moeilijk mee heeft
gehad. Na zijn overlijden in 1993 kreeg zij kort daarop de ziekte van Parkinson waar de rest van haar
leven door gehinderd werd en dat haar die broze uitstraling gaf .

Maar typerend voor Roos was dat zij stug doorging met haar activiteiten en bezigheden! Totdat in
2005 kanker werd geconstateerd en zij anderhalf jaar in “Sonneburgh” gelegen heeft en gestreden
heeft om er weer bovenop te komen.

En tot ons aller verwondering (en bewondering) keerde zij in augustus 2006 terug naar Pernis waar zij
in het Havenlicht een kamer kreeg (nr. 11).

Lang heeft zij daar echter niet meer van mogen genieten, want in december bleek zij opnieuw
uitzaaiingen te hebben die haar zienderogen verzwakten en uitgeput hebben: de strijd was gestreden.
Geestelijk bleef ze echter helder en hebben we nog de laatste dingen mogen bespreken, waarvan
kaartopmaak en liturgie de zichtbare tekenen zijn geworden.

We gedachten haar met de woorden van Ps. 139, waarin het gekend zijn door God centraal staat. Roos
wist zich gekend, ook in haar levensweg die niet over rozen ging. Dat gaf haar geloofsmoed om vol te
houden en door te gaan, dat maakte haar ook strijdbaar. Daarnaast was er in haar ogen niet zelden een
twinkeling van humor te zien die de moeilijke dingen in haar leven dragelijk maakten..

De woorden van Paulus aan Timotheus in de Tweede Brief aan Timotheus (Hfst. 4) waren op haar van
toepassing: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof
behouden”...Wie strijdt in het geloof strijdt een goede, want niet vergeefse, strijd. Want het geloof
heeft een weidsere horizon dan dit leven alleen, het geloof ziet op Christus, de Gekruisigde, die ons in
Zijn lijden kent en het ziet op de Opgestane, door Wie er ook voor ons opstanding ten eeuwige leven
geschonken wordt . In die hoop mocht zij ontslapen!

Haar vier zoons, verdere familie, haar kleinkinderen worden in uw voorbede aanbevolen!

Jarigen

Op 18 febr. dhr. J. Ras (Pastoriedijk 239).

Op 19 febr. dhr. B. Kruidenier (Ring 95).

Op 20 febr. dhr. 1. Baris (Vrijlandtstr.14) en mevr. C. Ketting-Verheij (G.A. Soetemanweg 55h).
Op 21 febr. mevr. A. Sekeris-Molendijk (Hoogvlietsekerksingel 336, Hoogvliet).

Op 22 febr. dhr. J.L. de Jong sr. (Pastoriedijk 82).

Op 23 febr. mevr. T.A. van der Winden-van Eijk (Zellingstr. 50) en mevr. M.A. Koert-Sonneveld
(Leendert Braatpad 11).

Op 26 febr. mevr. M. Nieuwpoort-de Boer (Vermaetweg 14) en mevr. A. de Ronde-van den Berg
(G.A. Soetemanweg 51f).

Op 28 febr. mevr. W. Dekker-Groenendijk (Pastoriedijk 280).

Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen op de dagen die u nog van Hem ontvangen mag.
“Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met u mede.

leid ons aan uw hand

naar het vaderland.”



Bloemen

Op 4 febr. gingen zij naar mevr. Rowaan-van der Pols (Havenlicht 302), Mevr. I. Koert-Wemelsfelder
(Smallandstr. 44) en naar Eva en Anne Lavooij (Ring 21).

Op 11 febr. gingen zij naar mevr. Nieuwpoort-van der Steen (Havenlicht 214), naar mevr. A. Keemink
(Burg. van Esstr. 164) en naar mevr. Baas-Bouman (Havenlicht 004).

Zieken

Mevr. Nieuwpoort-van der Steen en mevr. Rowaan-van der Pols mochten weer uit het ziekenhuis
terugkeren. Mevr. G.J. Hoek-van der Linden (Verheulstr. 15) is van het “Zuider” overgeplaatst naar
“Sonneburgh”!

Allen die thuis ziek verblijven wensen wij Gods nabijheid en vertroosting toe.

Verpleegtehuizen

EIf Ranken Barendrecht Verpleeghuis Sonneburgh

Mevr. P. Mastenbroek Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. R. Hordijk

Verpleeghuis Slingedael

Mevr. L. Buitendijk-Noordijk Swinhove Zwijndrecht
Dhr. 1J. Koole
Verpleeghuis De Breede Vliet
Mevr. L. Noordzij-de Bruin Zorghotel Rotterdam
Dhr. L.W. Sjouw Mevr. H. Noordzij
De Nachtegaal Delta Psych. Centrum, Poortugaal
Mevr. P.J. Walgaard-Bouman Mevr. W. den Ouden-van Wijnen

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

In het Delta-ziekenhuis te Poortugaal is opgenomen Wil den Ouden uit de Burg. van Esstr. 128.
We bevelen ook haar aan in uw voorbede!

Giften

Via ds. Lavooij 1x 20, 2x 5 en 1x 10 euro.

Via ouderling M. L. Pons 2x 5 en 1x 20 euro voor de kerk.

Via ouderling P. Boekholt-Rep 1x 5 euro voor de bloemendienst.

En via dhr. J. Nieuwpoort (kerktelefoon) 1x 5 euro voor de diaconie en 1x 5 euro voor de
kerkrentmeesters.

Via ouderling L. Hoogwerf 1x 15 euro voor de kerk.

Alle gevers dank voor uw betrokkenheid bij de gemeente van Christus.

Bij de diensten

De calvijnse traditie van voorbereiding, bediening en nabetrachting proberen we ook vandaag nog
gestalte te geven als de Avondmaalstafel in het midden der gemeente wordt opgericht en staat. Deze
drieslag correspondeert met de drieslag van de Heidelberger Catechismus: ellende (kennis), verlossing
(-skennis) en dankbaarheid, waarbij overigens aan het eerste de minste en aan het laatste de meeste
zondagen worden gewijd.

We leven een leven in dankbaarheid zegt de Catechismus, een leven van gebed en gebod, ontsproten
aan het grote werk der verlossing dat God in Christus met ons begonnen is. En wie dat beseft krijgt
ook zicht op zijn ellende (op zijn vervreemding van God en Christus).

Verrast en getroffen door Gods genade willen we niet anders dan deze God dienen in vreugde.
Anderzijds komt het ook voor, dat mensen door de dagelijkse ervaring hun ellende leren kennen en
vandaar uit gaan zoeken wie hen daarvan zou kunnen verlossen. Gelukkig die gemeenschap (het
lichaam van Christus) die dan op Zijn uitgestoken hand mag wijzen!

Een gezegende voorbereiding, viering en nabetrachting toe gebeden!

Op 25 febr. gaan er gastpredikanten voor en hoop ikzelf weer naar m’n eerste gemeente in het
Groningse te gaan.



Agenda
16 febr.: herhaling Roemeniéfilm in het Havenlicht. Aanvang 14.00 uur!
1 maart: Bijbelkring Hebreeénbrief (Hfst. 5:11 en verder). Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer.

Gebedskring (interkerkelijk)

Naar aanleiding van de interkerkelijke week van gebed in de 2° week van januari is het verlangen
gerezen wat vaker gezamenlijk bij elkaar te komen voor gebed. Op 3 febr. hebben we in de
consistoriekamer wat zitten brainstormen en zijn toen tot een voorstel gekomen om in de maanden
maart t/m juli op de eerste zaterdag van elke nieuwe maand om 19.30 uur in de consistoriekamer van
onze kerk bij elkaar te komen voor een korte bijbellezing en voor een gezamenlijk gebed, dat in eerste
instantie gericht zal zijn op de zondagse erediensten die gelukkig in ons dorp nog op verschillende
plaatsen worden gehouden. In die bijbellezingen zullen we gebedsteksten onderzoeken die aantonen en
aansporen de waarde van het gebed (persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk) te (her)ontdekken. Die
bijeenkomsten duren max. een uur, dus van 19.30 tot 20.30 uur!

In iedere kerkbode zal over dit initiatief geschreven worden en wij roepen u op daar aan deel te nemen.
We weten hoe arm ons gebedsleven vaak is, we hebben het nodig daarin elkaar te stimuleren, het is
goed dat ook als verschillende kerkgenootschappen te doen en bovenal eren wij er God mee die ons op
talloze plaatsen in de Bijbel aanspoort Hem geen rust te gunnen.

Ook de in de verschillende gemeenten bestaande gebedskringen roepen wij op hierbij eens te komen
‘kijken’, zodat we wat het gemeenschappelijk gebed betreft (letterlijk en figuurlijk) de handen leren
ineenslaan.

De eerste zaterdagavondbijeenkomst is 3 maart!

Actueel

Een nieuw kabinet met n.b. twee partijen erin die een christelijke signatuur hebben. Wie had dat
kunnen denken anno 2007?

Een nieuw kabinet dat ook duidelijk gemaakt heeft dat het in gesprek wil gaan met allerhande mensen,
organisaties en ondernemingen om samen beleid te maken.

Dat is een hoopvol begin dat op iedereen een verantwoordelijk appel doet in dit debat mee te denken.
Maar verantwoordelijkheid begint in het klein: raap de poep op van de hond die je uitlaat, spuug de
kauwgom die je kauwt niet op straat uit en gedraag je in het verkeer als een heer.

Geen regering kan iets bereiken zonder de welwillendheid, de betrokkenheid en medewerking van ons
allen. Een overgang maken van “ik’ naar ‘wij’ is ambitieus, maar wellicht is anders het einde in
zicht...nationaal en internationaal!

Weerpraats

Ja, weerpraats was er te over op donderdag 8 febr. j.I.! Waar uw beide weermannen elkaar des
morgens nog een fijne ochtend hadden toegewenst om er even van te genieten, van de sneeuw die zou
gaan vallen, hoorde je elders andere geluiden: een weeralarm, alle strooiwagens in het gelid, minder
treinen in bedrijf, journaals, helemaal gewijd aan de toestand in het land, verzekeraars die bezitters van
platte daken opdroegen de zware sneeuwlaag te verwijderen uit angst voor instorting, je kon het zo gek
niet bedenken of er werd serieus aandacht aan geschonken. En waarvoor? Voor 5 tot max.10 cm
sneeuw die viel en even snel weer verdwenen was.

Als deze media-hype in 1963 had geheerst had het journaal vast het einde van de wereld aangekondigd
of iedereen geadviseerd naar het buitenland te vertrekken.

Het hele gebeuren had alles van een storm in een glas water en dit doet voor de toekomst vrezen,
omdat, als we van een sneeuwbui al in paniek raken we vast helemaal nergens meer zijn als er
werkelijk wat aan de hand is... Eén voordeel: de ophef zorgde wel voor de kleinste avondfile in jaren:
12 km. Wat dat betreft mogen er meer weeralarmen worden afgegeven...!

Voor wat betreft januari in Pernis: het leek wel maart of april!

Hoge temp.: 16 dagen boven de 10 en maar 4 vorstnachten! Wel nat: 132,8 mm.

Zal februari en maart hierin nog verandering gaan brengen ? Ik trek me op aan Job 38:22...



Spreuken

Over eeuwigheid:

- De eeuwigheid is geen escape (=ontsnapping) uit de tijd, maar een accent op de tijd (van Ruler)

- Er bestaat een onveranderlijk licht dat met de ogen van de ziel wordt aanschouwd. Degene die de
waarheid kent, weet wat dat licht is en die dit weet, kent de eeuwigheid (Augustinus)

- De laatste troost die ik heb is de zekerheid dat er in de eeuwigheid gelukkig geen kranten zijn (Séren
Kierkegaard) (Ook deze kerkklanken worden daar niet meer gevonden...)

Pastorieklanken

Na de schrik met Eva kwam vier dagen later de enkelbreuk van Anne en zorgde ervoor dat mijn vrouw
op dinsdag 25 jan. driemaal naar het ziekenhuis moest: eerst om Anne voor een operatie af te leveren,
vervolgens om met Eva naar het brandwondencentrum af te reizen om te kijken hoe de huid ervoor
stond en tenslotte om na de operatie Anne te bezoeken.

Daags daarna lagen er twee “zielige zusjes’ tegenover elkaar op de bank! Gelukkig kwam er voor hen
veel aanloop en stroomden de kaarten binnen, alsmede bloemetjes en lekkernijen als chocolade.
Kortom, “ieder nadeel heb z’n voordeel’. Ondertussen was (en is) zeker ook het herstel van de
brandwonden niet altijd even pijnloos, maar inmiddels zien we dat de huid zich wonderwel herstelt en
de pijn steeds meer afneemt.

Het zal nog wel even duren natuurlijk, maar we hebben goede hoop dat er geen blijvende en ernstige
littekens over zullen blijven.

Ook voor Anne zal het een tijdje gaan duren voor zij weer echt op de been is en of zij dit jaar nog
topscoorder zal worden van het damesvoetbal in Pernis is geheel de vraag. Wel beweegt zij zich
watervlug met haar stokken door het huis en soms ook buitenshuis. Daarnaast schroomt zij ook niet
zich in de rolstoel te laten voortbewegen en zelfs de sneeuw van afgelopen donderdag hinderde haar
niet zich naar het metrostation te laten rijden (er was bij mijn weten geen weeralarm voor rolstoel-
rijders afgekondigd...!). Kortom, we proberen de draad weer een beetje op te pakken... Dat onder-
tussen ook de beide oudste zoons ten gevolge van een griepje bed moesten houden heeft geen enkele
aandacht gekregen...

Een hartelijke groet uit een pastorie, waar mede dankzij Carmen en lonella uit Roemenié, af en toe
weer heerlijk gezongen wordt!

OFFICIELE MEDEDELINGEN

Sing-inn

Zingt u ook zo graag? Kom dan eens kijken op de Sing-inn die de evangelisatieccommissie Herv. Kerk
organiseert op dinsdag 27 februari in gebouw Rehoboth. De koffie of thee staat om 10 uur klaar.

Wilt u niet vergeten uw liedboek en de evangelische liedbundel mee te brengen.

U bent van harte welkom.

Namens de evengelisatiecommissie,

Diny Verheij

ZENDING

Voorjaarszendingsweek

Tijdens de voorjaarszendingsweek (25 februari t/m 4 maart) wordt aandacht gevraagd voor de

heelheid van de Schepping. In Kameroen zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen goed te
merken, het is er droger in het noorden en in het zuiden is de regentijd juist veel langer geworden. De
organisatie Cipcre werkt in Kameroen aan de promotie van de heelheid van de Schepping. Zij houdt
zich bezig met vragen rond gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping. De activiteiten van
Cipcre zijn zeer breed. Zo schrijft Cipcre jaarlijks educatief materiaal voor de veertigdagentijd en helpt
zij plaatselijke oecumenische commissies bijeenkomsten en werkgroepen te organiseren rondom een
jaarthema (zoals corruptie, etniciteit, geweld tegen vrouwen).
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Ook geeft Cipcre een theologische boekenserie uit onder het motto ‘Geloof in actie’ waarin onder
andere een theologische reflectie wordt gegeven op de relatie tussen de mens en haar omgeving.
Voorzitter ds. Jean Blaise Kenmogne: “Ik heb de overtuiging dat onze samenleving ontspoort omdat
wij door onze zonden een aantal essentiéle banden hebben verbroken, zoals de band tussen de mens en
haar natuurlijke omgeving. Onze evangelisatie laat die banden zien en helpt de mensen deze weer
herstellen”. In de folder die u in Kerkklanken aantreft leest u er meer over. Voor dit zendingswerk
wordt onze bijdrage gevraagd. U kunt uw bijdrage overmaken d.m.v. de acceptgirokaart die u
binnenkort ontvangt.

De collecte wordt van harte aanbevolen.

De ZWO-commissie

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 18 februari is bestemd voor het
F.D. Roosevelthuis te Doorn. Het F.D. Roosevelthuis is onderdeel van het Interkerkelijke Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (ISDV). De ISDV verzorgt al meer dan dertig jaar vakantiearrangementen
voor mensen met een handicap of een zwakke gezondheid. De organisatie van de vakantieweken vindt
plaats in nauwe samenwerking met de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk.

In deze accommodatie kunnen mensen met een handicap of een zwakke gezondheid een korte vakantie
vieren om te kunnen ontspannen. VVoor deze groep mensen is het vaak niet eenvoudig om op vakantie
te gaan. De opzet van de vakantieweken is er op gericht om het alle gasten zoveel mogelijk naar de zin
te maken. Vrijwilligers verzorgen en begeleiden de deelnemers aan de vakantieweken. Hierdoor ligt,
ook voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, een zorgeloze vakantie in het vooruitzicht.Om
deze vakantiedroom te realiseren moeten extra kosten worden gemaakt en zijn aanpassingen nodig om
de accommodaties toegankelijk te houden voor mensen met een handicap of een zwakke gezondheid.
Zo zijn er hoog-laagbedden, tilliften en aangepaste sanitaire voorzieningen, maar ook rolstoelfietsen
en een rolstoelbus.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Avondmaal in Het Havenlicht

Donderdag 22 februari wordt er weer Heilig Avondmaal gehouden in het Havenlicht. VVoorganger is
ds. C.E. Lavooij. De dienst begint om 14.30 uur.

De collecte in deze dienst is voor het Roosevelthuis te Doorn. Wij bevelen deze collecte nu reeds van
harte bij u aan. Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.

De diaconie.

Kerktelefoonuitzending op donderdag 22 februari

Donderdag 22 februari hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek.

Als u een uitzending wilt bijwonen kan dat.

Even bellen naar: 4166775.

Teun en Rien Roobol.

Overzicht diaconiecollecte januari

7 jan € 646,15
14 jan € 254,75
21 jan € 132,70
De avondcollecte bestemd voor het jeugdwerk heeft € 149,54 opgebracht
28 jan €113,01

Ontvangen giften via collecte 7 januari € 20,00 en via mw. Pons € 10,00.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 21 februari houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is de
zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom.

Namens de leidsters, Diny Verheij

H.V.G. “Wees een zegen”

Donderdag 25 januari kregen we te horen dat ons lid mevr. E.R. Snikkers-Sekeris was overleden.

Na een langdurig verblijf in Sonneburgh was ze weer zover opgeknapt dat ze in het Havenlicht kon
wonen. Helaas heeft dat maar 5 maanden mogen duren. We gedenken mevr. E.R. Snikkers-Sekeris als
lid, maar ook als presidente die ze wel + 25 jaar is geweest. Ze heeft veel werk verzet voor onze
vereniging en daar zijn we heel dankbaar voor.

Onze volgende verenigingsavond hopen wij te houden op donderdag 22 februari in de consistorie.
Mevr. J. v.d. Kuil-van Bennekum zal na de pauze voor haar rekening nemen. Wij hopen dat u er allen
weer zult zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

J.H. Meijboom-van der Steen

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken januari 2007

7-1 € 20341
14-1 € 129,50
21-1 € 142,90
28 -1 € 50,90 waarvan: 4x € 5,-
€ 526,71 5x €10,-
Bonnen: € 274,90 2x €50,-

TOTAAL € 801,61

Generale kas

Deze week is de rekening met betrekking tot de generale/solidariteitskas weer door ons ontvangen. Al
jarenlang is de bijdrage die wordt gevraagd hetzelfde gebleven € 9,00.

€ 4,50 blijft in onze gemeente. De andere € 4,50 gaat in de landelijke kas. Daaruit worden de bedragen
betaald aan die gemeente die het even niet redden.

Uw college van kerkrentmeesters is gehouden € 4,50 af te dragen voor alle belijdende leden.

Als een belijdend lid niet bijdraagt, dan moet de kerkrentmeesters toch € 4,50 betalen.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer 3532.02.509 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis of op
gironummer 632727 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis.

Namens het college van kerkrentmeesters,
A. Pons, penningmeester

Bazaar en Rommelmarkt

Aan het einde van de Bazaar en Rommelmarkt vergadering op 14 november 2006 heeft de voorzitter
Cor Zwart ons medegedeeld dat dit de laatste vergadering voor hem is geweest en hij uit de commissie
treed. Jaren heeft hij zich hier voor 100% ingezet om die Kkar te trekken. VVooral de contacten met de
Roteb en de vergunning verlener zullen wij missen. Cor onze hartelijke dank voor de bergen werk die
je hiervoor hebt verzet.




Ook ons lid van de bovengenoemde commissie, de heer L. Beijer, heeft ons meegedeeld te moeten
stoppen vanwege gezondheid en leeftijd. Leen Beijer heeft als eerste de bazaar opgestart, heeft tenten
en kramen gefabriceerd en steeds nieuwe ideeén aangedragen.

Wij danken Leen voor al het werk dat hij 15 jaar met ontzettend veel inzet heeft gedaan. Zijn taken
zijn verdeeld over de commissieleden.

C. Hoogwerf

JEUGDWERK

Beste gemeente,

Het begin van deze brief wil ik gebruiken om twee mensen te

bedanken. De afgelopen twaalf jaar is Bas Koert voorzitter geweest

van de zondagsschool. Deze lange periode heeft hij zich ingezet voor

de kinderen in onze gemeente, door mogelijk te maken dat zij tijdens

de zondagsschool in hun eigen taal van God mochten horen. Ik wil

hem hartelijk bedanken voor al zijn inzet en tijd die hij daar in heeft

gestoken! Ook wil ik André Kruithof bedanken, voor alles wat hij

voor de kinderen en jongeren heeft betekend als jeugdouderling in

onze gemeente! We wensen hem en Annelies Gods zegen toe in hun verdere leven samen.

Tijdens de laatste leidingvergadering heb ik het voorzitterschap van bas mogen overnemen en daarom
schrijf ik u nu ook deze brief. 1k kan het namelijk niet alleen en gelukkig hoef ik het ook niet alleen te
doen. Samen met een groep leiding mogen we elke zondag de kinderen van God vertellen. Van Zijn
grootheid, liefde en genade voor ons allemaal. Alleen wordt deze groep leiding wel steeds kleiner.
Daarom wil ik u door middel van deze brief iets vragen. Maar eerst zal ik kort iets over de zondags-
school vertellen. We hebben drie groepen. Op dit moment eigenlijk twee, omdat er even geen peuters
voor de peutergroep zijn, maar in september gaat ook de peutergroep weer van start. De afgelopen
weken hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal van koningin Esther. We hebben gehoord dat,
hoe moeilijk iets ook lijkt, of hoe bang je ook voor iets bent, God er altijd is om je te helpen! God redt!
Dat heeft Hij gedaan toen Hij de Joden uit Egypte redde en daarna weer toen hij de Joden redden van
de plannen van Haman. De komende weken zullen we ons samen met de kinderen gaan voorbereiden
op het Paasfeest. Dan mogen we zien dat God ook ons heeft gered!

In het doopformulier wordt ook ons als gemeente gevraagd de kinderen te omringen met de liefde van
God en te onderwijzen in de openbaring van Gods Woord. Te horen aan het krachtige JA vanuit de
gemeente als antwoord op die vraag, zijn we het daar van harte mee eens. Alleen, wat kunnen we doen
om daar concreet invulling aan te geven? Eén van de dingen die we zouden kunnen doen is ons
inzetten als leiding van de zondagsschool. Ik wil u dan ook vragen om daar eens over na te denken.
Dat geldt overigens niet alleen voor de jongere garde in onze gemeente, want waarom zou een opa of
oma geen leiding kunnen zijn bij de zondagsschool? Maar ik vraag niet zomaar wat, het is niet
vrijblijvend, ik ben op zoek naar gemeenteleden met liefde voor God, liefde voor kinderen en een
bereidheid om te willen leren! Als leiding van de zondagsschool zul je moeten investeren, het kost je
dus wat, mar je krijgt er ook heel veel voor terug!

Ik hoop van harte dat u uw verantwoordelijkheid wilt nemen binnen onze gemeente en in het bijzonder
in het zondagsschoolwerk. Ik wens u dan ook Gods zegen en leiding toe bij het bepalen van wat u in
de gemeente kunt doen. Ik wil u ook vragen om ingebed de kinderen en jongeren van onze gemeente
te gedenken, want het is niet makkelijk om God te leren kennen in en wereld die zo ver van God af
staat. Bid ook voor gemeenteleden met een hart voor kinderen, dat zij zich kunnen inzetten om hen te
vertellen van God en vraag God waar u zelf het beste ingezet kan worden binnen onze gemeente!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u altijd contact met mij
opnemen. Op zondag in de kerk kunt u mij even aanspreken of u kunt mij bellen (010 4160925),
schrijven (Ozingastraat 39) of mailen (keesjan@koster.cx). Ik zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten, Kees-Jan Koster
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Jeugdactiviteiten

Zondag 18 februari Zondagsschool

en 25 februari Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 19 februari Zondagsschoolkoor “Timotheis”

en 26 februari Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 19 februari Gospeljongerenkoor “Revival”

en 26 februari Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Catechisaties

Woensdag 21 februari 14-/16-jarigen bij Thea Kruithof, Uiterdijk 23 19.45 uur

Vrijdag 23 februari Rock Solid club “Time Out” JVR (inloop: 19.02 uur)
(start :19.32 uur)

Zondag 18 februari Devotion JVR Aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***

Beste Gemeenteleden,

Wat heb ik veel kaarten gehad deze twee weken. Ik kom uit boven de zeventig!!

Allemaal hartelijk dank voor het meeleven. Het gaat steeds een stukje beter met me. Tegen de pijn is
er paracetamol, en tegen de jeuk is er een (slaapverwekkend) drankje. In mijn gezicht kan je al bijna
niet meer zien dat er twee weken geleden allemaal blaren zaten. Daar heb ik dus ook geen littekens.
Dat is heel fijn. Op mijn arm zitten twee wat diepere plekjes, een grote en een kleintje, daar zullen wel
littekens van over blijven. De rest is al volop aan het genezen. In het ziekenhuis heeft de dokter gezegd
dat het niet geopereerd hoeft te worden, daar ben ik zo blij om!! Het zal nog even duren voordat ik
weer helemaal goed kan bewegen maar het gaat de goede kant op!! Nogmaals bedankt voor alle mooie
kaarten, ik vond het heel leuk om er zoveel te krijgen..

Groetjes Eva Lavooij.

**k*

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele reacties, kaarten, bloemen en fruit bij mijn
thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook namens mijn man, hartelijk dank!
K. Moret-Ketting

*k*k

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst en daarna de liefdevolle zorg van het Havenlicht. Ook
namens mijn man heel hartelijk dank.

Mevr. A.C. Rowaan-van der Pols

*k*k

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten en belangstelling tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij thuiskomst.
K. Nieuwpoort-van der Steen
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Verjaardagsfonds

Afrekenen verjaardagsbusjes op donderdag 1 maart bij:

Mevr. Molendijk, Uiterdijk 169 en bij mevr. Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden november en december 2006 € 235,26.
Hartelijk dank hiervoor!

ABONNEMENTSGELD KERKKLANKEN 2007

Evenals voorgaande jaren willen wij u vragen om deze maand het abonnementsgeld voor het jaar 2007
ad € 8,50 over te maken op Rabobank rekeningnummer 3532.67.341 t.n.v. Hervormd Kerkblad. Wij
hopen dat u hier allen gehoor aan wilt geven, zodat wij niet meer aan de deur hoeven komen met een
kwitantie. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de commissie Kerkklanken,

Janny Hoogwerf

baza R ommelmarkt

vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2007
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. de Jong tel.: 4386656
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 uur tot 15.00 uur

Verkoop: iedere mandag tussen 9.00 uur en 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://Pernis.tripod.com

Predikant : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24

1° Scriba - dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96 472 03 52

Kerkgebouw :Ring 1 472 27 59

Koster . dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22 416 44 33

College van kerkrentmeesters

Secretaris . dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52 438 51 98

Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64 416 21 42

Postrek.nr :63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Bankrek.nr : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Diaconie

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73 438 53 85

Postrek.nr : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Bankrek.nr : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Ring 71 438 54 57

Kerkauto . dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 416 74 37

Aanvragen opname  : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189 416 46 98
kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73 438 02 88

Zending

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Bankrek.nr : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth” 416 41 25

Conciérge : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56 472 0578

Zaal bespreken b.g.g. 4164125

Bovenzaal “Rehoboth” 416 36 49

Secretaresse : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 ~ 416 50 17

Penningmeester - dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3 416 34 57

Bankrek.nr : 3532.62.056

Zaal bespreken : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17

Sleuteladres : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56 438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Conciérge . dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47 416 88 37

Stichting Thuiszorg Rotterdam

Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,

uitleen van hulpmiddelen. Zorgteammanager voor Pernis: mw. A. de Vries

Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20

Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur 472 28 09
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