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Meditatie

‘Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is,
de opgewekte, die ter rechterhand Gods is,
die ook voor ons pleit’ (Romeinen 8:34)

In de vroege morgen (om 6.00 uur) van Pasen (16 april a.s.) zullen zich een aantal mensen verzamelen
voor de ingang van de Algemene Begraafplaats te Pernis. Daar zal de beheerder van de begraafplaats
het hek opendoen en zal de verzamelde schare zich begeven naar een bepaalde plek op de begraaf-
plaats om daar het evangelie van de opgestane Here Jezus Christus te verkondigen!

Omdat Hij opgestaan is, de Eersteling, mogen wij geloven dat ook wij door Hem zullen verrijzen uit
onze graven.

Het is dan ook een geloofsdaad de begraafplaats te betreden op die dag.

Als wij dit niet zouden geloven, hadden wij daar niets te zoeken!

Na het bezoek aan de begraafplaats zullen we zingend het terrein weer verlaten en ons begeven naar
“De Heuvel” voor koffie en een Paasbroodje om vervolgens daar samen te bidden voor een gezegend
Paasfeest in ons dorp!

Het feit dat kerken op iedere zondagmorgen samenkomen is geworteld in het Paasfeest.

ledere zondag is eigenlijk een klein Pasen, waarop wij zeggen - zonder dat altijd uit te spreken - :

‘de Heer is waarlijk opgestaan’!

Die opstanding is het direct gevolg van zijn sterven.

Want ook dat is Pasen: dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Hij droeg de straf! En op die daad, op
Golgotha verricht, heeft God ja gezegd door Zijn Zoon uit de dood op te wekken!

De opstanding is de goddelijke goedkeuring van het offer van Golgotha. Het offer van Christus is
aanvaard! Dat is dat ‘meer’!

Wie dat gelovig mag beamen weet dat hij niet vergeefs geboren is, maar leven en sterven mag vanuit
dit offer en zo uitzicht heeft op het eeuwige leven.

Wie dat niet gelooft, moet weten dat op zijn of haar leven de doodstraf blijft staan: want, of Hij neemt
jouw veroordeling over of je draagt het zelf...

En wie het zelf draagt zal zelf moeten betalen (maar hoe zou dat moeten als je dagelijks je schuld
groter maakt...).

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, Hij leeft en wij met Hem.

En omdat Hij leeft en ten hemel gevaren is, waar Hij de hoogste plaats ontvangen heeft, mogen we
ook weten dat Hij voor ons pleit, dat Hij onze advocaat in de hemel is, die voortdurend Zijn bloed Zijn
Vader voorhoudt waarmee wij vergeven zijn.

Dat evangelie mag ons stempelen, zodanig dat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem, als
opgewekte mensen die zelfs bij het naderen van de dood niet hoeven te vrezen.

Maar integendeel die als doorgang naar het eeuwige leven mogen waarderen.

Daarvan zingen we, iedere zondag in de kerk en... heel speciaal, die Paasmorgen op de begraafplaats.

Zingt u mee?

Ds. C.E. Lavooij



KERKDIENSTEN

Zondag 9 april 2006 - Palmzondag - 7° Lijdenszondag

09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur : de heer H. van Dam te Elburg - Jongerendienst

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst : mw. M.L. Pons dhr. A. Stortenbeker
Avonddienst : dhr. J. van der Tak dhr. A. den Ouden
Ouderling van ontvangst: dhr. A. Kruithof / mw. P. Boekholt-Rep

Collecte : s morgens Diaconie / Kerkvoogdij; ’s avonds Jeugdwerk / Kerkvoogdij
Kerkauto : dhr. A.C. Bijl

Oppasdienst : Aukje Koole en Marja van der Wende
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk en Jolien Roobol

Groep 2 en 3- Marco van der Stoep en Jannette Molendijk
Peuterzondagsschool: Marina Jongejan en Marleen den Ouden

Donderdag 13 april - Witte donderdag

19.00 uur: ds. C.E. Lavooij - Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Dhr. M. Roobol Dhr. W. Ketting

Collecte: Diaconie / Kerkvoogdij

Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag

19.00 uur: ds. C.E. Lavooij

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Dhr. M. Roobol Dhr. D. Berghout

Collecte: Diaconie / Kerkvoogdij

Zondag 16 april 2006 - Pasen

09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zangdienst

Ouderling van dienst en afkondiging Organist
Morgendienst : dhr. M. Roobol dhr. D. Berghout
Avonddienst : mw. P. Boekholt-Rep dhr. A. den Ouden
Ouderling van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / dhr. A. Kruithof

Collecte . Diaconie / Kerkvoogdij

Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending

Kerkauto : dhr. S. Bootsma

Oppasdienst : Cora Koert en Jolien Roobol
Zondagsschool: Groep 1 - Lisette Vermeer en Christine Hout
Peuterzondagsschool: Miranda Koert en Christa van der Tak
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Zondag 23 april 2006
09.30 uur : ds. P.C. Koster te Spijkenisse
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk

Quderling van dienst en afkondiging Organist
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep dhr. D. Berghout
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen dhr. A. Stortenbeker

Ouderling van ontvangst: mw. M.L. Pons / dhr. M. Roobol
Collecte : Diaconie / Kerkvoogdij
Kerkauto : dhr. L. Lodder

Oppasdienst _: Arnolda van der Spek en Bianca Ruizeveld de Winter

Zondagsschool: Groep 1 - Regina Meijndert en Siska Verheij
Groep 2 en 3- Bas Koert en Anneke Bruinse

Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Pauline Hout

BIJBELROOSTER

z0 9 april Jeremia 32:36-44  Onheil en belofte

ma 10 april Klaagliederen 1 Diep gezonken

di 11 april Klaagliederen 2 Ten prooi aan vijanden
wo 12 april Klaagliederen 3: 1-39  Hoop geduldig op God
do 13 april Jeremia 23: 1-8 Goede herders

vr 14 april Jeremia 2: 1-13 God ingeruild voor goden
za 15 april Klaagliederen 3:40-66  Door vijanden opgejaagd
z0 16 april Marcus 16: 1-8 Schrik bij het graf

ma 17 april Marcus 16: 9-20 Ontmoetingen

di 18 april Genesis 1. 1-23 Hetbegin van de aarde
wo 19 april Genesis 1: 24 - 2: 4a Leven op aarde

do 20 april 1 Johannes 1: 1-2:2 Levenen licht

vr 21 april 1 Johannes 2: 3-11  Jezus’ voetsporen

za 22 april 1 Johannes 2:12-17  Liefde voor God of de wereld
z0 23 april 1 Johannes 2:18-29  Blijfin God

ma 24 april 1 Johannes 3: 1-10 Kinderen van God

di 25 april 1 Johannes 3:11-24  Liefde in daden

wo 26 april Hooglied 1 1-7 Verlangen

do 27 april Hooglied 1. 8-17  Verrukking

vr 28 april Hooglied 2: 1-7 Vuur van de liefde

za 29 april Psalm 23 Veiligheid

GEMEENTEBERICHTEN

In memoriam (1)

Op 21 maart is in verpleeghuis “Smeetsland” een einde gekomen aan het leven van Jannetje
Haverkamp-de Jong. Al meer dan 7 jaar werd zij daar vanwege aderverkalking verpleegd.

Zij heeft de leeftijd van 69 jaar bereikt.

Op zaterdag 25 maart heeft, voorafgaand aan de crematie, in het uitvaartcentrum Memoriam aan de
Langenhorst in Rotterdam-Zuid een korte dienst van Woord en Gebed plaatsgevonden ter
nagedachtenis aan Ans.

Ans zag het levenslicht op 12 maart 1937 in Pernis aan de Ring.
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Voor haar huwelijk met Jan Haverkamp werkte zij bij de V&D op de baby-afdeling, een uitgelezen
plek voor haar, omdat zij veel van kinderen hield.

Helaas heeft zijzelf geen eigen kinderen gehad, maar wel veel voor anderen en andermans kinderen
gedaan. In 1960 trouwde zij en na even bij haar moeder te hebben ingewoond, verhuisden zij naar het
Leendert Braadpad, waar zij tot aan haar opname in “Smeetsland” gewoond heeft.

Zo’n tien jaar geleden werd haar man ernstig ziek en heeft zij hem tot aan zijn overlijden begeleid. In
die periode zette ook de aderverkalking bij haar in zonder dat mensen in haar omgeving dat
bemerkten, zozeer was zij in beslag genomen door de zorg om haar man.

Achteraf bekeken had zij eigenlijk al eerder opgenomen moeten worden, omdat thuis blijven niet meer
verantwoord was.

In de jaren dat zij in “Smeetsland” verbleef hebben met name haar moeder en haar broer haar
regelmatig en trouw bezocht, totdat zij begin maart daar getroffen werd door een beroerte die het begin
van haar einde inluidde.

In de dienst stonden we stil bij een vraag van de Here Jezus aan zijn discipelen uit het 18° hoofdstuk
van het Mattheiis-evangelie: “Wie is de grootste in het Koninkrijk der hemelen?”

Het antwoord daarop gaf Hij door een kind in hun midden te plaatsen en tot hen (en ons) te zeggen:
“Wanneer jullie je niet bekeren en wordt als de kinderen, zul je het Koninkrijk Gods zeker niet
binnengaan! Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der
hemelen”.

We pasten dit gedeelte toe op Ans die haar hele leven iets met kinderen heeft gehad, die oog had voor
de kleinen in de wereld en die uiteindelijk ook zelf weer werd als een kind. Daarin gaf zij een voor-
beeld aan ons van wat de Here Jezus bedoelde toen Hij ons de kinderen ten voorbeeld stelde. Juist in
de zorg en de aandacht die zij gaf aan de kleine dingen en mensen in het leven en ook op de gewone
bijna vanzelfsprekende manier waarop zij dat deed lichtte iets op van het onderwijs van de Here Zelf.
En toen zijzelf kind geworden was, konden wij die dienst aan haar bewijzen. De Heiland zegt: “en een
ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij...”. Haar gerichtheid op de kinderen
moge ons zicht geven op het Kind die de minsten der minsten geworden is toen Hij voor ons de
kruisweg gegaan is. Wie Hem met een kinderlijk geloof aanvaard mag weten dat dit Godskind ons
bewaren zal, ook als wij hier niet meer zijn. Dat mag ons kracht geven Ans los te laten en terug te
geven en dat moge met name haar moeder mevr. De Jong-Verschoor en haar broer Barend ook
bemoedigen aan de hand van die grote Kindervriend Jezus in vertrouwen verder te gaan.

In memoriam (2)
Op 22 maart werden velen uit ons dorp opgeschrikt toen wij het bericht vernamen dat Henk van der
Kemp op woensdagmorgen ter hoogte van de radarpost en ter zijde van het Excelsiorveld plotseling
onwel was geworden en aan een hartaanval was overleden.
Henk is 65 jaar oud geworden en op maandag 27 maart vanuit de Hervormde gemeente alhier naar zijn
laatste aardse rustplaats gebracht.
In de dienst van Woord en Gebed stonden we stil bij zijn leven rondom een tweetal teksten, Psalm 139
en Openbaring 5.
Boven de rouwkaart stond geschreven: “Here, gij doorgrondt en kent mij

Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.”
Henk was een geboren en getogen Pernisser die velen in ons dorp gekend hebben, met name in de
kringen van de voetbalclub Excelsior waar hij zeer bij betrokken was. Daar werd ook de zaterdag na
zijn overlijden de vlag halfstok gehangen en bij iedere wedstrijd een minuut stilte in acht genomen.
Na op de H.B.S. te zijn gegaan ging hij bedrijfskunde studeren op Nijenrode en vond hij werk bij
personeelszaken van het bouw- en familiebedrijf “Troost”.
Na zijn huwelijk ging hij wonen in Abbenbroek, totdat hij in 2001 weer terugkeerde naar ons dorp,
waar hij zich zo mee verbonden voelde.
Behalve bij “Troost” heeft Henk ook nog bij het Arbeidsbureau gewerkt, waar hij ontslagzaken
regelen moest tussen bedrijven en/of personen, een werk dat hem erg lag.
Hij was graag onder de mensen en hield graag met iedereen wel een praatje, van de hoogste baas tot de
minste werknemer.
Hij was begenadigd met een goed verstand en heeft zo veel mensen kunnen helpen.
Daarnaast was hij erg geinteresseerd in aardrijkskunde en geschiedenis en vooral in de natuur.



Ontelbaar zijn de keren geweest dat hij met zijn kinderen en later kleinkinderen eropuit getrokken is
met de verrekijker om naar vogels te turen, waarvan hij ook veel kon vertellen. Maar ook de jacht was
hem dierbaar en het samen zoeken naar kievietseieren.

Maatschappelijk gezien was hij minder ambitieus, gezien zijn opleiding had hij meer kunnen bereiken
dan hij heeft bereikt. Ook in het zakenleven, waar hij een tijdje in gezeten heeft, was hij weinig
succesvol. Dat gaf ook zorgen en schiep onduidelijkheid. Op diepere lagen was Henk ook een gesloten
mens die het achterste van zijn tong aan niemand liet zien.

Plots is er een einde gekomen aan zijn leven, een leven dat iets weg had van het gesloten en verzegel-
de boek dat Johannes in de hemel zag.

Niemand was in staat het te openen. Ook wij waren niet in staat de verborgenheden uit het leven van
Henk op te diepen. Waarom heeft hij dingen niet opgepakt en aangepakt die goed voor hem geweest
zouden zijn? Waarom steken laten vallen en soms zo gemakzuchtig zijn?

Eén ding mogen we weten: dat E&n deze voor ons verzegelde mens geopend heeft.

Daarom hoede een ieder zich voor gemakkelijke oordelen, omdat wij het geheim van deze mens niet
kunnen doorgronden. Dat mogen we aan de leeuw van Juda overlaten, de wortel Davids, de Here
Jezus: Hij alleen mocht het gesloten boek openmaken. Hij was waardig. Hij had in tegenstelling tot
ons geen boter op zijn hoofd!

Deze Here Jezus kende Henk. Nog tijdens zijn leven had hij liederen klaargemaakt die tijdens zijn
uitvaart gezongen moesten worden. Ook had hij voor zijn dochter Fransje, die in mei hoopt te gaan
trouwen, nog liederen en teksten geadviseerd die bruikbaar konden zijn.

Hij wist dat Een hem doorgrondde en kende. Aan die Here Jezus Christus mogen wij hem toever-
trouwen, alleen bij die grote Hartenkenner vinden wij rust en waar wij ons door Hem laten kennen
zullen we de kracht krijgen om dit verlies te dragen en verder te gaan.

Henk’s vrouw Olly, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn moeder mevr. Van der Kemp en zijn
schoonmoeder mevr. De Zwart, worden in uw bijzondere voorbede aanbevolen.

Jarigen

Op 11 april dhr. T.M. Borst (Uiterdijk 203), mevr. G. Koudijzer-van der Kuil (Havenlicht 010) en

dhr. W.A. Rowaan (Burg. van Esstr. 70).

Op 12 april dhr. H. Ketting (Havenlicht 311).

Op 16 april dhr. J. van der Waal (Havenlicht 314).

Op 17 april mevr. J.A. Boshoven-Breddels (Eikenlaan 37b, Spijkenisse).

Op 19 april dhr. C. van den Berg (Vermaetweg 16).

Op 21 april mevr. W. Ketting-de Jong (Uiterdijk 45) en mevr. J.Verheij-Verheij (Leendert Braatpad 3)
Op 24 april dhr. A. Kruithof (Schuytstraat 112)

Op 25 april mevr. A. Koert (Van Drielpad 13).

Op 27 april mevr. M.M. Vermeer-van der Steen (Rembrandtsingel 33, Rozenburg).

Op 28 april dhr. B. van der Kuil (Corn. van Dijckstr. 12) en mevr. M. Kelder-de Beer (Madroelstr. 38).

“Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen

bloemen en vogels alles roemt

Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen”  Gez. 210:3

Zieken

Als u dit leest zal dhr. C. van der Spek (Schout Eewoutstr. 48) opgenomen zijn in het Erasmus M.C..
Uit het Erasmus keerde weer mevr. Ruizendaal-Leijdekkers.

Uit het Ikazia keerden terug mevr. Van Schelven (Nieuwendijk 8) en dhr. A. Ketting (Polluxstr. 23).



Verpleegtehuizen

EIf Ranken Barendrecht Verpleeghuis Sonneburgh

Mevr. P. Mastenbroek Mevr. P.C. Baldé-’t Hart
Mevr. E.R. Snikkers-Sekeris

Verpleeghuis Slingedael Mevr. P. Baas-van der Ent

Mevr. L. Buitendijk-Noordijk
Swinhove Zwijndrecht

Verpleeghuis De Breede Vliet Dhr. 1J. Koole
Mevr. L. Noordzij-de Bruin
Dhr. L.W. Sjouw De Nachtegaal

Mevr. M. de Snaijer-Dorst
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bloemen

Op 26 maart gingen de bloemen naar mevr. Ruizendaal-Leijdekkers (Havenlicht 103), naar mevr. A.
van den Berg-van Os (Cremerstr. 121) en naar mevr. Devilee-Groenenboom (Havenlicht 304).

Op 2 april gingen zij naar dhr. J. Ras (Pastoriedijk 339), naar dhr. A. Ketting (Polluxstr. 23) en naar
dhr. M. Verschoor (tijdelijk op de ziekenboeg in het Havenlicht).

Giften

Via ds. Lavooij 250 euro voor de kerk.

Via dhr. A.A. van der Kuil 5 euro kerkvoogdij (cassettedienst).
Via dhr. Branger 10 euro voor de kerk.

Via mevr.Vink 20 euro voor de kerk.

Via mevr. A. Bekker-Kleinjan 5 euro voor de kerk.

Via mevr. Pons 5 euro voor het tekort van de kerk.

Alle gevers hartelijk dank!

Vastiviteiten

Op zondagavond 23 april om 21.00 uur zal de evaluatie plaatsvinden van de vasten-activiteiten tijdens
de lijdensweken: de versobering, de lezingen, de gebeden en de geldinzamelingsactie voor de Stichting
“Ellinor”, een onderwijsproject voor gehandicapte kinderen in Egypte.

Bij de diensten

Nog even en het is weer Palmzondag en de Stille of Goede Week voor Pasen breekt aan. Daarin
gedenken we de instelling van het Heilig Avondmaal (op donderdag, waarop we als gemeente
samenkomen voor de viering van het Heilig Avondmaal) en vieren we de dienst op Goede Vrijdag
(een dienst voor jong en oud op vrijdag, voorafgegaan door een maaltijd in Rehoboth met allen die
deelnamen aan de catechese, Time-Out, Devotion, de groeigroepen en de belijdeniscatechese enz.).
Ook komen we in het Havenlicht op Goede Vrijdag bijeen voor de bediening van het Heilig
Avondmaal.

Daarnaast de Paasdiensten op zondag de 16° april: in de morgendienst de Paasjubel- m.m.v. het
Ouderenkoor in de kerk, waarbij de kinderen hun Paasproject afronden en in de avonddienst de
Paasvolkszang!

In samenwerking met de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie zal op zondagmorgen 6.00 uur op de
Algemene Begraafplaats een samenkomst zijn om het Paasevangelie te proclameren en de lofzang aan
te heffen dat Christus de dood heeft overwonnen en ‘eens de graven zullen opengaan’. ledereen is
daarbij van harte welkom. Na deze bijeenkomst daar zullen wij ons zingend (een oude Pernisser
traditie van zingend door het dorp trekken herleeft !) begeven naar “De Heuvel” voor koffie en een
Paasbroodje.

Daar zal vervolgens een korte bidstond plaatsvinden en zullen we met een kleine verrassing naar huis
gaan. Om 8.00 uur zal ieder thuis, indien gewenst, een Paasontbijt kunnen genieten om vervolgens
naar de morgendienst te kunnen gaan ( zie verder vorige Kerkklanken ).



De week daarop zal het ‘Beloken Pasen’ zijn, daar zit het woord luiken in en oudtijds vormde die
zondag de afsluiting van het Paasfeest (de dopelingen uit de Paasnacht trokken op die zondag hun
witte jurken uit!). In de regel staat op die zondag Thomas centraal die op de 8% dag weer in het
midden van de discipelen was.

Kortom er zijn vele diensten die het hart van het evangelie van allerlei kanten belichten.

Wie met Kerst in de kerk was, kan nu niet ontbreken, want op Pasen wordt duidelijk waarom het ooit
Kerst geworden is! Tegelijk is Pasen ook de scharnier naar voren, naar Pinksteren, want zonder Zijn
verrijzenis was er ook geen Heilige Geest gekomen!

Komt tot het zenuwcentrum van ons belijden: Christus is gestorven voor onze zonden en opgewekt om
ons rechtvaardig te maken!

Inmiddels begint met Pasen ook de vijftigdagentijd: de dagen tussen Pasen en Pinksteren, vanouds een
tijd van blijde verwachting en gebed om de komst van de Pinkstergeest, de Geest van de opgestane
Here Jezus Christus. De psalm die voor deze dagen overdacht kan worden is Ps. 67 (in het Hebreeuws
telt hij evenveel woorden als er dagen zijn tussen Pasen en Pinksteren!).

Actualiteit

Er wordt geschat dat er in ons land zo’n 1 % miljoen sociaal armen zijn, d.w.z. mensen die niemand
hebben waarmee zij vertrouwd zijn. Voor hen worden betaalbare eetgelegenheden gecreéerd waar zij
elkaar ontmoeten kunnen.

Wat doen wij als geloofsgemeenschap met dat groeiende leger sociaal armen, oftewel eenzamen ?

Gastvrijheid gezocht?

Er heeft zich een drietal mensen aangemeld om de werkers van 23 tot 28 juli onderdak te verschaffen.
Dat is fijn, maar er zijn nog wat adressen nodig. Graag hoop ik van nog meer gastvrije broeders en
zusters te vernemen of zij willen herbergen? Zie ook vorige Kerkklanken!

Spreuken
- Wie over de opstanding gaat spreken, moet beginnen met zich daarvan te doordringen
(O. Noordmans)
- De opstanding is geen voortleven van de mens, maar een voortgang in Gods arbeid (idem)
- Twee woorden
deden mij
ontkomen
aan het slop:
Sta op. (Geert Boogaard)

Weerpraats

Was februari voor wat betreft het weer tamelijk saai, maart daarentegen toonde opvallende pieken en
dalen in Pernis. Dertien vorstnachten in maart komt zelden voor en ook dat we tot de 24™ moesten
wachten totdat de temperatuur overdag boven de tien graden kwam is uniek.

Verder was het tussen 12 en 23 gortdroog. Inmiddels zijn de bordjes verhangen: de kou is verdwenen,
de nattigheid is terug (104,2 mm. in totaal) en alles is weer oerhollands.

Wie weet wat april gaat geven. Al twee keer ben ik op mijn verjaardag verrast door een pak sneeuw en
ook kwam het voor dat we met zomerse temp. buiten zaten om m’n verjaardag te vieren. Kortom, niets
is veranderlijker dan... en daardoor dat uw weermannen gefascineerd blijven en die fascinatie met u
willen blijven delen...

Pastorieklanken

Stijn, op de vraag wat een pastorie is, antwoordde: een Jezushuis!

Daarom, zo concludeerde hij, weet hij ook zoveel over Hem, omdat hij in Zijn huis woont...

Of dat zo is, moet blijken. Wel is gebleken dat hij een goede collectant is: meer dan 220 euro heeft hij
in drie avondjes langs de deuren opgehaald! En daarnaast nog een hoeveelheid snoep die mij aan St.
Maarten doet denken (in Rutten en Usquert werd dat “gelopen”).

Het kostte hem wel veel inspanning de bus te dragen, zodat hij soms voor de deuren zat i.p.v. stond,
maar deze inspanning is wel beloond!



Overigens ook vele anderen uit het gezin hebben weer hun best gedaan voor de ZOA in de weer te
zijn. U hebt de vlag zien wapperen in de pastorietuin en het spandoek bij binnenkomst van Pernis.
Helaas moest het daar worden vervangen, omdat het aan flarden was getrokken (wordt het tijd voor

een burgerwacht i.v.m. toenemend vandalisme?).

Overigens willen we vanaf deze plaats de velen bedanken die in de weer waren om een goede
opbrengst voor de ZOA mogelijk te maken. Uiteindelijk is het meer dan 1500 euro geworden!

Vorig jaar was het nog duizend!

Met Sarah gaat het goed: op dit moment reist ze nog (met Freek) door het noorden van India en geniet
daar met volle teugen van (op de site kunt u de details vernemen). Tegelijkertijd verlangt ze terug naar
‘haar jongens’ in Chennai (en misschien ook wel een beetje naar ons...).

Ook met mijn ouders gaat het goed: op de Paasmorgen hopen ze in Pernis weer in de kerk te zijn en de
verdere Paasdagen bij ons te vertoeven. Tenslotte zijn ze er ook, omdat hun jongste zoon 50 wordt
(voor de nieuwsgierigen onder ons: ik heb nog een broer van 56 en een zus van 58)!

Weliswaar is Goede Vrijdag de 14° de dag, maar gezien de drukte op die dag en de dagen daarna wil
ik het dan niet vieren. Een betere datum lijkt me dinsdag 18 april: u bent welkom ’s morgens of ’s
avonds om het met ons te vieren. Ik maak er geen spektakel van, omdat ik dat gedoe rondom
‘Abraham’ overdreven flauwekul vind. Wel vind ik het interessant over die tekst met u na te denken
(Joh. 8:57). Misschien een ideetje voor de Paasvolkszang van de 16°!

Maar goed, vriend en vijand, Rooms en Rood, alloch- en autochtoon, Hagenaars en R’dammers,
welkom op dinsdag vanaf 10.00 uur of ’s avonds vanaf 20.00 uur (ranja en een Maria-kaakje wachten
op u... u hebt het vast wel gelezen in de kranten over de stille armoede in de pastorieén...die stilte is

bij dezen doorbroken....!).
Een ieder vreugdevolle Paasdagen toegewenst!

OFFICIELE MEDEDELINGEN

Consistoriekamer
Consistoriekamer

AGENDA:

Dinsdag 11 april Diaconie

Woensdag 19 april Consistorie

Maandag 24 april College van kerkrentmeesters Consistoriekamer

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering gehouden op dinsdag 21 februari 2006.

Opening

Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering
en stelt voor Gezang 434: 1 en 3 te zingen en
gaat daarna voor in gebed.

Toerusting
Als toerusting wordt een gedeelte uit het boek

‘De werkers van het laatste uur’ van Stefan
Paas besproken. Ds. Lavooij leest Matthels 9:
9-13, de roeping van Mattheiils. Eén van de
toetreders is Matthells. Hoe gaan wij nu om
met toetreders. Vergelijken wij ons met een
‘gesloten verzameling’, hier is duidelijk te zien
IS wie er binnen en buiten horen (uiterlijk
gedrag) en toetreden is niet gemakkelijk. Of
met een ‘middelpunt zoekende verzameling’,
hierbij worden de mensen gedreven door
dezelfde kern maar er omheen is de invulling,
beleving verschillend en toetreden is gemak-
kelijk. Of met een ‘niet scherpe verzameling’,
hierbij is zelfs de kern niet duidelijk te zien. Zo

zijn er een aantal kerkmodellen: de keuzekerk,
de volkskerk en de podiumkerk.

Appel nominaal

Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Hierna worden de ouderling kerkrentmeesters
C. Hoogwerf en A. Pons van harte welkom
geheten en hen wordt een goede en leerzame
tijd gewenst.

Benoeming moderamen

De vergadering stemt in met het voorstel van
het moderamen om de voorgedragen ambts-
dragers te (her) benoemen als moderamen-
leden.

Notulen en besluitenlijst

De notulen en besluitenlijst van de vergadering
van 10 januari 2006 worden aan de orde
gesteld. Tekstueel worden enkele aanpassingen
gedaan.




De notulen worden vastgesteld onder dank-
zegging aan ouderling scriba R. van der
Leeden.

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien
van de besluitenlijst.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het
voorstel van het moderamen behandeld.

Vacatures

Voor ouderling zijn er nog vier vacatures
waaronder de vacature van 2° scriba en voor
diaken één vacature. Mw. A.S. Keemink is
bereid tijdelijk de notulen van de kerkenraad-
vergaderingen te verzorgen.

Mededelingen
Consistorie:

Er is gesproken over het bezoekwerk nu er nog
drie vacante wijken zijn. Enkele wijken zijn
herverdeeld.

Rond de kerkdiensten:

In de interkerkelijke evangelisatiecommissie is
gesproken over Pasen. VVoorstel is:

Op Paasmorgen om 6.00 uur een samenkomst
op de algemene begraafplaats. Na een korte
overweging en het zingen van Paasliederen
gaat men naar gebouw de Heuvel. Daar zal een
broodmaaltijd zijn en een korte bidstond.
Ouderling kerkrentmeester C. Zwart merkt op
dat hij op 5 februari j.I. het zingen van het
"Wilhelmus’ heeft gemist. Die zondag was er
een gastpredikant en is er niet aan gedacht.
Besloten wordt dat in het vervolg na de
verjaardag van koningin Beatrix de twee
coupletten van het ’Wilhelmus’ gezongen
worden.

Het preekrooster 2007 wordt besproken.
Enkele aanpassingen worden gedaan. De
zangdienst van 12 februari wordt omgezet in
een evangelisatiedienst.

Diaconie:

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
op 26 februari a.s. hebben dienst in de
morgendienst de diakenen P. Pons en H.L.
Jonker en in de avonddienst A. Berkhout en
J.H. Meijboom-van der Steen. De collecte is
bestemd voor het hospitaalschip de Anastasis.
De viering in het Havenlicht op 3 maart staat
onder verantwoording van de Gereformeerde
kerk.

Een gift van € 500,- is overgemaakt aan Mercy
Ships en ook € 500,- aan Noodhulp van
Kerkinactie. Aan Armoede in Nederland, Kom

over en Help, Project straatkinderen in Brazilié
en Stichting Vluchteling is ieder € 250,-
overgemaakt en aan de Stichting Diaconaal
Havenproject € 300,-.

Kerkrentmeesters:

Wijzigingen in de taakverdeling: A. Pons -
penningmeester; H.J. Verheij - administratie
van de collectebonnen en de SMRA;

C. Hoogwerf - onderhoud gebouwen en extra
collectes.

Bij de Kkerkbalans zijn 390 inschrijvingen
ontvangen met een totaal bedrag van

€ 65.092,43. Van degenen die hebben
ingeschreven is dat een verhoging van ruim
10%. Aan contant geld werd € 2.189,46
ontvangen.

Jeugdwerk:

Jeugdouderling A.Kruithof heeft het volgende
doorgegeven:

Gevraagd wordt een afgevaardigde voor het
startweekend.

Bij de actie voor Sarah Lavooij zijn tekeningen
gemaakt. Bedoeling is dat deze tekeningen
tijdens een dienst in de kerk zullen hangen.

Ds. Lavooij meldt dat de zondagsschool werkt
aan een project in de lijdenstijd.

H.V.D.:

Op 7 februari j.1. is er een vergadering geweest.
Men is druk bezig met de voorbereidingen voor
het 50 jarig jubileum.

Classis:

Ouderling L. Meijboom en diaken A. Berkhout
hebben de vergadering van 16 januari j.l.
bijgewoond. A. Berkhout doet verslag:

Aan de orde is geweest de verkiezing van het
moderamen en breed moderamen. Er is verslag
gedaan van de algemene classicale vergade-
ring. Volgens het rooster van afvaardiging
geldt voor een aantal gemeenten een andere
afvaardiging. Voor de afvaardiging van onze
gemeente betekent dit dat de diaken vervangen
wordt door de predikant. Door het aftreden van
ouderling L. Meijboom wordt de afvaardiging
van ouderling als volgt: eerste M. Roobol,
tweede P. Boekholt-Rep en derde

L.J. Hoogwerf.

Prof. G.J. v.d. Brink hield een inleiding met de
titel: *Raakt Jezus uit beeld?”.

De volgende vergadering op 18 mei a.s. is een
gezamenlijke vergadering met de
Gereformeerde classis.

Ds. C.E. Lavooij meldt dat hij voorzitter is van
de commissie Kerk en Israél en dat er donder-
dag a.s. vergaderd wordt.



Overigen:

De website van de Hervormde Gemeente
Pernis zal worden vernieuwd. Alle commissies
zijn aangeschreven met het verzoek om een
stukje te schrijven over hun activiteiten. De
website zal verzorgd worden door dhr. C.J.W.
Koster.

Ouderling kerkrentmeester C. Hoogwerf merkt
op dat de foto van ds. C.E. Lavooij ontbreekt
op het bord met predikanten.

Ds. C.E. Lavooij is benaderd door de Stichting
Boete en Verzoening. Deze stichting zal van

23 juli t/m 28 juli een aantal Joodse begraaf-
plaatsen opknappen in Rotterdam en Oud-
Beijerland.Verzoek is om in die week zo’n 40
mensen te huisvesten. Door vakantie van de
familie Lavooij is de pastorie beschikbaar
gesteld. Mogelijk dat ook van gebouw
Rehoboth gebruik gemaakt kan worden.

Sing-inn

Voorgesteld wordt om ook aan de gemeente te
vragen of zij enkele mensen kunnen huisvesten.

Afscheid ambtsdragers

Ds. C.E. Lavooij richt het woord tot ouderling
L.Meijboom, ouderling kerkrentmeester

A.A. Berghout-van der Stelt en T. van der
Steen-den Ouden en diaken A.J. Molendijk.

Hij bedankt hen voor het werk dat zij vele jaren
gedaan hebben en hoopt dat zij met een goed
gevoel mogen terugkijken op deze tijd. Als
aandenken wordt een boek van Henri Nouwen
en bloemen overhandigd.

Sluiting

Ouderling kerkrentmeester C. Zwart stelt voor
Psalm 150 te zingen en gaat daarna voor in
gebed. De voorzitter dankt allen en sluit de
vergadering.

A.S. Keemink, notulist

Dinsdag 11 april willen we weer de volgende Sing-inn houden. Het is de bedoeling, omdat we in de
lijdenstijd zijn, ook liederen te zingen over Jezus’ lijden en sterven maar ook over Zijn opstanding.
We beginnen om 10.15 uur, maar om 10.00 uur staat de koffie of thee al klaar in gebouw Rehoboth.
Vergeet u niet het liedboek en de Evangelische liedbundel mee te brengen.

Namens de evangelisatiecommissie, Diny Verheij

Fonds Inwendige Zending

Zondag 16 april, 1° Paasdag, wordt na afloop van beide diensten weer de bekende deurcollecte
gehouden voor het fonds Inwendige Zending. U weet dat verschillende verenigingen en instellingen
om financiéle hulp vragen. Om daaraan te kunnen voldoen is uw bijdrage van groot belang.

Van harte aanbevolen.

Evangelisatiedienst

Op 30 April 2006 zal er weer een evangelisatiedienst zijn waarin ds. C.E. Lavooij voorgaat.
Medewerking zal worden verleend door het Ridderkerks kinder- en jeugdkoor o.l.v. Jennifer van den
Hoek. Het koor wordt begeleid door Dorine Lissenberg op piano. De organist van de dienst is

dhr. Nico Kruithof. Het thema van de dienst zal zijn ‘All you need is love’. Nu, wat willen we nog
meer. Nieuwsgierig naar deze dienst? De kerkdeuren gaan om 18.00 uur open, waarna we om 18.20
uur samen, vooraf aan de dienst, een aantal liederen willen zingen. De dienst begint om 18.30 uur.
Heeft u wel zin om naar de dienst te komen en geen vervoer?, dan kunt u contact opnemen met Petra

Sekeris tel. 010-2161686.

GEZAMENLIJKE MAALTIJD OP GOEDE VRIJDAG IN REHOBOTH

Ook dit jaar willen wij op Goede Vrijdag, voorafgaand aan de kerkdienst, een gezamenlijke maaltijd

houden in Rehoboth. We willen dan met de deelnemers van de catechisatiegroepen, de groeigroepen,
club en Devotion bij elkaar komen en na de maaltijd met elkaar naar de kerkdienst toegaan om stil te

staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden.

De maaltijd begint om 17.00 uur en de zaal is vanaf half 5 open.



DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op donderdag 13 april is bestemd voor het
F.D. Roosevelthuis te Doorn. Het F.D. Roosevelthuis is onderdeel van het Interkerkelijke Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (ISDV). De ISDV verzorgt al meer dan dertig jaar vakantiearrangementen
voor mensen met een handicap of een zwakke gezondheid. De organisatie van de vakantieweken vindt
plaats in nauwe samenwerking met de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk.

In deze accommodatie kunnen mensen met een handicap of een zwakke gezondheid een korte vakantie
vieren om te kunnen ontspannen. VVoor deze groep mensen is het vaak niet eenvoudig om op vakantie
te gaan. De opzet van de vakantieweken is er op gericht om het alle gasten zoveel mogelijk naar de zin
te maken. Vrijwilligers verzorgen en begeleiden de deelnemers aan de vakantieweken. Hierdoor ligt,
ook voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, een zorgeloze vakantie in het vooruitzicht.Om
deze vakantiedroom te realiseren moeten extra kosten worden gemaakt en zijn aanpassingen nodig om
de accommodaties toegankelijk te houden voor mensen met een handicap of een zwakke gezondheid.
Zo zijn er hoog-laagbedden, tilliften en aangepaste sanitaire voorzieningen, maar ook rolstoelfietsen
en een rolstoelbus.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie.

Heilig Avondmaal in het Havenlicht

Het Heilig Avondmaal in het Havenlicht wordt gehouden op Goede Vrijdag 14 april en begint om
14.30 uur. Voorganger is ds. C.E. Lavooij.

De collecte in deze dienst is bestemd voor het Roosevelthuis. Wij bevelen deze collecte van harte bij u
aan. Wij wensen een ieder een goede maar bovenal gezegende dienst toe.

De diaconie

HERINNERING KLEDINGINZAMELING t.b.v. “MENSEN IN NOOD”

Mogen wij u herinneren aan de kledingactie t.b.v. de vluchtelingen in Ethiopié.

U kunt uw kleding inleveren zaterdag 22 april a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur in het
Gereformeerd Jeugdgebouw.

Door uw overtollige kleding in te leveren, helpt u deze vluchtelingen. Onder overtollige kleding wordt
verstaan: nog bruikbare kleding, maar ook kapotte of versleten kleding, oude dekens en overgordijnen
en ook schoenen zijn welkom. In het vorige nummer van Kerkklanken vindt u een uitgebreid artikel
over deze kledinginzameling.

Mogen de vluchtelingen rekenen op uw bijdrage? Wij staan klaar om alle kleding te ontvangen.
Namens de diaconie.

Kerktelefoonuitzending op donderdag 27 april

Donderdag 27 april tussen 19.00 en 20.00 uur kunnen de kerktelefoonluisteraars weer genieten van
een extra uitzending. Gewijde muziek en gedichten zullen centraal staan.

Voor verzoekjes en reacties kunt u bellen 4166775.

Teun en Rien Roobol

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand maart:

Giften via mevr. Verheij IX€5,-;1X€3;-
Gift via mevr. Molendijk-"t Hart €5,-

Gift via mevr. Besterveld €5,-

Gift via Janny v.d. Kuil €0,20

Via mevr. Den Ouden is er nog € 5,- binnengekomen in de maand februari.
Hartelijk dank!
Aukje Koole



H.V.G. “Wees een zegen”

Op donderdag 6 april hopen wij weer een verenigingsavond te houden in de consistorie, die in het
teken zal staan van Goede Vrijdag en Pasen.

Onze volgende samenkomst is ons jaarfeest op woensdag 19 april in de bovenzaal van Rehoboth.
Aanvang 15.00 uur.

We hopen dat u beide keren aanwezig zult zijn.

Een vriendelijke groet, namens het bestuur,

J.H. Meijboom-van der Steen

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 12 april en 26 april houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.

Om 14.15 uur is de zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,

Diny Verheij

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Paascollecte

In de week van 14 t/m 21 april wordt de jaarlijkse paascollecte door het college van kerkrentmeesters
gehouden. Deze collecte, waarvoor u een folder en een envelop in uw brievenbus krijgt, is een
huiscollecte. De opbrengst wordt aangewend om het jaarlijkse quotum te kunnen betalen.

Als college van kerkrentmeesters worden we jaarlijks voor een bedrag van € 12,-- per belijdend- en
dooplid aangeslagen door de landelijke kas. Aan die kas dragen alle gemeenten bij. Hieruit worden
betaald, kerkelijke vergaderingen als classis en synode en al het werk wat daar gebeurt. U kunt zich
een voorstelling maken om wat voor bedrag dat in onze gemeente gaat. Als college van
kerkrentmeesters vragen wij uw financiéle medewerking voor deze huiscollecte.

Generale kas

Deze week is de rekening met betrekking tot de generale/solidariteitskas weer door ons ontvangen.

Al jarenlang is de bijdrage die wordt gevraagd hetzelfde gebleven nl. € 9,--.

€ 4,50 blijft in onze gemeente, de andere € 4,50 gaat in de landelijke kas. Daaruit worden de bedragen
betaald aan die gemeenten, die het even niet redden.

Uw college van kerkrentmeesters is gehouden € 4,50 af te dragen voor alle belijdende leden. Als een
belijdend lid niet bijdraagt, dan moet het college van kerkrentmeesters toch € 4,50 betalen.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis of op
gironummer 632727 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis.

Giften

De volgende giften mochten wij ontvangen:

Viadhr. C. Zwart € 12,--

Via de bank € 500,--

Onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid bij de gemeente.

Namens het college van kerkrentmeesters,

A. Pons
Opbrengst offerblokken maart 2006
5-3 € 150,19
12-3 € 165,62
19-3 € 159,20
26-3 € 238,55 waarvan: 12x € 5,-
€ 713,56 6x € 10,-
Bonnen € 319,30 3x € 20,-

TOTAAL € 1032,86



OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankje ***

Hartelijk dank voor de vele attenties na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Mevr. Riethoff (Vlielanderstraat 32)

Toelichting Paasproject 2006

Zondag 9 april: Het sterven en de begrafenis van Jezus, Marc. 15: 20b-47

De kruisiging is een verhaal vol duisternis en verdriet. Het dieptepunt is de duisternis, die op het
middaguur over het hele land valt en wel drie uur lang aanhoudt. Aan het eind van de drie uur
formuleert Jezus het wezenlijke van de duisternis als verlatenheid van God. Hij roept: “Mijn God, mijn
God, waarom hebt U mij verlaten?” Maar op die Goede Vrijdag zien we ook het licht, want direct na
het sterven van Jezus scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Het
allesverzoenende offer voor de zonde van de wereld is dan door Jezus gebracht.

Zondag 16 april: De opstanding van Jezus, Luc. 24: 1-12

Het lijden en sterven van Jezus krijgen pas hun betekenis door de overwinning van de laatste vijand;
de dood. Paulus schrijft in I Cor.15: 17 “Indien Christus niet is opgewekt.... dan bent u nog in uw
zonden.” Maar Christus is als eersteling uit de doden opgewekt. Dood en de duisternis hebben hun
kracht verloren. Jezus is het overwinnende licht van de wereld.

Follow the Leader... catechisatie 17+
De “senior catechisanten’ van onze gemeente komen eens in de twee weken op dinsdag- of
woensdagavond bijeen in de JVR. Ondanks hun gevorderde leeftijd hebben zij het nog erg druk.
Sommigen zijn dan ook dikwijls (of altijd) verhinderd vanwege andere belangrijke dingen, zoals sport
en studie. Desondanks is er een aantal ‘die-hards’ dat met enige regelmaat ten tonele verschijnt.
Catechisatie vervult trouwens niet alleen een educatieve, maar ook een belangrijke sociale functie; het
‘bijkletsen’ gaat soms ook tijdens het uur nog door...
Tijdens onze bijeenkomsten proberen we te beluisteren welke zeggingskracht de oude bijbelwoorden,
die al zo lang meegaan, voor ons leven hebben. Zoals de Tien Geboden, waarbij we de eerste helft van
het seizoen stil stonden (we behandelden het eerste t/m het vijfde gebod). We waren bezig met vragen
als: wat wordt er bedoeld? Wat heeft dit gebod ons te zeggen? Hoe horen we hierin de stem van de
Bevrijder die ons uitnodigt om bij Hem te blijven in plaats van de stem van iemand die erop uit is om
ons te beknellen?
Nadat Lenie Ketting gestopt is met het voorbereiden en begeleiden van de catechisatie, zijn we verder
gegaan met een serie ‘volg de Leider’, over het volgen van Jezus. Wat betekent dat? Wat wil Jezus
meét mij en van mij? En ook: wat wil ik eigenlijk met Jezus?
Twee jongeren typeerden onze ontmoetingen als volgt: “Catechisatie / ‘kattebak’...

- is gezellig even bijkletsen met een bakje thee;

- is leerzaam;

- heeft vaak actuele onderwerpen;

- gaat om het vertalen van de Bijbel naar vandaag;

- is met elkaar praten over het geloof en ieders eigen invulling daarvan;

- maakt dat je weet dat je niet alleen in het geloof staat;

- helpt je om houvast te vinden in het geloof.”
Dank voor uw betrokkenheid bij ons. Wilt u voor ons blijven bidden?

Arjan Branger

Vesperpassie
Op zondagmiddag 9 april word er in de Gereformeerde Kerk aan de Pastoriedijk in een vesperpassie

een aantal koralen en aria’s uit de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd

Aanvang is 17.00 uur. Medewerking wordt verleend door koor ”Canticum”; Cora Peeters, sopraan;
Edith Dieleman, hobo; Joke Meijboom, fluit; en Rene Reinhart, hobo. Muzikale leiding: Leo Blankers.
Liturg (anders dan eerder vermeld): mevr. Kina Stoffels.

Namens koor “Canticum”, Leen Koster
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Paaszang in het Ikazia

Het is binnen het Ikaziaziekenhuis een lange traditie om op paasmorgen in het trappenhuis van het
ziekenhuis de bekende paasliederen te zingen. Zo kunnen alle patiénten de blijde boodschap horen.
Graag nodigen we ook u uit om stem de geven aan de vreugde van het paasevangelie. We beginnen
om 8.00 uur met zingen. Vanaf 7.45 staat de koffie en thee met daarbij een lekkernij voor u klaar.

Graag tot ziens op eerste Paasdag,
De Pastorale Dienst van het Ikaziaziekenhuis
Ds B.J. Oldenhuis en ds. J.A.P. Vlasblom

SLOTMEDEDELING ACTIE “TIME OUT” VOOR SARAH

In de jongerendienst van 5 maart hebben wij de opbrengst bekend mogen maken die de jongeren van
club “Time Out” bij elkaar hebben gebracht voor het project waarvoor Sarah zich vanaf september
2005 inzet. Toen konden wij het prachtige bedrag van 858 euro laten zien. Maar..... in de weken die
volgden is er nog wat geld bijgekomen en als definitief eindbedrag kunnen wij het schitterende bedrag
van 886 euro bekendmaken.

Wij willen de clubjongeren hartelijk bedanken voor hun inzet en daarnaast ook al die mensen die door
middel van een gift aan deze opbrengst hebben bijgedragen. Maar boven alles mogen wij God
hiervoor danken!

Clubleiding “Time Out”

Jeugdactiviteiten

Zondag 9 april, Zondagsschool

16 april en 23 april Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 10 april Zondagsschoolkoor “Timotheis”

en 24 april Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 10 april Gospeljongerenkoor “Revival”

en 24 april Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Catechisaties

Woensdag 12 april Basiscatechisatie groep 7 en 8 in de JVR 19.00 uur

Donderdag 6 april 14-/16-jarigen bij Arie Verschoor, Ozingastraat 2 20.00 uur

Woensdag 5 april en 17" o.L.v. Arjan Branger, JVR 20.00 uur

Dinsdag 18 april

Vrijdag 7 april Club “Time Out” club 2, JVR 19.30 uur

Vrijdag 21 april club 1, JVR 19.30 uur

Zondag 23 april Devotion JVR 20.00 — 22.00 uur




Jongerendienst

Op zondag 9 april hopen we weer een jongerendienst te houden.
De dienst wordt geleid door de heer H. van Dam te Elburg

Het thema van de dienst is:

“Morgen wordt het Pasen”

Muzikale medewerking wordt verleend door Gospeljongerenkoor “Revival”

Aanvang van de dienst is 18.30 uur

Na afloop van de dienst is er voor de jongeren gelegenheid om
over deze dienst na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Met hartelijke groet namens de jongerendienstcommissie en tot ziens op 9 april!

baza R ommelmarkt

vrijdag 1 september en zaterdag 2 september 2006

wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. de Jong tel.: 4386656
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563




Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://Pernis.tripod.com

Predikant : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis 416 17 24
Bijstand pastoraat: - dhr A.L.J. Branger, Mathenesserweg 101b, 4375543
3027 HK Rotterdam

1° Scriba . dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96 472 03 52

Kerkgebouw :Ring 1 472 27 59

Koster . dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22 416 44 33

College van kerkrentmeesters

Secretaris . dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52 438 51 98

Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64 416 21 42

Postrek.nr :63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Bankrek.nr : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Diaconie

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73 438 53 85

Postrek.nr : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Bankrek.nr : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Ring 71 438 54 57

Kerkauto . dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 416 74 37

Aanvragen opname  : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189 416 46 98
kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73 438 02 88

Zending

Secretaresse : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164 438 44 46

Bankrek.nr : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth” 416 41 25

Conciérge : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56 472 0578

Zaal bespreken b.g.g. 4164125

Bovenzaal “Rehoboth” 416 36 49

Secretaresse : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 ~ 416 50 17

Penningmeester - dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3 416 34 57

Bankrek.nr : 3532.62.056

Zaal bespreken : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17

Sleuteladres : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56 438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Conciérge . dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47 416 88 37

Stichting Thuiszorg Rotterdam

Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,

uitleen van hulpmiddelen. Zorgteammanager voor Pernis: mw. A. de Vries

Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20

Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur 472 28 09
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