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KERKDIENSTEN 
 
 
Zondag_30 april 2006______________________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Evangelisatiedienst 
 
Ouderling van dienst en afkondiging     Organist    
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen  dhr. D. Berghout 
Avonddienst   : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. Nico Kruithof 
 
Ouderling van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. J. van der Tak 
Collecte : ’s morgens Diaconie / Kerkvoogdij; ’s avonds Evangelisatie / Kerkvoogdij        
Kerkauto :  dhr. D.J. Verheij   
 
Oppasdienst :  Margo Molendijk en Miranda Koert 
Zondagsschool: Groep 1  -  Lenie Meijboom en Lenie Ketting 
                          Groep 2 en 3 -  Margriet Lodder en Maarten Molendijk 
Peuterzondagsschool: Heleen Verschoor en Marina Jongejan 
 
 
Zondag  7 mei 2006______________________________________________________   
09.30 uur : drs. A.L.J. Branger 
18.30 uur : ds.  T. Meijer te Puttershoek 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf    dhr. A. den Ouden 
Avonddienst   : dhr. R. van der Leeden   dhr. A. Stortenbeker 
 
Ouderling van ontvangst: mw. J. Groeneweg-van der Steen / mw. M.L. Pons 
Collecte :  Diaconie / Kerkvoogdij        
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk 
 
Oppasdienst :  Sjanie de Laat en Barbara van Peer 
Zondagsschool: Groep 1  -  Jolien Roobol en Lisette Vermeer 
                          Groep 2 en 3 -  Jannette Molendijk en Arina Groeneweg 
Peuterzondagsschool: 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo  30 april Hooglied   2:   8 - 17 Voorjaar 
ma   1 mei  Hooglied   3:   1 - 5 Gezocht en gevonden    
di   2 mei  Psalm     4  Verhoord 
wo   3 mei  Genesis   2: 4b - 25 De tuin   
do   4 mei  Genesis   3:   1 - 19 Bezweken voor verleiding 
vr   5 mei  Genesis   3: 20 - 4: 16 Verjaagd 
za   6 mei  Genesis   4: 17 - 26 Adams zonen 
 
zo   7 mei  Psalm  65  U komt de lof toe    
ma   8 mei  Psalm   66  God hoort!  
di   9 mei  Genesis   5:   1 - 24 Van Adam tot Henoch    
wo 10 mei  Genesis    5: 25 - 6: 4 Steeds meer mensen  
do 11 mei  Genesis   6:   5 - 22 Einde aan mens en aarde 
vr 12 mei  Genesis   7:   1 - 24 Noach in de ark  
za 13 mei  Genesis   8:   1 - 14 Het water zakt 
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Meditatie 
                                               “Noli me tangere” 
 
Als straks het Latijn niet meer verplicht is op een theologische opleiding zult u zo’n opschrift 
waarschijnlijk niet meer tegenkomen… 
Ik heb het nog wel gedaan, oefen het overigens nauwelijks meer (wel het grieks en hebreeuws), alleen 
boven deze meditatie komt het me goed van pas! 
Het is een gevleugelde uitdrukking geworden, ontleend aan Johannes 20:17, waar de verrezen Heiland 
tegen Maria Magdalena zegt: “Raak Mij niet aan”! 
 
Na een hartstochtelijke zoektocht naar het geroofd gewaande lijk van de Here Jezus spreekt de Here 
haar aan bij haar naam: Maria. Overrompeld door verbijstering en vreugde dat Hij verrezen is wil 
Maria haar Here vastgrijpen om Hem als het ware nooit meer los te laten. Alleszins voorstelbaar en 
begrijpelijk als we beseffen hoe diep en intens de relatie tussen hen was. Van haar staat geschreven dat 
de Here haar bevrijd had van 7 boze geesten (filmmakers kunnen het natuurlijk niet laten deze verhou-
ding erotisch in te kleuren…de bijbel geeft daar echter geen aanleiding toe!). 
 
Ook wij kunnen dit herkennen, wanneer we erkennen dat ook wij de Here graag willen vasthouden. 
Na een intense ervaring met Hem verlangen we er soms hevig naar die ervaring te koesteren (zoals ik 
het toen beleefde…dat was zo sterk, zo nabij enz. ). 
Maar de nuchtere realiteit van het geloof gebiedt te zeggen dat net als verliefdheid ook deze ervaring 
van voorbijgaande aard is. Een topervaring is een toegift, nooit een doel op zich. 
Maria moet iets anders doen dan haar Here vasthouden: ze moet Hem betuigen…ga naar mijn broeders 
en zeg hun… 
 
Wat we van God hebben gekregen moet gedeeld worden: doorgegeven. 
Niet vasthouden, maar uitreiken als brood dat je deelt met je naaste.  
En dan zal zich de bijzondere ervaring voordoen dat, wanneer je het deelt, je het des te beter bewaren 
en vasthouden kunt.  
 
Tenslotte: wat mag zij delen ? 
Deze woorden, dat “mijn Vader uw Vader is en mijn God uw God”! 
Door Zijn lijden en sterven heeft de Heiland voor ons verzoening verworven. De schuld is betaald, er 
is vrede met God. Wij mogen door Jezus Zijn God als mijn God en mijn Vader kennen (Abba), kortom 
we mogen weer Zijn kinderen zijn!  
Door Het Kind thuisgebracht! 
 
Het Paasevangelie vraagt ons dit te delen: dat wij kinderen Gods zijn. 
‘Ik ben een kind 
Door God bemind!’ zei Hieronymus van Alphen al! 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
Jarigen 
OP 29 april mevr. J. Hans-van Oudheusden, Burg. Verduynstraat 48. 
Op 30 april mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211). 
Op 2 mei dhr. L. Verschoor (Uiterdijk 219). 
Op 3 mei dhr. L. van der Steenhoven (Pastoriedijk 66c). 
Op 9 mei mevr. A. Mak-Bosman (Pastoriedijk 343). 
Op 10 mei dhr. A. Verheij (Ring 294). 
“Leid mij Heer o machtig Heiland 
 door dit leven aan uw hand 
 Ik ben zwak maar Gij zijt machtig 
 Wees mijn gids in ’t barre land” 
                                                   ELB 186a:1a 
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Overlijden 
Zojuist kwam mij ter ore dat dhr. Leunis vanmorgen (20 april) overleden is. Jarenlang heeft hij m.n. in 
het Havenlicht pastorale bijstand verleend en was daar zeer gezien. Op maandag 24 april is vanuit de 
Maranathakerk te Rotterdam-Zuid in een dienst van Woord en gebed afscheid van hem genomen. 
Deze dienst werd geleid door oud-predikant Ds. Holtslag uit Vollenhove die jarenlang met hem heeft 
samengewerkt. Wij dragen de vrouw en de kinderen van Bram Leunis op in uw voorbede!  
 
Zieken 
In het ‘Erasmus’ verblijft op dit moment nog  dhr. C. van der Spek. 
In het ‘Ikazia’ ligt mevr. Ketting-Desjardijn (Havenlicht 105). Alle zieken Gods nabijheid toegebeden 
en niet minder degenen die thuis met hen in het bijzonder meeleven. 
 
Verpleegtehuizen  
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P.C. Baldé-’t Hart 
        Mevr. E.R. Snikkers-Sekeris  
Verpleeghuis Slingedael     Mevr. P. Baas-van der Ent 
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk     

      Swinhove Zwijndrecht 
Verpleeghuis De Breede Vliet    Dhr. IJ. Koole 
Mevr. L. Noordzij-de Bruin 
Dhr. L.W. Sjouw      De Nachtegaal 
        Mevr. M. de Snaijer-Dorst 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!    
 
Giften 
Via ds. Lavooij 1x 20, 1x 10 en 1x 5 euro. 
Via dhr. Branger 1x 10 euro. 
Via dhr. L. Hoogwerf 1x 10 euro. 
Via mevr. Vermaat-van Doorn 1x 6 euro. 
Via mevr.Van der Tak-Hordijk 1x 5 euro. 
Via mevr. M. Pons 1x 7 euro. 
Via dhr. A.A. van der Kuil 3x 5 euro via cassettedienst voor de kerkvoogdij. 
Alle andere giften waren voor (het tekort van) de kerk! 
Alle gevers dank! 
 
Bloemen 
Op 9 april gingen zij naar mevr. I. van Wingerden-Hordijk, Murraystr. 28, naar dhr. H.J. Jonker  
(G.A. Soetemanweg 59h) en mevr. Van Schelven (Nieuwedijk 8). 
Op 13 april gingen zij als groet van de gemeente naar de fam. Molendijk (Havenlicht 102) en naar 
Mevr. Hans-van der Tak (G.A.Soetemanweg 59a). 
Op 14 april gingen zij naar mevr. Koster-Pors (Ozingastr. 62) en naar mevr. Noordzij-Lodder  
(Havenlicht 204 ). 
Op 16 april gingen zij naar de fam. Rowaan (Van Esstr. 70) en naar dhr. Nieuwenkamp (Schout 
Eewoutstr. 38). 
Op 23 april gingen de bloemen naar mevr. Van der Kuil-Kooy (Van Esstr. 33), naar mevr. Van der 
Steen-de Ruiter (Havenlicht 209) en naar mevr. Van Luijk-Driesprong (G.A.Soetemanweg 59b). 
 
Bij de diensten 
Op 30 april zullen wij weer een bijzondere zondag beleven. In de eerste plaats zal het 80 jaar geleden 
zijn dat de kerk herbouwd is. In de morgendienst willen we dat feestelijk vieren met o.a. de muzikale 
ondersteuning van “Zanglust” (zullen er weer meer dan 1000 mensen in de kerk zijn, zoals 80 jaar 
geleden toen Ds. Ozinga de eerste dienst in het nieuwe kerkgebouw leidde?).  
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Vervolgens zal in de avond een evangelisatiedienst worden gehouden, waaraan het jeugdkoor van 
Jennifer van den Hoek een muzikale bijdrage zal leveren. Thema van deze dienst zal zijn : “All you 
need is love” ( u herinnert zich dit liedje van The Beatles nog wel uit 1966, een klassieker uit de 
popmuziek!).  
 
We gebruiken dit thema om een gedeelte uit het Hooglied te overwegen, volgens sommigen het 
mooiste bijbelboek!  
U laat toch niet verstek gaan, omdat het ’s ochtends al een feestelijke dienst was? 
Verder meld ik alvast dat op 14 mei er ambtsdragers zullen worden bevestigd in de morgendienst. 
Tenslotte kunnen we, dacht ik, terugblikken op goede diensten in de Paastijd: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag (ook in het Havenlicht!) en op de Eerste Paasdag. 
Ook de morgensamenkomst op de Algemene Begraafplaats was indrukwekkend en werd goed bezocht 
(zo’n 40 mensen waren in de miezerige morgen opgekomen). 
Een speciaal woord van dank geldt het Ouderenkoor dat ditmaal de Paasmorgendienst opluisterde! 
 
Avonddiensten 
Sinds de jongerendienst van 5 maart ben ik beneden gaan staan. Ook Henk van Dam deed dat in een 
latere jongerendienst (die van 9 april). Ook tijdens een gewone dienst op 26 maart ben ik naar beneden 
gekomen. Ik zou hier graag een regel van willen maken om tijdens de avonddiensten achter de micro-
foon beneden plaats te nemen. Ik hoop dat u tegelijkertijd een beetje vooraan wilt komen zitten, zodat 
we als predikant en gemeente wat dichter bij elkaar staan alsook dat we als gemeente onderling wat 
meer bij elkaar zitten. Begrijp me goed, voor diegenen die om gezondheidsredenen (fysiek of 
psychisch) bij de deur wensen te blijven zitten, blijf dat doen, maar voor wie het aankan is het toch 
veel beter wat naar voren te komen en het gevoel dat we gemeente zijn ook zichtbaar te maken (de 
kerk is toch geen treincoupé waarin je het liefst alleen zit …). Het zingt ook prettiger als je meer bij 
elkaar zit en bovendien staar je als predikant minder naar allerhande lege banken voor je. Binnen een 
paar weken hebt u ’s avonds een ander ‘eigen’ plekje gevonden! 
Ook de gastpredikanten zal gevraagd worden in de avonddiensten beneden plaats te nemen. De 
kerkenraad bezint zich nog of zij op de voorste bank plaats zal nemen. 
We hopen dat u het belang van ook dit stukje gemeenschapsvorming zult inzien (zoals terecht iemand 
mij erop aansprak dat het toch zo belangrijk is als de zieken genoemd worden hen niet met dhr. of 
mevr. te betitelen, maar met broeder en zuster !). 
 
Voorbede voor de kerkdiensten 
In de kerkenraad is het voorstel gedaan eenmaal per maand en wel op de zaterdagavond voor de eerste 
zondag van de maand een half uurtje samen te komen om de diensten de Here op te dragen. Als ik 
voorga zal ik kort, aan de hand van de liederen en de tekst, de te houden dienst(en) toelichten en bij 
andere voorgangers zouden we over een aspect van de zondagse eredienst kunnen nadenken en 
vervolgens tot voorbede over kunnen gaan. 
Doet u mee? We beginnen op zaterdag 6 mei om 19.15 uur in de consistoriekamer. De samenkomst zal 
niet langer duren dan een half uur. Vooralsnog is de planning dit een aantal maanden te doen. De 
reden hiervan is dat de zondagse eredienst het hart van het gemeente-zijn is, dat het daar in de aller-
eerste plaats ‘gebeurt’, waar God Zijn kinderen wil ontmoeten, waar Zijn Woord uitgaat en waar de 
nieuwe week aanvangt onder Zijn zegen. Vroeger droeg ieder gemeentelid predikant en gemeente op 
in zijn of haar persoonlijk gebed (op zaterdagavond of op zondagmorgen vroeg!), maar deze traditie is 
erg verwaterd (ook al zijn er die het nog doen…anders bestond de gemeente al niet meer…). 
Om die voorbede nieuw leven in te blazen pogen we het nu gezamenlijk te doen. 
Helpt bidden? Lopen de galerijen weer vol als we weer leren bidden ? 
Eén ding mag duidelijk zijn: alles baseert de Here Jezus op gebed. Het is daarom de sleutel tot al ons 
werk als christenen. Het verandert onszelf in de eerste plaats en in de voorbede voor anderen wordt in 
het onderbewuste ook iets wakker gemaakt. Zeker is voorbede uiterst schadelijk voor het rijk van de 
satan! 
Kenmerkend en veelzeggend is ook dat zonder een persoonlijke relatie met de Here Jezus gebed en 
voorbede als stompzinnig, dwaas en nutteloos wordt beschouwd. 
Hoe denk u erover?   
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Bijbelkring 
In verband met de groeigroepen heb ik de bijbelkring opgeschort, maar van uitstel komt geen afstel. 
Mijn voorstel is om op de donderdagavonden van 8, 15, 22 en 29 juni verder te gaan met het boek 
Daniël en daarin de laatste hoofdstukken te lezen. Deze zijn minder bekend dan de eerste, maar niet 
minder boeiend.  
We doen het weer in de consistorie kamer en bij deze nodig ik ieder uit om daarbij aanwezig te zijn. 
Schrijf deze donderdagen in uw agenda, inloop om 19.45, aanvang om 20.00! Tegen tienen keren we 
weer huiswaarts! 
  
Onderdak gezocht 
Zo langzamerhand wil de werkgroep van de Stichting Boete en Verzoening weten bij hoeveel mensen 
zij onderdak kan vinden in Pernis. Tot nog toe hebben zich drie mensen aangemeld die hun huis als 
herberg voor één of twee beschikbaar willen stellen. 
Zijn er nog meer mensen die ‘engelen’ (Hebreeën 13:2) willen herbergen? 
De data zijn van zondag 23 juli tot vrijdagmorgen 28 juli. Eten doen ze in Rehoboth, het gaat alleen 
om een slaapplaats, het gebruik van douche en een ontbijt.  
Voor half mei moeten zij het weten. U kunt zich bij mij opgeven. 
 
Actueel 
Je kunt tegenwoordig al stemmen winnen voor je partij, niet door standpunten in te nemen, maar door 
verschillende kandidaten te stellen voor het lijsttrekkerschap en daar een hoop ophef over te maken… 
 
Spreuken 
Opnieuw over opstanding: 
- Opstanding is het eigenlijke wonder niet: dat was het kruis. Het sprak niet vanzelf dat Gods 

Zoon moest lijden en ondergaan; maar wel dat Hij uit de dood verrijst. (J.H. Grolle) 
- Wie de lichamelijkheid (van de opstanding) eruit haalt, neemt alle muziek eruit (van Ruler). 
 
Pastorieklanken 
Nog even en dan … we hopen dat Sarah op zondag 7 mei weer op haar vaste plaats in de kerk zit! 
Naar verwachting komt zij de 3e mei ’s middags aan op Schiphol! 
Het was fijn dat mijn vader en moeder de Paasdagen bij ons konden doorbrengen. 
Ze konden weer naar de kerk (dat is in Ermelo te ver) en gelukkig was mijn vader in staat dat alleen 
gewapend met een stok te doen (met Kerst zat hij nog in een rolstoel). 
Wat hem een bijzondere vreugde gaf, was dat hij in de Paasvolkszang plots merkte dat hij weer kon 
zingen (sinds 21 sept. vorig jaar ging dat niet meer!). Sommige mensen hadden het gehoord en zeiden 
het mij bij de deur en hij zei het later tegen mij. 
Ook vonden mijn ouders het hartverwarmend dat zoveel mensen hen met een woord of een handdruk 
bemoedigden en blij waren dat zij er waren. 
Persoonlijk blik ik terug op fijne diensten, heb ze met genoegen voorbereid en geleid. Opnieuw ontdek 
je hoe rijk geschakeerd dit feest is: de ingetogenheid op de Witte Donderdag rondom brood en wijn, de 
scherpte en de stilte rondom het kruis en de uitbundigheid en vreugde op de Paasmorgen en avond. 
Daarnaast heb ik ook nog mijn verjaardag gevierd met eerst het eigen gezin, vervolgens de familie en 
op dinsdag jl. met enkele gemeenteleden. Allereerst hartelijk dank voor alle kaarten (zo’n 40 vielen er 
door de bus!). Ook bloemstukken en fraaie boeketten hebben ons verheugd (iemand schonk zelfs 50 
tulpen, plus een feestelijke gerbera in het midden!). 
Daarnaast kan de koster wel een half jaar lang m’n theeglas op de kansel vullen met rode (en witte) 
wijn (maar beter voor mij en u is dat hij het maar bij thee houdt!). 
Het mooiste cadeau kreeg ik natuurlijk van mijn vrouw, een roodachtige Tiffany-lamp voor op m’n 
bureau. Het grappigste cadeau bracht mijn broer die voordat ik m’n lippen aan de thee wilde zetten mij 
‘dwong’ een ander drankje te nuttigen en wel de onvervalste levertraan… 
Als compensatie mocht ik daarna een stukje boterkoek eten dat hij speciaal daarbij gevoegd had. 
Welnu, de eetlepel was nog even weerzinwekkend als vroeger en nog uren later zat de afschuwelijke 
smaak ervan in de mond. Ik kreeg er een kaart bij uit de jaren vijftig, waarin een groep kostschool-
jongens in Frankrijk in een rij stonden en op hun beurt wachtten om uit handen van een non zo’n 
eetlepel tot zich te nemen.  
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Voor degenen die jonger dan vijftig zijn: vroeger moest ieder kind zolang de R in de maand was 
dagelijks één eetlepel levertraan drinken. Daarmee kwam je de winter door, werd gezegd. Voor wie 
vijftig of daarboven is weet dat dit een dagelijks weerkerende kwelling was! 
Op de kaart had hij geschreven: Toch maar fijn dat je geen 5 meer bent, maar 50 (en met deze broer 
moeten sommige Pernissers over een paar weken naar de slagvelden)! We zullen de levertraan 
meenemen en vrijdagavond voor het slapen gaan iedere deelnemer een eetlepel serveren…. 
 
Ook heb ik nog een DVD gekregen met allerlei nieuwsfeiten over het jaar 1956 (voorzien van de stem 
van die man van Polygoonjournaal, weet u nog!). 
Kortom, in alle opzichten waren het feestelijke dagen in de pastorie. 
Mij rest nog hen te danken die bezig zijn in de pastorie de douche een opknapbeurt te geven. Hij komt 
er weer als nieuw bij te staan! 
P.S. 
Een hartelijke groet van ons nu nog zevental… (en van Chica, ons keffertje dat de afgelopen weken 
geen bezoek meer gebracht heeft aan u weet wel; dat hangt misschien samen met de trap onder haar 
achterwerk die zij op een nietsvermoedend moment kreeg van mijn vrouw toen zij aan de Maas niet 
luisterde terwijl zij geroepen werd; dat gaf haar zo’n schrik dat ze zonder riem mak en gedwee naast 
ons verder liep en sindsdien geen eigenzinnige stap meer zetten durft; het effect van deze trap onder 
haar achterwerk bracht mijn vrouw tot de overtuiging dat zoiets ook voor ‘anderen’ wel eens zinvol 
zou kunnen zijn….de kinderen en ondergetekende vrezen met grote vreze…).  

 
------------------------------------------ 

 
Als sommige dingen in je leven soms te zwaar lijken, als 24 uur in een dag niet genoeg zijn, 
onthoudt dan dit verhaal over de mayonaisepot en ........de koffie. 
  
Een professor stond voor zijn filosofieklas en had een paar spullen  voor hem op tafel liggen. Toen de 
les begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege mayonaisepot en begon deze te vullen met 
golfballen. Toen vroeg hij aan de klas of de pot vol was. De klas antwoordde dat dit zo was. 
Toen pakte de professor een doos met steentjes en goot deze leeg in de pot. Hij schudde licht met de 
pot en de steentjes rolden in de open plaatsen in de pot. Opnieuw vroeg hij aan de studenten of de pot 
vol was. De studenten zeiden dat dit zo was. 
De professor pakte vervolgens een doos met zand en goot deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde het 
zand alle overige lege plaatsen in de pot. Nogmaals vroeg hij of de pot vol was. De studenten 
antwoordden nu unaniem dat de pot vol was. 
Onder de tafel vandaan haalde de professor twee kopjes koffie en goot de gehele inhoud van deze 
kopjes in de pot, waarbij nu alle overige gaten werden gevuld. De studenten moesten lachen. 
  
Welnu, zei de professor, toen het gelach verstomde, ik zou graag willen dat je je voorstelde dat deze 
pot je leven voorstelt. De golfballen zijn de belangrijke dingen in het leven, zoals God, je familie, je 
kinderen, je gezondheid, je vrienden, je passies, dingen waarvan je zegt dat als al het andere wegvalt, 
je leven toch nog waardevol is. 
De steentjes zijn de overige dingen die ertoe doen, zoals bijvoorbeeld je baan, je huis en je auto. Het 
zand is al het andere,de kleine dingen. 
Als je nu het zand er het eerst in stopt, is er geen plaats voor de steentjes of de golfballen. 
  
Hetzelfde geldt voor het leven: als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, dan heb je 
nooit ruimte voor de  dingen die echt belangrijk zijn. Besteedt aandacht aan de dingen die echt 
belangrijk voor je zijn. Er zal altijd nog wel tijd overblijven om het huis schoon te maken of het 
vuilnis buiten te zetten. Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die belangrijk  voor je zijn. Stel je 
prioriteiten. De rest is gewoon zand. 
  
Eén van de studenten stak zijn hand op en vroeg wat de koffie voorstelde. 
De professor glimlachte en antwoordde dat hij blij was dat die vraag werd gesteld. 
Het bewijst alleen maar dat, hoe vol je dag ook lijkt, er altijd nog wel tijd is om met iemand een kopje 
koffie te drinken (een vriend / vriendin, gemeentelid of kennis)!! 
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In herinnering. 
Op woensdag 19 april is in de leeftijd van 65 jaar gestorven Abraham Leunis. Hij woonde met zijn 
vrouw Slotermeer 48, 2993 RH Barendrecht. Voordat u als gemeenteleden in 1997 Bram Leunis hebt 
leren kennen als pastoraalwerker van de gemeente, had hij vanzelfsprekend een heel leven achter de 
rug. Een leven, waarin hij zich laat typeren als een harde werker. In eerste instantie als timmerman. 
Een bezigheid die hij in zijn vrije tijd bleef uitoefenen. Onder andere op de camping De Betteld. Later 
heeft hij ook andere zaken ter hand genomen. 
Als harde werker en ware gelovige is het Bram gegeven dat Hij in dienst mocht komen van de grote 
Timmerman, de Here Jezus Christus. En ook in Zijn dienst betoonde Bram zich een harde werker. 
Binnen de Hervormde gemeente Pernis en in Sonneburgh mocht dit ervaren worden. Bram stond altijd 
klaar. Nooit was hem iets te veel. Dit alles ging gepaard met een enorme berg vreugde en plezier. 
Persoonlijk mag ik hieraan vele goede herinneringen bewaren. Dit was direct al het geval toen wij op 
20 mei 1998 kennis kwamen maken in Pernis met u als gemeente en met de kerkenraad in het 
bijzonder. Bram was er bij en het klikte vanaf het eerste moment. Nooit is er iets geweest, dat dit 
contact verminderde. In de ontmoeting met elkaar ontdekten we, dat we geestelijk op één lijn lagen. Ik 
herkende dit meteen weer, toen ik de afgelopen week een preek van hem doorlas. Het was ook 
duidelijk tijdens twee diensten die Bram op zeer korte termijn van mij overnam en waarvoor ik de 
preek al had geschreven. Hij hield mijn preek en het leek alsof het zijn preek was. 
Bijzonder waren altijd de consistorievergaderingen, waar hij bij zat. Veelal zaten we tegenover elkaar. 
En terwijl ik de vergadering wilde openen en de agenda aflopen drong hij aan om eerst koffie te 
drinken. En wie kan dan het lachende en olijke gezicht van hem weerstaan. Uiteindelijk was het de 
geloofsvreugde die hem dreef om enthousiast te leven en te werken voor Gods aangezicht. Met deze 
geloofsvreugde was hij aan het werk in Het Havenlicht. De bezoeken die hij bracht, de bijbelkring die 
hij leidde. En wat te denken van de sluitingen die hij verzorgde bij de ouderensociëteit. Ook denken 
velen met dankbaarheid terug aan de diensten van Woord en gebed, waarin hij mocht voorgaan om 
troostvol te spreken vanuit het heilige Woord van God. 
En toen ineens was het over. Telkens opnieuw bleek dat Bram niet langer de ouwe Bram was. Met 
dezelfde inzet als eerder wilde hij werken, maar het ging niet meer. Hij was snel en vaak moe. Steeds 
zei hij dan, dat hij na een week vakantie de zaken weer oppakte. Maar ook na de vakantie lukte het 
niet. Er bleek meer aan de hand. Artsen ontdekten een lekkende aortaklep. Een hartoperatie volgde. In 
die tijd heeft hij ook als pastoraalwerker afscheid genomen van Pernis. Na de hartoperatie leek alles 
zich goed te herstellen. Hij ging weer aan het werk. En toch lukte het niet. Niet snel daarna werd vocht 
achter de longen geconstateerd en later longvlieskanker. Een grote klap die Bram samen met Anny 
oppakte in het licht van het geloof. Dit leidde vooral tot het grote vertrouwen, dat de Here genezing 
kon geven. 
Achteraf mogen we zeggen, dat de Here verlenging van het leven heeft gegeven, maar geen genezing. 
Of toch wel. In Jezus Christus mogen we weten, dat zijn ziel genezen is van het kwade en dat ziekte en 
dood niet voorkomen in het Koninkrijk van God.  
In dit vertrouwen hebben we maandag 24 april afscheid genomen van Bram Leunis. Hij mocht daar 
komen waar de grote Timmerman een woning voor hem bereid had. In de dienst van Woord en gebed 
die gehouden is in de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid, hebben we Psalm 42 en 43 gelezen. In het 
bijzonder hebben we stilgestaan bij het refrein, dat we in deze psalmen tegenkomen en dat ook op de 
rouwkaart te lezen valt. Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God. Wie op 
God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen, want de Here schenkt onverdiende genade aan allen die 
het vertrouwen op Hem stellen. Deze genade is Bram Leunis ten deel gevallen door zijn Here en 
Heiland Jezus Christus. Hij mag in het Koninkrijk der hemelen zijn Verlosser en zijn God loven en 
prijzen en misschien wel met zijn favoriete muziekinstrument, het kerkorgel. 
Het lichaam van onze broeder in het geloof hebben we aan de aarde toevertrouwd op de 
Natuurbegraafplaats “Westerwolde” te Hoog Soeren. Daar is het gezaaid in het geloof, dat bij de 
wederkomst van de Here Jezus een onvergankelijk en onsterfelijk lichaam zal opstaan om eeuwig te 
leven op de nieuwe aarde. 
Zo hebben we afscheid genomen van een trouwe vriend in Christus. We bidden dat de Here Anny en 
de kinderen en kleinkinderen nabij wil zijn en troost en kracht wil geven. Wilt u haar ook in uw 
voorbede gedenken. 
 
Ds. J. Holtslag, Sint Jansklooster 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
Fonds Inwendige Zending 
De deurcollecte voor het fonds Inwendige Zending, gehouden op zondag 16 april, heeft het prachtige 
bedrag opgebracht van € 491,59. De gemeente wordt ook nu weer voor deze opbrengst hartelijk dank 
gezegd. De eerstvolgende deurcollecte is gepland op zondag 21 mei a.s. 
 
Evangelisatiedienst 
Op 30 April 2006 zal er weer een evangelisatiedienst zijn waarin ds. C.E. Lavooij voorgaat. 
Medewerking zal worden verleend door het Ridderkerks kinder- en jeugdkoor o.l.v. Jennifer van den 
Hoek. Het koor wordt begeleid door Dorine Lissenberg op piano. De organist van de dienst is  
dhr. Nico Kruithof. Het thema van de dienst zal zijn ‘All you need is love’. Nu, wat willen we nog 
meer. Nieuwsgierig naar deze dienst? De kerkdeuren gaan om 18.00 uur open, waarna we om 18.20 
uur samen, vooraf aan de dienst, een aantal liederen willen zingen. De dienst begint om 18.30 uur.  
Heeft u wel zin om naar de dienst te komen en geen vervoer?, dan kunt u contact opnemen met Petra 
Sekeris tel. 010-2161686.  
 
 

DIACONIE 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 27 april 
Donderdag 27 april tussen 19.00  en 20.00 uur kunnen de kerktelefoonluisteraars weer genieten van 
een extra uitzending. Gewijde muziek en gedichten zullen centraal staan. 
Voor verzoekjes en reacties kunt u bellen 4166775. 
Teun en Rien Roobol 
 
Kerktelefoon 
Vanaf heden is de heer A. Berkhout de contactpersoon voor de kerktelefoon. De meeste kerktelefoon-
luisteraars hebben de heer Berkhout al gezien bij het plaatsen van de nieuwe ontvangstkastjes. Hij 
heeft zich enorm ingespannen om alles goed te laten verlopen en hij zal dan ook het eerste aanspreek-
punt voor de kerktelefoon zijn. 
Vanaf deze plaats willen we de heer M. Roobol bedanken voor alle goede zorgen en tijd die hij de 
afgelopen jaren aan de kerktelefoon heeft besteed.  
 
Uw oude mobieltje is geld waard voor Kerkinactie! 
In Nederland zijn volgens onderzoek meer dan 16 miljoen mobiele telefoons in omloop en er komen er 
steeds meer bij. Mensen krijgen vaak bij hun abonnement een nieuw mobieltje. Veel oude mobieltjes 
liggen zo ongebruikt in de keukenla. Deze ongebruikte mobieltjes  zijn niet waardeloos: integendeel. 
Kerkinactie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal € 4,50. Geld dat goed 
gebruikt kan worden om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. 
De ingezamelde mobiele telefoons worden door ReCell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer 
verkocht. Ze worden onder andere in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele 
malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ netwerk en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toe-
stellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt. 
U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA (elektronische zakagenda) binnenkort inleveren in een 
verzamelton in de kerk. 
 
Diaconiecollecte op zondag 7 mei:  Droogte Hoorn van Afrika 
Bijna 11 miljoen mensen in verschillende landen in met name de Hoorn van Afrika worden bedreigd 
door extreme droogte. Vooral de zwakkeren raken steeds meer ondervoed en moeten steeds verder op 
zoek naar water en voedsel. In Kenia hebben naar schatting 2,5 miljoen inwoners in het noorden en 
oosten van het land tekort aan voedsel. In Ethiopië worden zo’n 3 miljoen mensen bedreigd. In Noord-
Uganda hebben interne conflicten 1,4 miljoen mensen op de vlucht gedreven. Zij leven in zo’n 200 
kampen en hebben voedsel, jerrycans, dekens, landbouwgereedschappen en medische zorg nodig. In 
Tanzania worden nog eens 3,7 miljoen mensen met de hongerdood bedreigd. 
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Momenteel worden veel collectes en andere acties gehouden om Kerkinactie en ICCO partnerorgani-
saties in Kenia, Ethiopië, Tanzania en Noord-Uganda van middelen te voorzien voor het bieden van 
noodhulp. Naast het bieden van directe hulp in de vorm van water, voedsel en medische zorg is er ook 
aandacht voor de aanvoer van veevoer en nieuw vee, voor velen het belangrijkste middel van bestaan. 
De mensen die getroffen worden door de ramp zijn veelal nomaden. Zij hebben een minderwaardige 
positie in de samenleving, leven in moeilijk bereikbare gebieden die kwetsbaar zijn voor droogtes en 
krijgen minimale steun van de overheid.  
Wij willen als diaconie ook ons steentje bijdragen om deze mensen te helpen. Daarom zijn de collectes 
in de diensten op 7 mei speciaal bestemd voor de hulp aan deze slachtoffers. Helpt u mee?  
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Diaconiecollecte op zondag 14 mei:  Geef jongeren een steuntje in de rug 
Zondag 14 mei zijn de collectes bestemd voor het binnenlands diaconaat. Met de opbrengsten 
ondersteunt Kerkinactie diverse diaconale projecten en activiteiten in Nederland. Bij deze collecte 
krijgt het werk van de Rudolphstichting extra aandacht. Het motto voor deze collecte is ‘Geef jongeren 
een steuntje in de rug’. 
Jongeren in Nederland hebben het doorgaans goed. Ze groeien op in een gezin waar aandacht voor hen 
is, waar ze zich veilig kunnen voelen. Maar soms kan het misgaan als je opgroeit. Je kunt vastlopen en 
het zicht op een goede toekomst verliezen door de omstandigheden waarin je verkeert. 
Gelukkig zijn er dan opvangmogelijkheden zoals jeugddorp De Glind van De Rudolphstichting.  
Hier krijgen jongeren de kans hun leven weer op te bouwen. 
Het binnenlands diaconaat van Kerkinactie steunt het werk van de Rudolphstichting met een ruime 
financiële bijdrage. 
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Diaconie – KSA 
De stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid is een organisatie voor levensbeschouwelijk maatschap-
pelijk activeringswerk. Dat wil zeggen dat we proberen onze kerkelijke achterban te betrekken bij 
problemen die we tegenkomen in onze maatschappij zoals armoede, huiselijk geweld, vluchtelingen, 
mantelzorg en gebrek aan dialoog. Ook ondersteunen we vrijwilligersorganisaties die zich met 
genoemde problemen bezighouden bij het werven van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering of het 
zoeken van fondsen. 
In 1947 werd de KSA opgericht vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Rotterdam. Naast negen 
diaconieën van deze Kerk maken nu ook de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente deel uit van 
het bestuur. De stichting baseert zich op de joods-christelijke traditie, geïnspireerd door het evangelie 
van Jezus Christus. De laatste 25 jaar is het werk van de Stichting voor KSA, onder leiding van ds. 
Hans Visser, ontwikkeld en uitgegroeid tot juli 2005. 
De financiering kwam van bijdragen van de diaconieën (voorm. Hervormde, de Doopsgezinde en 
Remonstrantse diaconie), gemeentelijke subsidies (SoZaWe en GGD), diverse fondsen, legaten en 
giften. Alle financiële zaken werden door de KSA gedaan. Hierin is in 2003/4 verandering gekomen. 
Vanaf dat moment is er sprake van een totaal financieel overzicht van vier stichtingen (KSA, DC, 
NAS en OMZO), deze zijn nu zelfstandig geworden. Kerkelijk Sociale Arbeid - Diaconaal Centrum 
Pauluskerk - Nico Adriaans Stichting en Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel. 
In het voorjaar van 2005 heeft ds. Hans Visser het besluit genomen zich terug te trekken als directeur 
van KSA (vervroegd met pensioen) en zich te richten op de drugshulpverlening.  
In het kader van de bezuinigingen is besloten het kantoor van KSA te verhuizen. Vanaf eind 2005 is de 
Stichting gehuisvest aan ’t Hang te Rotterdam. Ds. Hans Visser heeft zich per juli teruggetrokken als 
directeur van KSA; Hanny de Kruijf is per 1 oktober 2005 benoemd als directeur KSA. 
Momenteel is er overleg gaande om tot een samenwerking te komen met twee andere stichtingen, 
namelijk het GCW (Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging) en het KCW (Katholiek 
Centrum voor Welzijnsbehartiging). De gemeente Rotterdam (SoZaWe) heeft vervolgens een korting 
aangekondigd op de subsidie over 2006 van 6%. Dit ter aanmoediging van de samenwerking tussen de 
drie stichtingen. Om de KSA wat meer onder de aandacht te brengen is er besloten om een nieuwsbrief 
uit te gaan geven, om te proberen onze kerkelijke achterban te betrekken bij de problemen die we 
tegenkomen. 
Namens de diaconie 
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HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Onze volgende verenigingsavond hopen wij te houden op donderdag 11 mei in de consistorie. 
Deze avond denken we aan Hemelvaart. De heer Robbemond is deze avond onze gast. 
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn. 
Hartelijke groeten namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen  
 
 
1956                                        50 jaar  Sociëteit voor Ouderen                                            2006 
De ouderensociëteit bestaat 50 jaar. 
Dit willen we gedenken met een gezellige dag in gebouw Rehoboth op woensdag 10 mei. 
We nodigen u hartelijk uit om dit met ons te vieren. Om 11 uur willen we beginnen met een  
hapje en een drankje en daarna een broodmaaltijd. 
Om 14.00 uur is er een optreden van 7 zingende zussen. 
U bent allemaal van harte uitgenodigd. 
Namens de leidsters, Diny Verheij 
 
 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
*** Bedankjes *** 
Heel hartelijk dank voor de bloemen, kaarten, telefoontjes, fruit enz. 
Na alle tegenslagen heel hartverwarmend. 
Jelle Ras, Pastoriedijk 339 
 
*** 
Hartelijk bedankt. 
Ook nu weer tijdens mijn opname in het ziekenhuis ben ik niet vergeten. Ik wil dan ook een ieder 
bedanken voor de kaarten, bloemen en cadeaus tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn 
thuiskomst. 
Jannie Meijboom 
 
 
*** Dankbetuiging *** 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle warme woorden en vele blijken van medeleven tijdens het 
ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. 
Teuntje Troost-Iliohan 
 
*** 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het getoonde medeleven na het overlijden van mijn man, 
onze vader, opa, zoon en schoonzoon. 
Het heeft ons goed gedaan zoveel steun te ontvangen in deze periode van rouw.  
Namens de familie, 
   Olly van der Kemp-de Zwart 
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Aan alle afnemers van de overheerlijke appeltaarten van CJC Time Out 
In maart heeft CJC Time Out weer de jaarlijkse overheerlijke appeltaarten gebakken.  
We gingen dit jaar voor ruim 450 taarten en dit aantal is weer ruimschoots gehaald. Het was weer 
vroeg op en hard werken om ze op tijd bij u af te kunnen leveren. Maar met vereende kracht is het ons 
weer gelukt. Leden, leiding, maar ook een enkele opa, oma, nicht, neef en vriend(in) bedankt voor 
jullie inzet. Een tweetal personen willen we bijzonder in het zonnetje zetten. 
 
Van de heer H. Keemink kregen we voor een hele kleine vergoeding de appels. En zonder de 
medewerking van Johan Dekker (onze Pernisse bakker) was het ons zeker niet gelukt. We mochten 
zoals elk jaar gebruik maken van de appelschilmachine en de ovens. Verder leverde hij ons gratis het 
deeg. De ‘appeltaartbakkers’ werden door hem niet vergeten. De eierkoeken en krentenbollen gingen 
er grif in. Mede door de bijdrage van deze beide heren kunnen we u een record opbrengst melden.  
In totaal hebben we € 1.300,00 over kunnen maken aan Mercy Ships. Voor dit bedrag kan aan 
verschillende mensen ver weg een toekomst worden geboden. Alle kopers van een appeltaart: heel 
hartelijk bedankt. Ook namens Mercy Ships.  
C.J.C. Time Out   
 
Verkoopdag Jeugdgebouw 
De MEMO-GROEP PERNIS, eerlijke handel volgens wereldwinkel richtlijn en  
ISRAËL PRODUCTEN CENTRUM houden ZATERDAG 13 mei  2006 (de dag voor moederdag) van 
10.00 – 16.00 uur een gezamenlijke verkoopdag in het Gereformeerd Jeugdgebouw,  
Burg. van Esstraat 34, Pernis 
 
De Memogroep houdt op te bestaan en heeft daarom opheffingsuitverkoop van o.a. speelgoed, 
cadeau-artikelen, sieraden, T-shirts, koffie, thee, chocolade met Max Havelaar Keurmerk, noten, 
broodbeleg, snoep, wijn. Alles moet weg, dus er zijn flinke kortingen op met name de kunstnijver-
heidsproducten. Des te vroeger u komt hoe groter de keus om een leuk artikel te vinden voor een 
schappelijke prijs. 
  
Bij Israël Producten ontvangt iedere kopende klant een gratis attentie. Israël producten verkoopt o.a. 
aardewerk, Dode Zee verzorgingsproducten, wijn, kaarsen, textiel, sieraden.  
 
Voor nadere informatie: Israël producten: Janny van der Kuil, tel. 010-4164698 
    Memo-groep:     Adrie Spruijt, tel. 010-2160079 
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 30 april   Zondagsschool  
en 7 mei   Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

    Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
Maandag 8 mei  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 1 mei  Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 8 mei   Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

    Catechisaties  
Woensdag 3 mei  17+ o.l.v. Arjan Branger, JVR    20.00 uur       

 

Vrijdag 28 april  Club “Time Out”   club 2,        JVR      19.30 uur  
Vrijdag 5 mei                             club 1,   JVR    19.30 uur      

Vrijdag 19 mei t/m   Devotion en Time Out  
Zondag 21 mei  Jongerenweekend in Amerongen   
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                                       Leusden en Hulshorst in 2006 
 

Iedereen wil een vakantie om nooit meer te  
              vergeten en natuurlijk wil je veel leuke en 
spannende dingen doen en als het even kan zonder dat je vader en/of moeder erbij is, want dat maakt 
het extra “cool en gaaf”. Ga dan met ons mee op zomerkamp naar het YMCA-kampeerterrein in 
Leusden of in Hulshorst. Als je mee gaat naar Leusden wordt je per bus gehaald en gebracht. Voor 
Hulshorst is het niet mogelijk om vervoer te regelen.  
 

Leusden 2006. 
In Leusden ben je de hele week te gast op een fantastisch terrein met slaaptenten (voor 7 personen), 
een eettent (om in te eten en andere dingen in te doen) en een staftent. Het eten wordt voor ons 
klaargemaakt in de kampschuur. Wij moeten het wel halen en opeten en daarna is er nog corvee 
(borden afwassen e.d.). 
Hier in Leusden hebben we kampen voor twee verschillende leeftijdsgroepen. De programma’s zijn 
gemaakt voor kinderen in die leeftijdsgroep. In het jongste kamp zitten kinderen in de leeftijd van 8 
t/m 10 jaar en in het andere kamp de kinderen van 11 t/m 14 jaar. Het jongste kamp staat onder leiding 
van Sjaak Olierook en het oudste kamp onder leiding van Bertus van der Steen. Misschien is je vader 
en/of moeder wel eens in Leusden op kamp geweest. Er is natuurlijk veel veranderd, maar het 

belangrijkste is gebleven: een week Leusden is een beleving voor jong en oud. 
Het is een feest om er te zijn en je kan je er een week uitleven samen met de 
leiding. Zo zullen we misschien wel één van de volgende dingen doen: 
speurtocht (overdag, in de avond), voetbal, pindabal, bounceball, zeskamp, 
sporten, survival, boskwartetten, levend stratego, slag- of softbal, wie is er 
beter, van de waterglijbaan, muziekbingo, naar het zwembad, disco en vooral 

veel lachen en keten en genieten van? Dit alles is mogelijk op het kampterrein   
of  in de bossen in de directe omgeving van het kamp. 
 
Even samenvatten: we slapen in slaaptenten op een slaapmat en dit doen we in onze eigen slaapzak. Er 
wordt voor ons gekookt en we hebben alleen corvee op ons eigen terrein (tafel dekken en borden 
afwas). Bestek en borden zijn aanwezig. De leiding die mee gaat is een mix van jong en oud en 
allemaal zijn we enthousiast om dit vrijwilligerswerk te doen.  
 

Hulshorst 2006. 
Tegelijk met de week in Leusden is er ook de mogelijkheid voor de oudere jeugd om op kamp te gaan 
in Hulshorst. Ook hier is een YMCA kampterrein. Het lijkt wat op Leusden, het is er alleen kleiner en 
knusser. Er zijn maar twee kampen mogelijk. Ook hier wordt geslapen in dezelfde tenten als in 
Leusden. Ook hier wordt er gekookt, maar er is een eigen kampschuur waarin gegeten wordt en welke 
meer gebruikt kan worden. Het programma is afgestemd op de jeugd van 15 t/m 17 jaar. Er worden 
dus ook echt andere dingen gedaan. Wil je iets meer weten over het programma dan kun je contact op 
nemen met Robbert Olierook, hij is in deze week aanwezig als leiding. Voor de duidelijkheid: er is 
voor het programma in Hulshorst een fiets nodig. Deze is te huren (vooraf regelen) of zelf meenemen. 
Dit geeft ook al het grote probleem: wij regelen geen vervoer naar Hulshorst en ook geen fietshuur.  

 
Alles op een rijtje 

 
De kampweek is van 15 t/m 22 juli 2006. 
Kosten week Leusden: € 130.- (inclusief eten, drinken en vervoer) 
Kosten week Leusden: € 142,50 (voor deelnemers die niet in Pernis wonen) 
Kosten week Hulshorst: € 160,-- (zonder vervoer en zonder fietshuur) 
 
In de kampprijs zitten alle verschillende kosten die gemaakt worden in zo’n kamp we denken dan aan 
eten, drinken en programmaonkosten. (niet: vervoer Hulshorst en fietshuur Hulshorst) Ook de 
persoonlijke snoepwensen van de deelnemers zit niet in het bedrag. 
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Voor inlichtingen en of opgave:   Bertus en Jeannette van der Steen,  

Burgemeester van Esstraat 160, 
3195 AJ Pernis.  010 – 4386685 

Reageer snel, want vol is vol!!! 
 
INSCHRIJFFORMULIER VOOR EEN WEEK LEUSDEN OF HULSHORST. 

 
Naam :  ……………………………………………………………………….. 
Roepnaam: ……………………………………………………. jongen/meisje 
Adres:  …………………………………………………………..……………. 
Postcode: ……………………… Woonplaats:……..……………………. 
Telefoon: ………………………     mobiel: 06 - ……………………… 
Geboortedatum: ……………. - …………. – 19 ….. 
Ziektekostenverzekering bij:………………….nummer:…………………….. 
Verblijfplaats ouders tijdens de week:………………………………………... 
Wil samen met  ………………………………………………………….. in een tent. 
Bijzonderheden omtrent gezondheid of medicijnengebruik: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Bijzonderheden omtrent het eten (b.v. vegetarisch): 
…………………………………………………………………………………………… 
Kampkeuze: 
 A. = Leusden 8 t/m 10 jaar 
 B. = Leusden 11 t/m 14 jaar 
 C. = Hulshorst 15 t/m 17 jaar 
Handtekening ouders/verzorgers 

………………………………………………………… 
 
Dit inschrijfformulier invullen en met € 25, - inleveren bij Jeannette van der Steen,  
Burg. van Esstraat 160, Pernis.  
______________________________________________________________________ 

baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 1 september en zaterdag 2 september 2006 
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 

 
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 

  Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
De vaste ophaaldag is donderdag van 10.00 tot 12.00 uur  

 
Spaart u mee met ons ? 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
Inleveren bij: Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://Pernis.tripod.com 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
Bijstand pastoraat: : dhr A.L.J. Branger, Mathenesserweg 101b,    437 55 43 

  3027 HK Rotterdam     
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 
       
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Willem Weysingel 22   416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52    438 51 98 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Ring 71           438 54 57 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Murraystraat 47    416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging,  
uitleen van hulpmiddelen.  Zorgteammanager voor Pernis: mw.  A. de Vries   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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